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KİTABIN HAZIRLANIŞI HAKKINDA BİLGİ 


Mustafa Kemal ATATÜRK kısa süren yaşamı boyunca, bir insan ömrü- ne kolay kolay sığmayacak kadar büyük işler başarmıştır. Başarıyla sonuçlandırdığı Kurtuluş Savaşı ve Türk Devrimi ile dünya tarihi içerisindeki onurlu yerini çoktan almıştır. 

ATATÜRK'ün yaşamı ve yaptığı işlerle ilgili yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından kütüphaneler dolusu eser yazılmıştır. Çeşitli dillere çevrilen bu eserler sayesinde ATATÜRK dünyanın her tarafındaki entelektüel, asker, bilim ve siyaset adamları tarafından çok iyi tanınmaktadır. Eylem ve düşünceleriyle bütün insanlığı etkileyen ATATÜRK'ün, düşünce yapısını tarihi süreç içerisinde hangi olaylar, düşünürler ve yazarlar etkilemiştir? İşte, bu sorunun yanıtlanmasına katkı niteliği taşıyan ve Gürbüz Tüfekçi tarafından hazırlanan “ATATÜRK'ün Okuduğu Kitaplar” adlı eser istisna tutulursa bu amaca yönelik ayrıntılı bir çalışma henüz yapılmamıştır. 

O'nun düşünsel alt yapısını araştırmak isteyenler için, satırlarının altını çizdiği, özel işaretler, uyarılar koyduğu, notlar düştüğü veya bazı açıklamalarda bulunduğu eserleri Türkçe'ye çevirerek 20 cilt halinde sunmayı planladiğımız bu çalışma da yukarıdaki sorunun yanıtlanması amacına yönelik küçük bir katkı olarak algılanmalıdır. 

Bu çalışmanın ortaya çıkarılabilmesi için ATATÜRK'ün okuduğu kitapların hepsine ulaşılmaya çalışılmışsa da, bu ana kadar ANITKABİR ve Çankaya'daki ATATÜRK Kitaplığı ile İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi ve Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesi dışındakilere henüz ulaşılamamıştır. Ulaşılamayan kitapların sayısı mevcut kitap sayısı içerisinde çok önemli bir miktar olmamakla birlikte, yapılacak çalışmaya bütünlük sağlaması açısından önemlidir. 

ATATÜRK'ün Askeri Ateşe olarak Sofya'da görev yaptığı sırada okuduğu kitapların Sofya Büyükelçiliği'mizde olduğu konusunda alınan duyum üzerine elçilik görevlileri ve orada olduğu söylenen kitapların uzmanlar tarafından araştırılması için ATATÜRK Araştırma Merkezi Başkanlığı ile gerek- 


m 


li koordineler yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucu daha sonra basılacak ciltlere yansıtılacaktır. 

Ankara Halkevi'ndeki kitapların bir kısmının ANITKABİR'e verildiğini biliyoruz. Verilenler dışında ATATÜRK'e git kitap olup olmadığının araştırılması amacıyla Kültür Bakanlığı ile gerekli yazışmalar yapılmıştır. Bu çalışmanın da sonucu beklenmektedir. 

Bu güne kadar tespit edilen ATATÜRK'ün okuduğu kitapların sayısı; 1741'i Çankaya'da, 2151'i ANITKABİR'de, 102'si İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde ve 3'ü Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesi'nde olmak üzere 3997'dir. Cilt sayıları ile, dergi, harita, atlas ve nota albümleri bu sayının di- 

.Şındadır. 

Hazırlanan 20 ciltlik eserde; ATATÜRK'ün okuyup satır altlarını çizdiği, sayfa kenarlarına notlar aldığı, özel işaretler koyduğu, açıklamalar yaptığı kitap ve dergilerin bu bölümlerinin tamamına yer verdik. 

Yalnız bu işaretli yerlerin çok az bir kısmının ATATÜRK dışındaki kişiler tarafından çizilmiş olması olasılığı üzerinde duranlar da vardır. Başkaları- nın işaretlediği birkaç eser, diğerlerinden, bu konuda araştırma yapan kişiler tarafından kolaylıkla ayırt edilebilir. 

- Yabancı dilden tercüme edilen metinlerin bugünkü dile aktarılışında özgün niteliklerinin korunmasına özen gösterilmiştir. Ancak; bu yapılırken yazım kurallarında ve noktalama işaretlerinin kullanımında özellikle Türk Dil Kurumu'nun yayımladığı *İmlâ Kılavuzu” ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca benimsenen ilkeler esas alınmıştır. 

Eserlerin Türkçe'ye çevrilmesinde şöyle bir yöntem izlenmiştir. 

,* Çeviride ATATÜRK'ün altını çizdiği, işaret koyduğu veya bir açıklama yaptığı cümle, paragraf ve sayfalar dikkate alınmıştır. 

* Aynı konuya ilişkin iki yer işaretlenmiş ya da çizilmişse daha ayrıntılı olana öncelik verilmiştir. 

* Bütünlüğü ve anlamayı kolaylaştırmak için bir veya iki kelimesi çizili cümlelerin tamamı, bazen de bütün paragraf çevrilmiştir. 

* Altı çizili sözcük, cümle ve paragraflar koyu olarak gösterilmiştir. 

* ATATÜRK'ün el yazılarının çevirisi orijinal sayfanın yanına verilmiştir. 

* Kitap ve dergilerdeki Önsöz, Giriş, Özelsöz ve Açıklamalar planlanan 


cilt sayısını aşmaması için çoğunlukla özet halinde verilmiştir. 

* Köşeli parentezler çevirenlerin müdahalelerinde kullanılmıştır. 

s Özellikle Osmanlıca çevirilerde okumayı ve anlamayı zorlaştıracak kelimelerin bugünkü kullanılışları tercih edilmiş ve daha çok okuyucu kitlesine hitap edebilmek amacıyla da o dönem kurum ve kuruluşlarına günümüz terminolojisine yakın bir karşılık verilmiştir. 

* Değişik konulardaki yüzlerce özel isim doğrusuna ulaşıldığı ölçüde günçelleştirilmiş, ulaşılamıyanlar da ise Osmanlıca okunuşları esas alınmıştır. 

* Yine Osmanlıca çevirilerde metnin dili sadeyse kesinlikle müdahale edilmemiş yazarın ifade şekli esas alınmıştır. 

* Kitap ve dergiler konularına göre (Tarih, Edebiyat, Hukuk vb.| ayrılmış ve her cilt aynı konuda fakat farklı alanlarda yazılmış ve okuyucuyu sıkmıyacak hacimde ve konu yelpazesi dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Ayrıca kitabın teknik özelliklerini açıklayan bir bölüm hazırlanmıştır. Eserin, bu konuda çalışma yapacak araştırmacılar için temel kaynak olacağı inancındayız. 


Recep Cengiz 
Yayın Koordinatörü 
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Sayfa : 7 
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Sayfa 7 
6) Kültür dinsel, ahlâki ve estetik duyguların bütünüdür. 


7) Türklerde bir topluluğun sosyal yapısı birden bire yükselebilir. 
Bir kavmin sosyal yapısı çok kısa bir sürede, aşiret yapısından il yapısına, küçük il'den orta il'e, orta ilden büyük il'e, büyük il'den de en büyük il'e kadar çıkabilir. 


8) Bir kavmin siyasal yapısı da Todonluktan Yabguluğa, Yabguluktan Hakanlığa, Hakanlıktan İlhanlığa yükselebilirdi. 


z 9) Uygarlığını değiştiren bir ulusta kültür de değişirdi. Ancak bu değişme, yapay bir biçimde olmazdı. Doğal bir gelişmenin sonucu olarak kendi kendine bir anda en yukarıya kadar çıkardı. Kendi kendine gerçekleşirdi. 


10) Ekonomik derecelerin aşamalarını da birer birer geçerdi. 
1) Avcılar 
Isayfa 8) 
2) Sürü sahipleri 
3) Tarancılar (ekinciler, çiftçiler) 
4) Sartlar (Tüccarlar) 


Sayfa 10 
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Sayfa 10 

Eski Türkler bütün zamanlarını güzel yemek, güzel giymek, güzel yaşamakla geçirirlerdi. Eski Türkler dünyanın en çok tehlikeyi arayan kavmi olduğu gibi, aynı zamanda da en çok zevk ve eğlence içinde yaşayan bir kavmi idi. Sürüsünün azalacağını düşünmezdi. 


Sayfa : 14 
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Sayfa 14 

Türk yaşamının en doğal biçimi ve en gerçek örneği Ilhanlıktı. Eski Türklerin siyasi hedefi her zaman İlhanlığa ulaşmaktı. Gerçi ilhanlık, Türklerin elinden çıktığı zamanlarda da onların amca çocukları olan Tatarların eline geçti. Yalnız bir kere Moğolların eline geçti. 
Fakat, bu sıralarda da bütün Turan ülkesinde dil ancak Türkçe olurdu. Resmi yasa da Türk töresiydi. 
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Sayfa : 14 
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Sayfa 14 


Cengiz Han'ın yönetimi bir İlhanlık değil, bir saltanattı. Çünkü; bu devlet Moğolların Türklere sataşmaları sonucunda ortaya çıkmıştı. Türk İlhanlıkları demokrat ve özgürlükçü oldukları halde bu 

» yönetim, asıl illere “Kara Ulus" diyordu. Cengiz Hanlılar, Doğu 

© Türkistan'da Çağatay dilini ve edebiyatını, kuzey Türklerinde "Altın Orda" dilini ve edebiyatını, yani Özbekçeyi ve Kıpçakçayı oluşturdular, İlhanlılara bağlı olan İran'da da Cami-üt Tevarih, Cihanguşa-yı Cüveyni, Ravzat-ül Sefa, Habibüs-seyr gibi tarihler yazdırdılar. Bu tarihler de Cengiz Han'ın Türk Han ve Oğuz Han'ın torunlarından olduğunu gösteren soy kütükleri düzenlediler ve Türk Hanları arasına Moğol Han adında bir Moğol koyarak, Oğuzları yani Türkmenleri ondan ürettiler. 
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Sayfa : 21 
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Sayfa 20 

Türklerin öteden beri kaç kere ve ne kadar süreyle İlhanlık kurdukları bilinmektedir. Dahası, Tatarların ve Moğolların kurdukları İlhanlıklar da yüzyıllarca Türklerin -aynı bayrak altındabirleşmelerini sağladı. Çünkü, bu İlhanlıkların genel ve geçerli, dahası edebiyat dili Türkçeydi. Genel kültür, Türk kültürüydü. 
Türkler, Altay ırkından ve Ural-Altay ırkından değillerdi. Türkler, bunlarla uzun süre siyasi olarak ya da uygarlık olarak birlikte yaşamışlardır. Türklerin (sayfa 21) bunlarla görülen yüzeysel benzerlikleri bu ortaklaşa yaşamın bir sonucudur. Türk ırkına ilişkin incelemelerde bulunan Öjeni Pittar "Irklar ve Tarih" adlı yapıtında şöyle diyor; “Türkler kendi başlarına bir ırktırlar. Başka ırkların birisinden kopmuş değillerdir. Türklerle Moğollar, Tunguzlarla Tatarlar aynı İlhanlıkların yüzyıllarca süren ortak eğitimini almışlar ve karşılıklı olarak birbirlerini temsil etmişlerdir.” 

ilhanlıkların bulunmadığı zamanlarda da ortak bir uygarlığın 

> ortak bir uygar yaşamı bulunurdu. İşte Türk dünyasında ırk adı © verilen ortak niteliklerin kökeni, bu ikili toplum yaşamıdır. Türklerin Moğol, Tunguz, Samoyed, Fin ve Macar gibi kavimlerle olan bir takım ortaklıkları, bu siyasal ve uygarlık birlikteliklerinin sonuçlarıdır. 

Türklerin Kökeni 


Eski Türkler ayrı bir ırk oldukları için asıl ve kökenleri olamaz. 
Türkler tarih öncesinden bu yana bağımsız bir ırktır. Bağımsız bir ırk oluşturacak kadar da sayısal olarak yoğundurlar. 


Türkmen sözcüğü Türk'e benzeyen demektir. 
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Sayfa 33 
Türkçe'de Mana'nın Karşılığı 
Mana Nedir? 


İlkel toplumlarda Mana denilen yaygın bir güç vardır. Bu güç hangi nesneye dokunsa ona kutsallık verir. İnsanlar kutsallık geçen bu şeye -ister bir ağaç ya da bitki olsun, isterse diğer doğa varlıkları veya olaylarda bulunsun- ilâh diyerek ona taparlar. Eski Türklerde (Mana) anlamına gelen (Kut) sözcüğü vardır. Kutlu demek kutsal ya da Mana'lı demekti. Kutlu olan varlıklara tapınılırdı. Demek ki bunlar ilâh niteliği taşıyorlardı. Eski Türkler Kuun bir ışık sütunu şeklinde gökyüzünden indiğini görürlermiş. Benim Altın Işık olarak adlandırdığım bu ışık sütunu, neye dokunursa onu kutlu kılardı. Türklerin Doğal Aşk Geceleri de vardı. Bu gece sırasında ışık sütunu neye dokunursa onu gebe bırakırdı. Ak kemik ve Altın kemik olan illerin bütünü böylelikle üremişlerdir. 
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Sayfa 35 
İlin Niteliği ve Rolü 


Aynı türden olan aşiretler arasında kan davasını, akını ve savaşı bu din sona erdirmiştir (Aynı türden olan aşiretlerin bütününe Şark Türkleri "Budun" adını verirlerdi). İl, dini aşiret kavgalarını sona erdirince her budun ayrı bir yönetim biçimini alırdı. Böylece (İl) sözcüğünün ikinci anlamı da devlet oldu. Orhun Yazıtı'nda (İl) sözcüğü, ikinci anlamda kullanılmıştır. Türklerin aşiret dönemi, tarih öncesinde yaşanmıştır. Tarih, Türkleri (İl) halinde, yani göçebe devletler şeklinde görmüştür. 
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» 
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Sayfa 36 


7) Tihsin genel il (Tosun) anlamındadır. Çinliler "Tisin" biçimine sokmuşlardır. Bunlar bağımsız Türk devleti yerine ilk kez Çin'de büyük bir imparatorluk kurmuşlardır. 


2) Hiung-Nu'lar; Hunlar, Kunlar gibi çeşitli adlarla anılan (Koyunlular)dır. Kaşgarlı Mahmut'a göre Kun sözcüğü; (Argu-Orhun) ağzında Koyun anlamındadır. Koyunlulardan Mete iki kez Çin İmparatorluğu'nu eline geçirmesine karşın, tahtı istememiş ve ilk olarak bir ulusal Türk İlhanlığı kurmuştur. 


3) Kuzeyde, Tunguzlara kendi adını vermiş olan Türk koludur. 
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Sayfa 37 

4) Batıda Oğuz Han'ın savaştığı ve Çiçakları üzerlerine gönderdiği iyt Barakları vardır. Bugün de Birecik'te, Barak adında bir Türk ili bulunmaktadır. 

5) Sonradan Kuşan adını alan Yueçiler güneydedir. Bunların da Kuşlar olması olasıdır. Böylece dört yönün totemleri, dört yöndeki Türk kavimlerinin adlarını taşımaktadır. Şu varsayıma göre Türkler, tarih öncesinden bu yana şöyle bir örgütlenme biçimindelermiş: 

Tunguzlar 


Koyunlular Tihsinler İyt Baraklar 


Sayfa : 39 
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Sayfa 39 


Bu sınıflamaların temelleri ve vardır. 


Türklerde dinsel sınıflandırm. 


rolleri yalnız Türk örgütlerinde 


ayla sosyal sınıflandırma aynıdır. 
muştur. Bu sınıflamanın en önemdesteklemesidir. Çünkü; toplumsal tapınmalarla güçlenir. İnançlar da bu dayanışmanın kutsallığını artırır. Çinlilerde ise bu dayanışma- 


dan doğarak daha sonraları Çinlilere bu sınıflandırmanın Tisinler tarafından rüyor. Bizim incelemelerimiz de bu sonu- 


geçmiştir. Edvard Şavan 
Çin'e getirildiğini ileri sü ca ulaşıyor. 

Türk Takvimi 

On İki Hayvan 


Türk takvimi de Tisin dininden doğmuş görünüyor. Tisin Türkleri her on iki seneye ÇağzCycle adını verirlerdi. 


1 AZ 
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Sayfa : 41 


GİY. soz 
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Sayfa 41 
E Hiung-Nu'ların ve Oğuzların Dinsel Sistemi: 
Bu sistemin kurucusu kimdir? 


Çin'in Urtos ilinde, milâttan iki yüz dokuz yıl önce (Mete) adlı bir hükümdar vardı. Bu kişi, Hiung-Nu'ların yani Koyunluların hükümdarıydı. Bu kişi, yirmi dört tümen (on bin kişiden oluşan kıtaya eski Türkler tümen derlerdi) süvari askeri oluşturdu. Bunları iki kola ayırdı. Her kolu bir beylerbeyinin komutasına verdi. Ve bunlardan başka, orduda altı büyük emirlik kurdu. Yani, yirmi dört boyu altı büyük kısma ayırdı. Söylentiye göre, Türklerin destanlaşmış bir hükümdarı vardı ki o da aynı örgütlenmeyi gerçekleştirmişti. Bu destanlaşmış hükümdar Oğuz Han'dır. Oğuz Han da yirmi dört boy oluşturmuştur. Söylenen o ki Oğuz Han'ın altı oğlunun yani Gün, Ay, Yıldız, Gök, Dağ ve Deniz hanların dörder oğlu olmuş ve Oğuz Han'ın yirmi dört torunundan yirmi dört boy oluşmuş. 


Sayfa : 42 
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Sayfa 42 
Bundan başka, efsaneye göre, Oğuz Han örgütlenmesini tamamlamayı başaran, veziri ve oğulları üzerinde-yekkili kişi, ünlü Erkil Ata'dır. Oğuz İlini yirmi dört boya ayırarak her birine bir ad, bir mabud, bir ongun, bir sugök ve bir mühür veren Erkil Afa'dır. 
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Sayfa 45 
Türklerde İkili Ayırım 


Türk ayırımı, Türk İli'nin demokrat olduğunu gösterir. İkili ayırımdan tutunuz da on yedili ayırıma kadar gördüğümüz sıralamalarda kadrolar birbirine eşittirler. Örneğin; dörtlü sıralamada Gün, Kızıl, Ak, Kara sınıfları birbirine eşittirler. Sekizli ayırımda da böyledir. Sınıfların bu eşitliğinden dolayıdır ki Türk İli, gerçekten demokrattı. Türk İli'nin feodal, aristokratik ve emperyalist olması sonradan ortaya atılan hastalıklı bir yeniliktir. 

İkili sınıflamanın iki türlü olduğunu söylemiştik. Birisi Çinlilerin Yang ve Yen sözcüklerinin karşılığı olan Ak ve Kara ayırımıdır. 

Ak, Kara'dan yüksek ve Kara, Ak'a göre daha aşağı olduğundan, bu iki sınıf birbirine eşit değildir. 

Sınıflamanın ikincisini de İç ve Dış deyimleriyle açıklayabiliriz. 
iç İL, Dış İl gibi. Her İlin Kuf'u kendine özgü olduğu için, yalnız kendi üyeleri ona yakındırlar. Başkaları bunu, kutsal olarak niteleseler bile ona yakın olamazlar. İşte bu İç ve Dış sözcükleri yakın ve yabancı anlamlarını açıklamaktadır. Kadınla erkek, bu sınıflamanın içinde yer alırlar. Bu nedenle Türk hukukunda, kadınla erkek birbirine eşit sayılmışlardır. 


Sayfa : 74 
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Sayfa 74 


Bunlar hep güzel yüzlü, düşünceli, kararlı insanlardı. Hepsini, yine yerli yerine kendi egemenliğinde bir hidiv (büyük vezirjolmak üzere gönderdi. Yalnız Hint hükümdarını çirkin bir adam olduğu için huzuruna kabul etmedi ve onu hidiv olarak ülkesine geri göndermedi (Buğu Han dini, güzellik dini olduğu için, Buğu Han çirkinleri hükümdarlık makamına uygun görmüyordu). 


Sayfa : 76 
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Sayfa 76 


Moğol Han'ı, şimdiki Moğolların atası olarak görmek yanlıştır. Çünkü göreceğimiz üzere, Oğuz Han ve tüm Türkler bunun torunları olarak niteleniyor. Oysa, Tatarların o zaman Mançurya'da yerleşmiş olan Avar 

ve Suvar, Cucu-an kavimlerinin ataları olduğunu göreceğiz. 


Sayfa : 110 
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Sayfa : 110 
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Sayfa 10 

Hiung-Nu (Hunlar, Kunlar, Koyunlular) Türkleri, Çin imparatorunu genel karargahında kuşatmıştı. O zaman Türk hakanı olan Mete, beraberindeki dört yüz kişilik bir atlıyı Türk örgütlenmesine göre düzenlemişti . Bu süvariler, atlarının rengine göre dört tüme- ne ayrılmıştı. Bunlardan atları gök renginde olan tümen doğuda, atları kızıl renkte olan tümen güneyde, atları ak renkte olan tümen batıda, atları kara renkte olan tümen de kuzeyde olmak üzere yerleştirilmişti. Demek ki askeri tabyalarda bile esas olan bu düzenleme keyfi değil, dinsel ya da sihirsel bir gerekliliğin etkisi altındaydı. 
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Sayfa 1 
Kış 
(Kara) 
Sonbahar İlkbahar 
(Ak) (Gök) 
Yaz 
(Kızıl) 


Sayfa : 159 
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Sayfa 159 

Fransızca Grand Ansiklopedi, Hunlar maddesinde, en büyük zaferler sırasında bile Atilla'ya, ne zaman barış önerilse hemen kabul ettiğini yazıyor. 
İşte Atilla'nın gerçek yüzü: Düşman bile, istemeyerek de olsa onun erdemini itiraf etmek zorunda kalıyor. Atilla'nın savaşları, iç hesaplaşmalarla mezbaha halini almış olan Avrupa'da genel bir barışa yol açtı. Türk'ün bu büyük barışı, Rum için silâhından farksızdı. 

Cermenlerin devlet oluşumuna alışmaları, aralarında barış ve adaletin yeniden oluşması, Hunların eğitici yönetimleri altında yaşamaları sayesinde oldu. Avrupalılara göre Atilla, kendi kendine "Allahın Belası" sanını veriyormuş. Bu da Avrupalıların bir saptırması. Otuz yüzyıldan beri bunların resmi bir ünvanı yerine geçen (Tanrı Kutu) sözcüğü, en eski atalardan bu yana, aldıkları bir ünvandır. Anlamı "Ruhullah"(Allahın Kutsal Ruhuj'dır. Çünkü, kut sözcüğü, ruhu kutsal anlamına gelir. 


Sayfa : 201 
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Sayfa 201 


Bu yöntemi izleyince, öncelikle karşımıza Çinlilerin Toğyu adını verdikleri Orhun Türkleri çıkar. Bu devletin Türk olduğu, taş üzerinde kazılmış olarak bugüne kadar kalmış olan Orhun Yazttlarıyla bellidir. Bunda hiç kimsenin şüphesi olamaz. Bu yazıtlarda yazılı olan olaylar, Çin alfabesiyle anıtın diğer yüzünde yazılı olduğu gibi ayrıntısıyla bütün Çin tarihlerinde de bulunmaktadır. 


K Toğyuların asıllarının nereye çıktığı, devletlerinin ne şekilde orta- 

* ya çıktığını bize Çin tarihleri bildiriyor. Bu tarihlere göre Toğyular, 

kendilerinden dört yüzyıl önce, aynı ülkelerde egemenlik sürmüş 

olan Hiung-Nu adlı bir kavmin devamı niteliğindedir. Hiung-Nu devleti, Çinlilerle doğuda bulunan Avar ve Suvar Tatarlarının ortak saldırıları sonucunda ortadan kalktıktan sonra, bu kavmin bir kısmı batıya doğru gitmiş, bir kısmı Çin İmparatorluğu'nun, diğer bir kısmı da 

Avar Tatarlarının kurmuş olduğu Cun-Cin Devleti'nin egemenliği al- 

— tında kalmıştır. Batıya gidenlere Avrupalılar, Hun adını vermişlerdir ki Hiung-Nu adının Avrupalılaşmış biçimi olduğu anlaşılıyor. 


Sayfa : 266 
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Sayfa 266 
Evlilik ailesi, evlenmenin sonucudur. Bundan dolayı buna evlilik ailesi denir. Türkler, evlenmeye ev-bark sahibi olmak derler. "Bark" Orhun Yazıtında (mabet) anlamındadır. Hakan türbelerinin yanında bir mabet yapılır, orada kurbanlar kesilirdi. Ev de kutsal bir mabet olduğundan, bark adını alırdı. 
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——————— <<<“ “smantı Tfarihi-r 


Resimli ve Haritalı 


OSMANLI TARİHİ 


21 Harita, 101 Adet Resim, 156 Dipnot İçerir 


* Yazarı ğ Ahmet Rasim 


Birinci cilt İkinci baskı 


İstanbul 
Şems Matbaası 
1910 — 1912 


ut 


Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri 


Envanter No : 1913 


Yazar : Ahmet Rasim 
Cild : Kahverengi 
Ebadı 
En :14 cm. 
Boy :20 cm. 


payesi Adedi :6 4 616 
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Ön Söz Özeti 

Kitabımız hacim olarak büyük, içeriği ise eğitim için fazla görünecek derecede ise de amacımız anlaşılınca bu kusur dikkate alınmayabilir. Dersler metin üzerinden yürütülecek, öğrenci okuma sayfalarından yararlanarak zaman zaman genel olaylar ile birleştirecektir. 


Tarihin coğrafya ile olan bütün ilişkisi unutulmuştur. Kitapta bulunan haritalardan başka elimizde büyük haritalar da vardır ki bunlar geçmiş yüzyıllardaki yayılmaları ve toplanmaları gösterecektir. 
Kıyafet konuları, şekil ve tasvir, tarihi binalar, törenler, orduların durumuna ilişkin elde edilen resimler, bilinen savaşların tablolarıyla silah, gemiler ve Osmanlı paralarına örnekler ile önemli tarihi belgelerden gerekli görülenler de kitabımızda bulunmaktadır. 


Öncelikle Osmanlı ülkesinde böyle bir tarih kitabını yayınladığım- dan dolayı cesaretimin fazlalığı hoş görülsün. Fakat zamanın başka bir eğitime gereksinim duyduğunu bağıra çağıra ortaya koyanlar- dan biri de ben olduğumdan dolayı içimde kalan bir görevi yerine getirmeye cesaret göstermem doğaldı. 


Konunun genişliği beni oldukça yormakla birlikte dayanmaya çalıştım. Böylece Osmanlı Tarihi'ne ilişkin görüşlerimin bir yerde toplandığı, uzunca bir sözdizimi ortaya çıktı. Kitabın faydalı olacağını umuyorum. 


Ahmet Rasim 
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Sayfa :2 
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Sayfa : 3 
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© Sayfa2 

Kabile halkının elli bin ile yüz elli bin arasında olduğu söyleniyor. Süleyman Şah bir süre buralarda kaldıktan sonra Cengizlerin bozgunculuklarının bitmiş olduğunu düşünerek ülkesine dönmeye karar verdi. Halep yakınlar- daki Caber kalesinin yanından Fırat nehrini geçerken attan düşerek boğuldu.(Sayfa 3) Süleyman Şah'ın naaşı oraya gömülmüş ve gömüldüğü yer Türk Mezarı olarak ünlenmiştirlH.621/ M.1324). Bu olay, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisidir. Çünkü Süleyman Şah nehre düşüp boğulmasaydı, kabile Türkistan'a gidecek ve Osmanlı Devleti de kurulmayacaktı. 
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*Hayır böyle değil, Hangi tarafa muavenet (yardım) lâzım geldiği müzâkere (görüşme) edildi. Böylelbir| muaveneti Ertuğrul | | yakışdırarak işe teşebbüs edildi. 


Sayfa 4 

Oğullarından Savcı Bey'i yaylak ve kışlak istemesi için Konya Sultanı'na gönderdiği sırada Ertuğrul Bey yolda birbiriyle savaşan iki orduyla karşılaşmıştı. Ordulardan birinin yenildiğini gören Ertuğrul Bey -mertlik gereği olarak- yenik tarafa yanındaki beş-altı yüz süvari ile yardım etti ve yardım ettiği taraf savaşı kazandı. Meğer yardım ettiği ordu, Selçuklu Devleti askeri ve sonradan mağlup olan da Tatarlarmış!*). 
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*Ertuğrul'un rastladığı askerlerden hangilerinin Selçuklu, hangilerinin Tatar olduğunu bilmemesi mümkün değildi. Ayrıca Ertuğrul Bey'in bir taraftan Savcı Bey'i, arazi istemek için Konya'ya gönderirken, diğer taraftan da o devletin askerine kılıç çekmesi mantıklı bir davranış olmazdı. Ertuğrul Bey, bilinçli olarak ve Tatarlara olan köklü nefreti sebebiyle onlarla savaşmıştır. 


Sayfa : 3 
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Sayfa : 37 S3 
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Sayfa : 37 
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Sayfa 36 

Orhan'ın kahramanlığı herkes tarafından bilinmekle birlikte, Alaattin Paşa da gençlik yıllarını babasının kayınpederi olan Şeyh Edebali'nin gözetiminde, zamanın din, bilim ve tekniğine ait bilgileri öğrenerek geçirmiş, Arapça eserleri de okuyarak akıl ve bilgi sahibi olmakla ünlenmişti. Alaattin Paşa; Osman Gazi'nin ölümü üzerine Orhan Bey'in kendisine teklif ettiği saltanatı kabul etmemiş ama küçük kardeşine vezir olmak gibi büyük bir alçak gönüllülük de sergilemişti. (Sayfa 371 Bu konuyla ilgili olarak Mufassal Tarih diyor ki: Hatta babasından kendisine kalan koyun, at, sığır gibi şeylerden kendi payına düşeni dahi almayarak yalnız Kütahya civarında bir köyün kendisine verilmesini istemekle yetinmiştir. Sonraları hanedandan tahta çıkanın, taşınır ve taşınmaz malların tamamına sahip olması anlayışı, büyük olasılıkla Alaattin Paşa'nın bu davranışından sonra gelenek haline gelmiştir. 


Orhan Gazi fetihlerle meşgul olduğu sıralarda Alaattin Paşa da, devletin askeri ve idari alt yapısını oluşturmuş ve devlete modem bir şekil vermeyi başarmıştır. Osmanlı tarihleri, bu iki kardeşin devletin yüceltilmesi için verdikleri uğraşılardan büyük bir övgüyle söz ederler. 
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Sayfa : 48 
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Sayfa 47 


Şehzade derhal çevreden bir takım sığırlar toplatıp keserek, tulum denilen sallar yaptırmış ve her sala da kırkar kişi bindirmişti. 


Şehzadenin (Süleyman Paşal salında Aksungur, Kızıl Oğlanoğlu, Kara Timurtaş Paşa, Kara Hasanoğlu, Akçakocaoğlu ve Balbancıkoğlu gibi emektarlar bulunurken; Hacı İl Bey, Aca Bey, Gazi Fazıl ve Evranus Beyler de diğer saldaydılar. Karşı kıyıya geçip, Çimpe IT sympel kalesini basarak kale halkına zarar vermeden onlardan gemilerini 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(Sayfa 48) almışlar ve aynı gece bu gemilerle 300 dilâveri (savaşçı, yiğitl, takip eden üç gün içinde de 3.000 kişiyi Rumeli'ye geçirmişlerdi. Bolayır ile Akçaliman'daki Rum gemilerini yakarak, "Ayasoluniye" kalesini de fethederek halkını karşıdaki Karesi'ye nakletmişlerdi. Bu olay H.758/M.1356 senesinde gerçeklemiştir ki Osmanlı Devleti'nin 58. 
kuruluş senesine rastlar. Osmanlıların siyasi ve toplumsal tarihleri bundan sonra büyük bir atılım gösterir. 


Sayfa : 5 
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Sayfa 54 

Yeniçeri teşkilâtı kurulduğu zaman Avrupa'da muvazzaf (daimi askerl uygulaması yoktu. Fransız Kralı Vil. Şari 1448 yılında Frank Arşar denilen okçu piyade askerini oluşturmuştur. 

Osmanlı yeniçeri teşkilâtı 1326 yılında oluşturulmuştur ki arada 122 
yıl fark vardır. 
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Sayfa : 61 
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il ENİ A 
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P Sayfa 61 


IMurat Hüdavendigar) H.726/M.1326/27 yılında doğmuştur. Tahta çıkması ise H.761/1362 yılına rastlar ki o zaman 35 yaşında idi. 


41 (e ET) 
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ssl 6 gl 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dia döl niz 
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Sayfa 61 

Ankara ve çevresinde birçok kaleleri ele geçirdi. Geriye döndüğünde ise ilk defa olarak Çandarlı Kara Halil'i Kazasker ve Lala Şahin'i de Beylerbeyi olarak atadı. 
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Sayfa : 64 
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Sayfa 64 

Bu sırada Edirne de alınmış ve bu önemli fetih, Acem Şahı Sultan Üveys'e bir mektup ile bildirilmişti(763). Lala Şahin Paşa Zağra, Filibe ve Evranus Bey de Gümülcine, Yenice Vardar taraflarına gittiler. Tarihlerimiz bu sırada ulemadan Kara Rüstem'in uyarısıyla ganimetten 1/5 oranında pay alınması uygulamasının başladığını kaydetmişse de, Sultan Orhan tarafından Şehzade Süleyman Paşa'ya yazılan H.733/M.1332-33 tarihli bir menşürda (ferman), “hums-ı şer'iyesinilganimetin 1/5) ihrâc idüb" şeklinde özel bir kayıt vardır. 


|! 
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Sayfa 67 
Bu büyük zafer (Sırp Sındığıl Trakya'yı, Bulgaristan'ı ve Sırbistan'ın bir kısmını Osmanlılara kazandırdı. Sırp Kralı Vokaşin'in oğlu Marko, boyun eğmek zorunda kaldı. Kuzeyde bulunan Ragoza Cumhuriyeti elçi göndererek bir ticaret anlaşması yapılmasını ve yıllık 500 düka altını vermeyi taahhüt etti ki Osmanlılarla Hristiyan- 
« — lararasında yapılmış olan ilk anlaşma budur. 


Sayfa : 68 
Fi bi “A 
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Sayfa 68 
Tarih burada diyor ki: Lala Şahin Paşa, Hacı İl Bey'in başanlarını çekemeyerek onu zehirlettirmiştir. 


H.768/M.1366 tarihinde Timurtaş Paşa Yenice'yi, Yanbolu'yu; Lala Şahin Paşa Ahtaman ile Samakov'u, Sultan Murat dahi Edirne ile Karadeniz arasındaki Karinâbâd, Hayrabolu, Süzebolu, Aydos kalelerini fethettiler. 
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Sayfa 70 


Köstendil'in alınmasından biraz sonra Avlonya da alınmış ve Osmanlı Devleti bu fetihle Karadeniz sahiline kadar uzanmıştır. 


H.777/M.1375-76'da Sultan Murat, şehzade Bayezit'i Bursa'da kaymakam ivekill olarak bırakarak Sırbistan'a hareket etti. 
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Sayfa 71 

Diğer taraftan Timurtaş Paşa Manastır'ı, Perlepe'yi, İştip'i, Karlı'yı fethetti. Bundan bir süre önce Germiyanoğlu'nun kızı Şah Hatun büyük şehzade Yıdırım Bayezit'le evlendirilmiş ve çeyiz olarak Kütahya verilmiş, Germiyan ve Hamitoğullarından da Beyşehir, Seydişehir, Yalvaç, Kara Ağaç, Isparta ve diğer bazı yerler de safın alınarak Osmanlı ülkesine katılmıştı. Devlete yeni katılan bu topraklarla Osmanlılar, Karamanoğullarıyla komşu olmuşlardı. 


Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan bu yana, Anadolu'da bulunan Türk beyliklerinden Karesi, Germiyan ve Hamitoğulları beyliklerini kendi ülkesine kazandırmıştır. Fakat bunların yerine Diyarbakır tarafında Karakoyunlu, Maraş taraflarında Dulkadir ve Adana taraflarında da Ramazanoğulları ismini taşıyan üç yeni beylik ortaya çıkmıştı. 


Sayfa : 7 
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Sayfa 73 

Hayrettin Paşa 1386 yılında vefat etti. Hayrettin Paşa, H.775/M.1373-74 de veziriazam olmuştu. Oğlu Kazasker Ali Efendi'ye, vezirlik verilerek seri olarak Rodop üzerine hareket etmesi yolunda emir verildi. Osmanlı Devleti'nde ikinci sadrazam işte bu Ali Paşa'dır. 
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Sayfa 106 


Sultan Bayezit'in esir düşmesi üzerine veziriazam Ali Paşa ile yeniçeri ağası ve ümeradan laskeri şefler) bazıları alelacele büyük şehzade Süleyman ile beraber Timur'un otuzbin süvari ile yolladığı torunu Mehmet Sultan'ın takibinden kurtularak Bursa'ya, oradan hazineyi ve harem-i hümayunu alarak Kartal, Pendik ve Gebze kazalarını İstanbul İmparatoru Emanuel'e teslim ederek beraberindekilerle karşıya geçip Edirne'ye vardılar. Küçük şehzade Kasım'ı da yanlarına alarak İsa Çelebi Balıkesir'e, Mehmet Çelebi de Amasya'ya gitti. 

Diğer şehzade Musa Çelebi Yıldırım Bayezit'le beraber esir düşmüştü. Musa Çelebi ise ortadan kayboldu. 
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Sayfa : 113 
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Sayfa Ml 

Büyük şehzade Süleyman Çelebi, Edirne'ye giderek orada hüküm sürmeye başladı. Hatta bir ara Anadolu Hisarı'na gelerek korkusundan boyun eğmiş ve Rumeli'nin kendisine verildiğine ilişkin Aksak Timur'dan bir menşur I(ferman| alarak ona bağlılığını bildirmişti. Bu durumda Osmanlı Devleti Timur'un himayesine girmiş olarak kabul edilebilir. 


Timur Kütahya'da iken, tutuklu bulunan komutanlarından Ütülmüş'ün serbest bırakılmasını, paranın kendi adına basılmasını, hutbenin kendi adına okunmasını, İstanbul (sayfa 113) İmparatorlarınca Osmanlılara verilen haracın bundan sonra kendisine verilmesini elçiler göndererek talep ettiği gibi, şehzadelerden İsa ve Mehmet Çelebilerin de huzurunda kaftan giyip kemer kuşanmalarını emretmiştir. Bunun üzerine Mehmet Çelebi, hocası Sofu Bayezit'i yollayarak Timur'a bağlılığını bildirmişti. 
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Sayfa : 117 
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Sayfa 116 

Bu olaylardan biraz sonra Timur Anadolu'yu baştan başa harabe halinde bırakarak başkenti olan Semerkant'a döndü. Bunun üzerine Tokat, Sivas, Amasya ile Karadeniz arasında bulunan yerler Mehmet Çelebi'ye bağlılıklarını bildirdiler. Şehzadelerden İsa Çelebi de bu dönemde ortaya çıkarak Bursa'da tahta çıktı. 
Görüldüğü gibi, Sultan Bayezit'in üç oğlu ayrı ayrı yerlerde hakimiyetlerini ilân etmeye başladılar. Bu durum, yüz yıl boyunca Anadolu'nun tamamını ve Rumeli'nin Isayfa 117) Tuna boylarına kadar en önemli yerlerini fethetmiş, Bulgar ve Sırp krallıklarına boyun eğdirmiş olan koca Osmanlı Devleti için pek büyük bir felâketti. 


Esir olan Musa Çelebi de Sultan Bayezit'in ölümü üzerine ortaya çıktı. Amasya'da bulunan Çelebi Mehmet, İstanbul ve Gelibolu boğazlarına kadar hükmeden kardeşi İsa Çelebi'ye, Anadolu'nun paylaşılması konusunda bir teklifte bulunmuş, kabul etmediğini görünce de savaşmak üzere harekete geçmişti. Osmanlı tarihinde meşhur olan Domaniç dağlarındaki Ermeni geçidinde savaş olmuş ve İsa Çelebi geri çekilmek zorunda kalmıştı. Çelebi Mehmet Bursa'yı ele geçirerek kardeşini Balıkesir'e kadar izlemiş, İsa Çelebi'nin ordusunda bulunan ünlü Timurtaş Paşa da bu savaşta 


hayatını kaybetmişti. 
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Sayfa : 122 GE Ele v 


YY 
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. EY 
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Sayfa 122 
Bunun dişında Süleyman Çelebi döneminden kalan askeri yönetici- 


ler önce birer birer görevden alınmış, daha sonra ise birer birer öldürül- 
- müş, sürülmüş, hapsedilmiş veya mallarına el konulmuştu. 


Edirne olayından sonra tahta varis olabilecek iki şehzade kalmıştı: Anadolu'da Çelebi Mehmet ve Rumeli'de de Çelebi Musa. 


Sayfa : 124 
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yy sb hü 445 AL a O ÇAKAN) yal 
(FAN) solak çal, Ül ye gas! “le 
Fİ GE) Val İLİ öylel öügl “ho a çsyli 
SİRİ Gr) s4 gile azil ey aralar 
JEAN 38 yyl ese İ) S0 BA yal 


G2? “bülkâdir 
. #* adi 
) y> Dulkadir a 


42 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR *Osmanlı Tarihi-l 


Sayfa : 125 


“Yo ei gis 


Sx Ab biyel ii es y) 0 İ4& (0) 
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Sayfa 124 
Sonuç olarak, imparator nakliye gemileri sağladı. Çelebi, asker ile gelerek Üsküdar'dan karşı yakaya geçti. Fakat İncekız'da Musa'ya karşı üstünlük elde edemeyerek yaralı olarak İstanbul'a dönmek zorunda kaldı. Bu arada Anadolu'daki Aydın Emirliği'ni hükmü altına alarak bağımsızlığını ilân eden Cüneyt Subaşı ortaya çıkmıştı. 
Bunun üzerine Anadolu'ya geçti. Cüneyt Subaşı durumun ciddiyetini anlayarak teslim oldu. (Çelebi Sultan Mehmet| Ankara'da kayınpederi Dulkadiroğlu (Sayfa 125) Süleyman Bey'le buluşarak Musa Çelebi'nin üzerine İstanbul yoluyla bir kere daha hücum etmeye karar 


verdi. 
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Sayfa 126 


Fetret Devri TI yıl devam etmiştir. Çelebi Sultan Mehmet, Edirne'de H.816/M.1413-14 yılında 26 yaşında tahta geçti ve devletin birliğini sağladı. Fakat devlet bu dönemde oldukça zayıflamıştı. Rumeli'nde Sultan Bayezit devrinde Osmanlı Devleti'nin fethetmiş olduğu Sirp ve Eflak hükümetleri, Fetret Devri'nde bir çeşit bağımsızlık ilân etmişlerdi. İstanbul İmparatoru da Süleyman, İsa ve Musa Çelebilerle anlaşarak Makedonya, Teselya ve Yunanistan taraflarında 

J daha önce kaybettiği toprakları iade ettirmişti. 


3 Yayfa : 136 


aliye, Sl) oil y 05 yl (GAba E) 
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Sayfa : 137 * Devletler 
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Sayfa 136 


Şehzade Murat, Şeyh Bedrettin'in üzerine de gitti ve şeyhin cemiyetini dağıtarak kendisini esir aldı. O zaman Reisü'l-ulema (Şeyhülislâml olan Mevlânâ'nın fetvasıyla Siroz'un Pazar yerinde idam edildi. Şeyh Bedrettin'in kendi aleyhinde verilen fetvayı imzaladığı söylenir. 

Çelebi Sultan Mehmet, devletin eski yapısını ve düzenini kazandırmak için olağanüstü bir çaba sarf ettiği dönemde H.824/M.1421'de Edirne'de ölmüştü. ISayfa 137) Osmanlı Hükümeti'nin ikinci kurucusudur. Sekiz yıl boyunca Osmanlılık âdeta taze hayat bulurcasına etkinlik ve güç kazanmıştır. 


Sayfa : 146 

. ii Pi 
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Sayfa 146 

Düzmece Mustafa, orduya katılanlara elli akçe (Gümüş paral verileceğini ilân ediyor ve halkı kendilerine katılmaları konusunda teşvik ediyordu. Bu tür teşviklerle oluşturulan kuvvete "Müselleme" adı verildi. 

Evranusoğullarıyla, Orhan ve Kumluoğlu gibi komutanlar da kendisine katıldılar. Bunun üzerine Sultan Murat, babasının komutanlarından Bayezit Paşayı, veziriazam Çandarlıoğlu İbrahim ve Üvez Paşalarla birlikte Rumeli'ye gönderdi. 

45 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Osmanlı Tarihi-1 
—— ———— e STAPLAR * Osmanlı Tarihi-l . 


Süyfa : 148 
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sayfa : 150 > Je - edin * 
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Sayfa : 151 
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Sayfa 148 

Düzmece Mustafa bu başarı üzerine Edirne'ye gitti ama, hamisi (koruyucusul İstanbul İmparatoru'na bile ilgi göstermedi. 
Limni'de hapishanedeyken Dimitrus ve imparatorla yaptığı anlaşmada Gelibolu ile İstanbul'un kuzey taraflarını ve Karadeniz sahilindeki Eflak'a kadar olan bölgeleri ve Aynaroz taraflarını terk edeceğini garanti etmişti. Dimitrus, yapılan anlaşma gereğince Gelibolu'yu işgale kalkışınca Düzmece Mustafa ordusuyla giderek o bölgeyi tekrar ele geçirdi. Mustafa zevk ve safaya Isayfa 
1491 dalmışken Sultan Murat'ın Cenevizlilerden gemi alarak Rumeli'ye geçeceğini duyması üzerine Anadolu'ya geçmeye teşebbüs etti ve Cüneyt Subaşı'yı da yanına alarak ordusuyla Lapis- ki'ye geçti. Bu durum devlet ileri gelenlerini telaşa düşürdü. Çelebi zamanında Tokat'a sürülmüş olan Mihal Bey'in oğlu Mehmet Bey çağrıldı. Sultan Murat beraberinde İbrahim Paşa, Üvez Paşa, Ali Bey, Oruç ve Ömür Beyler olduğu halde Bursa'dan ordusuyla çıkarak Uluâbâd taraflarında karargâh kurdu. 


Mihaloğlu'nun akıncı, yaya ve azablar denilen askerler üzerinde çok büyük etkisi vardı. Hatta bir gece nehir kenarına giderek Düzmece Mustafa'nın ordusundaki askeri şefleri adlarıyla çağırdı: 


"Bre Türk Turhan. Bre Evranusoğulları. Çelebi Sultan Mehmet gibi bu devleti inkirazdan (dağılmadan) kurtaran bir insanın oğlunun yanında olmayıp, Türedi Mustafa'ya uymak ne kancıklıktır, ne alçaklıktır!” (sayfa 1501 diye bağırdı. Bu bağırış Mustafa'nın ordusunda olumlu bir etki yarattı. 


Diğer taraftan Üvez Paşa da bir hile düşünerek Mustafa ile Cüneyt Subaşı'ya ayrı ayrı mektuplar gönderdi. Mustafa'ya giden mektupta, kendisi saltanatın varisi ise de emrindeki komutanların hain oldukları; Cüneyt'e giden mektupta ise, Sultan Murat'ın tarafına geçerse, Düzmece Mustafa gibi bir adamın veziri değil kendisine verilecek olan Aydın tarafındaki bölgelerin sahip ve hükümdarı olacağı bildirilmişti. 


Düzmece Mustafa olayının bu şekilde sona ermesi, İstanbul İmparatoru'nu telaşa düşürdü. İmparator Emanuel Paleolog hanedanından iki kişiyi elçi olarak gönderdi. Amacı bu olaylardaki rolünü ve suçunu örtmekti. 


48 


ATATÜRWÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Osmanlı Tarihi-l 
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Sayfa : 153 
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Sayfa 152 


Mustafa Çelebi isyan ederek Bursa üzerine yürüdü. Orada başarılı olamayarak İznik tarafına geçti. Bunun üzerine Sultan Murat İstanbul kuşatmasını bırakarak Anadolu'ya geçti. Sultan Murat şehzadenin Lalası olan Şarabdâr İlyas Bey'i, Mustafa Çelebi'yi teslim etmesi için ikna etmiş ve incir ağacına asılarak idam edilmişti. Bu karışıklık esnasında Mihaloğlu Mehmet Bey, şehzadenin vezirliğini yapan Kadı Tacettin tarafından katledildi. Tacettin de bir kümeste yakalanarak Mihaloğulları tarafından parçalandı. 


Bu karışıklıklar arasında Sinop ve Kastamonu taraflarında » — âdeta Osmanlı valisi haline gelen Bayezit'in oğlu İsfendiyar, isyan * — ederek Bolu ve Taraklı taraflarını ele geçirmek için hareket etti, Bolu taraflarında meydana gelen (sayfa 153) savaşta kendi Kapıcıbaşısı Yahşi Bey, padişaha isyan edilmesini doğru bulmayarak İsfendiyar'ı kılıcıyla yaraladı. İsfendiyar yaralı olarak Sinop'a kaçtı. Sultan Murat'a Sinop'tan haber göndererek Kastamonu vilayetiyle kızını vereceğini ve ne zaman talep edilirse askeriyle padişahın ordusuna katılacağı teklifinde bulunarak canını kurtardı. Bu esnada sadrazam İbrahim Paşa'nın güya askerle işbirliği yaparak Osmanlı tahtında gözü varmış tarzında bir iftira atması sonucunda, Üvez Paşa gibi büyük bir zatın gözlerine mil çekilip kör edildi. 
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Sayfa : 155 £ 
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Sayfa 155 

Karamanoğlu Mehmet bu kez Teke Emiri (Antalya ve çevresinin yöneticisil Osman Çelebi'yi kandırarak emrine asker vermiş ve Teke'nin yönetim merkezi olan Antalya'yı kuşatmıştı. Şehrin kumandanı Firuz Bey'in oğlu Hamza Bey, Akhisar tarafından topladığı askerlerle Osman Çelebi'ye karşı saldırı düzenleyerek öldürdü. 


Sayfa : 158 
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Sayfa : 159 
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Sayfa 158 


Dikkat edilirse anlaşılır ki Anadolu'da, yalnız Karamanoğullanyla İsfendiyaroğulları kalmışlardı. 


Sırp Kralı Lazar Veviç ölmüş, yerine tarihlerimizde Vilikoğlu diye bilinen Jorj Brankoviç geçmişti. 


Güvercinlik Kalesi hakkında çıkan bir anlaşmazlık üzerine ordu burasını işgal etmiş ve Macar Kralı Sigismond'un ordusuyla çarpışmıştı, Sonuç olarak, Sırbistan'ın yeni kralı yılık 50.000 düka altını vermek ve her ne zaman istenilirse mevcut askeriyle padişahın hizmetinde bulunmak üzere bir anlaşma yapıldı. 


832'de Timur olayı nedeniyle tekrar Rumların eline geçmiş olan Selanik Kalesi, bir aydan fazla bir süre kuşatıldıktan sonra ele geçirildi. Bundan sonra Teselya, Epir, Mora taraflarına geçilerek Yanya alındı. (sayfa 1591 Bu arada Arnavutluk hükümdarı Jan Kasteryot ölmüştü. Bu hükümdarın oğulları sekiz yıl önce padişahın yanına getirilmiş, Osmanlı ve İslâmi eğitim almışlardı. 


İbrahim Paşa'nın yerine oğlu Halil Paşa sadrazam oldu ki Osmanlı Devleti'ndeki dördüncü sadrazam bu kişidir. 


u( 
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Sayfa : 162 
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Sayfa 162 


Bu seferlerde Osmanlıların top ve tüfek kullandıkları bir gerçektir. Hatta Osmanlı tophanelerinin Gelibolu'da bulundukları da belgelerle sabittir. 


Sayfa : 163 
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Sayfa 163 

Bu dönemlerde Almanya İmparatoru Sigismond ölmüştü. Bulgar kuşatmasından sonra Meyzid Bey kumandasında olarak Macaristan'ın Transilvanya eyaletine hareket eden ordumuz, Zani İmra yakınlarında bir Macar ordusunu yendikten sonra Hermaştad'ı kuşattı. Ancak Jan Hünyad yardıma gelerek Meyzid Bey'i yenilgiye uğratmış, oğlu ile kendisini esir alıp katletmişti. 
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Sayfa 165 

Anadolu'da ise Karamanlılar fırsatı ganimet bilerek Akhisar'ı, Akşehir'i, Beyşehir'i geçerek Kütahya'ya, Ankara'ya hatta Bursa üzerine bile yürüdüler. Hünyad, Yalvaç Savaşı'ndan çekildiğinden Sultan Murat acele olarak Anadolu'ya geçti ve Karamanlılar yenilgiye uğrathı. Fakat yine kız kardeşinin araya girmesiyle affetti, 

Jan Hünyad'ın ordusunda Macar Kralı Vladislas ile Sırp Kralı Brankoviç'de bulunuyordu. Sultan Murat'ın ateşkes önermesi üzeri- 


54 


ATATÜRKW'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Osmanlı Tarihi-1 


ne Segedin'de (Macaristanl yapılan barış antlaşmasında Sırbistan ile Hersek'in Jorj Brankoviç'e, Eflak memleketinin Vladislas'a terk edilmesi ve esir düşen Damat Mahmut Çelebi için de 70.000 düka altını fidye verilmesi kabul edildi. Fakat Sırbistan ile Eflak, Macaristan'ın yönetimi altında kaldı. Türkçe ve Macarca olarak kaleme alınan antlaşmanın süresi ise on yıl olacaktı. Anlaşmaya uyma konusunda Sultan Kur'ân, Vladislas ise İncil üzerine yemin ettiler. 
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Sayfa 166 

Padişah birbiri ardına gelen yenilgilere üzülürken Tokat'ta vali bulunan büyük şehzade Alaattin Bey'in ölüm haberini duyunca üzüntüsü bir kat daha artmıştı. Veziriazam Çandarlı Halil Paşa ile İshak Paşa'yı yanına çağırarak, saltanatı oğlu Sultan Mehmet'e terk edeceğini bildirdi. Engel olmak istedilerse de kararını değiştirmedi. Onun üzerine Manisa'da vali bulunan Şehzade Sultan Mehmet'e bir mektup gönderilerek Edirne'ye çağrıldı. Mehmet Edirne'ye gelince Sultan Murat, İshak Paşa ile Hamza Bey'i de yanına alarak Manisa'ya çekildi. 
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Sultan Il. Mehmet, Edirne'de tahta çıktığı zaman henüz on dört yaşlarında idi. Segedin'de anlaşmayı yapmakla görevlendirilen delegeler görevlerini bitirdikleri sırada, Papa W. Ojen'in Isayfa 1671 yeni Kardinali Kondolmiyeri de oraya geldi. Papa'nın Macaristan vekili Julyen ile Venedik ve İstanbul İmparatorluğu delegeleri tekrar savaşa başlamak için ısrar ettiler, Anlaşmanın yapılmasının üzerinden henüz on gün geçmişti. Papa vekili: “Farklı bir dine mensup kişiye verilmiş olan yeminin geçerliliği yoktur" diye hüküm verdi. Sonuç olarak Hünyad'a Bulgaristan Krallığı sözü verildi. Fakat Osmanlıların Sırbistan'da ellerinde bulundurdukları yerlerin teslim edilmesine kadar harekete geçilmemesi kararı alındı. Osmanlılar, o bölgeleri boşaltır boşaltmaz Jan Hünyad da kuvvetli bir 


ordu ile Bulgaristan'a geçti. Niğbolu'dan Varna'ya doğru ilerlemeye başladı. 


14 yaşında genç bir padişahın karşısında dehşetli bir Haçlı ordusunun çıkması, iç ve dış sorunların artması üzerine Sadrazam Halil Paşa ile vezirlerden Şehabettin Paşa, Saruca Paşa ve diğer devlet ileri gelenleri Sultan Murat'ı tekrar tahta çıkarmaya karar verdiler. 
Hem padişah, hem de devlet ileri gelenleri Sultan Murat'a çağrı mektupları yazdılar. Sultan Murat önceleri bu çağrıları yanıtsız bırak- 


tı ise de Sultan Mehmet yazdığı ikinci mektupta gerçekten padişah çocuklarına yakışır bir mantıklı üslupla 


"Eğer padişah siz iseniz din ve devletin hizmet istediği zamanda isteksizlik göstermeniz padişahlığa aykırı bir davranıştır. 
Eğer padişah ben isem işte size emrediyorum, silâh başına geliniz. Bu çağrıya uymanız gerektiği konusunda sizi uyarıyorum" demesi üzerine Sultan Murat, Anadolu ordusunu alarak Boğaziçi'nden Ceneviz gemilerine binerek Rumeli'ye geçti. 


Varna'yı kuşatan Jan Hünyad'ın ordusuna Macar Kralı Vladislas, Eflak Bey'i Drakula, Papa vekili Sezarini ile Eğri ve Varadin pisko- 


posları da katıldılar. Bu Haçlı orduları Bulgaristan'daki kiliselere bile etmedik hakaret birakmıyorlardı. 
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Sayfa : 170 
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Sayfa 169 


Sultan Murat Edirne'de ordusunu düzenledikten sonra Varna'ya doğru hareket ederek orayı ele geçirdi. İki ordu karşı karşıya gelince Sultan Murat daha önce yapılan anlaşmayı bir mızrağın ucuna taktırıp Osmanlı sancağının yanına diktirdi. Savaş başladığı sırada Anadolu askeri yenildi ve komutanlardan bazıları da şehit düştüler. Padişahın yanında Kapıkulu bölüklerinden başka asker kalmamıştı. Hatta Sultan Murat bile geri çekilirken Karaca Bey: "Aman padişahım, savunmaya devam etmemiz gerekir” diyerek atının dizginlerinden tuttu. Bu arada Macar Kralı atını sürerek padişahın üzerine saldırdı. Fakat Koca Hızır ismindeki bir ihtiyar yeniçeri, önce kralın atını, sonra da kendisini öldürerek başını Sultan Murat'ın önüne koydu. Baş derhal mızrak ucuna takılarak düşman ordusuna gösterildi. Bu durum onlara dehşet vererek kaçmaya başladılar. Mehter takımı da hararetle galibiyet marşı çalmaya başladı. Papa'nın Macaristan vekili Julyen, iki piskopos ve Haçlı ordusunun ileri gelenleri savaşta öldüler. Komutanlardan Rumeli Beylerbeyi Davut (sayfa 1701 Paşa, yenilen orduyu kovaladı. Hünyad canını güçlükle kurtarabildi. 


Bu savaşta birçok ganimet elde edilmiştir. Hatta Kral Vladislas'ın iki yüz elli arabaya yüklenmiş eşyası tamamen Osmanlıların eline geçti. 


Rivayete göre Vladislas'ın kellesi teşhir edildi. 


Sultan Mehmet çok genç olduğu için askerlerin bu genç sultanın emirlerini dinlemeyeceği anlaşılınca, devleti yönetenler Sultan Murat'ı Edirne'ye çağırarak tekrar tahta geçirdiler. Sultan Mehmet ise tahtan indirilince tekrar Manisa'ya döndü. 
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Sayfa 171 

İstanbul İmparatoru'nun Jan Hünyad olayında parmağı ve kışkırtması vardı ve Sultan Murat da bunun bilincindeydi. Macar sorunu bitince dikkatini Mora üzerine çevirdi. Mora'da Emanueloğullarından Kostantin ile Dimitrus önceleri Osmanlı Devleti'nin himayesini tanımış olan Rum elebaşılarını adadan kovmuşlar ve Gördüs'e kuzeyden gelecek saldırılar için baştan başa sur çekmişler, büyük hendekler kazdırmışlardı ki buna “Germe Hisar" adı verilmiştir. Sultan Murat, Turhan Bey'i Mora üzerine gönderdiği gibi, kendisi de bizzat giderek Germe Hisar'ı, Gördüs'ü ve Petras'ı da içeren kuzeydeki tüm bölgeleri ele geçirdi. Bu esnada Raguza elçileri gelip özürler dilediler. Padişah da 500 düka altın talebinde bulundu. 
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Sayfa : 174 
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Sayfa : 175 
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Sayfa 174 

Timur olayıyla elli yıl zaman kazanmış olan İstanbul İmparatorluğu tamamen karışıklıklar içinde kalmıştı. İmparator Vil. Yovan ölünce, mirası Dimitriyus, Tomas ve Kostantin Dragozas'a kalmıştı. Bunlar Yovan'dan boşalan taht için birbirleriyle mücadele etmeye başladılar. Sultan Murat, Dimitriyus'a haber göndererek tahtı Mora despotu Kostantin'e terk etmesini emretti. Bunun üzerine Kostantin, imparator oldu ki bu kişi İstanbul'un en son hükümdarıdır. 

sultan Murat, kışın gelmesi üzerine Arnavutluk'tan geri dönmüş ve İskender Bey'e teklif ettiği 5.000 düka altını vergi ile Osmanlı'nın hakimiyetini kabul ettirememişti. Hatta dönüşte İskender Bey ordunun yolunu keserek epeyce de bir kayıp verdirmişti. 
Bundan dolayı padişah, ilkbaharda tekrar Arnavutluğa gitmek 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üzere hazırlık yaparken yine Hünyad sorunu ortaya çıktı. Arnavutlarla Sırplara güvenerek beraberinde Ulah, Alman karabinacıları, Bohemya, Çek, Macar, Erdel (Sayfa 175) askerleri olduğu halde Sırbistan'a girdi. Hünyad bu kez, Varna savaşında ölen Macar kralı Vladislas'ın vekili ünvanını taşıyordu. 


Sultan Murat orduyu alarak bu defa yine Hünyad'ın üzerine hareket etti. Düşmana 1, Murat'ın son savaşını yaptığı Kosova'da yetişti. Bu müthiş savaş üç gün devam etti. Müttefiklerin on yedi bin askeri öldü ve orduları büyük bir yenilgi aldılar. Jan Hünyad kaçtı. Bu galibiyetle önceki yenilginin öcü alınmış oldu. 


Sultan Murat bu savaştan sonra bazı yenilikler yapmak için uğraştı. Dulkadiroğlu Süleyman Bey'in kızlarından birini Sultan Mehmet'le evlendirdi. Osmanlılığın eski neşesi âdeta yeniden gelmişti. 
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Sayfa 177 

II, Murat) orta boylu, açık alınlı, kırmızıya çalar beyaz tenli, gözleri koyu renkli, kumral kaşlı, seyrek dişli ve güler yüzlüydü. 
Sultan Alaattin, Mehmet, Ahmet, Orhan ve Hasan isimlerinde beş oğlu dünyaya gelmiştir. 
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Sayfa 182 


Yeniçeriler için böyle bir cezayı gerektiren yalnız bahşiş arsızlığı değildi. Varna Savaşı henüz birkaç senelik bir olay olup savaşa katılanlarının bir çoğunun göstermiş oldukları alçaklık Sultan Murat'ı dahi fena halde kızdırmış ve o alçakları kadın kıyafetinde sokaklarda dolaştırmak gibi aşağılayıcı cezalar düşündüğü halde ricalar üzerine vazgeçmişti. Oysaki, işin bundan daha öncesi de vardı. Ankara olayından sonra Fetret Devri'nin uzayıp gitmesine sebep bunlar değil midir? Kâh bir şehzadeyi, kâh diğerini destekleyen 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yeniçeriler, devletin çıkarlarını değil kendi çıkarlarını kollamaya ISayfa 183) başlamışlardı. Bundan dolayıdır ki Fatih'in bu cezası kısmen etkili olduysa da ne çare ki her taht değişikliğinde talep ettikleri bahşiş, yeniçeriler için kesin bir gelenek haline geldi. 


shyfa : 188 
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Sayfa 188 
İstanbul'un Fethi 


Fatih Sultan Mehmet, 1453 yılı Nisan'ının altıncı günü İstanbul önünde görünerek otağını Eğrikapı'nın karşısındaki tepelerin (Sayfa 189) arkasına kurdu. Asker, Marmara'dan Haliç'e doğru yayılarak şehri kuşatıyordu. Sağ tarafta yüz, sol tarafta da elli bin asker bulunuyor; Zağnos Paşa ise Galata tepelerini tutuyordu. Orduda üç büyük topla beraber irili ufaklı on dört batarya daha vardı. 
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Sayfa 192 


Donanmamızın ortasından geçerek İstanbul Limanı ağzına kadar geldi. Rumlar buraya zincir germişlerdi. Zinciri özel bir aletle indirerek içeriye girdiler. Bu duruma Fatih'in canı sıkılmıştı. Yine rivayete göre Rumlardan rüşvet alan Halil Paşa, kuşatmayı kaldırması için Sultan Mehmef'i ikna etmeye çalışmış, ama, Sultan bu görüşü dikkate almamıştı. Kara tarafındaki toplar işe yaramadığı gibi ahşap saldırı kaleleri de Rumlar tarafından yakıldı. Padişah, Zağnos Paşa ile Molla Gürani ve Ak Şemsettin gibi din âlimlerinden oluşan büyük bir meclis kurarak görüşmeler yaptı. Osmanlı gemilerini bir gecede Dolmabahçe'den kızaklarla çekerek Haliç'teki Balat ve Eyvansaray önüne indirdi. 


İmparator, İstanbul'u savunma konusunda oldukça başarı gösteriyordu. Kuşatma 53 gün sürdü. Fakat en sonunda Topka-Pı, Eğrikapı üzerinden yapılan hücum başarıyla sonuçlandı ve Osmanlılar İstanbul'a girdiler. Mayıs 1453 senesinde padişah, Fatih ünvanı kazandı. 


Syf : 202 
93 O3İ,R ey sal İz 031ey öyle pl. 
Ssk ye (El) da ğe Si AİDA Şa e Ey dsi 
.3aYıl 


DA BAİLEY ( 335) 


dal el İl Sal kal ül 
NY 507 $ Hel üne ga 
MU (A 07) SEM de a Silan YgLT 
121, İğeeme Şİİ Ml beze in BE ima 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Osmanlı Tarihi-1 


EN Be 


ie ) öY3İ ls Yl EV 43 33AŞ AĞ GS 


sa > A > Silk . css 231 KT Lesbos öge (asi) ğe Siyez AL easy ee is 23 (EŞEN) sad Sal a A, 

EPP 


Sayfa 202 

Sadaret makamı bir yıldır boştu. Bosna-Hırvat devşirmelerinden ve Fatih'in yetiştirmelerinden Mahmut Paşa, sadrazam oldu ki Osmanlı Devleti'nde Çandarlı ailesinden sonra ilk sadrazam Mahmut Paşa'dır. 

Rodos şövalyeleri serbest ticaret isteğinde bulunduklarından onlara haraç teklif edilmişti. Şövalyelerin reisinin, Papa'dan başka kimseyi tanımayacaklarını söylemesi Fatih Sultan Mehmet'i gücendirmişti. Bunun üzerine, Anadolu kıyısından otuz kadar gemi yolladığı gibi, Hamza Bey kumandasında da, yirmi beş adet üç sıralı; elli adet iki sıralı; yüz adet de bir sıralı kürekliden oluşan (Sayfa 203) gemiler gönderdi. Bu donanma önce Osmanlı Devleti'ne haraç veren Midilli adasına uğradı. Oranın Dükası pek çok ikramda bulunduy- sa da Sakızlılar, Osmanlı deniz kuvvetlerini pek iyi karşılamadılar. 
Rodos'un kalesi de çok sağlam olduğundan bir-iş görülemedi. İstanköy'e yapılan saldırıda da başarı kazanılamadı. 
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Sayfa : 209 
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Sayfa 208 


İstanbul'un fethinden sonra Fatih, Venedik ve Ceneviz gemilerine benzer gemiler inşa ettirerek Akdeniz'e donanma çıkarmaya başlamıştı. Mahmut Paşa Eflak seferinden döndüğünde, bu donanma ile Midilli adasını aldı. Çanakkale Boğazı'na kaleler yaptırıp toplar konuldu. 
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H.868/M.1463-64 tarihinde Osmanlı Devleti'nin durumu Anadolu'da kısmen zorlaşmıştı. Karamanoğlu İbrahim Bey, Trabzon İmparatoru David Komnen'in (Sayfa 209) kızını, o zamanlar Erzincan ve Kemah taraflarında hüküm süren Akkoyunlu hükümetinin emiri Uzun Hasan'a verdiğini öğrenerek bunlarla ittifak yapmış ve Dullkadir Beyi İsmail'i de ittifaka dahil etmiş ve Ceneviz donanmasından yardım sözü de almıştı. Hatta Uzun Hasan'ı da teşvik ederek Sivas'a iki günlük mesafede bulunan Koyulhisar'ı, Osmanlıların elinden aldırdı. Fatih büyük bir hazırlık yaparak Amasra üzerine veziriazam Mahmut Paşa kumandası ile yüz elli gemi gönderdi. Cenevizliler donanmayı görür görmez şehri teslim ettiler. 


Sayfa : 211 


o 231 SAY AE AYY (A2 ) gl 

olak Gö sizl Os HAS eksiyi esl (Gal33) 
My ğa 3 (Eb 3) geli BysS ei öle 
Şİ Apa ZE zl hi Sli; ei 3 lk 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pi 


Sayfa 21 

İşte bu Pir Ahmet Bey, H.872/M.1467-68 tarihinde Venediklilerle anlaşıp Dulkadiroğlu Şehsuvar Bey'le beraber isyan etti. Fatih, bizzat Karaman fethine gidererek, veziriazam Mahmut Paşa'yı da Şehsuvar Bey'in üzerine gönderdi. Paşa, Şehsuvar Bey'i yendi. Fakat esir almadı. Vezirlerden Mehmet Paşa adında yeteneksiz ve hırslı biri, esir alınmama olayını Mahmut Paşa'nın rüşvet aldığına yorarak, Paşanın azline sebep oldu. 
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Sayfa : 213 mall 


AR Çi ok ÇE İN) — yes ö33pl 
23339 


SARİ (KETE AS Yl 


Sayfa 213 
Uzun Hasan 


Uzun Hasan, Akkoyunlu ya da Bayındırıye hükümetinin en ünlü hükümdarı idi. Diyarbakır'da güç kazanmış ve Karakoyunlu hükümdarı Cihan Şah Mirza ile Timurleng'in torunu Ebu Said Mirza'yı öldürerek, idare merkezi Tebriz olan büyük bir devlet kurmuştu. 


alta ağ, da İl Öle Ses (olam ei le s3) lan Ül 
» Galllks) öö) Sal (azl e) li (a 
3 Çağ) Ülke 8 esl özi 5 GA 
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Sayfa 214 

Sultan Mustafa, Develi Karahisar'daki Karaman ümerasından Atmaca Bey'i yenilgiye uğrattı. Pir Ahmet Bey ise Münyan'dan Dulkadiroğlularının yanına kaçarak orada vefat etti. Sultan Mustafa da bu dönemlerde hayatını kaybederek, yerine kardeşi Sultan Cem Karaman Valisi oldu. Osmanlıların ortaya çıktığından beri sorun olan Karaman hükümeti de Sultan Cem'in valiliği döneminde ortadan kaldırıldı. Devlet bir gaileden daha kurtulmuş oldu. 


Deniz kuvvetleri Midilli, Limni, İmroz, Taşoz, Semadirek adalarını ele geçirince, Adalar Denizi yavaş yavaş Osmanlı denizi haline geliyordu. 


Sayfa : 216 
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i 
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Sayfa 216 


Osmanlı akıncıları, Venedik ile Tiryeste arasında Adriyatik denizine dökülen Tagliamento nehri geçidini zorlayarak Venedik çevresini ateşe verdiler. Venediklileri müttefikleri de yalnız bıraktıklarından Limni adasını ve Arnavutluk'taki yerleri terk etmeleri, yüz bin düka altını savaş tazminatı ve yüz on bin altın haraç vermeleri koşuluyla barış anlaşması yapıldı. Fakat, anlaşma metni- ne İstanbul'da daimi bir Venedik Balyosu'nun !elçi| bulunması ve Balyos'un Venedik yurttaşlarının adli sorunlarına bakması şartı dahi eklendi ki başkentte elçilik mahkemelerinin kuruluşu bu tarihten sonra başlamıştır. 


Biraz sonra Zanta ile Ayamavra adaları da alındı. 


Sayfa : 218 


ea lebilğzdsi <prle JE pan ezögldsle fi 
35) e bypgt$ YAKI gi (50) “öy 


rl “sın 3 EE ib > a) Ni 
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Sayfa 218 


Fatih, Anadolu'ya mı yoksa Rodos'un fethine mi gittiğinden kimseyi haberdar etmeksizin ordu ile Üsküdar'a geçip Gebze tarafında Hünkar Çayırı denilen yere geldiğinde öldü. 
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Sdğfa ve ziyoie 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sai yl ayy VASİ ŞE SARİ Aİ va 37 ee pi 
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Sayfa : 220 
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Sayfa 219 


Saltanat süresi otuz bir yıldır. Bu müddet boyunca Fatih, yaptığı önemli fetihler ve İstanbul'u almasındaki başarısı nedeniyle devletini doğunun en büyük imparatorluğu derecesine çıkarmış ve Avrupa'nın o zamanlar en büyük ve en uygar devleti haline getirmiştir. Öldüğünde siyasi ve coğrafi konumumuz tamamen değişmişti. Osmanlı Devleti Anadolu'da Fırat nehri ve yukarılarına, Rumeli'de Tuna kenarlarına kadar genişleyerek iki kıtaya hâkim bir hale gelmiş, ayrıca yapılan akınlar ve Boğdan seferi gibi savaşlarla (Sayfa 220) kendisinden sonra gelecek Osmanlı padişah ve komutanlarına da mükemmel örnekler bırakmıştı. İşte bunun içindir ki İran ve Mısır hükümetleri, ayrı ayrı endişeye düşmüşler ve Avusturya ile İtalya dehşet içinde kalmışlardı. Lehistan ise, Kırım'ın ele geçirilmesinden sonra Osmanlı Devleti ile ilişkiye geçmek zorunda kalmıştı. 


Sayfa : 223 
ği SA ye 
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Sayfa 223 

Hatta, ünlü ressam Venedikli Gentile Bellini'ye resmini yapması için izin vermiştir ki bundan sonra Enderun-ı Hümayun'da saray okulul Esseyit Hüseyin gibi yerli ressamlar dahi yetişmiştir. 


Zamanının din adamlarının fetvalarından oluşturduğu "Kanunname-i Mehmedi" ismindeki kanunu-günümüze ulaşmamıştıroluşturmuştur. Tarihlerimizin kaydettiğine göre kanun, iki bölümden ibaretmiş: 


Birinci bölüm devlet yönetimine ve ikinci bölümü de bayram ve yemek töreniyle sadaret ve tahta geçme usulüne ilişkinmiş. 


Fatih'in hocası Molla Gürani'dir. Din adamları ve bilginlere saygı gösterir ve fikirlerinden faydalanmaya çalışırdı. Hatta hocasının daima elini öptüğü gibi, zamanının en büyük âlimi olan meşhur Molla Hüsrev'e camide bile ayağa kalkardı. İstanbul'da kurduğu Fatih medreseleri, dünyanın en büyük üniversiteleriydi. Geceleri medreseleri dolaşarak öğrencileri teşvik ederdi. Bir Latin şairi kendisine bir kaside sunmuş ve Fatih jest olarak, şairin hemşehrilerinden birçok esiri serbest bırakmıştır. 
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Resimli ve Haritalı 


OSMANLI TARİHİ 
Yazarı 
Ahmet Rasim 
Birinci baskı İkinci cilt 


Sahip ve Yayıncısı 
İkbâl Kitabevi Sahibi Hüseyin 


Her Hakkı Mahfüzdur 
İstanbul 
Şems Matbaası Babiğli 
Karşısında Numara:72 


1910 — 1912 


Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri 


Envanter No : 1913 
Yazar : Ahmet Rasim 
Cild : Kahverengi 
Ebadı a 
En :14cm. 
Boy -20 cm. 
Sayfa Adedi : 523-1008 
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Sayfa : 582 
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Sayfa 582 

lehliler barış yapma isteğiyle elçilerini gönderdi. Ancak Abaza Mehmet Paşa elçiden, Sultan ll. Osman'ın döneminde yapılan anlaşma gereğince yeni vergi ve on yıldan bu yana birikmiş vergileri de isteyince anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine, Diyarbakır Beylerbeyi Murtaza Paşa, Lehistan'a yapılacak olan sefere komutan olarak atanmış ve Sultan Murat da ordu ile beraber Edirne'ye gitmişti. 


Sayfa : 584 
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Sayfa 584 

İran Seferi 

Kanlı İz: Veziriazarm Mehmet Paşa, ilkbaharda Halep'ten çıkarak yaz mevsimini Diyarbakır'da geçirmişti. Sultan Murat Edirne'den dönüşünde İran seferine bizzat gitmeye niyet ederek, Bayram Paşa'yı İstanbul korunmasına ve Murtaza Paşa'yı da sefer kaymakamlığına tayin etti. 


Sayfa : 589 4 
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vos e ölü Dal 533 (0l3) da 5) 3501 


gilaği 5 asl Ze) Gi (ç izi ei ki ssd 
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Sayfa 589 

iran ordusu hızla geri çekilmekte ve kış da yaklaşmakta olduğundan, ordu Tebriz'den Van'a dönmüştü. Sultan IV. Murat da Van'dan tekrar başkente hareket etmişti. Dönüş yolunda Şam kadısı Müntaki Efendi'nin öldürülmesine ilişkin verdiği emir de yerine getirildi. 


Sayfa : 604 
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Sayfa 604 
Sultan IV. Murat, Gazi ve Bağdat Fatihi ünvanlarını aldı ve bazı görevlendirmeler yaptıktan sonra Sadrazam Mustafa (sayfa 


6051 Paşa'yı Bağdat'ta bırakarak başkente dönmek üzereyken Bağdat baruthanesinde bir patlama meydana geldi. 


4 
BEĞEN <İ E vi yar i o SAl sal pe AİİŞN 


ye 


& 


*Atatürk, Sultan IV, Murat'ın oğludur cümlesini çizerek: "SULTAN 1. MAH-MUT HAN, II. MUSTAFA HAN'IN OĞLUDUR" yazmıştır. 


Sayfa 841 
Sultan |, Mahmut 


H.1143/M.1730'da 30 yaşındayken Osmanlı tahtına geçmiştir. 
Sultan IV. Murat'ın oğludur. 
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Sayfa : 888 
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*Atatürk, kötü idare ve vezirlerin rekabeti kelimelerinin üzerine X işareti koyarak DEĞİL, CEHALETİ yazmıştır. 


Sayfa 888 

Sultan Mahmut, H.1168/M.1754 yılı Kasım ayında Cuma selamlığından dönüşünde Demir Kapı tarafından saraya girerken at üzerinde vefat eyledi. Sultan Mahmut, o gün camiye gidemeyecek derecede hastaydı ve yardımla ata binebilmişti. 


Tahta çıktığı dönem, devletin dağılmaya başladığı döneme rastlayan 1. Mahmut, 28 yıl saltanat sürmüştür. Buraya kadar gördüğünüz iç ve dış gelişmelerin ışığında anlaşılıyor ki Osmanlı Devleti, parlak bir dönem geçirmemiştir. Padişahların çoğunun kötü idaresi, çevresindekilerin kötü niyetleri, vezirlerin rekabeti, askerin itaatsizliği, halkın cahilliği Osmanlı Devleti'ni sürekli rahatsız etmiş ve devlette düzen ve birlik sağlanamamıştı. 
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Ali Reşat 


Avrupa İle Dış İlişkilerimiz Açısından 


TARİH-İ OSMANİ 


Mülkiye Mektebi Ders Kitabıdır 


istanbul 
Kanaat Matbaası 
1913 


Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri 


Envanter No : 413 


Yazar : Ali Reşat 

Cild : Bordo 

Ebadı 
En :14 cm. 
Boy :19 cm. 


Sayfa Adedi : 776 
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Sayfa : 53 
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Sayfa 53 


Ulemadan Konyalı Kara Rüstem, padişahı, devletin -esir ve ganimetten almış olduğu- beşte bir oranındaki paydan yoksun kalındığı konusunda uyardı. Bir esirin 125 akçe değerinde olduğu kabul edilerek, esir başına 25 akçe vergi alınması ve ayrıca ülke dışına esir çıkarılmasının yasaklanmasına karar verildi. 


Sayfa : 43 
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Sayfa 432 


Osmanlıların şiddetle karşı koymaları, Fransa'nın aracılık görevini kolaylaştırmıştı. Devlet ileri gelenleri, Karlofça ve Pasarofça antlaşmalarıyla sonuçlanan eski dönem savaşlarını hatırlayarak-Vilyanu'nun girişimlerini de dikkate alarak- hazır galip gelinmişken şartları fazla zorlamayarak bir an önce barış yapmak istiyorlardı. 
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Sayfa : 437 
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Sayfa 437 

Rusya'nın Lehistan'ın içişlerine karışmaması konusundaki anlaşma Prut Antlaşması'yla düzenlendiğinden yeni anlaşmada bu konu, gündeme alınmadı. Ancak; Fransa elçisi anlaşmaya engel olur düşüncesiyle Lehistan ile ilgili maddenin, yeni anlaşmada yer alması konusunda ısrar etmiştir. 


Sayfa : 439 


(4yoy— 4 AVA)» 
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Sayfa 439 
1757 (171) senesinde Ili. Osman'ın ölümü üzerine yerine geçen Ili. Mustafa, Ragıp Paşa'yı sadaret (başbakanlık) makamına 


getirdi. 
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Sayfa 444 


Düşmana karşı savaşan dört yüz kişinin yok edilmesine kayıtsız kalmaları gibi üzücü olaylara da şahit oldu. 


Sayfa : 444 
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Sayfa 444 

Yeniçeriler yalnız Hotin, Silistre, İsmail, Özü gibi kaleleri savundular. Tarihçi Vasıf Efendi, askerin ceplerinin her zaman altınla dolu olduğunu, ordu komutanlarının katır ve develerle hazinelerini naklettiklerini, Rus subaylarında ise kâğıttan başka bir şey bulunmadığını, askerlerin üzerinde de yedi-sekiz bakır paradan başka bir şey çıkmadığını söylüyor. 

Bir zamanlar bütün Avrupa'yı titreten donanma da aynı durumdaydı. Ragıp Paşa ve Ill. Mustafa, yeni bir donanma oluşturulması için çaba harcıyorlardı. Fakat gemi yapım teknikleri yetersiz olduğu gibi, bahriye askerinde de eski bağlılık ve düzenden eser kalma- 


mıştı. 


Sayfa : 445 
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Sayfa 445 

Berağ'ın kumanda ettiği 16.000 kişilik üçüncü ordu, Kırım Yarımadası'ndaki Parakop savunma hattına saldırı düzenleyecekti. General Madom, Don Kazakları ve Kalmuklarla birlikte Don nehri ve Kafkasya arasındaki bölgeyi koruyacaktı. Todlaben'in kumandasındaki beşinci ordu ise Gürcistan'a girecekti. 
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Sayfa 461 


O sırada Sultan lll. Mustafa, üzüntüsünden öldü (1773). 1. Abdülhamit'in saltanatının ilk zamanlarında birkaç yerde, (Sayfa 


462) Osmanlı orduları küçük çaplı başarılar elde ettilerse de Rus 


güçleri General Sovarof'un kuvvetlerinin de desteğiyle Şumnu'ya saldırmışlardı. 
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Sayfa 462 


Küçük Kaynarca Antlaşması'nın başlıca maddeleri şunlardı: 


Kırım, Kuban, Bucak, Yedisan ve diğer Tatar kabileleri içişlerinde bağımsız hareket etme hakkına sahip olacaklar, sadece dini açıdan hilâfet makamına bağlı olacaklardı. Hanlarını, kanun ve âdetleri çerçevesinde belirleyecekler, Osmanlı Devleti ile Rusya, Han'ın belirlenmesine karışmayacaklardı. Her iki devlet de Tatar ülkesinde asker ve memur bulundurmayacaktı. 


( ” 
İS GİYMEK DAS Kerç k- ANAY 
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Sayfa 467 

1182 yılında yapılan seferde, orduda, sayıdan çok düzen ve disiplininin gerekliliği ortaya çıktığından, Kaynarca Antlaşması'nın sonrasında yönetimde ve askeri alanlarda yeni düzenlemeler yapıldı. Fakat, bu konuda Silahdâr Seyit Mehmet Paşa ve Hamit Paşa dışındakilerin başarılı oldukları söylenemez. Bununla birlikte, sınırdaki kalelerin, özellikle Tuna üzerinde bulunan İsmail Kalesi'nin tamir ve sağlamlaştırılmasına öncelik verildi. Kafkasya'yla ilgili gerekli önlemleri almak üzere Ferruh Ali Paşa, Savacık Kalesi savunmasına tayin edildi. Ali Paşa, deniz kenarında Anapa Kalesi'ni yaptırdı. Çerkes kabileleri denetim altına alınarak, İslâmiyet kabul ettirildi. 
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Sayfa : 468 
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« — Sayfa 468 

Fakat, en önemli önlem olan Kapıkulu Ocakları'nın düzenlenmesi gerçekleştirilemedi. Çünkü, düşünülen yenilik ve düzenlemeler, parayla yeniçerilik belgesi alan ve eğitim yapmak istemeyen askerlerin kışkırtmalarıyla sonuçsuz kalmış ve düzenlemelere en çok taraftar olan Sadrazam Hamit Paşa öldürülmüştü. 

Kaptan-ı Derya (Deniz Kuvvetleri Komutanı) Cezayirli Hasan Paşa, Akka'da Şeyh Tahir'in isyanıyla başlayan ayaklanmayı önlemekte başarılı olduğu gibi, Mora'da Rum eşkiyasını düzene sokmuştu. Bir zamanlar Sadrazam Hasanzade Mehmet Paşa tarafından Mora'ya götürülen ancak sonradan bölge halkına baskı yapmaya başlayan başı bozuk askeri, adadan çıkardı. Daha sonra, Osmanlı donanmasıyla Akdeniz'e çıkarak adalarda, sahillerde güvenliği sağladı. H.1201 yılında Mısır iç işlerini, düzene koydu. 


Sayfa : 476 


Were yol 
V Şa$k ai a yl öö Geo vr yasal ML dila ŞE üei ve dp |, 
15 ye E) yazl fe vee ve 2,2 ört e l 
yili da le OY ye ebğesl 133 ,b üm yi v0) gani ge çk aym el özi gl Ge! 
j - (kav) Gl sa a7, 
# 


anin a pp mp ere 


Sayfa 476 


Avusturya, Cezayir korsanları tarafından ele geçirilen bazı gemilerin karşılığında Osmanlı Devleti'nden tazminat aldığı gibi, bundan sonra bu korsanların sebep olacakları zararların düzenli olarak ödenmesi, aksi taktirde Avusturya'ya yakın olan Osmanlı ülkelerinden bu zararların karşılanmasına ilişkin bir güvence senedi aldı. 
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Sayfa 476 


Fransa, yalnız kaldığını görünce Rusya'ya yardım ederek, Kırım'ın işgalini onaylamak için Osmanlı hükümetine baskı yapmak suretiyle Avusturya ve Rusya (Sayfa 477) arasındaki birlikteliği bozmak istedi. 


Sayfa : 497 
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Sayfa : 498 


Sayfa 497 


Sadrazam Hasan Paşa, Şumnu'ya geldiğinde görevinden alındı. Yerine Gazi Hasan Paşa sadrazam oldu. Fakat yeni sadrazam, Bender ve Akkerman (Sayfa 498) kalelerinin savunmasında ihmali görülenleri cezalandırdıktan sonra, savaş için gerekli hazırlıkları yaparken öldü. Yerine, Ruscuklu Şerif Hasan Paşa atandı. 


Sayfa : 519 
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Sayfa 519 
Fransızların Arnavutluk sahilinde Venediklilerden aldıkları Preveze ve diğer üç kaleyi, Tepedelenli Ali Paşa geri aldı. 


Sayfa : 601 
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Sayfa 601 

Osmanlı Devleti, Rusya ile anlaşarak Napolyon'un yenilgisinden sonra Avrupa devletleriyle işbirliği yapsaydı daha kârlı çıkar, belki Raguza'yı ve Kataro'yu ele geçirirdi. İhtimal ki Fransa'ya karşı Rusya'yla anlaşmış olsaydı, Ruslar, Basarabya bölgesinden vazgeçerdi denilebilir. Fakat bu da Osmanlı Devleti'nin işine gelmezdi. 
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ajfa : 603 
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Sayfa : 604 
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Sayfa 603 

Sultan Il. Mahmut tahta çıktığı zaman, Osmanlı Devleti, eşi benzeri görülmemiş derecede önemli tehlikelerle karşı karşıyaydı. Devletin geleceğinin teminatı olan Nizam-ı Cedit askeri ile diğer yenilikler, Sultan Selim'in ölmesinden sonra uygulamadan kaldırılmış; Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Rumeli bölgelerinin yönetimi, bu bölgedeki güçlü beylerin eline geçmişti. İstanbul'da 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yönetim, zorbaların eline geçtiği gibi taşrada da merkezi yönetimin sözü geçmiyordu. Halep tarafları karışıklık ve ayaklanmalar içinde olup, Bağdat valileri ve Kölemenler |(Mısır| serbest hareket ediyorlardı. Vahhabiler, Arabistan yarım adasını ele geçirerek Mekke ve Medine'de okunan hutbeden halifenin adını çıkardıkları gibi, Mısır, Şam ve (Sayfa 6041 Irak taraflarına saldırı düzenliyorlardı. Balkan yarımadasındaki Hristiyan halk arasında, Rusya'nın desteğiyle isyanlar ve bağımsızlık arzuları görülüyordu. 
Tunus Beyleri, Cezayir Dayıları, Osmanlı Devleti'ne haber vermeden Avrupa devletleriyle istedikleri gibi görüşmelerde bulunuyorlardı. Bulgaristan, Vidin Valisi Pazvanoğlu'nun isyanı ve bağımsızlık hareketleri ile karmakarışık idi. Sırbistan, Karadağ taraflarında daha büyük tehlikeler vardı. Yanya Valisi Tepedelenli Ali Paşa ve Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa, bağımsız bir yönetim sergiliyorlardı. Bu sorunlar nedeniyle Rusya seferi, tam altı yıl sürdü. 
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| 
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Sayfa : 616 
a — 
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Sayfa 614 


Yanya Valisi Tepedelenli Ali Paşa, Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'yı taklit ederek kendi yönetimini oluşturma emeline düşmüştü. Türlü türlü hile ve oyunlarla çevredeki Arnavut beylerini etkisizleştirerek, Toskalık (Sayfa 6151 bölgesini ele geçirmiş, Kigalık taraflarına da saldırlarda bulunmuştu. Birçok köyü, çiftliklerin halkını, kiracısı durumuna getirmişti. Ali Paşa'dan baskı gören Hristiyanlar, Paşanın ölümünü ümit ederken, devlet bu durumun düzeltilmesi için gerekli çareleri düşünmekteydi. Fakat, Tepedelenli o sırada isyana kalkışmakta olan Rumlar üzerinde, büyük bir baskı kurmuştu. Sultan Il. Mahmut'un danışmanı olan Hâlet Efendi, Ali Paşa'ya olan düşmanlığından dolayı ortadan kaldırılmasını tavsiye ettikçe, Bakanlar Kurulu'nun büyük çoğunluğu buna engel oluyorlardı. Hâlet Efendi, Padişahın yeniçeriler hakkındaki düşüncelerini erteletmek için, başka bir sorun çıkarıp devleti onunla uğraştırmak amacında bulunduğundan, Ali Paşa'nın öldürülmesine dair ferman çıkarttırmış, bu fermanın uygulanması için Ali Paşa üzerine asker göndererek, Rumeli vali ve mutasarrıflarına (Sancak vb. yerlerin yöneticisil başka başka emirler vermiş ve ordu kumandanlığına Mora Valisi Hürşit Paşa atanmıştı. 


Ali Paşa bu durumu anlayınca, kendisini savunmak için 4000 askerle Yanya Kalesi'ne kapandı. Diğer taraftan, her tarafta ayaklanmalar çıkararak devleti şaşırtmak için Yanya halkıyla Mora'daki Rumları isyana teşvik etti. Bununla birlikte Sırbistan, Eflak, Boğdan ve Akdeniz adalarına da karışıklık çıkarmaları için adamlar gönderdi. 
Rumlar zaten bir süreden beri bir ayaklanma çıkarmak için fırsat 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aramakta olduklarından, bu durumu tam bir fırsat olarak gördüler. 
Mora ve Yanya taraflarında ayaklanma çıkardılar. Bu ayaklanma, Hurşit Paşa'nın , Tepedelenli'yilSayfa 616) yakalamasına engel oldu. 
Yine o sırada, Girifteki Hristiyanların da Müslümanlara karşı ayaklanmaları, devleti endişeye düşürdü. 


Rumların isyana kalkışmaları yeni bir şey değildi. Rumlar öteden beri, özellikle Rusya'dan gördükleri destek üzerine bağımsızlıklarını elde etmeyi düşünmüşler, Doğu İmparatorluğu'nun yeniden kurulması düşüncesinden vazgeçmemişlerdi. 


Rusya Çarı Büyük Petro, aynı dinden olmalarından dolayı, Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde yaşayan Ortodoksları, ayaklanma ve bağımsızlıklarını elde etmeleri için destekliyordu. Fakat Prut Savaşı'ndaki yenilgiden sonra, bu amacı gereği gibi takip edememişti. Daha sonra Rusya'dan gönderilen rahipler ve diğer görevliler aracılığıyla desteklerini sürdürdüler. 1187'de Karadağ, 1182'de Gürcistan, 1185'de Mora ve daha sonra da Sırbistan Hristiyanları, Rusya'dan gördükleri bu desteklerden dolayı isyan ettiler. Tamamı, özellikle Rumlar, Rusya'ya güveniyorlardı. Rus bayraklarıyla isyan ettiklerini ilin ediyorlardı. O sırada Osmanlı askerinin uygunsuz durumu, Rumlara tam anlamıyla hadlerini bildirmeye engel olmuştu. Rumlar, kendilerine karşılık verilmediğini görmekle beraber, böyle büyük bir işin kolayca ve az zamanda olamayacağını bildiklerinden gemilerinin sayılarını artırmaya; servetlerini, bilgi ve becerilerini çoğaltmaya çalışıyorlardı. 
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Sayfa : 617 
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Sayfa 617 


Kapodisterya'nın başkanlığında böyle bir topluluk oluşturulduğu haberi (Sayfa 618) duyulduğu zaman, bütün Rumlar, eski hükümetlerinin yeniden kurulacağına inandılar. Asıl amacın, Rusya'dan başka bazı Avrupa devletlerince de kabul göreceğini ümit ediyorlardı. Okullarının sayısını arttırmaya, bu okullarda eski Yunanlıların, Doğu İmparatorluğu'nun tarihini okutmaya, kiliselerde halka bağımsızlık fikri ile ilgili vaaz vermeye başladılar. Osmanlı hükümeti, Rumlara önem vermemekle birlikte, Rum okullarında okunan kitap ve dergileri inceleyebilecek devlet görevlilerinin de 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bulunmamasından dolayı, Rumların bu girişimlerinde hazırlıksız. 
yakalandı. 


Sonunda, Odesa'da ticaretle uğraşan Manuel Aksanto, Nardeli Nikola İskofo, Yanyalı Atnes Cako isminde üç arkadaş bağımsızlık fikrinin, düşünceden uygulamaya geçirilmesi için silâh kullanabilen kimselerden oluşan bir Eterya, yani topluluk oluşturmayı düşündüler. 1814 yılında Eterya'nın yeminlerini, işaretlerini düzenleyip iç tüzüğünü oluşturdular. Eterya'nın var olan ve bilinen topluluğun yerine kurulmasına, bunun yardımı ve şöhretiyle bu gizli topluluğa üye kazandırılmasına karar verdiler. Fakat böyle büyük bir işin üç tüccarın girişimiyle başarılamayacağını bildiklerinden Rumları bir araya toplamak amacıyla, hiç kimseye görünmez ve kim olduğu bilinmez bir gizli başkan uydurdular. Eterya'ya üye olanlara, kendilerinin aracı olduklarını, başkanın büyük bir kuwet olduğunu söylemeye başladılar. Bu yolla topluluğa girenlerin her (Sayfa 619) biri, gizli başkanı kendi zihninde uygun gördüğü şekilde hayal ederdi. 


Eterya'nın amacı; başkenti İstanbul olmak üzere bütün Rumlardan oluşan bir devlet kurmak, yani Doğu İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmaktı. Bu topluluğun kurucuları olan üç kişiden İskofo ile Cako, Moskova'ya gittiler. Aksanko, İstanbul'a geldi. Bunlar topluluklarına çok kişiyi kattıkları için, katılanlar arasında bir derecelendirme yaptılar. Her bir dereceye, görevler verdiler. Bu derecelerin her birine bir takım işaret ve parolalar verdiler. 


Daha önce Basarabya'ya kaçmış olan Kara Yorgi, Eterya başkanlarının desteğiyle, Sırbistan'da bir isyan çıkartmak için Belgrat'a geldi. Fakat, gelişi korumalar tarafından rakibi Miloş'a haber verildiğinden, Kara Yorgi evinde tutuklanarak öldürüldü. 
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Sayfa 620 

Rusya, Bükreş Antlaşması gereğince, Tuna'nın Kili boğazını ele geçirmişti. Boğdan, Eflak ve Sırbistan üzerinde elde ettiği koruma hakkı, Babiğli'nin iç işlerine karışmak için her zaman fırsat sağlamıştı. Çar, Kaynarca Antlaşması'nı çok geniş bir şekilde yorumluyor ve Babiğli ile Hristiyan halk arasında aracılık görevi görmeye yetkili olduğunu iddia ediyordu. Osmanlının Hristiyan halkını korumayı ve bu halkı, Babığli'nin yönetiminden kurtarmayı Rusya'nın görevleri arasında sayıyordu. 
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Sayfa : 622 
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Sayfa 621 

Aleksandr, Rusya'nın Doğu Hristiyanları lehinde, Babiğli'nin iç işlerine karışmasını, Avrupa devletlerinin gözünde meşru hale getirmek istiyordu. Ortodokslar lehinde böyle bir koruma hakkını kabul etmek, diğer bir deyişle Kaynarca Antlaşması'nın belirsiz maddelerine açık ve genel bir madde (Sayfa 622) koymak, Rusya'nın Osmanlı ülkesindeki gizli siyaseti ve özel çıkarlarını sürdürmesini Batılı devletlerinin onaylamadığı, Rus koruma ve nüfuzunun Avrupa'nın genel hukuku hükümlerince kabul olunması demekti. Rusya'nın bu konudaki amacı, belirgindi. İngiltere bunu, kendi çıkarlarına aykırı görerek kabul etmedi. Fransasız delegesi Nalaran, Osmanlı topraklarının tamamını Avrupa'nın güvencesi altına almak için emir almıştı. 


; 
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Sayfa : 623 
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Sayfa 623 

Sonunda İngiltere ve Avusturya, Çar'ın siyasetini değiştiremediler. Kongre kapandığı zaman Napolyon Bonapart, Alba Adası'ndan kaçmış, Fransa tahtına çıkmıştı. Bundan dolayı İngiltere ve Avusturya, böyle bir zamanda Rusya ile bozuşmak istemediler. Viyana Kongresi'ndeki diplomatlar, Rumların iddialarını dikkate almadılar. Fakat, Osmanlı Devleti'nin çıkarlarını da konuşmadilar. 
Kesin antlaşma sanki Osmanlı Devleti yokmuş gibi imzalandı. 


i 
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Sayfa : 625 
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Sayfa 625 

Adaları İngiltere koruması altına alan antlaşma gereğince, İngilizlerin önceden Napolyon'dan aldıkları Parga, Botranto gibi Arnavutluk sahilindeki bölgeler, Osmanlı Devleti'ne geçti. Böylece Cezayir'e yerleşmiş olan İngilizler, Rusya'nın harekâtını gözetim altında bulunduruyorlar, Yunanistan'a nezaret ediyorlar, sonuç olarak da birkaç günde İstanbul'a gelebilecek bir durumda bulunuyorlardı. 
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Sayfa 628 
... çıkarmakla görevlendirildikten sonra İbsilanti ve Aksanto Bükreş'e gelerek isyanın sebeplerini görüşmeye başladılar. 


Rumlar en çok Tepedelenli Ali Paşa'dan çekinirlerken Hâlet Efendi'nin, Ali Paşa'nın idamı için ferman çıkartması çok yanlış bir hareketti. Zaten Rumeli ayanları, birer birer ortadan kaldırılmış, Yunan sınırında bulunan illerin saldırı ve savunmasını yapan kuvvetler etkinliğini kaybetmişti. Meydanda yalnız Ali Paşa varken, onun da aleyhine ferman çıkartılması, Rum ösilerini sevindirmişti. 
Ali Paşa'da kendini kurtarmak için Rum ayaklanmalarını destekliyordu. Sonunda ülkenin her tarafında, hatta İstanbul'da ayaklanma işaretleri görülmeye başladığı halde, devlet işlerini yöneten Hâlet Efendi, Ali Paşa'nın ortadan kaldırılmasından başka bir şey düşünmemekte idi. 
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Yazan 
Hive Hanı 
Ebu”1-Gazi Bahadır Han 


TÜRK SOY KÜTÜĞÜ 
(Şecere-i Türk) 


Çağatay şivesinden Türkiye Türkçesi'ne aktaran 
Doktor Rıza Nur 


istanbul- Devlet Matbaası 
1925 


Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri 


Envanter No : 1579 


Yazar : Ebu'l Gazi Bahadır Han 
Gild : Kırmızı 
Ebadı : 

En :13 cm 

Boy :19 cm. 


Sayfa Adedi : 352 
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Sayfa 3-4 
BAŞLANGIÇ 


Bu eser, Türklerin kökenlerine ilişkin bir eserdir. Cengiz Han soyundan Harezmli Arap Mehmet Han oğlu Ebu'l Gazi Bahadır Han tarafından, M. 1663 tarihinde yazılmıştır. Eserin Petersburg Asyai Müzesi'nde 'Dahi' ismiyle bilinen bir nüsha ile Kazan, Berlin ve Götingen'de bulunan ve bu adlarla bilinen birer nüshaları daha vardır. Bunlar en önemli nüshalardır. Hive'de bulunan “Yarçuf” nüshasıyla, Petersburg İmparatorluk Kütüphanesi'ndeki diğer nüshaları eksik ve hatalıdır. 


Bahadır Han, bir padişah olmasına rağmen milletinden yetenekli birini bulamadığı ve soyunun yok olması endişesi taşındığından dolayı bu eseri yazmıştır. Eserinin ön sözünde şöyle söylemektedir: "Hiç kimse benim bu kitabı kendi soyumu yüceltmek için gerçeği çarpıtarak yazdığımı sanmasın. Zaten Tanrı beni seçkin yaratmıştır. Buna gereksinimim 

- yoktur. Ben bütün gerçeği olduğu gibi yazdım. Tanrı bana üç özellik verdi: 1- Askerlik bilgisi, kanun ve kuralları bilme, bir orduyu yöneterek ilerletmek ve savaş düzenine sokmak, dost ve düşmanlarla konuşma kurallarını, 2- Türk, Arap ve Acem dillerinde yazılmış her türlü şiiri okuma yeteneğini, 3- Moğolistan, Turan ve Arabistan'da yaşamış padişahların tarihini bilme yeteneği. 


İran, Irak ve Hindistan'da benim kadar şair yok dersem yalan söylemiş olurum. Fakat benim kadar iyi bir askere, gezdiğim Müslüman veya Müslüman olmayan ülkelerde ne rastladım ne de böyle birinin var olduğunu duydum." 


M.1871 tarihinde Petersburg Doğu Dilleri Okulu Müdürü Baron Desmaison 'Dahl * örneğini, diğer nüshalarla dikkatle karşılaştırdıktan sonra Çağatay şivesi ile tıpkı basımını yayınlamıştır. M. 1874 yılında aynı nüshayı Fransızca'ya tercüme ederek Türkçesi'nide eklemiş ve iki cildi bir kitap halinde "Moğollarla Tatarlar Tarihi” adıyla yayınlamıştır. 


Mart 1917-Kahire 
Doktor Rıza Nur 
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Sayfa Tı 
Türklerin Soy Kütüğü 
Adem'den Moğol Han'a Kadar 


İlk insan Adem'dir. Bin yıl yaşadı. Hayatında kendi soyundan kırk bin kişi gördü. Adem ölürken yerine Seys'i bıraktı. Seys Peygamber oldu. Dokuz yüz on iki yıl yaşadı. Seys de ölürken yerine Anuş'u bıraktı. Anuş 912 sene yaşadı. Ölürken oğlu Kaynan'ı yerine bıraktı. Kaynan 840 yıl yaşadı. O da önceki soyundan Adem'in yolunda yürüdü ve ölürken oğlu Mihlail'i yerine bıraktı. Bu zamanda Adem oğulları çoğalmış olduklarından Mihlail Babil ülkesinde Sus ismiyle bir şehir kurdu. Üstü örtülü evler ve etrafında köyler yaptırdı. Ondan önce ev yoktu. İnsanlar dağlarda, mağaralarda ve ormanlarda otururlar idi. Halkına emir verip; "yeryüzüne yayılın, uygun yerler buldukça çiftçilikle uğraşıp köyler yapın" dedi. Mihlail 920 yıl yaşadı. 
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Sayfa 13 


Yafes babasının emriyle Cudi dağından, İtil (Volga) ve Yayık (Ural) nehirleri kıyılarına geldi. İki yüz elli yıl orada yaşadı. Sonra öldü. Yafes'in sekiz oğlu var idi. Soyu çoğaldıkca çoğalmıştır. Oğullarının adları Türk, Hazar, Saklab, Rus, Ming, Çin, Kimari ve Tarih idi. 


Yafes ölürken büyük oğlu Türk'ü yerine getirerek diğer oğullarına “Türk'ü kendinize padişah bilin ve onun sözünden çıkmayın" dedi. Türk'e Yafesoğlu lâkâbını verdiler. Türk, pek âlim pek akıllı idi. Babasının ölümünden sonra birçok yerleri dolaştı. Sonunda bir yeri çok beğendi ve oraya yerleşti. Halen oraya Isığ Göl (Isık Göl) denir. İlk çadırı yapan padişah budur. 
Türklerdeki bir takım âdetler Yafes'den kalmıştır. 
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Sayfa 14 

Tutuk akıllı, kudretli ve âdil bir padişah idi. Türklerin birçok âdetlerini o oluşturdu. İranlıların birinci padişahı Kiyumarus ile çağdaştır. 
Bir gün ava çıkıp bir geyik vurdu. Geyiği kebap yapıp yerken bir parça et yere düştü, Eti yerden alıp yedi. Et çok lezzetli geldi. Etin düştüğü yer tuzluk idi. Ondan sonra yemeklere tuz koydurttu. Bundan dolayı ilk tuzu o keşfetti. 240 yıl yaşadıkdan sonra öldü. Oğlu İlçe Han yerine geçti. O da çok yıllar padişahlık yaptıktan sonra öldü. 


Nuh'dan Alınca Han'a kadar Yafesoğulları Müslüman idiler. Alınca Han zamanında memleket çok gelişmişti ve halkı zengin olmuştu. Özbeklerin bir özdeyişi vardır. Der ki; "it semirince sahibini kapar". O zaman onlarda bir âdet vardı ki birinin bir oğlu, bir kızı, ağabey veya inisi (sayfa 151 (küçük kardeşi) veya diğer bir değerli yakını ölse onun heykelini (korçak) yaparak evinde saklarlardı. Arasıra o heykeli öpüp sevip okşayarak bu falanın yüzü derlerdi ve putun önüne yemeklerinin ilk lokmalarını koyarlardı. Yüzlerini gözlerini puta sürüp önünde yere eğilirlerdi. İşte böylelikle haberleri olmaksızın putperestliği meydana getirdiler. 

Alınca Han'ın iki oğlu var idi. İkiz doğmuşlardı. Büyüğünün adı Tatar, küçüğünün adı Moğol idi. Alınca Han yaşlanınca ülkesini bu iki oğlu kendi aralarında paylaştılar. Bu iki kardeş bütün hayatları boyunca iyi geçindiler. İlk önce Tatar'dan sonra Moğol'dan bahsedeceğiz. 
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Sayfa 17 
Moğol Han'dan Cengiz'in doğuşuna kadar 


Moğol aslında Mong-ol'dur. Halkın dilinde değişerek Moğol olmuştur. Mong Türkçe kaygı demektir. Ol'un manası ise saadetlidir. 
Yani Moğol, Mongol'dur. Kaygılı, mutlu, huzurlu demektir. 
Moğollardan dokuz kişi padişahlık yapmıştır. Birincisi Moğol Han sonuncusu İl Han'dır. Şerafeddin Ali Yezdi, “Zafernâme” adlı eserinin ön sözünde; "Türklerde herşeyi dokuz defa yapmak ödettir. Zira Moğol hanlarının da her şeyi dokuz kere yapma geleneği vardı" der. 
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Sayfa 20 

Oğuz'un küçük kardeşi bunu işitmişti. Hemen güvenilir (sayfa 21) bir adam yollayarak olayı Oğuz'a bildirdi. Oğuz hemen yurda adamlar gönderip "Babam asker topluyor üzerime gelip beni öldürecektir. Beni seven bana gelsin, onu seven ona gitsin" diye haber gönderdi. Halkın çoğu Karahan'ı tercih etti. Halkın çok azı Oğuz Han tarafına geçti. Karahan'ın inileri (küçük kardeşleri) ve oğulları çoktu. Hepsi Oğuz tarafına geçtiler. Bu, kimsenin aklına gelmezdi. Oğuz Han bunlara Uygur adını verdi. Uygur Türkçe yapuşgur luymak,birbirine yapışmak) demektir. 
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ANADOLU İNKILÂBI* 


1335-1339 


Yazan 
Eskişehir Mebusu, Sâbık Kolordu Kumandanlarından (Erkân-ı Harbiye Miralayı) 


Mehmet Arif 


* Eserin Osmanlıcası "Anadolu İnkılâbı, Mücahedât-ı Milliye Hâtırâtı 1335-1339" adıyla 1340(1924) yılında yayınlanmıştır. 


Çankaya Atatürk Kitaplığı Bilgileri 


Envanter No : 1767 


Yazar : Mehmet Arif (Erkan-ı Harbiye Miralayı) 
Cild : Bordo 
Ebadı : 

En :16cm. 

Boy :21cm. 


Sayfa Adedi : 1 * 56 
Açıklama : Kitap içerisindeki boş sayfalardaki el yazıları 9-12. sayfalara konulmuştur. 
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Sayfa : Giriş 
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.X Senelerce milli mücadelelere, günden güne inkılâplara sahne olan (Anadolu) hakkında farklı ve çok çeşitli resmi ve gayri resmi birçok eserlerin yayınlanacağı doğaldır. Fakat bu, belki uzun zaman gerektirecektir. 


Anadolu'ya son zamanlarda gelmiş veya Anadolu Milli Mücadelesi'ni uzaktan seyretmiş bulunan vatandaşları mümkün mertebe aydınlatmak 


amacıyla yazdığım şu eserciğin, kıymetli okuyucularıma yeterli derecede bir fikir vereceğini ümit ederim. 


Şahidi bulunduğum olaylara dair hatıralarımı yazarken kişiselliğe temas- 


dan kaçınarak ve fakat hakikatten de ayrı kalmamaya son derece gayret ettiğimi arz ederim. 


Mehmet Arif 
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Sayfa 5 

Aşağıda görüleceği üzere art arda ortaya çıkan birçok iç isyanı bastırma konusunda başarılı olan Anadolu Kuva-yı Milliye'si, düzenli birlikler oluşturuluncaya kadar, dış güçlerin saldırılarına da göğüs gererek ulusal varlığı korumuşlardır. Gerçi, Ulusal Güçler'in görmezden gelinemeyecek bir takım kusur ve hataları olsa da ihtilâl zamanlarında bu gibi kusurlar doğal ve kaçınılmaz görülmelidir. Ancak vatan hainlikleri kanıtlananlar doğal olarak bunun dışında tutulmalıdır. 
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? Sayfa : 18 
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İçi dolu dikdörtgenin içerisindeki metin, orijinalinde içi boş dikdörtgenin içersindedir; Sayfa düzenlemesi nedeniyle böyle bir müdahale yapılmıştır. 
*18, **26 Mayıs, ***İsmet Paşa, 
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Sayfa 18 

Güneyde Fransızlarla savaşlar ve çatışmalar sürüyordu. İzmir dolaylarındaki Yunanlılar, ilk fırsatta harekete geçmek üzere saldırıya hazırlanıyorlardı. Pontusçuların etkinlikleri de oldukça artmıştı. Ülke içinde Ulusal Güçler aleyhine bazı karşı hareketlerin olacağına dair duyumlar alınıyordu. Bu gelişmeleri görüşmek üzere Ulusal Meclis o sıralarda toplanmak üzereydi. Allah korusun en küçük bir başarısızlık ülkeyi darmadağın edebilirdi. 34. Fırka'dan bir alay, bir dağ bataryası ve Eskişehir Ulusal Güçler Müfrezelerils| ile birlikte hareket eden Batı Cepheleri Komutanı Ali Fuat Paşa, Salihli Cephesi'nden gelmiş olan Çerkez Ethem komutasındaki ulusal süvarilerle -ki bunlara daha sonra Kuva-yı Seyyare (Gezici Güçler) adı verilmiştir- Bursa Ulusal Güçleri'nin büyük çabalarıyla Anzavur güçlerini Bursa dolaylarından Bandırma yönüne doğru sürerek, hızlı bir yürüyüşle Gey- ve Boğazı'na ulaşmıştı. 34. Fırka'nın elinde bulunan diğer güçler durumun önem ve hassaslığı karşısında önceden Düzce tarafına yollanmıştı. 


e w* Ulusal Hareket'in bütün aşamalarında malıyla ve canıyla fedakârca ça- 


lışmışlardır. 

Çok iyi bir biçimde silâhlarla donatılmış küçüklü büyüklü birçok ulusal müfrezelerden başka... 

»ww* Ulusal Mücadele'de (Kuva-yı Milliye'yi doğuran ve yaşatan Eskişehir Livası) Eskişehir Livası halkının yurtsever çabaları gerçekten dikkate değerdir. 


Not: Metindeki müdahalelerin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
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Sayfa 24 

Alaşehir'in düşmesi ve Uşak'ın tehlikeyle karşı karşıya kalması üzerine, Düzce'de bulunan 11. Fırka kıtaları, ivedi olarak Adapazarı'na, oradan da trenle Uşak'a hareket etti. Fırkanın geri kalan bölümü ve topçu birliklerinin tamamı Afyon'da diğerlerine katıldı. Fırka Uşak'a ulaşınca İney sırtlarına yerleşti ve saldırıya hazır duruma getirildi. Düşmanın Bursa'ya yöneldiği anlaşılınca, 11. 
Fırka yeniden trenlerle Karaköy'e ve oradan da Pazarcık'a yönlendirildi. Ancak, bu hareket sırasında Bursa düştüğü için, fırka Pazarcık yakınlarında kalarak Nafiz Paşa sırtlarını tuttu. Yunan kıtalarının İnegöl yönündeki saldırısı, 11. Fırka'ya bağlı adı geçen bölgede bulunan Albayrak, Avni Bey müfrezelerinin ve Aziz Kaptan komutasındaki yerel güçlerin karşı saldırısıyla durduruldu. Bu sırada Uşak düştü ve Konya'da ayaklanma başladı. Fırka bu defa Eskişehir yakınlarına geldi ve bir alay ve bir bataryasını trenle Konya'ya gönderdi. En sonunda (aşağıda görüleceği üzere) 11. 
Fırka hızlı bir yürüyüşle Birinci İnönü Savaşı'na yetişti ve savaşı kazandı. 
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H.G. Welis 


CİHAN TARİHİNİN UMÜMİ HATLARI 


Maarif Vekaletinin emir ve tensibi ile müderris ve muallimlerden müteşekkil bir heyet tarafından Türkçe'ye nakledilmiştir. 


Birinci Cilt 
Birinci Baskı 


Eğitim Bakanlığı 


İstanbul Devlet Matbaası 
1927 


Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri 


Envanter No : 1758 


Yazar : H.G. Welis 
Cild : Siyah 
Ebadı N 

En 120 cm. 


Boy :28 cm 
Sayfa Adedi : Xll 217 
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(Sayfa V'deki resmin altındaki not) 


Amerika'da Arizona'nın karlarla kaplı tepeleri üzerinde keşfedilen, dinazor denilen eski hayvanların taş haline gelmiş ayak izleri. Bu ayak izleri, genellikle kayaların yüzeyinden ayrı ve kolaylıkla fark olunabilecek bir şekildedir. Donlar, bu izler üzerindeki karları dağıtmış ve bu şekilleri tamamıyla meydana çıkarmıştır. Bu izlerin her biri, haça benzeyen kırk santimetre çapında idi. Ayak izleri arasındaki mesafe ise, bir metreye yakındı. Bu ayak izlerinin birkaç milyon senelik olması muhtemeldir. Köşedeki resim, yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Utah'da bir kömür madeninde bulunmuş bir dinazor ayak izidir. Bu iz- de parmaklar arasındaki mesafe altmış santim kadardır. 


Yazarın Ön Söz'ünün Özeti: 
Cihan Tarihinin Umümi Hatları 
Nasıl Meydana Geldi? Ve Hedefi Nedir? 


1- Bu kitap Nasıl Meydana Geldi? 

“Cihan Tarihinin Umümi Hatları" ilk defa 1918-1919 da yazılmıştır. 
Eser, fasiküller halinde yayınlanmış ve 1920 de özenle gözden geçirilerek yeniden kitap şeklinde basılmıştır. 1923 yılının Ocak ayında kitap, yine sıkı bir şekilde gözden geçirildikten ve yeni bir düzene sokulduktan sonra tekrar basıldı. Şimdi de yeni bir düzen dahilinde birçok yerleri baştan yazılmış, eskisine birçok konular eklenmiş olarak büsbütün yeni bir şekilde yayınlanıyor. İlk defa çıkarılan resimli nüsha, savaşıll, Dünya Savaşıl takip eden yokluk ve karmaşa döneminde yayınlanmıştı. Şimdiki nüsha ise çok daha fazla resimlidir. Bu nüsha kelimenin tam anlamıyla resimli bir cihan tarihi olacaktır. 

Bu kitabın yazarı, mesleki anlamda olmak üzere bir tarihçi değildir. Ancak yazarlık hayatının başlangıcından beri kendisi için özel bir tarih kitabı yazmakta ve her zaman tarihle uğraşmaktaydı. Tarih onun ruhunda bir uktedir. Hatta fiziki ve doğal bilimlere ilişkin çalışmalar yaptığı zamanlarda bile okuduğu tarihi olaylar için bir not 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defteri tutmuştu. “The Time Machine” (Zaman Makinesi ) adlı hikaye, insanlığın geleceğine ve isteklerine ilişkin hayali bir makale idi. “When the Sleeper Awakes” (Uyuyan Uyandığı Zaman) adındaki eseri, medeniyetimizin ortaya çıkmasını abartılı olarak tasvir eder. 1900'de çıkan “Anticipations” (Öngörüler) ismindeki kitabı, ozaman meydana gelen gelişmelerin olası sonuçları hakkında ileri sürülen görüş ve delillerden oluşuyordu. İşte bu kitapların bir çoğunda, meselâ “The Research Magnificent” (Muhteşem Araştırma) ve “The Unding Fire” (Sönmeyen Ateş)'de küçük tarih krokileri çizilmişti. 

Yazar, insanın zaman ve mekândaki konumu hakkında mevcut olan bilgilerin genel bir bakışla yazılması düşüncesine ne kadar fazla bağlandı ise, iş kendi için o derece zor, cazip ve mümkün olabilecek bir teşebbüs halinde göründü. 

Roma sisteminin ortaya çıkışı ve boyutları, Avrupa'da imparatorluk fikrinin inatla savunulmasının ve Hristiyan dünyasının birliği hakkında çeşitli zamanlarda ortaya çıkarılan türlü türlü projelerin, başka bir versiyonu idi. Ancak, çok çabuk anlaşıldı ki işlerin gerçek başlangıcı, ne Roma'da ne de Yahuda ülkesinde idi. Tarihi, Arap alemiyle sınırlama imkânı da yoktu. Batı dünyası daha ziyade, daha büyük bir dramın son perdesi idi. 

Yazar, Asya'nın orta yaylalarının; İran, Hint ve Çin uygarlıklarının insanlık dramındaki belirleyiciliğinin, Avrupalı tarihçilerce ne kadar çok 

, önemsizleştirildiğinin ayırdına varmaya başladı. Uzak geçmişin şu an- 

« daki yaşamlarımızda ve kurumlarımızda bugün bile nasıl varolmakta olduğunu ve insanlığın gelişiminin ilk aşamalarını iyice anlamadıkça günümüzün geniş siyasal, dinsel ya da toplumsal sorunlarını ne kadar az anlayabileceğimizi, giderek daha açık bir biçimde görmeye başladı. Ayrıca, insanın kökeni konusunda belli bir düşünceye sahip olmanın gerekliliğini anlıyordu. 

İşte yazarın bu tespitlerine bağlı olarak kitap da genişledi ve büyüdü. 
Bu genişleyen işin destansı azameti önünde yazar, bir müddet irkildi. 
Kendi kendisine sordu: Bu iş kendisi dışında bir tarihçinin işi değil miydi? 
Kendisi ki o zamana kadar en fazla makalemsi yazılar ve hayali eserler ile uğraşmıştı. Ancak, meydanda bu kapsamlı projeyi gerçekleştirecek 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bir tarihçi görünmedi. 

Zamanımızda tarihçilerin büyük bölümü bilgili kimselerdir. Bunlar olayların birbiriyle olan bağlantısından ziyade, küçük hatalardan korkarlar ve olaylara yanlış bir anlam vermekten çok yanlış bir tarih zikretmek gülünçlüğünden çekinirler. Bunun böyle olması doğru ve uygundur. Koca bir mesleğe sadık insanların böyle dakikaları hesap eden ve kılı kırk yaran bir özeni, kesinlikle korumaları gereklidir. Ancak, bu, son derecede ayrıntılı olay ve gelişmeler konusunda, tarihçilere başvurmak hususundaki ümidimizi kırıyor. Onlar için bu cazip bir iş değil, belki de bıktırıcı bir iştir. Onlara göre insan, genel konu ve malzemeleri değil, daha küçük çaplı ve eldeki verileri dikkate almalıdır. Onlar bize şimdi birçok kişi tarafından değişik bakış açılarıyla yazılmış; kendi içinde bütünlüğü olan, objektif ve değerli yazılar armağan ediyorlar ki bu yazılar araştırmacılar için vazgeçilmez bilgi kaynaklarıdır. 

Ancak bu muhteşem yazıların sıradan bir vatandaşın gündelik amaçları için kullanışlı bir rehber olmak konusunda sağladığı fayda, çok ciltli ansiklopedilerin yapacağı etkilerin aynısıdır. 

Amerika'da genel tarihe dair birçok küçük kitaplar bulunur. Meselâ Robinson ve Breasted'in Ancient and Modern History (Eski ve Modern Tarih) ve Hufton Webster ile W. M. West'in yazıları dikkate değerdir. Ancak bu yazarlar, eserlerinde genelikle okuyuculardan ziyade ortaöğretim ve üniversiteye hitap ediyorlar. F. 5. Marvin'in "The Living Past" (Yaşayan Geçmiş) adlı eseri önemli bir çalışmadır. Fakat, bunda da özlü olaylar azdır. Meşhur tarih otoritelerinden herhangi biri, benimki gibi bir genel tarih yazsa, akademik şöhretini tehlikeye atmış olurdu. Hatta böyle bir vaaite bile bulunsa, bunun uygulanması için okuyucuların daha senelerce beklemeleri gerekirdi. 

Konu o kadar muhteşemdir ki ne yapılırsa yapılsın, ondan ne kadar iddiasız bahsedilirse edilsin, yine büyüklük ve itibarından bir şey kaybetmez. Bu kitap, bazen çok özenilmiş ve bazen de çok yetersiz gibi görünse bile, planı ve yazısı itibarıyla âdeta kendi kendisine oluşmuş bir eser gibi görünür. 

2-Kitabın Yazılmasındaki Yöntem 

Bu son baskının amacı, kitabı daha sade, okunabilir hale getirmektir. 
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Yazar, bu eserin notlarını ve haritalarını ne şekilde oluşturduğunu söylemişti. Ve itiraf eder ki ilk defa fasiküller halinde yayınlanan nüsha ile 1920'de birinci defa kitap halinde çıkan nüshaya şimdi tekrar bakınca, onlarda epeyce kuwvefli bir not defteri çeşnisi bulmaktadır. Onlara, birçok hazmedilmemiş ve birbirlerine aykırı bilgi, ek halinde eklenmiştir. 
Tereddütlü, belirsiz ve ihtiyatlı ifadeler oldukça çoktur. Bunun sebebi yazarın takip ettiği yöntemdi. Yardımlarına başvurduğu Sir Ray Lankester, Prof. Gilberi- Murray, Sir Harry Johnston, Mr. Ernest Barker kendisinin dört büyük yardımcısı olmuştur. Gerek okuduğu eserler ve gerek yararlandığı kaynaklar için, bunları kendisine danışman kabul etmişti. Bundan başka, şu veya bu nokta veya bölge hakkında eserleri dikkatle okunan bazı kişilerin yardımlarını almıştı. Meselâ, Denison Rosi, Mr. Cranmer Byng ve Mr. 5. N Tu, merkezi Asya ve Çin hakkında kendisine çok faydalı olmuştu. Dr. Charles Singer, klasik bilim hakkında en faydalı bilgileri vermiş, Prof. J. L. Myres, Akdeniz arkeolojisi için kıymetli bir kaynak olmuştu. Mr. Philip Guadella, XVII. ile XIX. yüzyılın ilk zamanlarının siyaseti hakkında yazarın danışmanı olmuştur, Mr. J. F. Morrobin siyasi ve ticari coğrafyadaki dehası ve önerileriyle çok yardımcı olmuştu. Zaman ve bilgilerini benimle paylaşan daha birçok kişi vardı. Önceki baskılarda bütün bu isimleri içeren bir liste vardır. İnsan, âdeta minnetdârlığını arz etmekle dostlarının isimlerini zikretmek arasında tereddütte kalıyor. Her bölümün önce yazar tarafından taslağı hazırlanmış, sonra binlerce nüsha halinde teksir edilerek yardımı mümkün olan kişilerin hepsine gönderilmiştir. Bunlar, müsveddeleri kendilerince uygun olan tarzda yazmışlar, açıklama ve eleştirileri doğrultusunda gerekli olan yerleri kesip çıkarmışlardır. Bu aşamadan sonra yazar, bütün bu kesilmiş biçilmiş müsvedde kopyalarının ortasına oturmuş ve o bölümü yeniden yazmıştır. Nihayet, prova tashihleri de başlıca yardımcılara ve o sayfalarda bahsedilen dönemle ilgilenen kişilere gönderilmişti. 

Birçok eleştiri ve düzeltme sınavı geçirmiş olan bu kitapta sözedilen olaylar, isimler ve tarihler hakkında okuyucuların şüphe etmelerine gerek yoktur. Eser, ağır eleştirilere uğramıştır. Ancak, genel olarak doğruluğu hiçbir surette tenkit edilmemiştir. Hatta Mr. Bellok gibi yazarın en kıdemli bir düşmanı bile, eserin bu hususta meziyetini teslim etmiştir. İleri 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sürülen itirazlar, genellikle bazı bölümlerin uzun ve kısalığına veya olayın kitapta az ya da çok yer tutmasına ilişkindir. Klasik Yunan Tarihi bilginlerden bazıları, kitapta eski Yunan bilimi ve insanlığın fikri gelişim sürecindeki yeri oldukça bariz bir şekilde vurgulandığı halde, Homeros'un ve eski Yunan'daki sanat vb. gelişmelerin ihmal edildiğini düşünüyorlar. 

Önemli bir bölümü de Dünya'yı Latin işgali altında görüyor ve meselâ Bizans, İran, Çin sistemlerinin genişleme ve etkileri hakkındaki söylenenlere kızıyordu. Modern Edebiyat'ta ve incelemelerde, Roma, hâlâ yayılmacı bir haldedir. Yine, meselâ dogmatik hür fikirliler (free thinkersi, İsa'nın hakiki bir şahıs olarak gösterilmesini tahammül edilemez buluyorlar. Müslümanlar, peygamberlerinden pek laubali bir üslupla bahsedilmiş olduğundan şikayet ediyorlar. Komünistler ise Marks'ın ve Lenin'in doktrinlerinin bütün dünya tarihine yaklaşımda temel alınmadığına içerliyorlar. Birçok kimseler kafalarındaki dini yaklaşım ve anlayışlar sebebiyle, insanın hayvanlardan geldiği hakkındaki küme küme, yığın yığın delillerden hoş olmayan bir tesire kapılıyorlar. Onlar için bu durum doğru bile olsa; ahlâka aykırı bir şeydir. Bu tür eleştiriler dikkate alınmamıştır. 
Çünkü bunlardan kurtulma veya bunları tatmin etme olanağı yoktur. 

Bu eleştirileri yapan hemen herkesin zihninde, farklı bir “Cihan Tarihinin Genel Hatları" vardır. Herkesin kendi dünyası ve kendi bakış açısıyla, olayları açıklama tarzı vardır ki bunu değiştirme şansımız da yoktur. 
İşte, herkes bizim eseri, az çok geniş bir anlayışla çeşitli değerlendirmelere tâbi tutmaktadır. Doğal olarak yazarın da bir görüşü ve bir anlayışı vardır. Okuyucular, bu tür önyargıları olmayan yazarı hiçbir zaman bulamazlar. Objektif bir şekilde ya da bir yöne ağırlık vermeden yazılmış bir genel tarih kitabı olamaz. Okuyucu gördüklerini anlatan yazarın kişisel düşüncelerinin niteliği ve boyutu konusunda, tıpkı bir hâkim veya jüri üyesi gibi hareket ederek, tespitlerin niteliği konusunda kafa yoracaktır. 

Bazı ekleme ve çıkarmalar hakkında: 

Bu kitabın önceki baskıları hakkında yapılan en önemli eleştirilerden biri de, eserde bilgi ve diğer toplumsal gelişmelerin hikayesi oldukça ayrıntılı anlatıldığı halde, sanatların ve özellikle musikinin ortaya çıkması sürecine önem verilmemiş olması hakkındaydı. Bu itirazları sona erdirmek için eserin yeni baskısına bu konuyla ilgili bölümler eklenmiş, toplumsal yaşamda sanatçının, şairin, romancının nasıl ortaya çıktığı yazılmıştır. 

Musiki ve diğer herhangi bir sanat tarihinin hudutları pek dardır. Sanatın anlaşılması için yegane yol; onu dinlemek, görmek ya da okumaktır. Sanat üstatlarının ve şaheserlerin bir kataloğunu yaparak okuyucularımızın bir takım büyük isimleri gevelemesine hizmet etmek planımıza dahil değildir. Zannediyoruz ki okuyucular eserin ilerideki kısımlarında mimarinin ve resmin başlıca ekollerini, başlangıçlarını, zaman ve toplumsal gelişmişlik arasındaki ilişkiyi bulacaklardır. 

Arkeoloji alanındaki ilerlemeler, kitaba bazı ekler yapılmasını zorunlu kıldı. Zamanımızda, yazarın arkeologların kazmalarına ayak uydurması zordur. Eserin son düzeltme ve yayımlanmasından bu yana, birçok önemli kazı olayları ortaya çıktı. Meselâ Güney Afrika'da Taungs kafatası bulundu. Çene kemikleri ve yüzü insana benzeyen bir kafa tası. Kuzey Hindistan'ın ilk Sümerlerle olan ilişkileri tanındı ki bu, Hindistan'da M.Ö. 
600 veya 700 senelerinden daha önceki bir zamana Git belirli bir tarihi 
önemi olan bir gelişmedir. Avrupa'nın savaştan sonraki tarihine ait bölümlerini, yeniden yazmak zamanı da geldi. Manzara değişti. Büyük afetin bize verdiği yeni Rusya'nın, yeni İtalya'nın ve yeni Almanya'nın özelliklerini, şimdi ilk defadakinden çok daha açık bir şekilde anlamaya başlıyoruz. Bundan başka birçok zeki insan, kaybolmuş efsanevi bir ülke olan Atlantis hakkında meraklı görünüyorlar. Kitabın önceki baskılarında 

- buhayalden bilerek bahsedilmedi. Bu yeni baskıda, bu mesele tartışılmış ve Herkül sütunlarının (Cebeli Tarık Boğazı) öbür tarafında yok olan bu medeniyete, yazarın inanmamasının sebepleri açıklanmıştır. Belki kaybolmuş bir Atlantis vardır. Ancak böyle bile olsa, bu ülkenin bulunduğu yer, Yunanlıların farz ettiği yer değildir. 

Not: Yazırın Ön Söz'ü özet olarak alınmıştır. 
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Sayfa 1 

Vahşi ve ilkel kafalar için, Dünya, evrenin düz yüzeyinde, gökyüzü de bunun üzerine geçirilmiş bir kubbe biçiminde görünür. Bu basit düşünceli insanlar, güneş ile ayı, bu kubbenin üzerinde nedeni anlaşılmayan bir dogma ile dünyanın altından dolaşarak, sürekli gelip geçer sanırlar. Babil ve Çin'in bilginleri, yüzyıllarca yıldızları gözlemledikten sonra bile, dünyanın düz olduğuna inandılar. Dünyanın bir küre biçiminde olduğu düşüncesini; açıklıkla ilk kez kavrayanlar, eski Yunanlılar oldu. Fakat, evrenin merkezini onlar da tam olarak anlayamadılar. Yerküreyi, evrenin merkezinde sandılar. Güneşin, ayın, diğer gezegenlerin ve bütün sabit yıldızların, bu merkez çevresinde kristal bir küre içinde döndüğünü savundular. İnsanlık düşüncesi, bu ilk düşünüşünün ilerisine, ancak on beşinci yüzyılda geçebildi. Kopernik, merkezde dünyanın değil güneşin olması gerektiği konusundaki şaşırtıcı öngörüsünü, ancak on beşinci yüzyılda ileri sürdü. Fakat, Kopernik'in bu görüşü, ancak on yedinci yüzyılın başlarında, Galile'nin teleskopu geliştirmesi üzerine benimsendi. 
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Sayfa 2 

Bundan başka, yıldızlar arasındaki dayanaksız boşlukları gizleyen perde, bu son yüzyıl içinde yırtıldı. Evrenimizin zaman içindeki sonsuz genişliğini anlamamız ise, ancak daha yakın zamanlarda olanaklı oldu. Eski kavimler arasında yalnız Hint filozofları evrenin geçirdiği sonsuz dönemlere ilişkin az çok bir düşünceye sahip gibi görünüyorlar. Avrupa dünyasında ise, bir buçuk yüzyıldan daha az bir zaman önce, insanların zamanın başlangıcı konusundaki düşünceleri, bunun I(sayfa3) şaşılacak derecede kısa olduğu yolundaydı. 1779 yılında bir kitapçılar sendikası tarafından yayımlanan “Genel Tarih” adlı bir eserde, dünyanın milâttan önce 
4004 yılında, hoş bir tam kesinlik savıyla, şu andaki yörüngesin- 
de yaratılmış olduğu ve Basra'dan tam olarak iki günlük yoldaki Fırat nehri üzerinde bulunan Cennet'te, Tanrı'nın bir şaheseri olarak insanın ortaya çıkmış olduğu yazılıdır. 
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Sayfa 3 

İnsanlık düşüncesinin özgürlüğünü kazanması için, özveriyle çalışmış olanlardan bir çoğu, bugün yaşamaktadır. İşte, bu çabalardır ki insanlığın görüntüsünü yavaş yavaş değiştirdi ve insanlığın hedefleri daha da uzaklara taşındı. İki yüz yıl önce, insanlarımızın hayal gücü, altı bin yıldan öteye gidemiyordu. Bugün, bu sınır kalktı. İnsan, yüz milyonlarca yıl uzaktaki sonsuz geçmişe büyük bir cesaretle bakabildi. 
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Sayfa 6 

Şimdi biz, yeniden dünyaya dönelim. Dünyamızın yarıçapı 13000 kilometreden biraz eksiktir. Yüzeyi buruşuktur. Bu buruşukluğun çıkıntılı yerleri dağlardır. Çukurlarda zar gibi ince bir su tabakası toplanmış bulunur. Bunlar, okyanuslar ve denizlerdir. Bu su zarı, en derin yerinde ancak sekiz kilometre kalınlık gösterir. 
Yani, en derin okyanus bölgeleri sekiz kilometre derinliğe sahiptir. Bu miktar, yerküresinin kütlesiyle karşılaştırılacak olursa, oldukça önemsiz kalır. 

Yerküresinin çevresinde ince bir hava katmanı vardır. Bir balon ile hava içinde yükselirsek ya da bir dağa çıkarsak, havanın gittikçe yoğunluğunu yitirdiğini fark ederiz. En sonunda hava, o kadar azalır ki yaşamak olanaksız olur. Otuz iki kilometre yükseklikte hava hemen hemen hiç yoktur. Bir kuşun çıkabileceği en yüksek nokta, altı bin metreyi geçmez. Güney Amerika'da yaşayan ve kundur adlı bir akbaba türünün, büyük bir çabayla bu yüksekliğe kadar çıkabildiği söyleniyorsa da balonlar ve uçaklar içinde havaya çıkarılan küçük kuşların ve böceklerin bir çoğu, bundan daha az yüksekliklere varınca ölüyorlar. Dağlarda çıkılabilen en büyük yükseklik, sekiz bin metreye ulaşmıyor. İnsanlar, uçaklarla 11000 metreden daha yükseğe çıkabildiler ve balonlarla da 11000 metreye ulaşabildilerse de bu, ancak sonu gelmeyen acılar içinde gerçekleşebildi. Dayanıklı araçlara sahip ve insansız olarak havalandırılan küçük deneme balonları, 30 kilometre kadar yüksekliğe çıkartılabilmiştir. 

Yaşam, yeryüzünün denizlerinde ilk yüz metre derinliğe kadar, yerde ise 6000 metreden aşağıdaki tabakalarda ortaya çıkmış bulunuyor. Gezegenimizin çevresini kaplayan bu hava ve su tabakalarının içinde varolan yaşam dışında bir yaşam biçimi tanımıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla uzayın, dünyamız dışında kalan yerleri, şimdiki durumda, yaşamdan yoksundur. Bazı bilim adamları, Mars ve Venüs gezegeni üzerinde yaşamın ya da buna benzer bir olayın gelişip gelişmediğini araştırmalarına karşın, bu aramalar bir takım teorilerden öteye gidemedi. 
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Sayfa 8 

Yaşamın dünya üzerinde nasıl başladığını kuşkusuz bilmiyoruz. Biyologlar, yaşamın kökenleri konusunda pek çok teoriler kurar ve öngörülerde bulunurlar. Bu bilim adamlarının çıkış noktaları, tek bir yaklaşımda birleşir görünüyor ki o da, yaşamın güneş gören sığ ve sıcak sularda, büyük olasılıkla ilk oluşan denizlerin kıyıları boyunca uzanan göller ve bataklıklarda başlamış olmasıdır. 
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Sayfa 

Bu kayalara, paleozoik "ilkel hayvanların zamanına Git kayalar" denir. 
Bu kayalar, oldukça uzun bir zaman sürecinde oluşmuşlardır. Bu dönemde yaşam, dünyamızın denizlerinde ortaya çıkmış ve yavaş yavaş yayılmaya başlamıştı. Bu eski zaman canlılarının yaşadığı ilk dönemlerde, uzun zaman dünya üzerinde sular içinde kaynaşan, yüzen ve sürünen canlılardan başka bir şey bulunmadı. 
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Sayfa 12 
Bir de, sert kabuklular, Brahiopode denilen kabuklular sınıfının çeşitli türleri bol bol bulunuyordu. Bütün bunların yanı sıra yarı hayvan, yarı bitki 


türü canlılar da yaşıyordu. 
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Sayfa 12 
İşte ilk hayvanlar, zamanının ilk aşamasını oluşturan yüz milyon yıl içinde, dünyamızın çok az derinliğe sahip denizlerinde bulunan canlılar yalnızca bunlardı. Kara kısmı o zaman, hiç kuşkusuz verimsizdi. Bu dö- 
- nemlerde, karalarda yaşamın varlığına ilişkin hiç bir iz bulamıyoruz. Bu dönemde yaşayan bütün bu canlılar, yaşamlarının büyük bir bölümünü, dahası bütününü sular içinde geçiriyorlardı. Düşünmesi bile insanı sarsan bu uzun yüzyıllar boyunca, bütün yaşam bunlardan ibaret kalmış ve bu zamandan önce dünya milyonlarca yıl tamamen yaşamsız ve ateş halinde dönüp durmuştu. 


— Sayfa : 13 
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Sayfa : 13 
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Sayfa 13 

İşte, kayaların üzerinde görülen bu izlenimler, bu fosiller ve kayaların bizzat kendileri, bizim ilk tarihsel belgelerimizi oluşturur. Bu belgeler yardımıyla insanların arayıp bulamadıkları ve günümüzde de araştırmayı sürdürdükleri yaşam tarihi, böylece bir bakıma kayaların kayıtlarında yazılı bulunur. Bu kayıtları inceleyerek, yavaş yavaş ve birer birer yaşamın tarihsel köklerini ve sadece bundan yüz yıl önce, hakkında hiçbir şey bilmediğimiz kendi yaşamımızın tarihsel kökenlerini oluşturabiliyoruz. Demek istediğimiz şu ki yaşayan her şey bir takım izler bırakır ve bizler onlardan bir anlam çıkarabilecek kadar zeki isek, bu izlerin bizim için bir anlamı olur. 
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Sayfa 13 

Onuncu yüzyılın Arap yazarları da bu konularla uğraştılar. Ancak, bu fosillerin gerçek anlamlarını kavrayan ilk Avrupalı 16. yüzyılın başlarında yaşayan(1452-1519) Leonard de Vinci oldu. Ve sadece bu son yüz elli yıl içinde, insanlar tarih dünyasının bu kadar uzun zaman savsaklanmış olan ilk sayfalarını çözüp ortaya çıkarmaya, ciddi ve sürekli bir biçimde başladılar. 


Sayfa : 18 : 
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Sayfa 18 

Okuyucu, yaşamın bu ilkel olaylarını, varlığın büyüyüp ölmesini, çoğalmayı ve sürekli değişip gelişen bir evrende kişilerin de sürekli değişmesi gerektiğini göz önüne alırsa, yaşamın sürekli olarak dönüşüme ve değişime uğramak zorunda kalması ve başkalaşma ve ayrışmalarla eski türlerin ortadan kalkarak yerini sürekli yeni türlerin almasının, kuşku duyulmaması gereken bir şey olduğunu kolaylıkla anlayabilir. Burada örnek olarak, tanıdığımız bir hayvan türünü ele aldık. Ancak karlar ve buzlar arasında yaşayan kürklü hayvanlar için gerçekleşen bu durumlar, bütün yaşam için de geçerlidir. 
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Sayfa 19 
Uygun olan her bünye değişimi, o varlığa oldukça uygun bir ortam sunuyordu. Er ya da geç, bu varlıklar, karalara doğru sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyorlardı. Öte yandan yaşam, kıyılara oldukça yakın bulunmak durumundaydı. Çünkü ona, suda çözülmüş bir durumda olan doğal hava ve ışık gerekliydi. Hiçbir varlık, su olmaksızın soluk alamaz ve hiçbir varlık, su olmaksızın besinini sindiremez. Biz sürekli olarak hava soluyoruz. Ancak, gerçekte bütün canlı varlıkların yaptıkları — şey, suda çözülmüş durumda bulunan oksijeni solumaktır. Soluduğumuz havanın her şeyden önce ciğerlerimizde çözünmesi gerekir. 
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Sayfa 21 

İlk Kara Hayvanları 

Bitkilerden sonra hayvanların yaşamı başladı. Dünyada hiçbir kara bitkisi yoktur ki yapısı önceleri suda yaşayan bir varlıkken, daha sonra, karada ki yaşama uyum sağlamak zorunluluğuyla, türünde gerçekleşen başkalaşma ve ayrışmalarla bugünkü biçimini almamış olsun. Bu uyum, çeşitli biçimlerde olur. 
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Sayfa 54 

Şurası unutulmamalıdır ki kayaların içindeki kayıtlar, daha oldukça özenli bir inceleme ve araştırmayı gerektirir. Kayaların incelenmesine ancak birkaç kuşaktan bu yanadır başlanmıştır. Her kuşakta bununla uğraşan insanların sayısı çok sınırlıdır. Dünyanın bu amaçla incelenen tek alanı, sadece Batı Avrupa'dır. Doğada şu ana kadar el sürülmemiş ve her biri insana ve insanın atalarına ilişkin sonsuz belge ve izleri içeren daha kim bilir ne kadar depo vardır. Özellikle Asya'da, Hindistan'da, Doğu Hint adalarında ve Afrika'da bütün bu gizemlerin çözümleri saklı olabilir. Ancak, Amerika'da bu ilk yarı insanlara ilişkin bir şey bulabilmemiz biraz kuşkuludur. Kısacası, bugün insanlar konusundaki bilgilerimiz yakın bir gelecekte bileceklerimizin yanında yok denecek kadar azdır. 
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Sayfa 55 

Bu varlıklara ilişkin elde edilen izler arasında ilk önemlileri, bir takım taşlar ve çakmak taşlarıdır. Bunlar, çok kaba biçimde yontulmuş olmalarına karşın, elde tutulmak için yapılmış oldukları kuşku götürmez. Bu taşlar, balta gibi kullanılmış olmalıydı. Bu ilk araçlar -neolitler- o kadar ilkel bir biçimdeydiler ki uzun zaman, bunların doğal taşlar mı, yoksa bir insan eliyle hazırlanmış yapay aletler mi olması gerektiği düşüncesinde kararsızlığa düşüldü. Bunların arasında, en eski, jeologlara göre, Pelyosen dönemine, yani Birinci Buzul Dönemi'nden daha önceki zamanlara ait 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olanlar vardı. Bu biçimdeki kalıntıların Birinci Buzul Dönemi'ne ait olanları da çoktur. Ancak, yarım milyon yıl önce, bu aletleri yontmuş ve kullanmış olan ve neredeyse insana benzeyen bu varlığa ilişkin ne kemik, ne de buna benzer başka izlere, bu güne kadar hem Avrupa'da, hem de Amerika'da rastlanılmamıştır. 


Sayfa : 56 
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Sayfa 56 n 

Dört beş yüz bin yıl önce, bu ilkel taş devri insanları ya da insanımsıları, Avrupa'da koşup dolaşırlarken, bu kıtada mamutlar, gergedanlar, bir tür iri su aygırları, büyük kunduzlar, bizonlar ve yaban öküzleri de yaşıyordu. 
Yaban beygirleri ve kama dişli kaplanlar çoktu. Bu tarihte Avrupa'da, henüz aslanlardan dönüşmüş kaplanlara ilişkin bir iz yoktu. 
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Sayfa 56 

Pite Fandropus'dan, jeolojik kanıtlar arasında en sonunda bulduğumuz yarı insana Git ilk delillerden sonra, insana ya da ona yakın bir varlığa ait olabilen yeni bir kemik parçası bulununcaya kadar, yüz binlerce senelik yeni bir boşluğu atlamak gerekiyor. Bu zamana ait katmanlarda, insana ya da insanımsı varlığa ait olmak üzere, yalnızca, bir çoğu taştan yapılmış araçlar buluyoruz ve sonra 200 bin yıllık arayı izleyen İkinci Buzul Dönemi arasında, yaklaşık 250 bin yıl öncelere ait topraklarda, başka bir takım kemiklere ulaşıyoruz. Ve bir de çene kemiği buluyoruz. 
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Sayfa 57 

Bundan sonra, yeniden bir insan ya da yarı insan izi bulmak için, kayıtlarımızın yüz biner yılı gösteren birkaç yaprağını daha çevirmemiz gerekiyor. O zaman başlangıcı yüz bin yıl öncesine çıkan ve elli bin yıl kadar devam etmiş olan Üçüncü Buzul Arası Dönem'e ilişkin olarak bulunan depolardan, bir takım kemik parçaları buluyoruz. Bu parçalar bir araya getirilince, bir kafatası otaya çıkıyor." 
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Sayfa : 59 
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Sayfa 59 

Bu aletleri yontmuş, ortaya koymuş olan varlıkların kemiklerinden ve onların kullanmış olmaları gereken deri ve odun gibi maddelerden üretilmiş eşyadan, hiçbir iz kalmamış. Bunların hepsi çürümüş ve yok olmuş. Bu taşlar da olmasa, bu dönemlere ilişkin 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elde hiçbir belirti kalmamış, hepsi unutulmuş olacaktı. Hele bu araçlar arasında bir tanesi var ki oldukça özel bir biçime sahipti. Bir dil balığı gibi yassı olan bu aracın, bir yüzü bir darbede ezilmiş gibi düzdü. Öbür yüzü ise işlenmişti. Bundan sonra arkeologlar kayıt defterimizin yapraklarını çevirmeyi sürdürerek kazmalar, burgular, bıçaklar, kargılar, mermi gibi kullanılmış taşlar vb. buldular. 

Şimdi, evrim oldukça hızlı bir biçimde ilerliyordu. Birkaç yüzyıl içinde baltanın biçimine özgü ilerlemeler elde edilmişti. 

Daha sonra, bir zaman geliyor ki bu kalıntıların sayısı birden bire oldukça çoğalıyor. Dördüncü Buzul Dönemi etkisinin en üst noktasına gelindiği zaman, insanlar mağaralara sığınmış ve oralarda oldukça fazla izler bırakmışlardı. Hırvatistan'daki Karapina'da, Düsseldrof dolaylarındaki Spy'da insan kalıntıları bulundu. Bunlar, artık insana ilişkin olduğundan kuşku duyulmayan kafatasları ve diğer kemiklerden oluşuyordu. Neandertal adamı denilen ilk insanlar, daha önce değilse bile yaklaşık 50.000 yıl kadar önce ortaya çıkmışlardı. Bunlar artık insan olarak düşünülebilirlerdi. Her ne kadar baş parmakları bugünkü insanlarınki kadar işe yarar ve kolay bükülür bir biçimde değilse bile, bedenleri bir parça öne eğilmiş duruyorlardı. Başlarını günümüz insanlarının yaptıkları gibi dimdik tutamıyorlardı. Çeneleri yoktu ve belki de konuşamıyorlardı. Dişlerinin kökleri ve mineleri ile bizimkiler arasında da garip ayrılıklar vardı ve oldukça kaba yapılı idiler. Kısacası, bütünüyle insan biçiminde değillerdi. Böyle olmakla birlikte bunlara insan adını vermede kararsız olunamazdı. Hiç kuşkusuz bu varlık Neoantropos'dan inmiyordu. Fakat bunun çene kemiği ile Haydelberg adamının çene kemiği arasında büyük bir benzerlik vardı. Böylece, daha kaba ve daha ağır olan ve bin asır daha önce yaşamış Haydelberg adamının, pekâlâ Neandertal adamının kanından ve türünden olduğu düşünülebilir. 
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Sayfa : 60 
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Sayfa 60 

Bu suretle deniz seviyesi iniyor, şimdi yeniden sular altında kalmış olan oldukça geniş yerler, deniz yüzeyinin dışında kalıyordu. 
Akdeniz, suların genel düzeyinin daha aşağısında kalan büyük bir vadiden oluşuyordu ve üzerinde okyanus bölgeleriyle bağlantısı olmayan iki-üç deniz bulunuyordu. O zamanki Akdeniz havzasının iklimi ılımandı. Daha güneyde Büyük Sahra bölgesi, o zamanlar çıplak kayalardan ve rüzgarın savurduğu kum yığınlarından oluşan bir çöl durumunda değildi. Tersine çok iyi sulanan, tarıma elverişli, verimli bir ülkeydi. 
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Sayfa 61 

Daha sonra, çok sert soğuklar ortaya çıkınca ateşi çoktan öğrenmiş görünen bu ilk Neandertal adamları, kayaların kovuklarına ve mağaralara sığınmaya başladılar ve artık bundan sonra arkalarında sürekli izler bırakmaya başladılar. O zamana kadar, açık havalarda ve su kaynaklarının dolaylarında yaktıkları ateşin çevresinde toplu olarak bulunuyorlardı. Ancak, bu yeni ve sert koşullara, kendilerini uydurabilecek kadar zekiydiler. 


Oysa yarı adamlar Dördüncü Buzul Dönemi'nin sert etkisine karşı duramayarak bütünüyle yok olmuşlardı. Doğrusu, Eski Taş Dönemi araçlarının en kaba tipleri, bir süre sonra artık ortadan kalkmış bulunuyordu. 


Mağaralara sığınanlar yalnızca insanlar değildi. O dönemlerde, mağaralarda yaşayan arslanlar, ayılar ve çakallar da vardı. 
İlk insanlar için bu hayvanları mağaralardan kovmak ve oraya yeniden girmelerini önlemek gerekiyordu. Ve kuşkusuz bu konuda ateş, insan için oldukça etkili bir araç oldu. Büyük bir olasılıkla, insanlar mağaraların çok derinlerine kadar sokulmamışlardı. 
Çünkü, sığınaklarını nasıl aydınlatabileceklerini bilmiyorlardı. Maaralardan içeri, hayvanların saldırılarından kendilerini gizleyebilecekleri yerlere kadar sokuluyorlar ve köşe bucaklara odun ve yiyeceklerini yığıyorlardı. Büyük bir olasılıkla, mağaraların girişlerini sıkı sıkı kapıyorlardı. Daha uzaklara gidebilmek için ellerindeki tek ışık ise meşalelerdi. 

Acaba bu Neandertal adamları ne avlıyorlardı? Mamut gibi mağara ayıları, dahası o zamanın geyikleri gibi iri hayvanlara karşı kullandıkları araçlar, mızraklı kargılar, tahta topuzlar, büyük çakmak taşları gibi bize kadar gelmiş bulunan, Fransa'da Moistier ve Chelles bölgeleriyle ilişkili olarak Müsteriyen Şalleon araçları denilen basit şeylerdi. Bu ilk insanların, yalnızca küçük ev hayvanlarını izlemekle yetinmiş olmaları olasıdır. Ancak, fırsat buldukları zaman büyük hayvanların etlerini de yemiyor değillerdi. Belki de bu büyük hayvanları hastayken ya da aralarındaki (sayfa 62) kavgalarda yorgun düştükleri zaman izliyorlar veya bazı bataklıklara battıkları, suda ya da buzlar içinde çırpınıp kaldıkları zaman üzerlerine hücum ediyorlardı. Doğrusu, bu mağaralarda göğüs ve sırt kemikleri az bulunmasına karşın, kırılmış ve yarılmış uzun kemiklere oldukça rastlanmaktadır. Bu adamlar derilere bürünüyorlardı. Elbise yerine geçen bu derileri,büyük bir olasılıkla kadınlar hazırlıyorlardı. 
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Sayfa : 63 
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Sayfa : 63 
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Sayfa 62 
Şurasını da biliyoruz ki bu ilk insanlar, şimdikiler gibi hep sağ el- 
» Jerini kullanıyorlardı. Vücudun sağ tarafını yöneten, beynin sol tarafıdır. Dolayısıyla bu insanlarda da beynin sol kısmını, sağ kısımdan daha çok büyümüş olarak buluyoruz. Fakat, beyinlerin duygu algılaması, dokunma duyusu ve tüm bedenin gücünü yöneten arka kısımları iyi gelişmiş olmakla birlikte, düşünce ve dil ile ilgili olan ön tarafları bir ölçüde küçük kalmıştır. Bu beyin, büyüklük bakımından bizim beynimiz kadar büyüktü, ancak şekli başkaydı. Her halde bu adamların (sayfa 63) düşünüş biçimleri, bizimkinden çok ayrıydı. 
Bunlar, çok kaba ve bizimkine oranla düşünme yetileri pek gelişmemiş adamlardı. Duyguları ve yetileri bizimkilere benzemiyordu. Büyük bir olasılıkla, bu adamlar hiç konuşamıyorlardı ya da oldukça ender olarak bir iki sözcük söyleyebiliyorlardı. Belki de dil denilebilecek bir şeyleri yoktu. 


İlk Adamların Gündelik Yaşamları 


Worthington Smith'in “İlk Vahşi İnsan” adlı eserinde, Eski Taş Devri'nin başlarında yaşamış olan insanlar konusunda oldukça canlı anlatımlar vardır. Aşağıdaki açıklamaların çoğu bu eserden alınmıştır. Atkinson, ilkel yasalar konusunda yazmış olduğu dikkat çekici eserlerinde, bu ilk insanlara ilişkin olarak kafamızda bir takım düşünceler uyandırmıştır. Smith, Eski Taş Devri insanlarında daha karışık bir toplumsal yaşamın, daha eşitlikçi bir topluluk örgütlenmesinin ve daha gelişmiş bir işbölümünün varlığına inanmaktadır. 


Smith'in tanımladığı küçük kabile yerine, biz tek bir babaya boyun eğen bir aile grubunu ele alacağız ve Atkinson'un, bu babanın görev ve yetkileri konusundaki değerlendirmelerinden de yararlana- | cağız. i 


Smith, bir ırmak çevresinde kurulmuş bir tür kamptan söz eder. 
Doğrusu, ilkel insan çanak çömlek ve benzeri kap kacağa sahip olmadığından dolayıdır ki bir su yakınında yerleşmek zorundaydı. 
Tebeşir tabakalarının bulunduğu yerlerin yakınlarını yeğliyorlardı. 
Çünkü bu insanlar, kullandıkları araçlar için gereken çakmak taşlarını bu toprak tabakalarında bulup kolayca elde edebiliyorlardı. Hava soğuktu ve ateşe büyük bir özenle bakmak gerekliydi. Çünkü ateş sönüverecek olursa yeniden ateş yakmak kolay bir iş değildi. 
Kullanmadıkları vakitler ateşi küllerle örterlerdi. Ateş yakmak için büyük bir olasılıkla kuru yaprakları bir araya yığıyor, bunlar üzerinde bir kükürtlü demir parçasını, bir çakmak taşına sürtüp duruyorlardı. İngiltere'de, kil ve tebeşir tabakaları yakınlarında bu kükürtlü demir ve çakmak taşları çok miktarda bulunuyordu. Bu topluluk, 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yosunlardan ve kuru otlardan yapmış oldukları bir sedir üzerine toplanmışlardı. Kadınlar ve çocuklardan bir kısmı, ateşi söndürmemek için sürekli yakacak toplamakla uğraşıyorlardı ve bu gelenek çok önceden yerleşmiş olmalıydı. Küçükler büyüklerini taklit ederek (sayfa 641 öğreniyorlardı. Belki de, kampın bir köşesinde çalı çırpıdan yapılmış bir sığınak vardı. Bu klanın babası ve sahibi olan kişi, hiç kuşkusuz ateşin yanında çakmak taşlarını çekiç ile kırarak bir takım araçlar yapmakla uğraşıyordu. Çocuklar onu taklit ediyorlar ve bu şekilde bilenip sivrilen taşları nasıl kullanmak gerektiğini öğreniyorlardı. Kadınların bir kısmı, iyi cins çakmak taşı aramaya gidiyorlar ve onları, ellerindeki değnekler aracılığıyla tebeşirler arasından çıkarıyor ve kampa getiriyorlardı. Kamp çevresinde, şurada burada deriler seriliydi. Bu ilkel insanların erkenden hayvan derilerinden yararlanmış olmaları olasıydı. Çocukları bu derilere sarıyorlar, toprak, soğuk ve ıslak olduğu zaman, bu deriler üzerinde yatıyorlardı. Ateş çevresindeki bu grup arasında, deri hazırlamakla meşgul bir kadın vardı. Derinin içinde kalmış olan et parçaları, yontulmuş bir çakmak taşı ile iyice kazılıyor, sonra deri çekilip toprak üzerine geriliyor, böylece güneşte kurumaya birakılıyordu. 


- Aile takımının bir başka üyesi, bu ateşten uzakta yiyecek aramak için dolaşıyordu. Fakat gece olunca hepsi ateşin çevresine toplanıyorlardı. Çünkü, ayılara ve benzeri vahşi hayvanlara karşı ancak ateş çevresinde kendilerini koruyabiliyorlardı. Bu küçük takımdaki erkekler içinde tek yetişmiş adam, baba idi. Geri kalanlar, kadınlardan, kız ve erkek çocuklarından oluşmaktaydı. Bu erkek çocuklar, büyüyerek babanın kıskançlığını uyandıracak bir yaşa geldikleri zaman, baba onların üzerine atılıyor, ya kamptan kovuyor, ya da öldürüyordu. Bazı kızlar belki de kovulanları izliyor, ya da bu kovulan gençlerden birkaçı, bir süre sağda solda dolaşıyor ve sonunda başka bir kampa rast gelerek onlardan zorla bir 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kız alıyorlardı. Sonra bunların arasında da kavgalar oluyordu. Bir gün artık (Sayfa 65) yaşlanmaya başlayan, dişleri dökülen, eski gücü kalmayan baba, daha genç bir erkeğin saldırısına uğruyor, bu genç, babayı öldürüyor ve onun yerine kampın yönetimini eline alıyordu. Yaşlılara acınmadığı gibi, bir dinlenme dönemi de tanınmıyordu. Güçleri tükenince, doğalarında bir takım eksiklikler oluşunca, kötü davranışlar da başlıyor ve sonunda ölüm onları bekliyordu. 


Bu kampta acaba beslenme nasıl oluyordu? 


İlkel insanın, genellikle büyük tüylü mamutları, ayı ya da aslanları avladığı düşünülür. Ancak, bu vahşi adamların tavşan ve fare gibi küçük hayvanlardan başka bir şey avlamamış olmaları büyük bir olasılıktır. O zaman, insan av aramaya çıkmıyordu. Tersine, kendisi daha güçlü yırtıcı hayvanlara av olup gidiyordu. 

Bu ilkel vahşi adam, hem ot, hem et yiyordu. Fındık, kozalak, kestane, palamut ile besleniyor; elma, armut, kiraz, yabani frenk üzümü, erik, yaban eriği, üvez, dut, porsuk ağacı meyvesi, yaban gülleri, muşmula, tere, mantar, nostuk denilen bir tür yosun, bir takım yararlı bitkilerin kuşkonmaza benzeyen tatlı ve etli köklerini rahatça toplayıp yiyorlardı. Yiyecek listesinde, zaman zaman yumurta ve yavru kuşlar, yabani arıların yaptıkları ballar ve Normandiya'da, Britinya'da bugün bile oldukça değerli bilinen ve çok aranan kurbağalar ve sümüklü böcekler de görünüyor. Ölü veya diri ele geçirdikleri balıklardan, tatlı su midyelerinden yararlanıyorlardı. Balıkları ya elleriyle yakalıyor, ya da basit ağlar geriyorlardı. 
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Sayfa 66 

İlkel adam yiyeceğinin taze olmasına pek önem vermezdi. Bu çok önemli bir noktadır. O, çoğunlukla ölü olarak bulmuş olduğu hayvanları, çürümüş olmalarına karşın yine de iştahla yiyordu. 
Bugün kurumuş, hatta yarı çürümüş etleri iştahla yeme alışkanlığı, insanda o zamandan kalmış olmalıdır. Çok aç kalır ve yiyecek bir şey bulamazsa, arkadaşlarından Isayfa 67) en zayıf olanlarını veya aile için yük olabilecek hasta çocukları parçalayıp yiyorlardı. 
Zayıf düşen veya can çekişen büyük hayvanlar da kuşkusuz onlar için çok değerli bir yiyecekti. Başka türlüsünü bulamazlarsa, ölmüş 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ve yarı çürümüş hayvanlarla yetinirlerdi. Kötü bir koku kimseyi rahatsız etmezdi. 

O zamanın adamı, sıradan bir hayvan değildi. Zaten daha yüksek bir dereceye hiç varmamıştı. O, daha yüksek sınıftan bir hayvandı. Ve biz bugün, onu ne kadar tiksinti ve nefretle yargılarsak yargılayalım, o bir bakıma hayvanlar sınıfının yetiştirmiş olduğu en soylu hayvandı. 

İşte Neanderthal adamlarının kamplarında görülen manzaralar böyleydi. Ancak bu adamlar, soyları tamamen tükenmeden önce pek çok şeyler öğrendiler ve durumlarına göre oldukça ilerlediler. 


Eski Taş Devri insanlarının, daha eski dönemlerde ölülerini ne yaptıkları bilinmese de Neanderthal adamları ölülerine saygı gösterirler ve törenlerle gömerlerdi. Neanderthal zamanına ait ele geçirilen iskeletlerden biri, bir genç adam iskeletidir. Bunun gömülmüş olduğuna kuşku yoktur. Bu iskelet, uyuyan bir adam duruşundaydı. Başı, kolun dirseği ile bileği arasına getirilmişti. Baş ile kol, büyük bir özenle bir araya getirilmiş ve bir tür yastık olarak konulmuş olan taş parçaları üzerinde bulunuyordu. Başın yanında büyük bir balta vardı. Ölü onuruna bir şölen verilmiş gibi, çevresinde pek çok yarı yanmış yarı parçalanmış sığır kemikleri görünüyordu. 

İşte bu tarz adamlar, 100.000 yıl ve daha çok süren bir zaman içinde Avrupa'da gezmiş, dolaşmış, ateş etrafında kamp kurmuş, yaşamış ve ölmüşlerdi. Gerçekten Heidelberg'de bulunan çene kemiği sahibinin de bu türden olduğunu kabul edecek olursak, bu adamların bu kadar uzun bir süre dünya üzerinde bulunmuş olduklarını kabul etmemiz gerekir. Bu uzun dönemi düşünecek olursak, bunun yanında bizim ırkımızın tarihi neredeyse dünkü bir olay gibi kalır. İşte bu insan türleri, kendi yollarında görüp anlayamadıkları bir takım gelenek ve görenekleri giderek çoğaltıyorlar ve oldukça sınırlı olan olanaklarını genişletmeye çalışıyorlardı. Ancak, bu ırkta çok kalın olan kafatası sanki beyni hapsetmiş gibiydi. Bu yönüyle sonuçta ilkel adam, nede olsa dar kafalı ve hayvan gibi kalıyordu. 


181 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Cihan Tarihinin Umümi Hatları 1 
m << A Ortan Wars Uymilmiiia 


Profesör Osborn, Neanderthal ırkın tamamen ortadan kalkmış bir cins olduğunu ve asıl insanlar ile kanlarının karışmamış olduğu savını ileri sürer. 
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Sayfa 69 
Kuşkusuz yüzlerce asır boyunca Avrupa'da yaşayan insanlar, Neanderthal adamların küçük ve dağınık kamplarında bulundukları süre içinde, bizim türümüz olan asıl insanlar, dünyanın başka bir tarafında kendi geleceklerini hazırlıyorlardı. Ve yine şüphesiz onların evrimleşme yolları Neanderthal adamlarınkine benziyor- 
“ du. 


Sayfa : 70 
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Sayfa 70 

Bu yeni tip, büyük bir olasılıkla güney Asya'da ve Afrika'da ya da şimdiki Akdeniz havzasının bulunduğu bölgeyi kaplayan bir yerde doğmuş ve büyümüştü. Yeni yeni bir takım kalıntılar ve izler bulundukça ve yeni tanıklıklar arttıkça, bunların kökenleri ve ilk tarihleri konusunda daha çok bilgi sahibi olabilmemiz olanaklı olacaktır. 
Şimdilik biz, herhangi yarı insan bir atadan gelmiş olan bu gerçek insanların yakın akrabaları olan Neanderthal adamlarının ayrı olarak yüzyıllarca batıya doğru yönelerek, nerede ve nasıl ortaya çıkmış olduklarını öngörebiliyoruz. Henüz bilmediğimiz bir çevre içinde, yüzyıllar boyunca onların elleri ve kolları beceri kazanmış, bellekleri gelişmiş ve güçlenmişti. Bizim araştırma alanımıza ilk girdikleri zaman, biz onları çoktan Neanderthal adamların ulaşmış olduğu zekâ ve evrim düzeyinden çok ileri bir durumda ve hatta birbirinden oldukça ayrılmış iki ve daha çok ırk durumunda buluyoruz. 
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Sayfa : 71 
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Sayfa 71 

Buzlar kırılıp bitkiler her gün bir parça toprak daha kazanıyor, her türden büyük av hayvanları giderek daha da artıyordu. Bozkırlar ve meralarda, büyük vahşi at sürüleri otluyorlardı. Etnolojistler, bu yeni insan ırklarını ve bütün bunlardan sonra gelenleri, bizimle aynı ırktan sayarak, bu ilk insanlara Homo Sapiens ismini verirler. Bu ilk insanın kafatası ve elleri tıpkı günümüz insanınki gibi idi. Dişleri ve boynu iskelet yapısı açısından bizimkilerle aynı bulunuyordu. 

Bu döneme ait iki tür iskelet tanıyoruz. Bu iskeletlerden bir kısmı Cro-Magnon diğeri Grimaldi adıyla bilinir. 


Sayfa : 71 
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Sayfa : 71 
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Sayfa : 72 
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Sayfa 71 
Eski Taş Çağı'nın Buzul Dönemi'nden sonraki kısmında bu gerçek insanların ortaya çıkışı, hiç kuşkusuz insanlık tarihinin ileriye doğru atılmış büyük bir adımıdır. Bu iki temel ırkın ikisinde de > alın yapısı bütünüyle insanlarınki gibiydi. Ellerin yapısının da insanlarınkinden bir farkı yoktu. Zekâ düzeyleri bizimki gibiydi. Bunlar, Neanderthal adamlarını, mağaralardan ve taş ocakları çevresinden kovdular. Bu yeni gelenler, Neanderthal adamlarına, günümüz antropolojistlerinin değerlendirmelerine benzer bir şekilde, kendilerinden bütünüyle farklı bir tür gibi baktılar. Vahşi göçmenler bir yeri ele geçirdikleri zaman, yenmiş oldukları kabilenin kadınlarını alır, kendi kadınları arasına katar ve onlarla kanlarını karıştırırlarken; bu ilk insanlar, erkek olsun kadın olsun Neanderihal adamlarıyla (sayfa 721 hiçbir biçimde ilişkiye girmek istemediler. 
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Sayfa 73 

Bu ilk gerçek insanlar, resim yapmasını biliyorlardı. Bu olay bize, onların insanlıklarının temelini bulup çıkarmak konusunda çok yardım etmiştir. Ayrıca, şurası garip ki bu ilk adamlar, şaşılacak düzeyde iyi resim yapıyorlardı. Her açıdan bunlar vahşi insanlardı. Ancak sanatçı ruhlu vahşilerdi. Dahası bu ilk insanlar, tarihin ilk zamanlarına kadar gelen birçok ardıllarından daha iyi resimler yapmışlardır. 
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Sayfa : 46 
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Sayfa 76 

Resim yapma sanatları hızlı bir biçimde ilerlemişti. Resimlerle süslü mağaraların duvarlarının en beğenilenlerini bu zamana ilişkin olanlar içinde buluyoruz. İkinci kısım Solutrian Dönemi'dir. Taş aletlerinin güzelliği ve cinsi ile ayrılır. Bu zamanda yapılmış olan o ustura gibi keskin bıçakları, ancak Yeni Taş Devri'nin en iyi işleri yaklaşıp geçebilir. Elbette bunlar cilalanmış değillerdi. Ancak bunların en iyileri çelik bıçaklar kadar ince, dahası onlar kadar keskindi. Sonunda, Magdalenian Dönemi geldi. Bu dönemde atlar ve ren geyikleri azalıyor ve Avrupa'da ala geyikler görünmeye başlıyordu. Taş aletler daha küçüktü ve kemikten yapılmış zıpkınlar, mızraklar ve benzerleri çoğunluktaydı. 

Eski taş çağlarının sonlarında gelen bu üç dönemden üçüncüsünde, yaşayan avcılar gittikçe azalan avlarını balık tutmakla telafi ediyor görünüyorlardı. Bu dönemin en dikkate değer sanatı olan kemikler üzerindeki oymalar, bu zamana Gittir. 
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Sayfa 76 

En sonunda öyle görünüyor ki Avrupa'da bu kadar uzun zamanlar boyunca yaşamış ve ilerlemiş olan, bu Eski Taş Çağı en son zamanlarının avcı kavimleri de, bir takım olumsuz koşullara rastladılar ve ortadan yok oldular. Güneyden ve doğudan gelen yeni tür insanlar, bunların yerlerini aldılar. Bu son gelenler, ok ve yayı da kullanıyorlardı. Bunların evcil hayvanları vardı ve toprağı işlemesini biliyorlardı. 
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Sayfa 84 

Büyük bir olasılıkla, madenlerden daha önce bulunan altın, uzun bir süre sonra, kemik süsleri arasında siyah ve sarı kehribarla birlikte görünmeye başladı. İrlanda'nın tarih öncesi kalıntıları özellikle altın bakımından zengindir. Bundan yaklaşık 6 ya da 7 bin yıl önce, Avrupa'nın Yeni Taş Dönemi insanları, bir takım yerlerde bakırı kullanmaya başlayarak, ondan hemen hemen taş araçlar örneğindeki gibi araçlar üretmişlerdir. 
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Sayfa : 84 
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Sayfa 84 

Çin'de, Kornoval'de ve daha başka yerlerde, bakır filizleri ile kalay filizlerine aynı damar içinde rastlanmaktadır. Macaristan'da bakır, antimyon ile karışık olarak bulunur. Böylece beceriden çok özensizlik yüzünden, ilk maden işlemecileri bakır ile kalayın bir . 
karışımı olan sert tuncu elde etmişlerdir. Tunç (bronz), bakırdan daha sert değildir. Belki bakır ile kalay karışımının işlenmesi ve dövülmesi daha kolaydır. Saf bakırdan oldukları söylenen eşyanın madeninde, genellikle az bir oranda kalay da vardır. Oysa, saf kalay- dan (sayfa 85) yapılan araç ve gereç yoktur. İlk insanların, kalayı ayrı bir maden olarak tanımış olduğuna inanmak için yeterli kanıt yoktur. 


Sayfa : 85 
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Sayfa 85 

En sonunda, olasıdır ki Avrupa'da, bundan üç bin yıl önce ve küçük Asya'da (Anadolu'da) ise daha uzun bir süre önce, insan demiri de eritmeye başlamıştır. Demir, bundan çok önceki zamanlardan beri bilinmekteydi. Fakat bu, meteorik demirdi. Oysa, bilindiği üzere meteor taşları (yıldırım taşları), demir ve nikel külçelerinden oluşmaktadır. Bu taşlar, ender bulunurdu ve ancak mücevhercilikte ve sihirbazlıkta kullanılıyordu. Eritme sanatı bir kez öğrenildikten sonra, demirin de keşfedilmesinde şaşılacak bir yön yoktur. 

Demiri o dönemde, odun kömürü ile yapılmış bir ateş üzerinde körükle eritiyorlar ve kızgın bir durumdayken dökerek işliyorlardı. Önceleri bir ölçüde küçük hacimde demir parçaları üretebiliyorlardı. Bu madenin ortaya çıkışı silâh ve araç yapımında yavaş yavaş bir devrim gerçekleştirdi. Ancak bu, yaşamın genel görünümü ve düzeyini değiştirmeye yeterli gelemezdi. Bundan on bin yıl önce, Yeni Taş Çağı insanlarının günlük yaşamı on sekizinci yüzyılın ilkel Avrupa'sının uç köşelerindeki köylülerin sürdüğü yaşamın aynısıydı. 

Avrupa'da üç tarih öncesi döneminden; Taş Dönemi'nden, Tunç Dönemi'nden ve Demir Dönemi'nden söz edilmektedir. Ancak, bu üç dönemin her birinin tarihsel etkisini, eşit önemde saymak yanlış olur. Bu dönemleri aşağıdaki düzen içinde sınıflamak daha doğru olur: 

1. Eski Taş Dönemi'nin ilk zamanları; bu dönem çok uzun sürmüştür. 

2. Eski Taş Dönemi'nin sonları; bu dönem birincinin ancak onda biri kadar sürmüştür. 

3. Tarım Dönemi, Avrupa'da beyaz insanlar dönemi; bu dönem, on ya da en sonunda on iki bin yıl önce başlamıştır. Bu dönemin başlangıcı, Yeni Taş Çağı'nı oluşturduğu gibi, sonu da bugün bile devam etmektedir. Elliot Smith de birinci dönem için, "Eski İnsan Dönemi" (Paleantropolojil, onu izleyen zamanların bütünü için de "Yeni İnsan Devri" (Neoanthropolojil sınıflamasının benimsenmesini önermiştir. 
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çi Sayfa 86 

Tarihimizin bütün bu ilk fosilleri, henüz yer altından çıkarılmış değildir. Büyük bir olasılıkla bu tarihin belgeleri, Küçük Asya'da, İran'- da, Arabistan'da, Hindistan'da ya da Kuzey Afrika'da bulunacak ya da Akdeniz'in, Kızıl Deniz'in veya Hint Okyanusu'nun suları altında sonsuza değin kalacaktır. Yaklaşık on iki bin yıl önce -belli ve kesin bir tarih henüz saptanamaz- Yeni Taş Çağı insanları, bütün Avrupa'da, Kuzey Afrika'da ve Asya'da yayılmış bir durumda bulunuyorlardı. Uygarlık düzeyleri Polonezyalıların geçen yüzyıldaki düzeyine eşitti. Bununla birlikte yeryüzünün en gelişmiş kavimleri bunlardı. 
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Tilkiyi de bildiklerini, bu hayvanın ağır kokulu etini bolluk zamanlarında yemediklerinden anlıyoruz. Gariptir ki tavşan etini, bol olmasına karşın yemedikleri sanılmaktadır. Hiç kuşkusuz, bu ilkel insanlar da bugünkü vahşiler gibi, bu kadar korkak hayvanın korkaklığını kendilerine geçireceğinden çekiniyorlardı. 
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Sayfa 91 

Yeni Taş Çağı insanları, yayı bulduklarına göre, telli saz çalmayı da başarmış olmaları düşünülebilir. Gerçekten, yay kirişinin uyumlu iniltisi, onlarda bu tür sazların düşüncesini akla getirebilirdi. 
Pişirilmiş topraktan boş kaplara deri gererek yapmış oldukları darbukaları (davulları) da olmalıydı. Belki, davul yapmak amacıyla içi oyuk ağaç parçalarından da yararlanıyorlardı. İnsanların ne zaman ritimli okumaya başladıklarını bilemiyoruz. Ancak, her halde Yeni Taş Çağı insanları müzikten yoksun değillerdi. Söz söyleyebildiklerinden dolayı şarkılar bile oluşturmuş olmaları gerekir. İnsanlar olasıdır ki ilk önce, bugün İtalyan köylülerinin çift sürerken söyledikleri ezgiler gibi, nefeslerini herhangi bir makam gözetmeden rahatça kullanıyorlardı. Yeni Taş Çağı insanı, kışın güneş battıktan sonra evlerinde oturuyor, konuşuyor ve şarkı söyleyerek araçlar yapıyordu. 
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Sayfa 92 

Onları, yazılı geleneğin ve anılara kazınmış insanlık tarihinin başlangıcından, sadece birkaç bin yıllık bir zaman dilimi ayırmaktaydı. En sonunda bronz, insanların yaşamında büyük bir çatışmaya ve kesintiye yol açmaksızın ortaya çıkarak, önce ele geçiren kabilelere savaşlarda büyük bir yarar sağlamıştır. Avrupa'da, bronzun yerini alan demirden üretilmiş silâhlar, kullanıma girmeden önce, yazılı tarih dönemi açılmıştı. Daha o zamanlar- dan başlayarak bir tür ilkel ticaret ortaya çıkmıştır. 
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Sayfa 93 

Unutulmamalıdır ki tartışma götürmez olaylar ve açık hükümler vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak, tarih öncesi coğrafyasına ilişkin olarak verdiğimiz zaman çizelgeleri ile üç haritanın oluşturulup düzenlenmesinde teoriye dayandırılması gereken pek çok şey vardır. Son buzul devrinin ve asıl insanların ortaya çıkışı yaklaşık olarak 50.000 ya da 35.000 yıl önce olarak belirlenmiştir. Bu “yaklaşık” deyimi akılda tutulmalıdır. Gerçekte ise 60.000 yıl olabileceği gibi 20.000 yıl da olabilir. Ancak, "oldukça uzun zaman önce" ya da "birçok yüzyıllar önce" gibi deyimler kullanmak iyi değildir. 
Çünkü birkaç yüzyıl mı ya da milyonlarca yıl mı denmek istendiği anlaşılamaz. Bu nedenle yaklaşık da olsa, bir rakam söylemek iyidir. İşte aynı nedenle, bu haritalar da gerçek değil, gerçeğe yakın bir şeyi gösterir. Yalnız şurası söylenebilir ki kıtaların sınırları belliydi. Ne haritaları çizen Mr. Horrabin, ne de kendisine bu düşünceyi veren yazar, jeoloji alanında yeterli ölçüde uzman olmadığı için bu konuda yeni yeni araştırmalara atılamayız. Bundan dolayı çekinceli kalmayı yeğlemekle birlikte, bu noktada gereğinden çok sakınmayı gerekli görmüyoruz. Gerçekten doğru olan bir şey vardır ki oldukça eski bir dönemde Akdeniz, karalarla birbirine yapışık iki deniz havzasından oluşmaktaydı ve bu iki havza arasında hiçbir biçimde karışma yoktu. Olası ki büyük sellerle taşan bir ırmak aracılığıyla, iki havza arasında birbirine katışma gerçekleşiyordu. 
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Sayfa 94 

Bu kitapta kullandığımız kaba bir hesaba göre; milâttan önce büyük bir olasılıkla 30.000 ile 10.000 yılları arasında okyanus sularının Akdeniz'i doldurması, tarih öncesi insanlık soyunun en büyük. olaylarından birini oluşturur. Eğer, verdiğimiz tarihten ikincisi doğru ise, uygarlığımızın ham ve kaba başlangıcı ilk olarak göl bölgelerinde gerçekleşmiş, ilk tarım uygulamaları da bu gölün çevresinde olmuştur. Suları tatlı olan bu göle, daha önce de söylediğimiz gibi, Nil'in dışında, bugünkü Adriyatik Denizi ile Kızıl Denizin o zaman oluşturmuş olduğu iki büyük nehir akmaktaydı. 
Sonra birdenbire, okyanus batı dağlarının üstünden kabararak bu ilkel kavimler üzerine saldırdı. Önce evleri ve dostları olan bu göl, düşmanları kesildi. Sular ardı arkası kesilmeksizin yükseldi. 
Bütün bu ilkel kasabalar, sular altında kaldı. Dalgalar kaçanları kovaladı. Birçokları da sürekli yükselen sel suları arasına karışarak yok oldular. Bu yükselme, hiçbir engelin önünde durmadı. 
Ağaçların tepelerinden aştı. Ta ki, bütün Akdeniz doluncaya kadar seller, Arabistan'ın ve Afrika'nın sarp dağlarına dayandı. Çok eskiden yazılı tarih başlamadan çok önce, bu büyük yok oluş gerçekleşmiştir. 

Böylece insan topluluğunun dramının ilk sahnelerinden en büyüleyicisinin üstüne, büyük bir olasılıkla sudan korkunç bir perde çekilmiştir. 
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Sayfa 95 

Altı, yedi bin yıl önce, insanların ilk kentlerde toplanarak, daha önce üyeleri arasında oldukça gevşek bağlar bulunan basit kabile yaşayışından, daha yüksek oluşumlara nasıl geçtiğini anlatmadan ve göstermeden önce, Pitekantropus dönemi ile başlayan ve beş yüz bin yıl süren dönem içinde, ortaya çıkıp gelişmesini açıklayarak günümüze doğru getireceğimiz bu dimağların içinde, nelerin cereyan ettiğini biraz anlatmak gerekir. 

Bu geçmiş zamanlarda insan, kendisi ve çevresine ilişkin olarak ne düşünüyordu? Öncelikle, çevresiyle doğrudan doğruya ilişkili şeylerle ilgileniyordu. Düşünceleri şu türdendi: "İşte bir ayı, ne yapacağım?" ya da "İşte bir sincap, onu acaba nasıl yakalayabilirim?" Dil, belli bir düzeye erişinceye kadar, insanın düşüncesi eylem sınırlarını 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aşamamıştır. Çünkü, işlerin aracı muhasebe olduğuna göre, düşüncenin anlama gereci de dildi. Dil düşünceyi kayıt eder, saptar ve gittikçe karmaşık düşüncelere doğru yükselmeyi kolaylaştırır. Denilebilir ki dil, ruhun düşüncelerini yakalamak ve korumak için bir aracıdır. İlkel insan, konuşmayı bilmeden önce, büyük bir olasılıkla açık bir biçimde görüyor, oldukça ustaca işaretlerle derdini anlatabiliyor, tavır ve eylemleriyle düşüncelerini açıklıyor, gülüyor, dans ediyor ve yaşıyordu. Nereden geldiğini ve niçin yaşadığını düşünmek gereğini duymuyordu. Kuşkusuz karanlıktan, fırtınalardan, büyük hayvanlardan, tuhaf şeylerden korkuyor ve yine hiç kuşkusuz bunları düşünde görüyordu. Aynı kesinlikle söylenebilir ki korktuğu güçleri kendisine uygun bir biçime sokmak için, bir takım hareketlerde bulunuyor, şansı kendi yönüne çevirmek için çalışıyor ve taşta, hayvanda ya da nehirde bulunduğunu düşündüğü hayali güçleri korkutmaya çalışıyordu. Ruhlu ve ruhsuz eşya arasında açık bir ayrım yapamıyordu. Bir sopa kendisini yaralarsa, ona ayağıyla vuruyordu. Nehir köpürür ya da taşarsa, kendisine hasım olduğu kanısına kapılıyordu. Zekâsı öyle ki çağımızda uyanık fikirli, dört beş yaşındaki bir çocuğun zekâsı düzeyindeydi. Bir düşünceden diğerine geçişi, o çocuğunki kadar bile olmayan yavaşlıkta ve mantıksızcaydı. Kıyaslama biçimi ve mantığının sınırları, hemen hemen çocuğunkiyle aynıydı. Fakat, hiç konuşma bilmediği ya da ancak oldukça ilkel bir dili olduğu için, aklına gelen kurguları birer yargı şekline sokmayı zararlı görüyor ve kararlı hareketleri için onlardan yararlanma ya da onları bir gelenek başlangıcı olarak benimseme eğilimi göstermiyordu. 


Eski Taş Dönemi sonunda insanların elimize geçen resimleri, bunların güneşe, aya, yıldızlara ya da ağaçlara çok dikkat ettiklerini göstermektedir. 
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Sayfa 107 

Çoğunlukla yeterince anlamadan kullanılan bir deyimin gerçek anlamının ne olduğunu, araştırmak zamanı gelmiştir. O da "İnsanlığın Irkları" deyimidir. 

Şu ana kadar yapmış olduğumuz açıklamalardan açıkça anlaşıldığı üzere, oldukça geniş bir alana yayılmış olan insan türlerinin, sırf bu dağınıklık yüzünden çok çeşitli iklimlerin etkisinde kalmış, değişik beslenme biçimleri geliştirmiş, çok çeşitli düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalmış ve bütün bu nedenlerden dolayı, çeşitli alanlar- daki insanlar, birbirinden büyük farklılıklar ortaya koymuşlardır. 
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Sayfa 107 

Herhangi bir ulus diğerini taklit etmek ister, ona saldırır, onu yener ve onunla karışır. Binlerce yıl süresince iki tür güç sistemi, kendiliğinden insanlığın üzerine etki etmişti. Bunlardan biri insanlığı birçok türlere ayırmayı amaç ediniyor, diğeri de bu çeşitli türleri yeni bir ırk oluşmaya zaman bırakmadan bir diğeriyle karıştırma ve birleştirmeye çaba harcıyor. 
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Sayfa 109 


Irkların karışmasına, çeşitlenmesine, sürekli olarak ya da geçici olarak engel oluşturan unsurların en başta gelenleri için okyanus çevresini, merkezi Asya'nın yüksek yaylalarını ve aynı bölgede bugün dolmuş durumda olan denizleri anmak yerinde olabilir. Böylece, uzun yüzyıllar süresince oldukça geniş insan kitleleri, yine aynı derecede geniş diğer insan kitlelerinden ayrı olarak yaşayabilmişlerdir. Bu insan kitleleri ve grupları, kolayca ayırt edilebilen nitelikler kazanmışlardır. Doğu Asya'da ve Amerika'daki insan türünün hepsi olmasa da çoğunluğu, geçmişteki ortak nitelikleri taşırlar. Derileri sarımtıraktır, saçları sert ve siyah, elmacık kemikleri çıkıktır. Büyük Sahra'nın güneyindeki Afrika kavimlerinin de hepsi olmasa bile, çoğunluğu siyah ve siyahımtırak deriye sahiptirler. 
Burunları yassı, dudakları kalındır. Saçları kıvırcıktır. Avrupa'nın kuzey batısındaki insanların çoğu ise sarı saçlı, mavi gözlü ve al yanaklıdır. Akdeniz havzasında ve yakınlarında ise yüzleri beyaz, gözleri ve saçları siyah insanlar çoğunluktadır. Bu beyaz adamların çoğunluğunun saçları, sarı ırklarınki kadar sık ve düz olmamakla birlikte oldukça serttir. Saçları, doğu taraflarında batıdaki- ne oranla daha serttir. 
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Sayfa 109 

Fakat kesinlikle gözden kaçırılmamalıdır ki bu gibi genel değerlendirmelerin ve münferit olayların kapsamı, her zaman esnek bir içerik taşır. Örneğin, Asya'da bir takım ayrı bölgelerdeki ve yerlerdeki insanlar, Avrupa kıtasında bulunan insanların (sayfa 
10 etkisinde kaldıkları genel koşullara yakın koşullar içinde olmuşlardır. Afrika'nın kimi yerleri fazlasıyla Asya'ya benzer nitelikler taşırlar. Örneğin, Japonya'da kıvırcık saçlı, siyah renkli ve kıllı, Aino adında yüzleri Japonlardan daha çok Avrupalılara benzeyen bir ırka rastlıyoruz. Bu kabilenin Avrupa'dan çıkarılmış bir kitle olması akla gelebileceği gibi, bütünüyle yeni ve başlıbaşına bir ırk olması da olasıdır. Avustralya ve Japonya'dan oldukça uzakta bulunan Andaman adalarında ilkel siyah ırklara rastlanmaktadır. İran'ın güneyinde ve Hindistan'ın bir kısmındaki halk da siyah renklidir. 
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Sayfa 110 

En eski insan ırklarının kuzgun renginde ve siyah renkte olması, beyaz rengin yeni olması olasılığını akla getirebilir. Asya'nın doğusundaki bütün insanların bölünmesinin değişik ırkları ortaya çıkardığı konusundaki bir yaklaşımın, Afrika'dakilerle ilgili olarak, karşıt bir yönü ortaya koyduğunu söylemek özensizlik olur. Kuşkusuz, genel bir takım eğilimler ve akımlar varsa da gel-gitler, karışıklıklar ve birbiri içinde erimeler de olmuştur. Her ırkın yerleşmiş olduğu alanları, renkleri bakımından gösterecek bir dünya haritasında, sıralı renkte dört büyük mıntıka bulunmayacaktır. 


Sayfa : 110 


Ersel, EE Çi) 0mii> yi | dak ör GL oğlak pa & A o £ . ys a .—> .>b5 


Sayfa : 111 
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Sayfa NO 

Günümüzde, insanlık artık hiçbir parçalanma ve türleşme dönüşümünün etkisi altında değildir. Uygarlık, ayırma ve dışlamadan çok, birleştirme ve düzenlemeyi gerektirmektedir. Bilim adamının Isayfa 111) nazarında, insanlık parçalanma ve türleşmeye bağlı olarak bir bütün oluşturma olanağına sahip bir tür hayvandır. 
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Sayfa MI 
İnsanlığın Ana Irkları 


İnsanlığın çeşitli ırklarının bir kısmının etkili olmaktan uzak, bazılarının ise bugün bile parçalanma ve türleşme etkisinin gücüne bağlı bir kitle halinde düşünülmesi isteği, son elli altmış yıllık araştırmaların bir sonucudur. 
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Sayfa 11 

Doğrusu, bütün ırklar az ya da çok karışık ve melezdirler. Kuşkusuz dört ana grup vardır. Fakat bunların her biri başlı başınadır. Ve ayrıca, bu dört büyük ayırımın hiçbiri içinde yer almayan küçük gruplar da vardır. 

Bütün bu çekince koşullarından ve ana bölünmeden söz ettiğimiz zaman, saf ırkları değil, çeşitli ırk gruplarını söz konusu ettiğimizi kabulenmek, bu ilkel sınıflama tartışmasını kolaylaştırabilir. Avrupa, Akdeniz havzası ve Batı Asya binlerce yıldan beri genel olarak Kafkasyalı olarak nitelenen ve öyle kabul edilen beyazlarla doludur. Bu beyazlar içinde, ikinci derecede iki veya üç küçük ırk daha vardır. 

Doğu Asya'da ve Amerika'da genellikle derisi sarı, saçları siyah ve sert olan, kısa boylu, Mongol denen ikinci bir grup egemendir. Afrika'da siyahlar egemendir. Avustralya ve Yeni Gine bölgelerinde diğer bir takım siyahlar, yani ilkel Austroluitler çoğunluktadır. Bütün bunlar, niyeti anlatmada kolaylık sağlamak için kullanılan deyimlerdir. Ancak, öğrenci bu deyimleri çok katı içerikli düşünmemelidir. 
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Sayfa 116 
Amerika Yerlileri 
Amerikanın yerli halkı Mongol ırkındandır. 
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Sayfa : 119 z 
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Sayfa 119 

Ari Dilleri 

Filologlar, insanlığın bütün dillerinde ortak hiçbir karakter bulunmadığını söylemektedirler. Dahası, Kafkas dillerinin tümün- de bile, ortak unsurlar bulamıyorlar. Bazı geniş çevreler üzerinde dağılmış bir durumda, benzer kökler ve aynı düşünceyi anlatmak için benzer biçimlere sahip kimi dil grupları bulunmaktadır. Ancak, buna karşılık başka çevrelerde temel yapılarına ve dilbilgisi yapılarına kadar birbirinden farklı dillere de rastlanmaktadır. Örneğin, günümüzde bütün Avrupa'yı kaplayan, Hindistan'a kadar yayılan önemli bir dil grubu vardır. İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rumca, Rusça, Acemce, Ermenice ile Hindistan'ın bazı dilleri bu gruba girmektedir. Bu dil grubuna Hind-Avrupa ya da Ari dil ailesi adı verilmektedir. Bütün bu dil ailesinde aynı temel kökler ve aynı dilbilgisi kavramları bulunabilmektedir. 
Örneğin: İngilizce'deki father, mother; Almanca'daki vater, mutter; Latince'deki pater, mater; Rumca'daki pater, meter; Fransızca'daki pöre, mâöre; Ermenice'deki hair, mair; Sanskritçe'deki pitar, mitar vb. sözcükleri birbirleriyle kıyaslayınız. 
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Sayfa 120 


Ortak bir dilin varlığında değişmeyen bir şey varsa, o da kavimler arasında ilişkilerin var olduğu, aralarında kaynaşmanın olası olduğudur. Ortak dil, ortak bir kökeni kanıtlamıyorsa da, en azından ortak bir geçmişi gösterir. 
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Sayfa 120 

Bu denizin güneyinde, Balkanlar'dan Afganistan'a kadar giden uçsuz bucaksız bir kum çölü yayılmaktaydı. Kuzeybatıdaki bataklıklardan ve göllerden oluşan bir çevre, Baltık Denizi'ne ulaşmaktaydı. 

Sami Dilleri 

Filologlar bundan sonra Ari dillerinden bütünüyle başka bir biçimde oluşmuş görünen bir diğer diller grubunu; Sami dilleri ayırmaktadırlar. İbranice ve Arapça akraba dillerdir. 
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Sayfa 122 
Ural-Altay Dilleri 

Ari ve Sami bölgelerinin kuzey doğusunda bir zamanlar, şimdi Turan ya da Ural-Altay adı verilen diller grubunun temsil ettiği bağımsız bir dil sisteminin varolmuş olması gerekir. 

Bu grup Laponya'da konuşulan Laponca ile Sibirya'da konuşulan Samuyadca'yı, Fince'yi, Macarca'yı, Türkçe ve Tatarca'yı, Mançu dilini, Mongolca'yı kapsar. Bir dil grubu olarak Avrupalı dilbilimcilerince henüz derinliğine incelenmiş değildir. Bu dil grubunun Kore ve Japon dillerini kapsayıp kapsamadığı da henüz kesin olarak bilinmemektedir. 

H.B. Hulbert, Kore dili ile Hindistan'daki Dravid grubuna ait kimi dillere ilişkin olarak, karşılaştırmalı yayınlar yaparak aralarındaki yakın akrabalık ilişkisini kanıtlamak istemiştir. 
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Sayfa : 123 
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Sayfa 123 


Birbirlerinden okyanuslarla, denizlerle, sık ormanlarla, çöller ve dağlarla ayrılmışlardır. Bu uzak dönemde bundan on bin ya da belki de daha çok yıl önce büyük olasılıkla Ari, Sami, Hami, Turan, Yerli Amerikan ve Çinli aile ve kabileler vardı. 


Sayfa : 130 
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Sayfa 180 

Tarıma ilk önce kadınların başladığı ileri sürülmüştür. Bu, büyük olasılıkla doğrudur. Erkekler uzaklarda avlanmaktayken, tohumların ve bitkisel besin maddelerinin toplanması görevi kadınlara veriliyordu. Eski yerleşim yerlerinde, tahıl yetişmesine göz kulak olan herhangi bir yerel Tanrı'ya, daha sonra yüzlerce katı fazlasıyla geri vereceği düşüncesiyle bir sunu olarak toprağa tohum atmayı, ilk önce düşünen kadınlardı. 
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Sayfa 130 

Başlangıçta olasıdır ki bir yöntem olarak tohum ekme işi, su altında kalan toprak üzerinde yapılmıştır. Bu, insan tarafından hazırlanan sulama yöntemine geçmek için güzel ve kolay bir adımdı. 

Tarım, uygarlık demek değildir. Bu beslenme tarımı, uygarlığın başlangıcından önce olasıdır ki milâttan 15.000 ya da 10.000 yıl önce, Yeni Taş Çağı kültürünün yayılmasıyla, Atlas Okyanusu'ndan Büyük Okyanus bölgelerine kadar yayılmış bulunuyordu. Uygarlık, bu besinin rastlantıya ve mevsime bağlı olarak yetişmesinden daha başka bir şeydir. Uygarlık; insanların sürekli bir biçimde tarım yapfıkları ve bir mülk alanı içinde yerleştikleri ve sürekli bir biçimde binalarda yaşamaları, ortak bir site (kent) ve sur ile ortak bir düzen içinde bir yönetime sahip olmalarıdır. 
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Sayfa 131 

Gerçekten de İsviçre'nin göl yerleşimlerinde olduğu gibi, bazı vadilerde oldukça eski tarihten beri insanlar yerleşmişlerdi. Ancak bu uygun koşullar, bizim bildiğimiz ülkelerin hiçbir yerinde, Mısır'da ve Fırat ile Dicle'nin yukarı yatakları ile Basra Körfezi arasındaki ülkede olduğu kadar geniş boyutta ve her yıl bu kadar güvenli ve sürekli değildir. 
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Sayfa 131 

Mezopotamya ve Mısır, insanın ilk kez sürekli olarak yerleşebilmesi için, en uygun olan ülkelerdi. Burada, bu ülkeleri yaklaşık altı ya da yedi bin yıl önce oldukları gibi gösteren bir harita veriyoruz. Bu dönemde, Kızıldeniz vadileri ile Doğu Akdeniz vadileri henüz sular altında bulunuyordu. 
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Sayfa 131 

Toprağa yerleşmiş insanların ve çiftçilerin tersine, bu göçebeler başı boş bir durumda tehlikeler içinde yaşıyorlardı. Bunlar, diğerleriyle kıyaslanınca yoksul ve aç insanlardı. Çobanlıkları henüz avcılıkla karışıktı. Gereksinim duydukları otlaklar için sürekli olarak düşman kabilelere karşı savaşıyorlardı. Yerleşik halklar tarafından aletlerin iyileştirilmesinde ve madenlerin kullanılmasında gerçekleştirilen buluşlar, bunlara da geçmişti. Böylece silâhlarını geliştirmeyi başardılar. Neolitik (Yeni Taş) Dönem aşamasından, Tunç Dönemi aşamasına geçmek konusunda yerleşik kavimleri izlediler. 
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Sayfa 132 
İnsanların, yerleşik yaşam döneminden önce, kesin olarak bir göçebe dönemi bulunduğu sanılmamalıdır. İnsan, başlangıçta yiyeceğini izleyerek çok yavaş yer değiştiriyordu. Daha sonra bir kısım insanlar, yerleşmeye başladılar. Yerleşik insan, çok az olan besini- 
“ ni, giderek daha çok tahıldan elde etmeye başladı. Göçebe ise, © besin olarak sütü daha çok kullanmaya koyuldu. Göçebeler bu amaçla inek beslemeyi gerekli gördüler. 
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Sayfa 133 

Mısır tarihinin başlangıcını vermemiz gerekir. Zaman sırası bakımından Batı Asya'yı, Mısır'a tanıtmak isteyenlerle, Mısır'ı bütün uygarlıkların doğduğu yer olarak kabul edenler arasında, güzel bir tartışma vardır. Ancak yazar bu tartışmalardan uzak duracaktır. Öyleyse Hindistan, Çin ve Amerika tarihlerinin gelişmiş durum ve olaylarına bir göz atmak uygun olacaktır. Bu göz gezdirme zorunlu olarak bir takım isimleri sıra ile anmaktan ibaret olacaktır. Ancak biz bu adları olabildiğince az vereceğiz. 
Bu bölüme ilişkin bilgisi olmayan veya az olan, eğer bu aşamalara yerinde ve sıkı bir dikkat gösterir ve bunlara ekli harita ve çizimler ile kıyaslarsa, aşağıdaki bütün açıklamaları çok daha belirgin bulacaktır. 
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Sayfa 135 

Sümerler, Nippur'da başlıca Tanrıları Enlil onuruna tuğladan büyük bir kule kurmuşlardı. Tarihte Babil Kulesi hikâyesinin kökeninin bu kule olduğu kabul edilir. 


ere! dip v gi lal akl ol ga 
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Sayfa 136 

Hammurabi İmparatorluğu 

Sümer-Akad İmparatorluğu'nun halkı, siyasi ve askeri gücünü ve dinçliğini yitirince, doğudan gelen savaşçı bir halk olan Elâmların yeni bir istilâsı başladı. Oysa, bu sırada batıdan da Sami kavminden Amuriler gelerek, Sümer-Akad İmparatorluğu'nu zayıflatıyorlardı. 
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Sayfa : 137 
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Sayfa 137 

Barış ve güven ortamı yeniden sağlandı. Saldırılar son buldu. Ancak, yüz yıl sonra doğudan gelen yeni göçebeler, Babil'i yeniden istilâ ettiler. Bunlar, Mezopotamya'ya at ve savaş arabasını getirdiler ve kendi krallarını Babil'de hâkim kıldılar. Bunlar Kasilerdi. 


Sayfa : 139 
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Sayfa 139 

Oğlu IV. Salmanassar, Samiriye'yi (Kitab-ı Mukaddes, Mülük likinci) 17. Bab, 3) kuşattığı sırada öldü. Ve kuşkusuz Babillilerin gururunu okşamak için eski Akad-Sümerlere ait Sargon (ll. Sargon) adını alan bir çapulcu, onun yerine geçti. Asuri askerlerine ilk kez demir silâhlar veren hükümdarın bu olduğu sanılır. 


Sayfa : 142 
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Sayfa 142 

Bununla birlikte Mısır tarihi, Asuriye ile Babilinkine oranla, yabancı ırkların yayılması ile daha az kesintiye uğramıştır. Yine bu nedenle, milâttan önce 8. yüzyıla, yani Mısır'ın bir Habeş ailesi boyunduruğu altına girdiği döneme kadar, bu ülkeye ne zaman bir fatih girmişse hep Süveyş kıyıları yoluyla Asya'dan gelmiştir. 
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“Sayfa : 142 
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Sayfa : 14 
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Sayfa : 142 
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Sayfa 142 

Mısır'da taş devrinden kalan eserler, oldukça belirsiz bir döneme tarihlenmektedir. Bu eserlerde hem Eski, hem de Yeni Taş Dönemi ne git olanlar vardır. Bunları bırakmış olan Yeni Taş Dönemi çoban kavimlerinin, bağımsız, yani sonraki Mısırlıların doğrudan doğruya atalarını oluşturdukları kesin değildir. Bunlar, tersine birçok açılardan ardıllarından bütünüyle ayrılırlar. Bu cümleden olarak, ölülerini gömerler, ancak ondan ewel parça parça keserler ve bu parçaiardan bazılarını yerlerdi. Bu geleneği ölüye saygı gereği olarak yürüttükleri sanılmaktadır. Sir Flinders Petrie'nin bizim de katıldığımız bir cümlesine göre ölü, “hürmet ile ükül edilmiş"(saygıyla nasiplendirilmiş) oluyordu. Bununla birlikte belki de yaşamakta devam edenler böylece ölünün gücünü ve yeteneklerini bir ölçüde de olsa elde etmeyi umuyorlardı. Bunu andıran geleneklerin izlerine, Ari kavimlerin yayılmasından önceki Batı Avrupa'da yer yer oluşturulan uzun tümülüslerde de rastlamaktayız. Bu gelenekler, zencilerle yerleşik Afrika'nın bir takım bölgelerine de girdi. Ve burada ancak son zamanlarda terk edilmeye başlandı. 

Milâttan önce yaklaşık 5000 tarihlerine doğru ya da daha önce bu ilkel kavimlerin izi kaybolur. Gerçek Mısırlılar sahnede yerlerini alırlar. Mısır'daki ilk kavimler, kulübeler kuruyorlar ve yeni taş kültürün bir ölçüde de alt aşamasında bulunuyorlardı. Sonrakiler, tersine oldukça gelişmiş Yeni Taş Dönemi kavimlerindendirler. 
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Kendilerinden öncekilerin kurdukları kulübeler yerine tuğla ve kereste ile inşaat yapıyorlar, taşı da işlemesini biliyorlardı. Tunç Dönemi'ne de oldukça çabuk geçtiler. Çağdaşları olan Sümerlerinkine yakın düzeyde gelişmiş, ancak oldukça farklı bir biçimde resimli bir yazı yöntemine sahiptiler. Olasıdır ki Güney Arabistan'dan Aden yoluyla yeni bir kavim hücum etmiş, Yukarı Mısır'a gelerek ardından yavaş yavaş Nil Deltası'na doğru inmişti. Doktor Wallis Buda ge bunlara "Doğudan Gelen Fâtihler" diyor. Ancak, gerçekte 

Z bunların resim yazıları gibi, Tanrıları ile gelenek ve görenekleri de Sümerlerinkinden çok değişikti. 


Sayfa : 143 
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Sayfa 143 
Mısır tarihinin geniş ana hatları, Mezopotamya tarihinin genel » çizgilerinden daha basittir. 


Sayfa : 144 
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Sayfa 144 

Neredeyse inanılmayacak ölçüde bir büyüklükte olan ve mezar olarak kullanılmış bulunan bu anlamsız binalar, mühendislik sanatının henüz başlangıç durumunda bulunduğu bir devirde yapılmışlardır. Bu anıtlar, üç uzun saltanat süresince Mısır'ın kaynaklarını tükettiler ve Mısır'ı bir savaş geçirmiş kadar harabeye dönüştürdüler. 


Sayfa : 145 
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Sayfa 145 

Mısır, daha sonra bir süre Suriyeliler tarafından işgal edilmiştir. 
Daha sonra bir takım ailelerin birbirinin yerine geçtiği görülür. Bunlar arasında, tapınak yapımına büyük önem veren ve altmış yedi yıl (milâttan önce 1317'den 1250'ye kadar) hüküm süren ve dahası bazılarınca Musa zamanına rastlayan Firavun olarak kabul edilen Il. Ramses'in git olduğu on dokuzuncu sülale ile Süleyman tapınağını yağma eden (milâttan önce 930 yılına doğru) Shishak'ın da bulunduğu yirmi ikinci aileyi anabiliriz. Yukarı Nil'den gelen Habeşli bir fâtih de yirmi beşinci aileyi kurdu. 
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Sayfa 145 

Milâttan önce altıncı yüzyılda, Keldani ülkesi İbranilerin eline geçtiği zaman Mısır'da aynı sonla karşılaştı. Ancak, daha sonra bir ayaklanma ile altmış yıl süren bir bağımsızlık elde etti. Bununla birlikte Mısır milâttan önce 332 yılında Büyük İskender'in karşısına çıkıyordu. Artık bu tarihten başlayarak Mısır, günümüzdeki yarı bağımsızlığına kadar sürekli yabancılar tarafından önce Yunanlılar, sonra Romalılar, daha sonra da sırasıyla Araplar, Türkler ve İngilizler tarafından yönetilip durdu. 


SAL iy. 


AN 33 çrlil Sley  eslyy GU aim 
- » al le A A 45 ya EV yarı yay € salla 5 KE Mlyo 
SIBASEN GLESİİ 25 a öğle e za 
İMES Epltez ük ASS 


GESİ il, gel ŞİLİ, 3 Li 


gl EAA AS 3 
e ml i 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Cihan Tarihinin Umümi Hatları I 


Sayfa 145 
Hindistan'ın ilk zamanları 


Hindistan'ın burada söylemek ve anlatmak gereğini duyduğumuz tarihi, Mısır'ın kısa tarihinden de basittir. Dravid kavimleri Ganj vadisinde Sümer ve Mısır topluluklarına paralel hatlar üzerinde gelişmişlerdir. Kuzey Hindistan'da, Sümerlilerinkine yakın benzerlikler gösteren bir takım mühürler bulunmuştur. Ancak eski Hint topluluklarının Sümer'in ve Mısır'ın ulaştığı toplumsal gelişme düzeyine çıkıp çıkmadıkları kuşkuludur. 


Sayfa : 146 
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Sayfa 146 

Hammurabi döneminde ya da daha sonraları Kuzey İran ile Afganistan'ı ele geçiren, Ari dil konuşan göçebe kavmin kolların- dan biri, Kuzey Batı geçitlerinden Hindistan'a girdi. Bunlar, Medler ve Farisilerin atalarıyla yakından ilişkiliydiler. Bu unsurlar, öncelikle Hindistan yarımadasının kuzeyindeki koyu renk derili kavmi, egemenlikleri altına aldılar. Ardından egemenlik ve etkilerini yarımadanın tamamı üzerine yaydılar. Bununla birlikte Hindistan'da asla kalıcı bir yönetim oluşturmadılar. Tarihleri sürekli olarak savaş halinde bulunan hükümdar ve cumhuriyetlerin tarihi olarak kaldı. 
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Sayfa 153 
Reginal Fesse, eskiden kalan hikayelerin çok özenli bir incelemesini yapmış ve bunların Atlas Okyanusu'nda kaybolmuş bir kıta ile ilişkili olmadığını ancak, tamamen ihtimal dahilindeki bir şeye yani, Kafkasya bölgesinde bir zamanlar var olan çok önemli bir uygarlığın anlatıldığı sonucuna varmıştır. 
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Sayfa : 15 
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Sayfa 153 
Dünya'nın bu bölgesinde, eski uygarlıklara ilişkin olarak önemli şeyler bulunabileceğine inanmakta bütünüyle haklıyız. 


Sayfa : 154 
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Sayfa 154 

Eski uygarlıkların akrabalıklarını ve ilişkilerini açıklayacak belli başlı bir bölge varsa, bu olasıdır ki Karadeniz'le batı Türkistan arasındaki bölgedir. 
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Bilimsel otoritesi bakımından Sir Flinders Petrie'den daha aşağı kalmayan bir bilim adamı da Colchis (Kafkasya'nın güneyindeki ülke) ile tarih öncesi Mısır arasında çok eski bir ilişkinin var olduğu düşüncesine dikkatleri çekiyor. 
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Sayfa 157 

Ari dilleri konuşan kavimler, deniz yolculuklarına çok geç atıldılar. 
En eski gemiler ya Sümerlere ya da Hamilere aitti, Sami kavimleri bu ilk gemicileri yakından izlediler. Akdeniz'in doğu ucundaki bir Sami kavmi olan Finikeliler, belli başlıları Acre, Tyre, Sidon olan limanları kurdular. Daha sonra yolculuklarını batıya doğru yönelterek kuzey Afrika'da Kartaca ve Utik (Utigve) kentlerini kurdular. Büyük olasılıkla milâttan önce 1000 tarihlerine doğru Akdeniz'de Finikelilere ait gemiler vardı. 
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Sayfa : 157 . 
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Sayfa 157 

Tarih Öncesi Adalar Denizi Siteleri 

Bu eski Giritliler, İspanya ve Batı Avrupa'nın İberleri (İberiensi ile Anadolu ve Kuzey Afrika'daki esmer renkli beyazlarla akraba olan bir ırktandılar. Dilleri konusunda hiçbir şey bilmiyoruz. Bu ırk, yalnızca Girit'te değil, Kıbrıs, Yunanistan, Anadolu, Sicilya ve Güney İtalya'da yaşamaktaydı. Asıl Yunanlıların, Makedonya'nın ortasından güneye doğru yayılmalarından çok önce, yüksek bir uygarlık düzeyine ulaşmış bulunuyorlardı. 


Sayfa : 158 
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Sayfa : 159 
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Sayfa 158 

Konosus, kuşkusuz bu adalar denizi uygarlığının önemli bir sitesi olmakla birlikte, adalar denizi kavimleri, etkilerini (sayfa 159) ve güçlerini geliştirdikleri sırada daha birçok sitelere ve geniş bir alana sahip bulunuyorlardı. 


Sayfa : 159 
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Sayfa 159 
Girit toprakları üzerinde ortaya çıkan bu çekici uygarlığın, en 
azından Mısır uygarlığı kadar eski olduğu ve milâttan önce 4000 
tarihlerine doğru Sami ya da Ari uygarlıklarının tarihte görünme- 
© sinden önce deniz üzerinde yayılmış olduğu açıklıkla anlaşılıyor. 
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Sayfa : 163 
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Sayfa 163 

Diğer ırklar ve kavimler, garip huylu ve oldukça güzel Tanrılar hayal etmişlerdir. Ancak, tanrıyı ilk kez anlaşmalarına bağlı olan, en mütevazi alacaklılarına bile borçlarını ödeyen ve buna karşılık her türlü hileli işten dolayı intikam alan dürüst bir tüccar gibi tanımlayarak iman edenler, bu Sami tüccarları olmuştur. 


İŞ DA A LAME iŞ zilan il Vİ DAS LA e ğe dir als 4 ÖYSİ h. lal Sİ la o gi 


AS oni ği iel Ge Şİ dez ei 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pi 


Sayfa 163 

Fikirlerin ifade ve tartışılmasında Çin yazısının sahip olduğu kuvvet, batılılar tarafından bugün bile ölçülememiştir. Ancak, batı uygarlıklarının daha basit olan ve daha hızlı sonuç veren alfabelerinin uygun olduğu oranda geniş ve genel bir anlayışın, bu alet ile kurulmasına olanak bulunduğundan gerçekten kuşku duyabiliriz. 
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Sayfa : 170 
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“İİ Sayfa 69 

Bütün zamanlarını, düşüncelerinden ve gerçeklerden çok, sözcüklerle ve klasik şekilleri bir araya getirmekle geçiren bu bilim adamları, öyle görünüyor ki ulusların ölçülü sessizliğine ve barışseverliğine ve ayrıca yüksek bireysel fikirlerin önemine karşın, Çin'in sosyal ve ekonomik gelişmesine geniş ölçüde engel olmuşlardır. Düşünelim ki Çin'in dil yazısındaki bu karmaşıklığı, siyasi, toplumsal ve bireysel (sayfa 170) açıdan dünyanın birinci derecede bir gücü olacağına, çalışkan, ancak girişim yeteneğinden yoksun bir halktan oluşan hareketsiz ve durgun bir göl haline gelmesinde, olasıdır ki diğer herhangi bir nedenden daha çok etkili olmuştur. 
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Sayfa : 181 


bye ela ye yu Şan SI gi gede GLA sal eda za Ole, 
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Sayfa 181 

En eski uygar hükümetler, bu şekliyle aslında dinsel hükümetlerden oluşuyordu. İnsanları ilk önce saban ve tarım ile yerleşik yaşama yönlendirenler, hükümdarlar ve sergerdeler değildi. 


Sayfa : 182 
s3 OYA) Gğieğla, . 
gene ŞA ŞEN İİ © e byk eliz 
.zlal 6 e eşle Mzel öğe Sl vii) 
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Sayfa 182 
Din adamları savaş için kavmi bir araya toplayabilir, ancak onun temsil ettiği gelenekçilik ve izlediği bütün yöntemler, onu askeri yönetim ve komuta etme konusunda ehliyetsiz kılar. Dışandaki bir düşmana karşı rahiplerin sevk ve idare ettiği bir halk, zayıftır. 
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Sayfa 182 

Bütün din adamları sınıfının başlıca iki zayıflığı —askeri etkili bir şekilde sevk ve idare konusunda gösterdiği iktidarsızlık ve bütün diğer dinsel mezhep ve ayinlerle kabul edilemez kıskançlık ve çekememezlikleri — dolayısıyladır ki dünyasal hükümdarlığın gücü ortaya çıkmıştır. 


Sayfa : 183 
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Sayfa 183 

Bu dünyasal hükümdar kendi çevresine bir memurlar sınıfı toplamış, askeri örgütlenmeyle halkın sorunları ve işlerin yönetimi konusunda bir pay almaya başlamıştır. Böylece rahiplikten doğarak ortaya çıkan, rahibin yanında makam tutan ve rahiplerin baş aktörü olan hükümdar, insanlık tarihinin bu aşamasında doğmuş oluyor. 


Sayfa : 185 
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Sayfa 185 
Anlaşıldığına göre Babil ve Asur imparatorluklarının tarihinde hiçbir hükümdar, “Bel'in elini tutamadıkça" yani Bel ruhbanı tarafından mabudun oğlu ve temsilcisi olarak benimsenmedikçe kendisini, hükümete emniyetle sahip hissetmiyordu. Asur ve Babil tarihi konusundaki bilgilerimiz çoğaldıkça, daha açık olarak anlaşılıyor ki bu âlemin siyasetleri, ihtilâlleri, hükümeti ele geçirmeleri, ha-Z nedan değişmeleri, yabancı güçlere dayanarak çevrilen entrikalar; büyük servet ve güce sahip ruhban sınıfı ile hükümdarlığın gittikçe artan, ancak yeterli düzeye ulaşmamış gücü arasındaki mücadelenin biçimleridir. 


188 
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Sayfa 188 

Eşlerinin nüfuz ve vesayeti altında yaşayan insanlar, hükümetleri dahilindeki iç çekişmeler yüzünden büyük imparatorlukları yönetimde başarılı olamadılar. Diğerleri ise, IV. Amenofis'i "koyu ve kara bir tutucu" olarak nitelendirirler. 
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Sayfa 192 

İnsanların da içinde olduğu bütün hayvanlar, başlangıçtan beri bağlılık duygusuyla yaşarlar. İnsanların çoğunluğu kendilerine bir başkan ya da koruyucu bulmak isteğinden hiçbir zaman kurtulamazlar. İnsanların çoğu, içinde doğdukları bu koşulları olduğu gibi kabul ederler ve işin ötesine bakmazlar. 


201 
Sa 3! A el sel ilya sala yale iz Ip yol laz o6I, 3, 
Belali Siya GN ei $ 
TİE seli e Sele Ya egale! Yekeğlisl e $ isi 
KÖ YE AT 


! 


Aİ 4 b Skal İZİ Daylüa ğe Şi | 
5 EE) Ye eğlyl “Iu sl, gi İ 
bazal e yakal oyak ye özEli İ 


Sa YL Seni, | li) de b 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Cihan Tarihinin Umümi Hatları 1 
——— —— a «ADAR * Cihan Tarihinin Umümi Hatları1 


Sayfa 201 
Toprağı işlemek, insana çok az boş zaman bırakan bir uğraştır. 
Mevsimler kayıplara neden olabileceği gibi, hasat geç kaldığında da güneş, kalan işlerin bitirilmesi için insana zaman tanımazdı. Henüz küçük yaştan başlayarak çocuklar işe koyulabilirlerdi. Bu durumdaki tarım halkı, en az öğretim ve eğitim görmüş, çalışkan, batıl inancı ve dogmaları olan, kolayca aldatılabilen bir kitledir. Kimi zaman A çok güçlü bir karşı koyuş gösterebilir, ancak tek endişesi iyi bir haz sada sahip olmak, borçlanmamak ve kötü günleri için bir tarafa biraz para biriktirebilmektir. Avrupa ve Asya'nın çoğu yerlerinde köylü sınıfı bu niteliklerini bu güne kadar korumuşlardır. 


214 


Sayfa : 
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Sayfa 214 
İsa'nın doğumuna kadar Yahudi ve Yunan müzikleri bu durumdaydı. Arap müziği hâlâ uyumdan habersizdir. 
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Sayfa : 214 
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Sayfa 201 

Nasıl ki eski çağlarda edebiyat, yazı sanatının bütünüyle gelişmemiş olmasından dolayı ilerleme ve yaygınlık kazanamadı ise müzik de nota yöntemi olmadığı için dar bir çevrede kaldı. O dönemdeki insanların da şimdikiler gibi müziğe duyarlı kulakları ve hayal güçleri vardı. Ancak, onlar konularını ya da oluşturdukları eserleri koruyamıyorlar, bunun sonucu olarak ardıllarına yeni hareket noktaları bırakamıyorlardı. 


—— Sü — 
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H.G. Wells 
CİHAN TARİHİNİN UMÜMİ HATLARI 


Maarif Vekaletinin emir ve tensibi ile müderris ve muallimlerden müteşekkil bir heyet tarafından Türkçe'ye nakledilmiştir. 


İkinci Cilt 
Birinci Baskı 
Eğitim Bakanlığı 


İstanbul Devlet Matbaası 
1927 


Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri 


Envanter No : 1760 


Yazar : H.G. Welis 
Cild : Siyah 
Ebadı : 

En :20 cm. 


Boy :27 cm 
Sayfa Adedi : 236 
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Sayfa : 4 
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Sayfa 4 
- Bu tufan hikayesi de, Akdeniz vadisinin Yeni Taş Devri'nde dalgalar tarafından istila edilmesinin hayallerde kalmış izleri olabilir. 
Sayfa : 7 
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Sayfa 7 

Bunlar ulaşım için öküzlerle çekilir arabalar kullanıyorlardı ki bu durum, Ari kavimlerin belirgin özelliklerinden birisidir. Giritlilerin kendilerinden daha önce bu bölgeye yerleşmiş olan Ari kavimler ile birlikte hareket ettikleri kuşkusuzdur. M.Ö. 1300-1000 yılları arasındaki dönemde, milletlerin mücadele ve savaşları hakkında ancak bölük pörçük söylenti ve ayrıntılara sahibiz. Ancak, Tevrat'ın metninden anlaşıldığına göre, Yeşu'nun yönetimi altında İbraniler, söz verilmiş topraklarda yaşayan yerli halkı egemenlikleri altına almak istedikleri zaman, İbrahim'in soyundan olmayan yeni bir kavimle karşılaştılar: Bunlar Filistinlilerdi. Filistinliler, kıyı boyunca Gazze, Gat, Aşdud, Askalun, Yafa gibi kentlerde oturan ve deniz yoluyla kuzeyden gelen Giritlilerden başkası değildi. 


Sayfa : 7 
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Sayfa 7 


Filistinliler, Hititlerle evlilik ve birleşmeler yoluyla o zamandan beri bir daha kurtulamayacakları bir nitelik olarak kanı karışık bir kavim haline gelmişlerdir. 


Sayfa : 18 
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Sayfa 18 
Bu peygamberler önemli bir yer ve etkinlik kazandılar. Bulanık düşünceli ve korkak insanlara sesleniyorlardı. 


Sayfa : 23 
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Sayfa 23 

Konu ettiğimiz bu son öğeler, parçalanarak Hitit uygarlığını temsil etmişler gibi görünmektedir. O Hitit uygarlığı ki büyük olasılıkla köken olarak Ari uygarlığının öncülüdürler. 
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Sayfa : 28 
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Sayfa 28 
Ari Aile 


Yunanlıların yazdıkları destanlar, bize ilk Yunanlıların ne demiri ve ne de yazıyı tanıdıklarını göstermektedir. Destanların betimledikleri dönemde, Yunanlılar henüz ele geçirdikleri alanlarda hiçbir yerleşim birimi kurmamışlardı. Asıl yurtlarını terk etmiş olduklarından güneye doğru yürümektedirler. Ele geçirdikleri alanlar, o zamana kadar daha esmer derili bir ulus tarafından işgal edilmekte bulunuyordu ki bu ulusun da günümüzde Akdeniz ya da İberya ırkından olduğu sanılmaktadır. Ancak, şu saptamayı yapmadan geçemeyiz ki İlyada'nın bize betimlediği Yunanlılar, ne her türlü uygarlıktan yoksun Yeni Taş Çağı'nın insanları, ne de gerçekten uygar kimselerdir. Bunlar, bir takım göçebe insanlardır ki uygarlıkla ilk karşılaşmaları kendilerinde coşkunluk ve heyecan duygusu uyandırmıştır. Uygarlığı salt mücadele ve yağma olanağı olarak görmüşlerdir. 
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Sayfa 41 
Lidya Krallığı 


Yukarıda, yeri geldiğinde Lidya Krallığı'ndan söz ettik. Anadolu'nun büyük bölümündeki ilk halkın, Yunanistan ve Girit halkıyla akraba olmaları olasıdır. Bu durumda bunların "Akdeniz" ırkından olmaları da mümkündür. Aynı biçimde, Batı'da Akdeniz ırkını, Doğu'da Dravidyanları oluşturan büyük oranda esmer derili kişiler katmanının başka bir kolu karşısında bulunuyoruz. Anadolu'da, Knossus ile Miken'i temsil eden sanatın sembollerine ötede beride rastlanır. Ancak, kuzeydeki Yunanlıların sonradan Yunanistan olacak olan bölgeye doğru inerken yerlilere nasıl üstün gelerek onlarla karışmışlarsa, aynı biçimde diğer bazı kuzey kabileleri de Karadeniz Boğazı'nı aşarak Anadolu'ya geçmişlerdir. Bu Ari kavimler, bazı yörelerde herhangi bir engelle karşılaşmaksızın kendilerini kabul ettirmişler, halkın temelini oluşturarak eski dillerini korumuşlardır. Dilleri, Makedonyalıların lehçesinden daha çok Yunanca'ya yakın olan Frigyalılar, işte böyle bir kavimdi. Ancak, diğer bölgede Ariler üstünlük sağlayamadılar. Örneğin, Lidya'da esas ırk kendini koruyabildi. Oysa ki Lidyalılar, Ari olmayan bir dille konuşan, Ari olmayan (Sayfa 42) bir kavimdi. Bu dilden bize ancak birkaç sözcük kalmıştır. 


Sayfa : 42 
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Sayfa 42 

Bu memleketin tarihi açıkça bilinmemektedir. Ancak, M.Ö, sekizinci yüzyılda Giges adıyla anılmaya değer bir hükümdar kaldı. 

Lidya'yı, yeni bir devlet haline Giges'in torunu Alyatus getirdi. Yedi sene hüküm sürdü ve Anadolu'daki İyonya beldelerinin büyük bölümünü egemenliği altına almayı başardı. Ülke, Asya ile Avrupa arasındaki büyük ticaret merkezlerinden biri oldu. Toprakları verimli ve altın açısından da oldukça zengin idi. Bu dönemde Lidya hükümdarı, Asya'nın en zenginlerinden sayılırdı. Karadeniz ile Akdeniz ve Doğu ile 

« Batı arasında büyük alışveriş ilişkileri ortaya çıktı. 


Sayfa : 4 ta 
S.yp DA ei ip 
ŞUT VEN yeke 3 
Goslae 5 Karl b EMRİ dl 7 
STAN ALİEN Şİ 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sessize çiğli Sİ gbi Seks 
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Sayfa 42 
Doğuda İbranilerin Ortaya Çıkışı 

Yukarıda gösterdiğimiz gibi, Yunanistan'da Ari dille konuşan istilâcı bir soyun gelişim gösterdiği sırada, Büyük Yunanistan'da ve bütün Karadeniz kıyılarında ve yine aynı dili konuşan, kuzeyli (Nordik) kanı ve Moğol öğesiyle boyanmış başka bir tür kavim yerleşiyor, Asur ve Babil imparatorluklarının kuzeyine ve doğusuna yayılıyorlardı. 


Sayfa : 4 


iks Day e diy. 


<0 ŞA 6) ci dil “Yes: 
soyle) ir DLİ 7 iyi >>, Gi 


Sayfa 44 

Bundan başka yaklaşık olarak M.Ö. 2000 yıl önceden kalma Miken'de, Adalar Denizi dönemine ait bir hançer üzerinde bir aslan avı resmi vardır. 


Sayfa : 44 
Şasigeik KLE, 
Özer (OLS) Aİ ps3 la 
IM sasi AŞİ) 3 (0) 2 


| öl) Aİ Ne 05 57 36 yyl 
G3 ya fg YS» Bi ykek sö Ceyb 
İ ööll ASİYE Pata G3 yes S6 $T sizi ğe AösağI OE Ig yeni Çok) ğa Köl 
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Sayfa : 44 
3 Ole ERİ YE YE sl 
İY iye ölü ke öz) Ş23 


çal eliz söyl $ sayek « Ubu ep > 
, i © Hmeaamamam em — 
Ne Zell esdi ze al .sde 4.5 als 5 


. Sİ)£1 


Sayfa 44 

Ancak, kitabımız tarzında bir eserde bu gibi ayırımların da o düzeyde önemi yoktur. Kimmeriyen denilen bir kavim, Urmiye ve Van gölleri çevresinde ortaya çıkıyor ve kısa bir süre sonra Ariler, Ermenistan'dan Elam'a kadar yayılıyorlar. M.Ö. IX. yüzyılda Asurlu yazıtlarında, doğu komşuları olan İranlılar ile yakın akraba olup Medyalı diye anılan bir kavimden söz edilir. 111. Tiglad Pilasar ile ll. 
Sargon bunlara vergi verdikleri için kıvanç duyuyorlardı. Kitaplarda bu kavim "Tıraşlı Medyalılar" adı altında gösterilir. Bunlar, o zamanlar daha kabile düzeninde idiler ve tek bir krala da boyun eğmiyorlardı. 


Sayfa : 45 


ğe yal ASS (e) ez Fr ön 


« SİS 65 Ehli öYglü da e aza YE Gk) sai ıl as als XX 


Sayfa 45 

Var olan dördüncü bir kavim ise Sitlerdir. Asuri ülkesi hükümdarları, aynı kandan olan bu kavimleri, yani Kimmerleri, Medleri, İranlıları ve Sitleri birbirleriyle çarpıştırdılar. 
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Sayfa : 63 


üs ,bi. ae laye SY yl pi (041) 4 
Sl e kay Gİ Eye Şi yale 


gla yayar Mel esl ga AT gal 
İLİ € sar İn Şİ SUZİ € sare. 
ENİ 952 36 eek BEİ ELİ OY, 
»eszl öle yes Çİ) ML au Göz ölç İl Şa Gaz, çiy ES 
DA € Sağyb Mlern Eyl ye 65 aile dali iy iLe Gy ay SAİT Yi ce. ig 


saölöye vie ge 


# 


Sayfa 63 

Vinklerin o parlak değerlendirmesini akıldan çıkarmamalıdır. 
Yani, yeni doğan Atina, bir süre Perikles'in kişiliğini yansıtır. Bu yönetim adamının özel dehası ve yine onun yaratabildiği hava sayesinde çevresinde toplanan insanlar, gelişme gösterebildiler ve büyük düşünsel güce sahip olan insanlar, Atina'nın çağrısına uydular. Bunun üzerine bu kent, bir süre bir maske gibi Perikles'in kişiliğini korudu. Sonra yeni bir heyecana tutuldu. Ondan sonra yalnız bir düşünceye saplandı. Büyük adamdan kurtulmak. Genel görüşe göre Atinalılarda yüce ve saygın kişiler çok azdı. 
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21. 400: 
4.3115 bağ 
bö İİ öy bük 3 
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Sayfa : 66 NY») 


ÖNET önle Gal Yaz kö sal Gy 


ÜN yyl gh € gili yi DALİ yes Lvl, gli e işl ia Gi» GA gi 
Sİ 3 İY 393 il bl a 2 

» Ass Sati yl öanşar vb a ia 5 la 4.3, 2» 


zl ği öy ww» ME 


Sayfa 65 

Fakat kendisine karşı yapılan hücumlar çok cüretkerâne ve devamlı oldu. Fikir yaşadı ve fikir öldü. İhtimal ki demogogların ISayfa 661 en namuskârı idi. Fakat bu hâl onu, aleyhine açılan bir rüşvet davasından kurtaramadı. Bununla birlikte o, bundan da iyi kurtuldu. Düşmanları yenilince, bu sefer dolaylı bir yoldan onu vurmak istediler. Ve dostlarını kendisinden ayırmaya teşebbüs ettiler. 


Düşmanların askeri şeflere karşı kullandıkları doğal silâhlar, dini müsamahakârlık ile ahlâkla ilgili i#hamlardı. 
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Sayfa : 66 

6 yl ye 

a—milaay yy Gl si OYA yy dl 

alak z Dk DA İş OYA, Şi 

» SAE Ola sağl sak 3 Şeye bl 

Gl A, cğlğ ili OE ssl GT 

Gİ EYE eliz gi lale dben 7 
ss bileli OYEİ Vaaz GA 

6370313 Bye DARE gal a İT 

Za d5 7 Üsisl gb le işl çala ka 


Zi 631345 33 »09)97 Dyd e Sççaiel 


«sal or Dul ya par 
# 


Sayfa 66 

Perikles, yaşamının özü olan kadın ile, kurtarıp savunduğu ve tarihin bütün kentlerinden daha ölümsüz bir görkem ile süslediği nankör yöre arasında, acınacak durumda kaldı. Aspazya'yı savunduğu için ayağa kalktığı zaman, pek insancıl bir heyecan dalgası yüreğini boğdu ve ağladı. Gözyaşları bir süre için Aspazya'yı kurtardı. 

Atinalılar, Perikles'i aşağılamaktan mutlu oluyorlardı. Ancak, Perikles, onlara o kadar uzun bir süre hizmet etmişti ki ondan bir türlü de vazgeçemiyorlardı. Bir yüzyılın üçte biri kadar bir süre boyunca onların başkanı idi. 
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Sayfa : 67 


By eki Zil öze db yle 
MAAS yg fe esl) € Ö3lS £ saya 
JA MAL alk ye gazleslirlğaze öğ El sisle KE YSAB Gİ 5 sal 


# 


Sayfa 67 


Perikles tarafından yönetilen bir birlik başarılı olamadı. Kale- on, Perikles'i yargıçların önüne getirmek için fırsattan yararlandı. 
Perikles'in komutanlığı elinden alındı ve para cezasına çarptırıldı. 


Sayfa : 67 


oY)l EE sal ve» pp Soybu 
Z 


N$3yekl 


Sayfa 67 
Yöntemi son derece kuşku uyandırıcıydı. Varolan biricik erdemin, gerçek bilimden oluştuğunu zannederdi. 
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Sayfa : 69 
GA ela es) AE 353-7 vi eyl da eze İLA esl baü .7ME DİŞİ 
Oyle a izine JE ASİ Al sa e çi Gib İp İŞE elli, 
&ossls Gale Za 3 yl işl yz S 
7 Şasi bi Sala ik fl özi 03 g5 yene 


olaye das 7 ab a da AS ep Nİ 
Se: Syatesily e Aş Ssk , zak İAE ar e 


Sayfa 69 

Eflatun'da bir sürü şeyler vardır ki burada onları gözden geçiremeyiz. Bununla birlikte eserinin konusu, tarihimizin kişiliklerinden birisini oluşturmaktadır. Çünkü insanlar arası ilişkilere, henüz bilinmeyen bir esası bahşetmek azminin ortaya çıkışı, insanlığın gelişiminde yeni bir şeydir. O zamana değin insanlık, geleneksel olarak tanrılar- dan korkarak yaşamıştır. Ancak, şimdi bir adam sözde pek ılımlı ve pek doğal bir değerlendirme yapıyormuş gibi soyumuza cesurca demiştir ki: "Yaşantınıza egemen olunuz. Yoksulluğunuza neden olan şeylerin çoğundan kendinizi sakınabilirsiniz. Sizi ezen şeylerin çoğunu yıkabilirsiniz. Bu alanda belirleyici olan şey, çabanızdır." 
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Sayfa : 73 


— — 
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Sayfa 73 

Türümüzün hayvanlara özgü bilinçsizlikten sürekli bir soy bilinci- ne nasıl yükseldiğini gördük. O yükseliş sırasında türümüz, çeşitli ve karışık ereklerinden doğan yıkımı ve bireysel çıkar aramaları, kaçınılması mümkün olmayan yıkımları anlamış ve soyu bireysel yaşamın acılarından ve kazalarından kurtarmak için bağlanacak ve düzen altında tutacak bir düşünce ve tasarlamaya doğru, körler gibi çevresini yoklaya yoklaya yürümüştü. Tanrı-kral düşüncesi, kabile düşüncesi, yöre düşüncesi: İşte geçici bir süre için insanların tapınmalarına yönelik anlayışlar ki insanlar, bu anlayışlar sayesinde bencilliklerinin ve kişisel gururlarının bir bölümünden soyutlanarak, daha sürekli ve kalıcı bir yaşamı anlama düzeyine yükselmiştir. Bununla birlikte savaşlarımız ve yenilgilerimiz gösteriyor ki bu büyük düşüncelerin hiçbiri de hâlâ o ölçüde büyük değildir. Tanrılar, koruyuculuk görevinde kusur etmişlerdir. Kabile acımasızlık ve alçaklık göstermiştir. Yöre, en gelişmiş ve en bağlı dostlarını dışlamaya mahküm etmiştir. Kral-tanrı âdeta bir canavara dönüşmüştür. 


Sayfa : 80 
SÖ Mg eğil işi) 0$ 
Yode 7 Şi iğ e Şiar 
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Sayfa 80 
Bugün biz şunu biliyoruz ki Yunanistan'ın edebi ve düşünsel atılımları, insanlığın deneyimlerinde bağımsız yeni bir aşamayı göstermekle birlikte, o ülkenin plastik sanatı daha önce geçip gitmiş uygarlıkların devamından başka bir şey değildir. Büyük dönemdeki Yunan sanatları içinde, altından üretilen kuyumculuk işleri, 
4 mühürler, heykelcikler, vazolar ve diğer üretimi, gerek kendilerinden 
; önce gelen Adalar Denizi halkı ve gerek Mısır'ın 18. sülâlesi sanatına yaklaşırsa da onlara üstünlük sağlayamaz. 


Sayfa : 82 
Me yayi sm gey ek lil e Ria) dike aa; 
Zİ yali alime ULAN Sega 63 1 

Saral şe işl İka ce Yak söliel <3 7 
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272 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Cihan Tarihinin Umümi Hatları 2 


Sayfa : 82 x 


geli I uu, gel el « yz“ 5lyaş SJ .34>)5 


MMS dği cLUuj; cs yl yy kaka 


Sayfa 82 

Filip, kendisi hakkında ne yargıya varırsak varalım, Aristotales'in prensine benzer. Aristotales ona ilgi gösterdi. İnsanlar, doğal olarak kendi değer verdiklerine ve kendilerine güveni olanlara ve yalnız onlara ilgi gösterirler. Nitekim, Sokrates de Yunanistan'ın son derece boş olan genel yaşantısını birleştirme ve süslemeye gücü yeten büyük bir başbuğ olmak üzere Filib'e başvurmuştu. 


Birçok kitaplarda yazılı ki Filip inanılmayacak ölçüde kuşkucu ve dengesiz arzulara sahip bir adammış. Gerçekten dönemin bütün Makedonyalıları gibi Yortularda kendini içkiye verirdi. 


E sip ÜLi)iğe e 


ozal İkala y 5, eğiykayi» edi hi 


Va <di 
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Sayfa 85 

Lidyalılar Krazus'a karşı bu biçimde savaştılar. Hücum süvarisinin yaratıcısı galiba Filip'tir. Filip, “Kumpanyunlar” ını bu amaçla yetiştirdi. 


Sayfa : 86 
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İ2YBİ ede ği ys ŞE sl cis 

ceo (kzikl) . sazlar ŞE US Yl 


“(üzen ) AT saki gl e (6), 
«de, ÇE yl —i Sy il ys 
İT ya Miz ekib ek El ( yala is) 
Bak 0 OSIZ) . sl öl ŞSİL a 


Le A e ee ği gr A ye 
<2 İK v5 
wi: ii a NE 4 


i 


Sayfa 86 

Onun döneminden önce Kanapolitler kuşatmalarda kullanılırdı. Ancak, savaşlarda hiçbir zaman. Bununla birlikte "topçu hazırlığı"nın yaratıcısı o oldu. 

Filip, elinde yeni ordusu olduğu halde, ilgisini önce Makedonya'nın kuzeyine çevirdi. İllirya'da ve Tuna'ya kadar seferler yaptı. 
Egemenliğini Hellespon'a kadar kıyı boyunca genişletti. Kendisi için bir liman olan Anfi Polis ile çok yakınında bulunan bazı altın madenlerini ele geçirdi. Trakya'da yaptığı birçok seferlerin ardından sonunda ciddi bir biçimde yüzünü güneye çevirdi. 
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Sayfa 291 
GE yy biir Ho» 81, ÜN 35 
SES (£II yalla! 
UY EMİLEN bal AS 22 
esimi $$ gli eli Aş eğil e le OİEİNY LE Gb 
KS ANA ANS ile iiyek€ 3558831 
Sİyer iye yazi öz ün oka ŞE Lİ 
OY 1 F32 5 dü $ dl 


» 5323) İs) gü yö mk öz İle 
11455 SES” Şii ül 

eğil, a 


Sayfa 91 
İskender'in ilk Fetihleri 

Bu söylencelere de bir yer vermek gerektir. Çünkü onlar olmadan tarih anlaşılmaz. Ne görüyoruz? Hindistan ile Adriyatik arasında birleşmeyi sağlayıcı ve o zamana kadar hiç olmadığı halde, bu birleşmeyi yaşama geçirecek olan güce boyun eğmeye hazır, geniş bir insanlar dünyası. Yolları, ulaşımları, barışı ve refahı ile geniş bir biçimde düzenlenmiş, Yunan düşüncesinin aydınlatıcı etkisine uğramaya yatkın bir İran İmparatorluğu. Bununla birlikte aktardığımız hikayeler, bu geniş istekleri izleyen insan türlerinin ne 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gibi özelliklere sahip bulunduklarını gösteriyor. İşte Filip, büyük ve seçkin, bununla beraber sarhoşluk ediyor, kendi yurdunda barışı sağlamaya gücü yetmiyor. İşte İskender, dönemi ileri gelenleri- nin hepsinden birçok konuda daha yetkin, bununla birlikte gururlu, açgözlü, kuşkucu ve anasının kötü düşüncelerine sahip. 
Bununla birlikte, insanlığımız biraz kaba bir maddeden oluşmuş olsa imiş, dünyanın ne duruma gelebileceğini ve ırkımızın ne olabileceğini biraz anlamaya başlıyoruz. İskender'in dönemi ile aramız-E da hemen hemen yetmiş kuşak geçmiştir. Atalarımız olan ve çiğ et R yiyen vahşi avcılar döneminden beri, dört beş yüz kuşak birbirine ardıl olmuştur. Bir yeni dört beş yüz kuşak süresince, derin bir biçimde kendini değiştirmeye asla zaman bulamaz. Bir kere kıskançlık, korku, sarhoşluk ya da hınç, insanoğluna girmeye görsün. 
İşte o an mağara adamlarını anımsatan, kan çanağı gibi gözlerin parladığını görürsünüz. Okuyoruz ve yazıyoruz. Bilimsel yeterliğimiz. 
ve gücümüz var. Yırtıcı hayvanları eğittik ve şimşeği bile kendimize boyun eğdirdik. Ancak, aydınlığa doğru henüz ayak sürüyerek yürüyoruz. Hayvanların iç güdüsüne üstün geldik. Şimdi kendimizinkine üstün gelmemiz gerek. 
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Sayfa 95 


Kuşatma yedi ay sürmüştü. Gazze iki ay kadar direndi. Her iki kuşatmada da kıyım yapıldı. Yöre soyuldu, kalanlar tutsak gibi satıldı. Sonra, M.Ö. 332 yılının sonuna doğru, İskender Mısır'a girdi. Ve böylece denizler üzerinde egemenliğini sağladı. Bütün bu süre içinde, kararsızlık gösteren bir siyaset izleyen Yunanistan, sonunda kendisini İskender'den yana gördü. Yunan hükümetlerinin meclisi, Koriont'da, "beş komutan" Makedonya Kralı'na altın zafer tacının sunulmasına karar verdi. Bu andan başlayarak Yunanlılar, Makedonyalıların bağlaşıkları oldular. 


Sayfa : 96 


aklama dal sö 9 O vk pa lal ole öğe 


eb eb del 11 si sX ji gi ...iyl 
—— — mm Şi 
» 5213 öl 7 


Sayfa 96 


Bütün gençlerde olduğu biçimde onda da halk üzerinde etki uyandırmak gibi oldukça doğal bir istek vardı. 


Sayfa : 100 


Ji U3 li 
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Sayfa 100 

O âna kadar Hunlar ancak Çin'de biliniyordu. Batı Türkistan'da ve başka hiçbir yerde Türk yoktu. Tatarlar da dünyaca bilinmiyordu. 


Sayfa : 100 


ge Aİ İl. Tal 


Rc EY 7 YY pe minimal 


Sayfa 100 
İskender altı sene İran İmparatorluğu'nun tek egemeni olmuştu. 
Şimdi otuz bir yaşında idi. 


:100 z 
Ci). k hi e iye EZ dalya di 35 ği s3 (yar Yes (Ulak) eslal ğa )35 yaz 


ve zakldi ga) . soyak (5 Sli 
A 


Sayfa 100 

Tarihçiler, onun Doğu'yu Helenleştirdiğinden söz ediyorlar. 
Ancak, İskender'in döneminden önce de Babil'de, Mısır'da karınca gibi Rum kaynıyordu. İskender, Helenleştirmeye neden olmadı, onun etkenlerinden biri oldu. 
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Sayfa : 106 
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: 106 
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Sayfa 106 
- İskender'e, onun ölümünden sonra ve anısı yaşadığı sürece, gi- 
© derek yeni bir kavram ortaya çıktı: Bir dünya yasası ile dünya örgütü kavramı. 


Birkaç kuşak boyunca Büyük İskender, insanlığın gözünde bu yeni düzenin simgesi ve somutu gibi benimsendi. Onu sanki masalsı bir yaratık yaptılar. Başı, yarı tanrı Herkül'ün veya Tanrı Amon Ra'nın tanrısal örnekleriyle süslenmiş olduğu halde, kendilerini onun mirasçıları sayabilen ardıllarının sikkeleri üzerine kazındı. Daha sonra dünya örgütü düşüncesini diğer büyük bir kavim ele alacak ve birkaç yüzyıl boyunca oldukça büyük, gösterişli bir siyasal deha gösterecektir ki o kavim de Romalılardır. Ve o dönemin diğer önemli bir serseri kişiliği Sezar, eski dünyanın, bir Batılı görüşe göre İskender'in yüzünü gölgede bırakacaktır. 


İşte böylece, M.Ö. 3. yüzyılın başından başlayarak eski dünyanın Batı uygarlığında, günümüz insanlığının zihnini yöneten büyük düşüncelerden üçünün belirdiğini görüyoruz. Din adamlarının gizli işlerinden, sırlarından ve yönlendirmelerinden yazının ve bilginin ne yollarla ortaya çıktığını, herkesin anlayacağı ve herkese öğretilebilen genel bir bilim, bir tarih ve bir felsefe kavramının nasıl biçimlendiğini gösterdi. Bunu ilk önce gündeme getirenler Herodot ile Aristotales oldu. Yine aynı biçimde Babilliler de Yahudiler de ve daha diğer Sami kavimler de dinin tapınakta ya da yerel tanrıya ayrılan başka bir yerde yerine getirilen masum bir ibadetten, tapınağı bütün dünya olan ve adaleti dünyayı kapsayan bir yaratıcıya açıkça gösterilen saygıya dönüşerek, gitgide genel bir içerik kazandığını da gösterdik. Şimdi de üçüncü düşüncenin, bir dünya siyaseti düşüncesini görüyoruz. İnsanlık tarihinin büyük bölümü şu üç kavramın gelişmesiyle sınırlı kalacaktır. Bilgi, evrensel adalet ve insani dayanışma. 
Bu üç kavram içlerinde belirdiği insanların ya da sıra dışı kavimlerin dimağından insanlığın genel vicdanına ulaşacaktır. 


Sayfa : 114 v 
MAŞ CE öze), Hğöye özi 
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Sayfa n4 

Bir çok tanrıların tek tanrı biçimine konulmasına teokrasi derler ve bu ilerleme İskenderiye'de olduğu kadar hiçbir yerde gelişim göstermemiştir. Bu dönemde yalnız iki kavim buna karşı duyarsız davrandılar. Yerin ve göğün sahibi tek bir yaratıcıya inanmış olan Yahudiler, güneşe ve ateşe aşırı bir tapınma içinde olan İranlılar. 


İl Öğ s3 paz Sİ) zel oyali abe) BOM ENİ yy 7 che sale 
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Sayfa 15 

M.Ö. Il, ve İl. yüzyılda bütün uygar dünyada pek geniş bir biçimde yayılan bu Serapis ibadetinde, bütün Hristiyanlık dönemi sırasında Avrupa dünyasının zorunlulukla benimseyeceği geleneklerin ve söyleyiş biçimlerinin şaşırtıcı bir benzerliğini görürüz. 
Göreceğiz ki Hristiyanlığın temel düşüncesi, canlı ruhu, insanın bilinen tarihinde yeni birçok ülkelerde taşımakta olduğu dini geleneklerin, simgelerin ve formüllerin örtüsü; hiç kuşkusuz Jüpiter, Serapis ve İzis tapınaklarında dokunmuştur ve İskenderiye'den çok uzaklara kadar yayılan bu teokrasi döneminde, bütün uygar dünyaya yayılan bir ibadetin bağlıları tarafından hazırlanmıştır. 
Hem de M.Ö. Il. ve |. yüzyıl boyunca. 


Sayfa : 115 ray / 
ŞE 
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İskenderiye ve Hindistan 


İskenderiye'nin ticari ve bilimsel önemi, birkaç yüzyıl sürdü. Şimdi aşağıda Roma Devleti'nin ortaya çıkışı hakkında vereceğimiz bilgilere ilişkin olmak üzere şunu söyleyelim ki Roma İmparatorluğu'- nun egemenliği altında İskenderiye, dünyanın en büyük ticaret merkezi oldu. Romar-İskenderiye tüccarları Güney Hindistan'da birçok ticaret merkezleri kurmuşlardı. Hindistan'ın Malarya kıyısında Granganur şehrinde Ogüst adına bir tapınak vardı. Orada- ki ticaret kolonisi ise eski Roma taburu ile korunup kollanılıyordu. 


karla : 116 
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v > i 14 3 N d 
Sayfa : 116 g 
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Sayfa : 116 
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Sayfa 116 

Şimdi Atina ile İskenderiye'nin düşünsel ve ahlâki çabasını ve Akdeniz dünyasındaki insan düşüncesinin gelişimini bir yana bırakalım da Hind'in hemen bütünüyle bağımsız olarak gelişmiş, özgür ve akılcı yaşamına doğru yönelelim. Orada, bizzat kendi kökleri üzerinde büyümüş olan ve salt kendine özgü içeriğe sahip bir uygarlık karşısında bulunuyoruz. Bu uygarlık, gerek batıdan ve gerek doğudan geniş dağ engelleri ve çöl bölgeleriyle komşu uygarlıklardan soyutlanmıştı. Bu yarımadaya inmiş olan Ari boylar, akrabaları olan 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batıdaki ve kuzeydeki boylarla ilişkilerini pek çabuk yitirmişler ve kendilerine özgü biçimde gelişim göstermişlerdir. Bu durumun ortaya çıkışı özellikle Ganj ve daha öteye geçen boylar hakkında doğrudur. O boylar, daha o zaman Hindistan üzerinde yayılmış olan Dravit uygarlığının karşısında bulundular. 


Bu uygarlık da yukarıda niteliklerini belirtmiş olduğumuz, geniş biçim de yayılmış Neolitik kültüründen tıpkı Sümer, Girit ve Mısir uygarlıkları gibi doğmuş ve bağımsız olarak gelişmişti. 

O Ari boylar, Dravit uygarlığını gençleştirip değiştirdiler. Tıpkı Greklerin Ege, Adalar Denizi uygarlığı ve Samilerin Sümer uygarlığı hakkında yaptıkları gibi. 

Bu Hint Arileri, kuzey batıda geçerli olan koşullardan oldukça ayrı koşullar içinde yaşıyorlardı. Daha sıcak bir iklimde idiler. Orada öküz eti ve mayalanmış içkiler üzerine kurulmuş bir beslenme biçimi, organlar için yıkıcı olurdu. Bundan dolayı bitkisel bir rejime bağlı olmaya zorunluydular ve toprağın verimliliği sayesinde bolca ve emek harcamadan gereksinim duydukları şeyleri sağlayabildiler. Artık göçebe bir yaşam sürmelerine gerek yoktu. Ürünler ve mevsimler güvenli idi. Giyim kuşam ve barınma sorunu, kendilerini hemen hiç düşündürmezdi. O kadar az şeye gereksinimleri vardı ki ticaret hiç var olmadı. Bir parçasını sürüp ekmesini isteyenlerin hepsi için ülkede, o an için toprak vardı ve pek küçük parçası dahi yeterliydi. Siyasal yaşamları basit ve güvenliydi. Hiç bir fetihçi devlet henüz Hintte ortaya çıkmamıştı ve ülkenin doğal sınırları doğu ve batı yönlerindeki komşularının saldırgan girişimlerini engelleme- ye yeterli gelmemekteydi. Hind'in bütün toprakları üzerinde binlerce küçük cumhuriyetler ve küçük beylikler dağılmış bulunuyordu. Çoğunlukla bunlar bir köyden ve bir kasabadan oluşmakta olup, yaradılışça da barışçı idiler. 
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Sayfa : 117 
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Sayfa 117 

Fakat doğululaşmış Arilerin arasında geniş oranda bir düşünsel etkinlik vardı. Büyük destansal şiir türü düzenlenmiş ve yazının olmadığı bu çağlarda, sözel gelenekler olarak yerleşmiş ve yeni kuşaklara kadar getirilmiştir. Bundan başka yoğun olarak yargı tartışmaları ve düşünüşler vardı. 


Sayfa : 117 
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Sayfa 17 

Kastlar (çeşitli halk sınıfları| kurumu, henüz bütün Hindistan'da yayılmamıştı. Brahmanlar ayrıcalık ve etki sahibi olmakla birlikte toplumsal basamakların en üstüne kadar çıkamamışlardı. Fakat Ari ırktan olan soylular ile rengi daha koyu olan halk arasında daha o zamanlarda, güçlü bir biçimde ortaya çıkmış olan sınıf üstünlükleri ve aşılması olası olmayan bir duvar vardı. Gotama bu ırklardan birincisinden geliyordu. 


Sayfa : 118 
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Sayfa 718 

Bu akım içinde iken, düşüncesine kesin şekil veren dört şey gözlerine göründü. Keyif için yolculuk yaptığı sırada, yaşlılıktan dolayı iki büklüm olmuş bir kişiye rastladı. Bu şanssız, yoksul ve iki kat olmuş yaratığın oluşturduğu görüntü, hayal gücüne etki etti. Arabacısı (Çanna): "Yaşamın yolu budur. Hepimiz buradan geçeceğiz” dedi. Bu görüntü henüz belleğindeyken Gotama, iğrenç bir hastalığın pençesinde acılar içinde kıvranan bir adama rastladı. (Çanna): "Hayatın yolu budur" dedi. Üçüncü görüntü savunmasız bırakılan, şişmiş, gözleri patlamış, kuşlar ve kurtlar tarafından parçalanmış bir ceset oldu. Bir kez daha Çanna: "Hayatın yolu budur" dedi. 

Hastalık ve ölüm düşüncesi, her neşenin geçiciliği ve gülünçlüğü Gotama'nın belleğine kazındı. O sırada Gotama ve arabacısı Çanna, o dönemlerde Hindistan'da pek fazla rastlanılmayan 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gezgin dervişlerden birini gördüler. Bu adamlar, bir takım sert kurallara bağlı, zamanlarının çoğunu meditasyonla ve dinsel tartışmayla geçiriyorlardı. Çünkü bu, günleri tekdüze ve güneşli ülkede, Gotama gibi birçok kimseler, yaşamı ızdırap verici ve gizemli buluyorlardı. Bu dervişlerin daha derin bir gerçeği aramakta olduğuna inanılıyordu. Gotama da onlar gibi hareket etmek için içten bir istek duydu. 
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Sayfa : 120 
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Sayfa : 121 


Hye. Hab ği He (rel) el 37 


gazel 


Şol NS EN e Gİ ei 
Mpg ya 3 GİY Aİ 3 SÜkz 
sale ari ia 2 


294 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Cihan Tarihinin Umümi Hatları 2 


Sayfa : 121 
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Sayfa 120 

Hint düşüncesi her zaman yoğun bir biçimde kendini ibadete vermeyle, oruç, büyü ve reankarnasyon ve benzeri perhiz yöntemiyle güce ve bilime ulaşmanın olası olduğuna inanmaya eğilimlidir. Gotama da hemen o andan başlayarak bu inanç hareketine ve gerçeğe ulaşmaya karar vermişti. Öğrenci ve eşlerinden beş kişi ile Vindya dağlarının bir boğazında, yoğun ormanlar ortasında bir yere çekilerek orada kendisini oruç ve perhizlere vermişti. Öğretisi, "gök kubbesi altına asılmış bir çanın sesi" gibi yayıldı. Ancak her şeye karşın, duygularını gerçek üzerine kurmuş olduğu konusundaki duygu ve yargılarından emin değildi. Bir gün bedensel zayıflığa karşın düşünmeye çalışarak yürümekteyken sendeledi ve baygın bir durumda yere düştü. Kendine geldiği zaman büyücülüğe benzeyen bu eğitim sisteminin ne kadar saçma olduğunu duyumsadı. Sıradan gidalar almak ve artık Hint perhiz yaşamından Vazgeçmek istediğinde, beş yoldaşı şaşkınlık içinde kaldı. Eğer gerçeğe ulaşmak olanaklı ise bunun sağlam bir beden ve iyi beslenmiş bir bellekle daha kolay olacağını anlamıştı. Böyle bir düşünüş bütünüyle, ülkenin ve dönemin düşüncelerine aykırıydı. Gotama'nın öğrencileri kendisini (sayfa 121) terk ettiler. Banaros kentinin yolunu tuttular. Büyük Çan susmuştu. Gotama'nın ünü kaybolmuştu. 

Gotama kırk yıl boyunca, tarihte kimsenin düşünmediği bir yalnızlık içinde kalarak, zorluklar içinde kendisine ışığa doğru bir yol açmaya çalıştı. 

Akıl geniş ve ayıplanmış bir soruna takıldığı zaman, adım adım ilerler ve mevkilerini tahkim eder ve ulaştığı ilerlemenin ayırdına bile varmaz. Ta ki birden bire çekinceli bir ışık yayılıyormuş gibi başarısını karşısında görene kadar. Durumun Gotama için nasıl geliştiği anlaşılmaktadır. Yemek yemek için bir nehrin kenarında büyük bir ağacın altına oturmuş olduğu bir sırada, kendisini bir ışığa girmiş gibi duyumsadı. Artık yaşamın kolay bir şey olacağı sanısını hissetti. Anlattıklarına göre, bütün gün ve bütün gece düşünceye dalmış bir durumda kaldı. Ondan sonra düşüncesini dünyaya anlatmak için ayağa kalktı. 


Gotama'nın basit tarihi bundan ibarettir. Bu tarih, eski metinlerin 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karşılaştırılmasından oluşmaktadır. Ancak sıradan anlayıştaki in- 


sanlar için şaşılacak şeyler ve ısmarlama mucizeler gerekmektedir. 


Sayfa : 122 
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Sayfa 122 

Gotama, en sonunda ışığın kendisinde olduğuna onları inandırdıktan sonra, onu Buda adıyla selamladılar. Daha o dönemlerde bile Hind'de uzun aralarla hikmetin yere indiği ve Buda adı verilen seçilmiş bir kimsenin ağzıyla insanlığa bildirildiği ve ulaştırıldığı inancı vardı. Hintliler, ondan önce de birçok Buda'ların gelip geçtiğine inanıyorlardı. Gotama tanrısı o zincirin son halkasıydı. Ancak kendisinin bu görüşü onayladığı ve bu ünvanı benimsediği kuşkuludur. Söylevlerinde hiçbir zaman kendisini Buda olarak göstermemektedir. 
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Sayfa : 122 
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Sayfa ; 122 
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Sayfa 122 


Gotama'nın köklü öğretisi ve eğitimi kökeninin incelenmesinden açıkça tespit edildiği üzere- basit, açık ve zamanımızın düşünceleriyle tam bir uyum içerisindedir. Bu, hiç kuşkusuz dünyaya gelen en etkili zekâlardan birisidir. 

Gotama'nın öğrencilerine söylediği söylevlerinden öğretisinin ruhunu temsil eden kısımlara, en güvenilir biçimler halinde sahibiz. Gotama yaşamın bütün amaç ve acılarına neden olarak, doymak bilmeyen açgözlülüğümüzü göstermektedir. Acı diyor, bizim yetinmeyen bencilliğimizden dolayı kutsal isteğimizin verdiği eziyetten ileri gelir. Bir insan bireysel tutkunun bütün şekillerinden kurtulmadıkça, yaşamı endişeden ibaret kalır ve bu yaşamda, uzun süren kaygı ve endişeden başka bir şey bulunmaz. Tutku, başlıca üç biçimde bulunur ve her üçü de zararlıdır. Birincisi şehvete düşkünlüktür. İkincisi bireysel sonsuzluk isteğidir. Üçüncüsü ise mal ve servet tutkusudur. Bu isteklerin bütünü de denetim altına alınmalıdır -yani insan kendisi için yaşamaktan vazgeçmelidir- ki tam bir huzur ve rahatlık içinde yaşayabilelim. Ancak, bu tutkular yenilip de artık yaşamımıza yön veremeyecek bir duruma gelirse, kişisel düşünüşümüzden atılırsa, o zaman bilgeliğin en yüksek düzeyine (Nirvana), ruhun huzur ve rahatlığına ulaşmış oluruz. 
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Çünkü Nirvana, birçok kimselerin yanlış olarak sandıkları gibi bilinçli bir varlığın yok olması demek değildir. Belki de zorunlu olarak yaşamı sıradanlaştıran, acıklı ve korkunç bir duruma getiren değersiz ve kişisel amaçların ortadan kaldırılmasıdır. 


Sayfa İZ 
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Sayfa : 123 
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Sayfa : 124 
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Sayfa 123 

Kuşkusuz bunda, ruhun huzur ve rahatlığı sorununun en doğru çözümlemesine sahibiz. Her gerçek din ve her öğreti, kendimizi kendimizden daha yüksek bir şeyin içine bırakmamızı ve savsaklamamızı önerir. “Kim ki yaşamını kurtarmak ister, o yaşamı yok etmelidir” biçimindeki İncil ayeti, bütünüyle bu dersi verir. 


Bu kitaptan anlayabildiğimiz biçimiyle tarihin verdiği ders, bütünüyle Buda'nın öğretisi ve eğitimiyle uyum göstermektedir. Ne toplumsal düzen, ne güvenlik, ne huzur, ne mutluluk, ne zorbalık, ne egemenlik, ne krallık; insanlar kendilerinden daha yüksek bir şeyin içinde kendilerini terk ve ihmal etmezlerse, adalet gerçekleşmez. 
"Yaşamsal" gelişmenin incelenmesi de bütünüyle aynı yolu gösterir. 
Dar ve kişisel deneyimler dünyasının daha geniş varlığa katılımı! Daha geniş, aykırı düşünmek için kendini unutmak; bir zindandan kurtulmaktır. 


Nefis, bütünüyle unutulmalıdır. Gotama'nın görüşüne göre ölümün neden olduğu şiddet, bayağılık, hor görme, bireysel varlığımızın sonsuzluğunu görme isteğine bağlanma eğilimi ki Mısırlıları ve onlardan din öğrenenleri, kulluk törenleri ve büyüleriyle tapınaklara tıkamıştır. O da aynı biçimde şehvet düşkünlüğü, açgözlülük ve kin kadar çirkin ve zararlı bir şeydir. Gotama'nın dini; açıkça tek tanrılığa karşı hale gelir. Öğretisi ve eğitimi; açıkça perhize ve dünyayı birakmaya karşıdır. Çünkü; perhiz ve dünyayı bırakma düşüncesi, bireysel acılarla kişisel başarıya ulaşmak için sıradan bir girişimden başka bir şey değildir. 


Ancak, yaşamın bizzat kendi kuralını, insanlık yaşamının kaderi düzeyine indiren üç sıradan tutkudan kurtuluşu sağlayacak (sayfa 124) olan Ariya yoluna baktığımızda, Gotama'nın öğretisi ve eğitimi bize artık oldukça anlaşılır görünmektedir. Bunun da nedeni çok açıktır: Gotama tarihi göremiyor ve tanımıyordu. İnsanlığın zaman ve mekân içindeki ayrıntılı ve muazzam serüveni konusunda bir fikri yoktu. O sadece kendi zamanının ve kavminin düşüncelerini biliyordu. Bu kavim ise yaşamda sonsuz bir yinelenme ve yenileşme görürdü. Sürekli aynı dönüş gerçekleşmekteydi. Bir evren başka bir evreni, bir Buda başka bir Buda'yı izliyordu. Sessiz ve durgun bir biçimde eskileşen bir dönem ve evrenin dönüşümü! Bu sırada Babil'de Sami bilincinde kendini göstermiş olan insanlığın bir amaç için Tanrının sonsuz yargı ve kabulünü izlediği düşüncesi de yine Buda'nın bölgesinde ortaya çıkmıştı. Böyle olmakla birlikte kesin olmayan kayıtlara göre, sekiz çatallı yol anlayışında derin bir bilgi saklıdır. 


Sa yfa : 125 
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Sayfa İİ 
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Sayfa 125 

Buda'ya mâl edilen Karma öğretiyi, burada tartışacak değiliz. 
Çünkü bu öğreti, yok olmak durumundaki düşünceler dünyasına Gittir. Her insanın yaşamında yaptığı iyilik ya da kötülüğün —açıklanamayan bir yol ile yorucu yaşamın aynı olacağının benimsenmesibaşlı başına varoluşun mutluluk ya da bahtsızlığına neden olduğu düşünülüyordu. Bugün her birimiz, ölümden sonra da —geleceğimizin şu andaki eylem ve tavırlarımızın zorunlu sonucu olarakyaşayacağımızı anlıyoruz. Ancak, her bireysel yaşamın kişi ve 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içerik bakımından yenileneceğini zorunlu sayamayız. Oysaki az önce de söylediğimiz gibi Hint anlayışı, bir döngü biçimindeki yinelenme düşünceleriyle doludur. O anlayışa göre her şey, bir gün kesinlikle gerçekleşecektir. İnsanların böyle bir teoriyi benimsemiş olmaları, bütünüyle doğal bir şeydir. Doğrusu, şansın müdahale ettiği ana kadar sürecin hep bu yolla ilerlediği anlaşılmaktadır. Bugün evren açıkça kanıtlıyor ki hiçbir şey bizim inandığımız gibi aynı olarak yinelenmez. Her gün, geçen günden -belli olmamakla birlik- 

: te- biraz daha uzundur. Hiçbir kuşak bir öncekiyle tam olarak 

- uyumlu ve bir öncekinin tam karşılığı değildir. Tarih, hiçbir zaman yinelenmez. Var olan şey, hiçbir zaman tükenmez. Maddenin miktarında dönüşüm ve başkalaşımın var olduğunu bugün anlıyoruz. 
Dünyada yeni olmayan hiçbir şey yoktur. Ancak bizim bu genel düşüncelerimiz arasındaki farklılık, Gotama'nın İsa'dan önce Vi. 
yüzyılda linsanlığı| esaretten kurtarma amacıyla düşündüğü pla- nın derinliğini ve olağanüstülüğünü, iyiliğini ve büyüklüğünü ve dahası o zamana kadar benzeri görülmemiş bilgi ve fetanetini takdir etmekten bizi alıkoymaz. 
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Sayfa 126 

Budizm'in bu ilk biçimi, şimdiye kadar üzerinde derinliğine düşündüğümüz dinlerden başkaydı. Budizm, her şeyden önce bir yaşam ilkesiydi. Yoksa tapınmalardan, kurban ve adaklardan oluşmuş bir din değildi. Budizm'in tapınakları yoktu. Adaklara ve kurbanlara yer vermediği için resmi rahiplere de gereksinimi yoktu. 
Teoloji de yoktu. O dönemde Hindistan'da benimsenen, sayısız olan ve çoğunlukla kaba bir biçimde bulunan tanrıların varolduğu gerçeğini ise ne benimser, ne de reddederdi. Onları yalnızca söz konusu değilmiş gibi geçiştiriverirdi. 


Sayfa : 137 
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Sayfa 137 
Roma İmparatorluğu, kendisinden önceki bütün imparatorlukların tersine büyük bir fatihin ortaya koyduğu bir eser değildi. 
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Sayfa : 138 
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Sayfa : 139 
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Sayfa 137 

Milâttan önce 1200 yılına doğru, yani Asur İmparatorluğu'nun doğmasından, Truva kuşatmasından ve Konosus'un en son yıkımın- dan önce, ancak IV. Amonebis'in zamanından sonra, İspanya gibi İtalya'da da büyük bir olasılıkla köklü bir ırk olan İber ya da Akdeniz ırkından olan koyu renkli beyaz bir kavim bulunmaktaydı. 
Ülkenin asıl yerlilerini oluşturan bu halk, büyük bir olasılıkla nüfus olarak az ve uygarlık bakımından geriydi. Ancak, o zamandan başlayarak İtalya'da da Yunanistan'da olduğu gibi bir takım Ari kavimler güneye doğru gelmeye başlamıştı. Milâttan önce 1000 yılından başlayarak kuzeyden gelen bu (sayfa 138) göçmenler, Kuzey ve Orta İtalya'nın büyük bir kısmında yerleşmiş ve Yunanistan'da olduğu gibi kendilerinden önce buraya yerleşmiş olan daha koyu renkli halkla karışıp kaynaşmış bulunuyorlardı. Bunlar, Afi dil toplulukların- dan İtalyan grubunu oluşturdular. Bunlar, diğer bir topluluğa göre Kelt topluluğuna yakın ve benziyorlardı. Tarihi bakış açısından bu lehçelerden en çok dikkati çekeni, Tiber ırmağının güney ve doğusundaki ovalarda yerleşmiş bulunan Latin kabileleri tarafından konuşulan dildi. Bu sıralarda Yunanlılar da Yunanistan'da yerleşmiş bulunuyorlardı. Şimdi de denize açılarak Güney İtalya ve Sicilya'ya geçiyorlar ve oralarda yerleşiyorlardı. Arkasından Fransa kıyıları boyunca bir takım sömürgeler kurdular ve daha önceden eski bir Finike sömürgesi olan bir bölgede, Marsilya'yı oluşturdular. Bu sıralarda deniz yoluyla dikkati çeken bir kavim daha gelmişti. Onlardan kalan resimlere göre karar verecek olursak, bunlar esmerimsi tenli, dinç bir kavimdi. Bunlar, büyük olasılıkla Yunanlılar tarafından Yunanistan'dan ve Küçük Asya'dan ve bunların arasındaki adalardan sürülerek çıkarılan, adalar denizinin “esmer-beyaz" kabilelerinden biriydi. Daha önce Konosus'dan ve aynı ırktan olan Filistinlilerin Filistin'e yerleşmesinden söz etmiştik. İtalya'da adlandırıldıkları şekliyle bu Etrüskler, tarih öncesinden beri Asya kökenli bir kavim olarak biliniyorlardı. Bu söylenceyi Latin şairi Virilin Latin uygarlığını Küçük Asya'dan gelen göçmenlerin eseri saydığı Aneid Destanı'na bağlamak, çekici bir düşünce olsa bile büyük olasılıkla akılcı ve doğru değildir. (Ancak Truvalıların kendileri de büyük olasılıkla Frigyalılarla ilişkili Ari bir kavimdi.) Bu Etrüsk kavmi, bütün ülkenin her yanında dağınık olarak yaşayan Ari kabilelerin yerleşmiş oldukları Tiber ırmağının kuzeyindeki İtalya'nın büyük bir kısmını ele geçirdiler. Etrüsklerin yönetim altına aldıkları İtalyan halkı üzerinde egemenlik kurmuş olmaları dolayısıyla Arilerin karşı karşıya bulunmuş oldukları durum, Yunanistan'daki durumun tersine bir rol oynamış olmaları olasıdır. 


Yaklaşık olarak milâttan önce 750 tarihlerindeki koşulları ve durumu kabaca göstermek için dikkat edilmesi gereken bu sayfadaki birinci harita, Finike tüccarlarının Afrika ve İspanya kıyıları boyunca oluşturdukları (sayfa 139) sömürgeleri gösterir. Bu sömürgelerin en önde geleni Kartaca'ydı. 


O dönemlerde İtalya'da bulunan kavimler arasında uygarlıkça en ileri düzeyde bulunanlar Etrüsklerdi. Miken tarzı mimariyle sağlam kaleler kuruyorlar. Maden işleme sanatını biliyorlar, dışarıdan getirdikleri çok güzel Yunan toprak ürünü çanak ve çömlekleri kullanıyorlardı. Tiber ırmağının diğer yakasındaki Latin kabileleri, Etrüsklerle karşılaştırıldığında oldukça barbar sayılırlardı. 


Sayfa : 139 
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Sayfa : 140 
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Sayfa 139 


Roma'yı kuran Romulus ve Romus adındaki iki kardeşin hikayesini, bebekken terk edilmeleri üzerine bir dişi kurt tarafından nasıl alınıp emzirildiğiyle ilgili efsaneyi, hemen herkes dinlemiştir. Şimdiki tarih yazıcıları, bu (sayfa 140) hikayeye çok az değer vermektedir. 
Roma'nın kuruluş tarihi olarak milâttan önce 753 yılı anılmaktadır. 
Ancak, Roma forumu altında bu tarihten çok daha eski bir döneme ait bir takım Etrüsk mezarları bulunmaktadır. Ve Romulus'un mezarı olarak bilinen mezarın üzerinde, henüz çözülmemiş Etrüsk yazısı bulunmaktadır. 


Sayfa : 140 
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Sayfa 140 

Romalılarla Etrüskler arasındaki savaşın aşamalarını burada ayrıntılı olarak veremeyiz. Etrüskler daha donanımlı, daha uygar ve nüfus olarak da daha kalabalıktılar. Bundan dolayı eğer Romalılar, yalnız başlarına Etrüsklere karşı savaşmak durumunda kalsaydılar, olasıdır ki durum kendileri için çok zor olacaktı. 
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Sayfa 144 

Bu yüzden Roma devleti- nin ilk aşaması çok açık olarak bir aristokrasi örneği oluşturuyordu. Yine bu yüzdendir ki son Etrüsk kralı gururlu Tarkin'in tahttan indirilmesi ve kovulması ile Birinci 
Pön Savaşı'nın başlangıcı 
(milâttan önce 264) arasında geçen iki buçuk yüzyillk bir zaman içinde Roma'nın iç tarihi, iktidarı ele geçirmeye çalışan iki sınıfın, yani Patriciler ile Pilepler arasında gerçekleşen savaşımlarla doludur. 
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Sayfa 149 

Milâttan önce 265 tarihinde gerçekleştirilen bir sayıma göre Roma ülkelerinde yani Arnu ırmağının güneyindeki İtalya topraklarında 300.000 yurttaş vardı. Bunların bütününün devletin refah içinde ve mutlu olmasında ortak bir çıkar ilişkisi bulunmaktaydı. Tümü de cumhuriyetin yaygın egemenliği üzerinde bir parça pay sahibiydi. Bu uygulamanın insanlık tarihinde kesinlikle yeni bir şey olduğunu vurgulamalıyız. Şimdiye kadar bütün önemli devletler, krallıklar ve imparatorluklar, herhangi bir öndere, mutlak hükümdar olarak yalnızca boyun eğmekten başka bir şey olmayan bir katılım ve bağlılıkla sahip olmuşlardır. 


Sayfa : 150 
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Sayfa 150 


Siyaset bilimiyle uğraşan uzmanlar için Roma devleti, oldukça dikkat çekicidir. Doğrusu Roma, bugün yaygın olan devlet türünün ilk örneğidir. Onun deneyimleri daha sonraki bütün siyasi tarihi aydınlatmaktadır. 


s ayfa : 151 
S 
APSE pa Sİ er Yİ 
GE e İİMLŞN bel Dİ a 


ye, bl silk, Öğr oki İN e e am 
Ml JYEl işl Sili da Aİ m m 
. yaz Si) 
a 


315 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Cihan Tarihinin Umümi Hatları 2 


Sayfa 151 

Yeni düşünceler için şu yön açıktır ki geniş bir halk hükümetinin sağlık ve esenliği için gerekli olan koşul, genel işler konusunda bütün yurttaşların sürekli olarak doğru bilgilendirmeden yararlandırılma ve onların ilgilerini canlı tutma gerekliliğidir. 


Sayfa : 153 li 
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Sayfa 153 

İtalya, Roma egemenliğinde cumhuriyetle yönetilen bir ülkeydi. Kartaca ise -daha eski bir şey- cumhuriyetle yönetilen bir siteydi. Atina'nın sahip olduğu imparatorluğa benzer bir biçimde Kartaca'nın da kendisine vergi veren, ancak kendisini sevmeyen devletlerden oluşan bir imparatorluğu vardı. Halkının büyük çoğunluğu da işlerde çalıştırılan ve doğal olarak kendisine karşı dostluk ve bağlılık duymayan esirlerden oluşuyordu. 
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Sayfa 158 

Kin, bir yaşamı bütünüyle egemenliği altına alabilen güçlü duygulardan biridir. Dahası, yaşamı bir tür öç alma sancısı gibi gören ve bu sancıyla "adalet" bulmak için öç almanın korkunç görünüşüyle eyleme geçerek mutlu olmaya hazır durumda olan, kin duygusuna oldukça yatkın bir kişilik türü daha vardır. İlkel mağara devri vahşiliğinin ve kıskançlığının acı veren çiçeklerini bugün bile yaşamımızda taşıyoruz. Eski Taş Çağı'ndan henüz dört yüz kuşak uzaklaşmış bile değiliz. Bütün Avrupa'nın bildiği üzere büyük savaşlar çoğunlukla bu "kin beslemek" karakteri üzerinde gelişiyor. 


Sayfa : 159 
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Sayfa 159 

Kim kıskançlığını uyandırmış ise ahlâki çöküşle yüz yüze kalmıştır. Elbiseye, kadınların kişisel süslerine, eğlencelere ve özgür tartışmaya karşı konulan kanunları korumada ve onları uygulamada büyük bir güce sahiptir. 


Sayfa Er İİ 
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Sayfa 163 

Sipyu'nun Afrika'ya geçmesinin ardından kendisinin onurlu ve şaşkınlık veren fetihleri ile yaptığı işlerle ilgili olarak Roma'ya haberler getirildi. Ardından gönderilen zengin ganimetler, bu haberleri doğruladı. Buradaki Nomidya kralı esir alınmıştır. İlk ordu merkezindeki çok sayıda insan, silâh ve at ele geçirilmiş, yok edilmiş bulunuyordu. Kartâcalılar Anibal'e İtalya'daki umutlarını bırakarak kendi memleketini savunmak için geri gelmesi emrini gönderdiler. Herkes Sipyu'nun fetih ve zaferlerini alkışlamaktayken Fabyus, şu oldukça meşhur "Böyle önemli işlerde bir adamın şansına güvenmek tehlikelidir, çünkü sürekli başarılı olması mümkün değildir" sözünden başka, ciddi bir neden gösterilmeksizin Sipyu'nun ardılını atamak gerektiğini önerdi. 
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Sayfa 167 

Roma halkı, Sipyu Afrikanus'u sevmiş ve kendisinin bu tür tavırlarına katlanır görünüyordu. İki bin yıllık bir aradan sonra bile insanların, hâlâ onu sevdikleri kuşkusuzdur. Afrikanus yırtılmış kağıdı senatonun yüzüne fırlatıp atacak güçteydi. Ne zaman ki Lüçiyüs, yeniden saldırıya uğradı, halkın temsilcilerinden biri vetosunu kötüye kullanarak gösterilen davranışı sanki olmamış gibi saydı. Ancak Sipyu Afrikanus, insanları büyük demokrat yapan daha sert alaşımdan yoksundu. O bir Kayzer'in özelliklerine sahip değildi. Öyle ki bir insanı siyasi yaşamın zorunluluklarına baş eğdirecek Isayfa 168)özelliği de yoktu. 


Sayfa : 169 
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Sayfa 169 


Sokak savaşı altı gün sürdü. Sonunda kale sessizleştiği zaman yaklaşık yarım milyon olarak bilinen halkın ancak elli bini hayatta kalmış bulunuyordu. Bu hayatta kalanlar da esir edildi. Site bütünüyle yakıldı. Kentin kalıntıları, kesin ve en son yıkımı anlatmak üzere sabanla sürüldü. Büyük bir törenle Kartaca'yı yeniden kurmaya girişecek olanın -her kim olursa olsun- üzerine lânet okundu. 
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Sayfa 170 

Burada kısa da olsa İkinci Pön Savaşı'ndan sonra Roma askeri sisteminde gerçekleşen bir değişmeyi anmalıyız. Bu değişme, daha sonraki açılımı ve gelişmeyi ortaya koyması bakımından büyük bir önem kazanmıştı. Bu döneme gelinceye kadar Roma orduları, her yurttaşın asker yazılmasıyla oluşturulmaktaydı. Bu yüzden savaşan güçlerle oy veren güçler arasında yakın bir ilişki vardı. 
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Sayfa 170 


Paralı askerlik yönteminin getirilmesine, askerliği meslek edinmiş kişilerden ordu kurulması yönteminin geliştirilmesine, diğer büyük kentlerden son zamanlarında yoksullaşmış olan Roma'ya doluşmuş olan Roma yurttaşlarının, bir yüzyıl sonra büyük oranda silâh ve askerliği bırakması neden oldu. 


Sayfa : 171 
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Sayfa 171 


Ancak insanlar, günümüzde "bilim güçtür" ilkesini tam anlamıyla anlamaya başladılar. 
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Sayfa : 173 
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Sayfa 173 

Milâttan önce Ill. yüzyılda hükümdar Asoka, Hindistan'da ışık ve aydınlık içinde hüküm sürerken, Romalılar eski bir Etrüsk sporunu geri getirerek köleleri eğlence için ölünceye kadar birbirleriyle dövüştürüyorlardı. 
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Sayfa 174 

Eğer Cumhuriyetçi Roma, kendi kendini yöneten yeni ulusal toplulukların ilki sayılırsa, kesinlikle bu yönetim biçiminin "Neanderthal" bir şeklinin olduğu da kabul edilmelidir. 
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Sa yfa : 176 
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Sayfa 176 
Daha önce de bir iki kez belirttiğimiz üzere ilkel Neanderthal insanları ile günümüz insanları arasında ne gibi bir ilişki ve benzerlik varsa, Roma toplumuyla da son zamanların demokrat devletleri arasında aşağı yukarı o ölçüde benzer bir ilişki vardır. Biz şimdi, yeniden bir karşılaştırmaya döneceğiz. Gerçek şu ki görünüşe göre her ikisi de, yani o ilk biçimi ile bugünkü ardılları arasında her zaman ortak bir nokta ve benzerlik belirtileri bulunur. Ancak, her ikisinin de ruh ve düşüncelerinde derin ayrılıklar ve saldırılar görünmektedir. 
Roma'nın, özellikle Kartaca'nın susturulmasından, Sezar ve Sezarcı anlayışın ortaya çıkışına kadar süren yüz yıllık bir zaman içindeki siyasi ve toplumsal yaşamla, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Büyük Britanya İmparatorluğu'nun siyasi ve toplumsal » — yaşamı arasında açık ve genel benzerlikler görülür. Gerek Roma dünyasında ve gerekse bugün İngiltere ve Amerika'da her konuda mutlak olmayan bir biçimde ortak olarak kullanılagelen senato, demokrasi, proleter gibi deyimler bu benzerlikleri daha da güçlendirmektedir. Şurası bir gerçek ki Roma devletinde her şey daha ilkel, daha eksik ve daha kaba bir nitelik gösterir. Haksızlıklar daha açıktan ve çatışmalar daha keskindir. Romalıların bilim ve kültür adamları olmadığı gibi, genel prensipleri de daha azdır. 
Aristotales'in fen eserleri, Roma'da ancak milâttan önce birinci yüzyılla birlikte okunmaya başlanmıştır. Her ne kadar Ferrero, Sezar'ı Aristotales'in siyasetiyle büsbütün kaynaşmış ve içli dışlı olmuş olarak gösteriyor ve Perikles düşüncesine göre bir Roma devleti kurma düşüyle uğraşan bir kişi olarak bize sunuyorsa da, İtalyan yazarlarının bu konuda kendilerini bir zamanlar bütün yazarlar için, hem bir mutluluk ve hem de bir tuzak durumu olan hayal kurma zevkine kaptırmış olduğu güçlü bir biçimde sanılmalıdır. 


Roma çevresi ve dünyası ile çağının ülkeleri arasındaki derin ayrılıklara daha önce de dikkat çekmiştik. Bu saldırının temel nedeni, Roma'da matbuatın, halk eğitiminin ve ulusal mecliste ulusu temsil eden düşüncenin yokluğudur. Öyle ki bizlere göre "temsil" sorununu çözümleyen topluluğun düşünce ve isteğini özetleyen ve dile getiren ulusal meclisini oluşturmaktan çok uzak bulunuyor. Bizim bugünkü seçimlerimiz, büyük ölçüde ulusun seçmenleriyle kurnazca dalga geçmekten başka bir şey değildir. Seçmen, parti örgütü karşısında kendisini güçsüz bulur ve örgütün gücü onu gerçek temsilcisini seçme özgürlüğünde ancak iki siyaset bezirganı arasından daha az kötüsüne oy vermek düzeyine indirir. 
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Sayfa 177 


Aile, meclislere öylesine girer ve karıştırır ki oylar, halkın istek ve düşüncesinin bütünüyle tersi bir yönü ortaya koyardı. Öte yandan yukarıda da açıkladığımız üzere İtalya'da seçmenlerin çoğu, uzak yerlerde bulunduklarından dolayı seçme hakları da kaybolurdu. Pön Savaşları sırasında Roma yurttaşlığına sahip üç yüz bin kişi sayılırdı. Milâttan yüz yıl önce bu sayı, dokuz yüz bine ulaşmıştı. Ancak, gerçek oy hakkını kullanabilenler Roma ve çevresinde oturan elli bin kadar yurttaştan oluşuyor ve bunlar da sıradan ve değersiz bir halk sınıfından sayılıyorlardı. 


177 


Eg PT 

İrili Bİ gklyel ya sel Sl göz özeti Sr gi key ayal 
GE öbs OG) Meze 


WİN EŞ İsli e EZİCİ 3 Y 
ML e çiz okla ya AE see 3 İRİ il gala yaz gi Sl 
arimE leyli A İS aa 33 


328 


ATATÜRKWÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Cihan Tarihinin Umümi Hatları 2 


Sayfa : 178 
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Sayfa 177 

Kartaca'nın ortadan kalkmasından sonraki yüzyıllarda, tam da İtalya'da ve bütün imparatorlukta huzursuzluk, korku ve hoşnutsuzluğun egemen olduğu kuşkusuzdur. Birkaç kişi hızla zenginleşirken, halk spekülasyon, vurgunculuk, fiyatların düzensizliği gibi nedenlerden dolayı geçinebilmek için büyük zorluklar içinde çırpınıyordu. Öte yandan halkın bu hoşnutsuzluğunu anlatabilmenin ve çözümlemenin de bir olanağı yoktu. Halk meclislerinin namuslu, yararlı (sayfa 178) ve etkili bir yönetim biçimine geçmek için bir girişimde bulunduğuna ilişkin hiçbir kayıta rastlanılmıyor. Yönetimin bu görüntüsü altında halk, dilsiz bir varlık gibi uğraşıyordu. Kimi zaman büyük bir siyasi çabayla oy vermeye koşmak isteği duyuyor, kimi zaman da en sert saldırıları beklemek durumunda kalıyordu. 
Halkın çıkarları konusuna bütünüyle ilgisiz kalan senato üyesi sarraflar, siyasi grupçuklar, partiler doğrudan doğruya tehlikeyle karşılaşmadıkça, o uğursuz siyaset biçimlerini sürdürmekte bir yanlış görmezlerdi. Halk yönetimi aile meclislerinde olduğu için, bu dönemde İtalya'da bütün ezilmiş ve aldatılmış insanlar, kitleler halinde tek silâhları olan isyanlara başvururlardı. Son zamanlarda aynı olay Avrupa'da da görüldü. Seçim yöntemini salt kendi çıkarları için kullanan siyasetçilerden umudunu kesen halk kitleleri de parlamento yönetimine karşı duyduğu eski saygısını yitirerek kanunsuz eylemlere ve yöntemlere başvurmaktadırlar. 


Durumundan hoşnut olmayan halk, kurtuluşu isyan ve ihtilâl- de bulduğu anda bir maceracı arar. Roma tarihi ise bu ihfilâlci ve karşı ihtilâlci maceracılarla doludur. Bu maceracı ihtilâlcilerin, halkın yoksulluğundan büyük ölçüde yararlanmaya çalışan ahlâktan yoksun serserilerden oluşmuş olduğuna hiç kuşku yoktur. İşin doğrusu ise bu dönemin tarihçileri de partilerin adamları olmaktan kurtulamamışlar. Kimisi yönetim gücünün bir seçkin sınıfa özgü olması düşüncesini gütmüş, kimisi de katı bir biçimde halk taraftarı olmuştur. 
Ancak, karışık ve çeşitli yönleri olan bu tartışmalar ve düşünce alış-verişleri sırasında, temel bir amaç izlenmediği gibi bu tarih yazıcılarının da elleri bütünüyle temiz değildir. Gerek senato üyeleri, gerekse zengin şövalye sınıfı, bayağı ruhlu, para tutkunu ve başkalarına nefret dışında bir duygu beslemeyen adamlardan oluşmaktaydı. Doğrusu, halk kitlesi de cahil, kararsız en azından- aynı şekilde paraya tapardı. Bu topluluk içinde Sipyu ailesi, göreceli olarak gerçek bir soyluluk görüntüsü sunar. Ayrıca, bu dönemin bazı yüzlerinin örneğin, Tiberyus Grakus (Tiberius Gracchus)'un, eylem ve tutumlarında onurluluk ilkelerine göre davranmakta oldukları kabul edilebilir. Ancak bu kendine özgü kişiliklerin çevresinde ise işini bilir, kurnaz, yıldızı parlak, düşmanlıkları zorlu, ancak > akıl, bilgi ve kibarlıktan bütünüyle yoksun adamlardan başka kimseleri görmüyoruz. Sir Hery Conston aklımda kalan bir sözüyle ilkel Neanderthal insanını şöyle tanımlamıştır: “Adımlarını sürüyerek yürüyen, kıllı bir hayvan: Ancak belki de oldukça kurnaz bir varlık olmalı ki kafasının ardında kocaman bir bellek var". 


İşte, bugün bile bir politikacının ruhu ancak şu yukarıdaki satırlarda aktarılan deyimlerle anlatılabilir. Şimdiye kadar gerçek bir devlet adamı, politikacıyı ininden ve silâh kümesinin başından uzaklaştırıp kovamadı. Tarih henüz, insanlığın yücelik ve onuru- 


nun tutanağı şekline gelememiştir. 
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Sayfa 180 


Öyleyse Grakus, bugün İngiltere'de görülen “toprağa dönüş" düşüncesini savunanlardandı. 


Sayfa : 187 

A YA e rep 

SAMUY) Sespaz libya Sağ Şek 

İŞE sela Ol ğ sal 3 6 önle 

Sil olu iy G2 5k (Six) 

SAN gli asel . öl Pİ Ya 
JBL e Özey lee 
BAS Şa yakar Şİ 3OYek 
Caspienne İşl za EV > 
ŞANS İndus lk 
Sli sal rm v2 
Ju Medesy (5 J( Seythes ca 
.ily öze dö e İğ 2 
NS 3 si Ye öl iŞ! döle 6 yek yö 
(Parthes &,k ) «öy» (21) VE 


333 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Cihan Tarihinin Umümt Hatları 2 
——— e AYLAR * Cihan Tarihinin Umümi Hatları2 


A A 
AKAY SA şel 
LE Lİ 3 (0b3) dim 
Rema 
İİ eyl ik 3 
size KU ge) ls A 


ME ll A ez 
“Le 2ö0ğ 0301) pl 
Aaily Öklekne &33l di e 6345 
vap e$ li ksa yale zigi 
(56 Darius Ws 543) rl Ce, 7, / 
KO EAA ei T3 gi yi çi EŞ yu ül> 


Sayfa 187 


Krasus'un yer yüzünde var olan kıtalar ve ülkelere ilişkin olarak bilgi ve belgeleri, o yüzyılda Romalıların bildiğinden çok değildi. Fırat sınırını geçince (Pont) ülkesine benzer Yunanlılaşmış bir İran ülkesi 

» bulacağını sanıyordu. Önceden de açıkladığımız yönüyle Rusya'dan Orta Asya'ya kadar yayılan büyük göçebe kavimleri, İskender'in Yunanlılaştırmış olduğu Caspienne (Hazar) ile İndus ırmağı arasındaki topraklara sürülmüşlerdi. Krasus'un siteleri, Midyalı kıyafetinde bir kral tarafından yönlendirilen ve yönetilen hafif atlı kabilelerini yeniden karşısında buldu. Rastladığı bu bambaşka Sit ırkına, Part adını verdi. Bu Partların, Moğol (Turan) ve Ariyen kanlarının karışmasından ortaya çıkmış bir ırk olması olasıdır. Ancak, Krasus'un Fırat'ın ötesinde yaptığı savaşlarla Tuna'nın ötesinde yaptığı savaşlar arasında dikkat çekici benzerlikler vardı. Bu kez de kalabalık piyade kitleleri ele avuca sığmayan süvariler üzerine saldırdılar. Öyle ki Krasus geri çekilmek gereğini, Darius kadar çabuk anlayamadı. Oysa Partlar, Sitlerden daha usta okçuydular. 
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Sayfa 188 
İkinci Babil İmparatorluğu ile Keldani İmparatorluğu - daha önce de dediğimiz gibi- Midyalıların gücü ve baskısı altında sıkış- 


mış kalmış bir kuzuya benziyordu. Roma İmparatorluğu'nun durumu da az çok buna benzerdi: Barbar uluslar tarafından oluşturulan 


büyük bir hilal, Roma'nın çevresini kuşatmıştı. Ayrıca Roma, Akdeniz aracılığıyla çeşitli sömürgeleriyle güvenli ve düzenli taşımacılık sistemini kurmayı hiç başaramamıştı. 
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Romalılar için bütünüyle sır dolu olan Kuzeydoğu Asya'nın Moğol kavimleri, Hunlar ve bunlara akrabalıkları bulunan diğer kabileler, Ki ve Han boyları tarafından Çin'den kovularak batı yönünde yürüyorlar ve Partlar, Sitler ve Toytunlarla karışıyorlar ya da bunları önlerine katıp kovuyorlardı. 
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Batı Avrupa'nın tarih yazıcıları, Roma'nın, daha sonraları Büyük Britanya'nın güneyindeki Gal ülkesini Romalılaştırarak buraları uygarlaştırması ve İspanya'da daha önceleri yakıp yıkmış olduğu ülkeleri eski refah ve zenginlik düzeylerine yükseltmiş olması dolayısıyla Roma'ya karşı övgü duygularıyla dolu bulunuyorlardı. Ancak, aynı tarih yazıcıları, Roma'nın güney ve güneybatısında bulunan daha geniş ülkelerde Yunan uygarlığının ve egemenliğinin sesini kesmesi yüzünden en sonunda barbarların bu ülkelere yeniden yerleşmiş oldukları gerçeğinden gözlerini kaçırıyorlar. 
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Sayfa 189 
Milâttan bir yüzyıl önce Çin'in Han ailesinden olan imparator- 


ların memurları, Hazar Denizi'nin doğu kıyılarına vardıkları zaman oradan çekilip gitmiş olan bir uygarlığın kırık dökük öyküle- 


rinden başka bir şeye rastlayamadılar. 
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Sayfa 191 

Bununla birlikte Sezar, eski Roma Krallığı'nın geleneksel göstergelerinden olan fildişi asa ile tahtı çoktan kabul etmişti. Sırık oyunlarının başlangıcında yapılan tören ve alaylar sırasında, kralın resmi tanrıların resimleriyle birlikte taşınırdı. Tapınağın birine ise heykeli dikilirdi. Heykelin altına da (yenilmeyen mabut) yazıtı kazınmıştı. Bu mabutu beklemek üzere rahipler bulunurdu. Bu gibi hareketler büyüklük göstergesi değil, oldukça sıradan bir adamın kocaman görünen bir eseriydi. 


Sonunda 44 yılında onun tanrılık isteklerine katlanamayan arkadaşları ve taraftarları Sezar'ı, öldürdüler. Sezar senatodayken bu grup kendisini çevirdi ve 23 kama yarası alarak rakibi Pompe'nin heykeli önüne düştü ve öldü. 


Sayfa : 192 
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Sayfa 192 
Prenslerin Ortaya çıkışı 


Olaylar öyle bir durum almıştı ki krallık sanki yok olmakla yüz yüze gelmişti. İnsanlar arasındaki kavga, tam on üç yıl sürdü. Bu sırada bir adam ortaya çıktı. Bu kişi oldukça geniş düşüncelerle donanmış, bütünüyle kendini beğenmiş olmayan deha sahibiydi. Bu adam Çiçero'dur. Çiçero esas olarak toplum içinde yetişmişti. Ancak söz söyleme yeteneği, edebi becerisiyle senato da seçkin bir yer edindi. Demostenis'in yönteminin aynısını uygulayarak karşıtlarına saldırırdı. Kaldı ki kararsız bir senato önünde yüksek bir cumhuriyet düşüncesini savunan cömert, heyecanlı, ancak acınacak derecede güçsüz bir dogmacı olarak görünür. 


339 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Cihan Tarihinin Umümt Hatları 2 
e A Ortan varmı Uymaz. 


Sayfa : 195 
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Sayfa 195 

Krallık ünvanını yeniden ortaya çıkarmak söz konusu olamazdı. 
Oktaviyanus da diktatörlük uygulamasına kesinlikle karşı çıkmaktaydı. Oktaviyanus için yeni bir görev ya da yeni bir ünvan da getirilmedi. 
Ancak, gerek halk ve gerekse senato, eski temel kurallara dayanarak salt kendisi için bir takım yetkiler verdiler. 


Sayfa : 195 
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Sayfa 195 

Böylece Çiçero'nun (Cumhuriyet) adlı eserindeki genel anlatımında tanımını bulduğu biçimiyle meşrufi bir reis tarafından yönetilen serbest cumhuriyet mefhumu görünüşte uygulamaya konulmuş oldu. Görünüşte deyimini kullandık. Gerçekte ise kişiye yönelik olarak verilen yetkiler, ayrıcalıklar Oktaviyanus'un istemeden vazgeçtiği kayıtsız koşulsuz saltanatın ve hukukun kendine yönelik olarak yeniden düzenlenmesini içeriyordu. O kadar ki yeni baştan kurulan cumhuriyet ile yeni (Pirincipus) arasındaki nüfuz ve güç düzeni, daha çok Oktaviyanus'tan tarafa ağırlık kazanmakta idi. 
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Sayfa 195 

Romalıları birbirine bağlayan kurallar, dini olmaktan çok ruhsal ve ahlâki idi. Yalnız, kurban geleneğinden ve bir takım batıl inançlardan oluşan dinleri, Yahudilerin dininde olduğu gibi, ilahi bir önderlik görme ve bu öndere kutsal bir görev vermek gibi konulara yer bırakmamıştı. 
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Sayfa : 198 
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Sayfa : 198 
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Sayfa 198 


Büyük Britanya, Fransa, İspanya, Almanya ve İtalya siyasi kurumlaşmalarında hep Roma'nın ortaya koyduğu örneklerden ilham almışlardır. Bu saydığımız ülkeler, Avrupa yazarlarının gözünde en ön sırada gelirler. Bununla birlikte bu yazarlar, Roma'nın baıda yapmış olduğu yıkımları bilmezden gelmişlerdir. 


Ancak, Roma İmparatorluğu dünya tarihiyle kıyaslandığı zaman öneminden çok şey yitirir. Bu imparatorluk, daha dört yüzyıl süremeden bile temelinden bütünüyle yıkıldı. Bazılarının sandığı gibi Bizans İmparatorluğu'na dönüşerek orada yaşamadı. Bizans İmparatorluğu, İskender'in yeniden canlandırılmış imparatorluğundan başka bir şey değildi. Dili Rumca idi. Kaldı ki hükümdar, Roma ünvanını taşımakla birlikte bu da pek bir şey anlatmaz. Sonuçta Bulgar Kralı da Romalılardan alınma ünvanları kullanıyor. Roma dönemi sırasında Mezopotamya da salt kendine özgü yapılar ortaya koymuştu. Mezopotamya'nın batısında elde edilen yerler, İran ve Part dehasıyla büyük ölçüde onarılmıştı. Hindistan ve Çin gibi bölgelerde ise Roma'nın hiçbir etkisi yoktu. Bu dört yüzyıl boyunca Roma İmparatorluğu, iç kavgalar ve altüst oluşlar da geçirmedi değil! Zenginlik ve rahatlık yılları birbirine eklense toplam iki yüzyılı geçmez. 


« 


, 


Çağdaşı sayılan Çin İmparatorluğu'nun sessiz ve sürekli olarak ortaya koyduğu güven ortamı ve yerine getirdiği uygarlaşma görevi ile,1000 ile 4000 tarihleri arasında Mısır ya da Samilerin ele geçirmesinden önceki Sümer devletleri ile kıyaslansa bile, Roma'nın iki yüz yıllık kesintisiz huzur dönemi, tarihin en sıradan olayı düzeyinde kalır. Ayrıca Keyhüsrev'in, Hellespon'dan İndus 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ırmağına kadar uzanan İran İmparatorluğu da yüksek bir uygarlık düzeyine sahipti. Ve bu devlet de iki yüz yıldan daha fazla istilalardan uzak olarak bir zenginlik ve mutluluk içinde kaldı. 


İran İmparatorluğu'na denk gelen Midya İmparatorluğu ise yarım yüzyıl sürdü. 


Sayfa : 199 
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Sayfa : 199 
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Sayfa 199 

Fakat, İran, Partlar tarafından bir İran İmparatorluğu şeklinde yeniden canlandırıldı. Bu devlet, önceleri Araşkiler daha sonra da Sasaniler tarafından yönetilerek Roma imparatorluğu'ndan daha uzun yaşadı. Bu imparatorluk, batıdaki çöküş karşısında Yunan biliminin sığınacağı bir yer, birçok dinin ve mezhebin yuvası oldu. Sasaniler, savaşı birçok kereler Bizans İmparatorluğu'nu topraklarına kadar götürdüler ve Fırat sınırını kesin olarak ellerinde tuttular, M. 616 ll. Hüsrev Anlaşması'yla Şam ve Kudüs'ü ele geçirdikleri gibi Hellespon'a da gözdağı vermekteydiler. Ancak Sasanilerin zaferlerini duyuracak ve anlatacak söylenceleri korunmamıştır. Roma'nın şehirleri ve ünü ise onun mirasçısı olan devletlerin ulaştığı rahatlık ve mutluluk düzeyi nedeniyle bugünlere geldi. Günümüzde Roma'nın söylenceleri ve tarihi bize, asıl içeriğinden daha parlak ve olağanüstü görünüyor. Eski uygarlıklar arasında bir birleşme gerçekleşmiş ve uygarlık batıya doğru yayılmıştı. Ari ve Sami kavimler birbirleriyle kaynaşmaksızın ortaya çıkmış ve birer ilerleme kümeleri seklinde Akdeniz havzası çevresinde toplanmış bulunuyordu. İşte bütün bu bölgeler ve kümeler üzerine Roma yönetimi, bir ağ gibi atıldı ve yırtıldı. Bir aralık onarıldıysa da en sonunda 

bütünüyle yırtılıp parçalandı. 
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Sayfa : 199 
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Sayfa 199 

Tiberyus değerli bir hükümdar olarak gösterilmektedir. Ancak çok geçmeden halkın kendisine karşı beslediği saygıyı yitirdi. Tiberyus'un ahlâksız ve bayağı bir yaşama dalmış olduğu anlaşılıyor. 
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Sayfa 214 
Roma İmparatorluğu'nda Sanatın İçeriği ve Düzeyi 


Roma sanat ve edebiyat kültürünün Yunanistan'ın, yakın Asya bölgelerinin, Babil'in ve Mısır'ın verebileceği her şeyi mirasına katmış olan- Büyük Ellen (Yunan) kültürünün bir kolundan ibaret olduğunu yukarıda söylemiştik. Bununla birlikte Roma sistemi, birkaç yönden salt kendine özgü bir atılım göstermiş, bu da daha çok mimaride 

« (o kendini göstermiştir. Roma İmparatorluğu, binalarının devasalığı, 

- — hacimlerinin genişliğiyle mimari tarihinin yeni bir aşaması bakımından açık bir değişimi gösterir. Romanın mimariye başlıca hediyeleri çimento ve kemerlerin çok rahat bir biçimde kullanımıdır. Roma lejyonerleri nereye ayak basmışlarsa çimento ile kemeri de oraya götürmüşlerdir. Çimento kullanımı, mermerle kaplanabilecek büyük geniş kubbeler ve kemerler yapımını olası kılmıştır. Zengin süslü Korent sütunu biçimi alınarak zenginleştirilmiş, işlenmiş ve kemerlerle birlikte kullanılmıştır. Arkad, yani sıra kemerleri üst katlara yaymak da Roma mimarisinin özelliklerindendir. Romalılar nerelere gitmişlerse orada amfiteatırlar, zafer takları, kolonadlı sokaklar, su kemerleri ve kocaman sütunlar bırakmışlardır. Hatta bugüne kadar İtalyanlar, bütün dünyanın en iyi yol yapıcıları olarak kalmışlardır. 


Roma mimarisi Mısır ya da Yunan mimarisi gibi büyük bir gelişme ve ilerleme göstermemiştir. Bu mimarinin ilk yapıları Etrüsk'ün zevk ve modeline göre ortaya çıkmış, binalar ahşaptan yapılıp Terakota (Tara Kota) ile sıvanmıştı. Yavaş yavaş ağacın yerini taş aldı. 
Ancak yönetim biçiminin imparatorluğa dönüşmesiyle birlikte Yunan mimarları da Roma'ya gittiler. Durumun kendilerine sunduğu yeni fırsatlardan yararlandılar. 


Romalılar gittikleri yerlere gelişmiş bir (heykeltraşlık) sanatını da götürdüler. Çok zengin insanlardan oluşan bir toplumda, insan tasviri sanat dalının doğması ve gelişmesi de kaçınılmazdır. 
Dolayısıyla büstler ve heykeller cumhuriyetin son ve Sezarların ilk döneminde en yüksek gelişme noktasını bulmuştur. Ressamlık da bütün etkisi ve dinçliğiyle sürüyordu. Pompei ve Herkülanum kenilerinin Vezüv yanardağı yüzünden hem yıkılması ve hem de korunması gibi mutlu bir olay sayesinde bugün biz, milâdın birinci yüzyılındaki süsleme sanatının zenginliğini, ışıklılığını ve inceliğini görüp, beğenimizi göstermeye olanak buluyoruz. Bu iki kent, zenginler yeri ise de her hâlde en zengin olanların yeri değildi. Bundan dolayıdır ki bu kentlerin sahip olduğu nefis eşya bize, zamanın geçmesiyle kaybolmuş olan daha güzel eşya ve ürünler hakkında bir ölçü verir. 


İlk dönemlerinde, Roma İmparatorluğu'nu, daha önceki uygarlıklara parlak bir biçimde üstün kılan bir şey de mozaik sanatıdır. Cam ve billur (kristal) işi de Yunanlı ve Doğulu ustalar tarafından güzel bir düzeye yükseltilmişti. 


Milâdın ikinci yüzyılı sonunda Batı Roma İmparatorluğu üzerine gelen yıkımlar ve karışıklıklar sonucu olarak Roma'nın güzel eserlerine büyük bir darbe vuruldu. 
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Sayfa : 215 
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Sayfa 215 


Tasvir ve işlemecilik sürdü. Mimari yeniden canlandı. Ancak milâdın ill. yüzyılından sonra heykeltraşlık sanatının güzel ve düzgün olan doğallığı, Doğu'nun etkisiyle donuk ve yapmacık bir durum almıştı. 


Roma Anlayışının Güçsüz Noktaları 


Roma İmparatorluk sisteminin bizce, değeri oldukça kuşkulu, sıradan bir örgütlenmeden oluştuğunun nedenini açıklamıştık. 
Roma'nın belli bir siyasi yol izlediği bile ileri sürülemez. Bu devlet, son tahlilde kırtasi (kırtasiye) bir yönetimden başka bir şey olmaması sayesinde birkaç yüzyıl süreyle dünya barış ve esenliğini koruyabilmişse de söz konusu bu barış ve esenliğin sonsuz bir biçimde sürmesini sağlayamadı. Bu başarısızlığın neden ve belirtileri acaba nedir? 


Eskiden bu yana düşünsel etkinliğin, bilim ve tekniğin serbestçe yayılması ve gelişmesi için gereken örgütlenmenin yokluğu! Roma halkı zenginliğe düşkünlük gösterirken, bilim ve teknikten nefret ederdi. Hükümeti ve yönetimi zenginlere bırakır, kendine gerekli olan aydın ve tutarlı insanları ise, istediği zaman esir pazarından sağlayabileceğine inanırdı. Dünyadaki imparatorluklar arasında en bilgisizi ve düşünme yeteneğinden en yoksun olanı Roma İmparatorluğu'dur. 


Sayfa : 216 


cağ-slişl Lu >; yeller. lola yal 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di 


Sayfa 216 

... yönetime karışmamış ve katılmamış bir Almanya olmaksızın Batı Avrupa'da güven ve huzurun sürdürülmesine olanak bulunmayacağı anlaşılır. İmparatorluk birliği dışında tutulan bir Germanya, öyle bir kamadır ki örneğin buna Hunların bir çekiç darbesi indirmeleri bütün bu sistemin ve birliğin kırılıp parçalanmasına yeterli geldi. 
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Sayfa : 217 vi 
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Sayfa 217 

Atlı okçu alayları Fırat üstünde Romalıları durdurmuştu. Şurası kesindir ki Roma lejyonerleri örgütlenme biçimlerinden dolayı açık alanlarda her türlü savaş yeteneğini kaybetmekteydi. Bu koşullar içinde Doğu Germanya'da, Güney Rusya'da ve Part ülkelerinde yaşayan atlı göçebelerin, imparatorluğun sonunu hazırlayacak olan son darbeyi vurmaya çalışacakları açıktı. Sezar'ın ölümünden iki yüz yıl sonra bile Roma ordusu, bu elverişsiz yürüyüş düzenini hâlâ korumaktaydı. Aynı eskiden kalma ağır yürüyüşlü yaya bölükleri çevik atlılar kolaylıkla çevirmekte ve oklarla bunları delik deşik etmekteydiler. Hatta Karre Savaşı bile imparatorluğa bir şey öğretmemişti. 


Romalıların taşımacılık alanındaki başarısızlığı da insanı hayrete düşürür. Ordu ve erzak kollarının ülkenin bir ucundan diğer ucuna hızlı bir biçimde iletilmesi sayesinde ülkenin gücünün ve birliğinin korunabileceği sıradan gerçeklerdendir. Cumhuriyet döneminde oldukça mükemmel bir yol ağı kurulmuştu. İmparatorluk bu ağı iyileştirmeyi bile düşünmedi. İskenderiye'de Heron, Antoninoslardan 
400 yıl önce ilk buhar makinasını icat etmişti. Fakat bu gibi buluşlar, taşlık toprağa atılan tohum gibi sonuçsuz kalırdı. Bu ilk teknolojik buluşların hoş öyküleri zenginlerin kitaplıklarını süslüyordu. Markus Avraliyus'un askeri güçleri de üç yüz yıl önce Sipyu Afrikanus'un orduları gibi aynı yollarda aynı zorluklarla ilerlerdi. 


217 t 
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Sayfa : 217 
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Sayfa 217 

Dini bir araç olarak kullanan Romalılar, bilim ve tekniği, edebiyatı ve eğitimi, tıpkı eğitilmiş köpek ve at gibi satılığa çıkarılmış olan kölelere bırakan, bu bilgisiz, gösterişli, bayağı servet düşkünü maceracılar, kendi eserleri olan imparatorluğu tam bir güven ve özen ile yönetip duruyorlardı. 


Oysaki onların yok olma ve dağılma belirtileri, imparatorluğun içinde ve dışında birikip durmaktaydı. 


Roma İmparatorluğu'nun gerçek durumunu anlamak istersek kuzey ve doğu sınırlarından daha öteye, Hollanda'dan başlayarak aralıksız olarak Orta Asya ve Moğolistan dağlarına kadar uzanan ve Almanya ile Rusya'yı da kapsayan bölgelere de dikkatimizi yöneltmemiz ve ayrıca bu bölgeler dışındaki ülkelerde Romalıların asla gerçekleştiremediği birlik düşüncesi ve ruhunu 


aşamalı olarak yönetimde temel alan çağdaşı Çin İmparatorluğu'na da dikkatimizi biraz yönelimemiz gerekir. 


i i 


Sayfa : 219 
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sayfa :219 
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Sayfa : 221 
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Sayfa : 221 
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Sayfa 219 

Romalıların dünyada sahip olduklarını ve bütün dünyadaki ırklara boyun eğdirdiklerini gösterişli cümlelerle ilân etmek, en aydın Avrupalılarca bile bir alışkanlık haline gelmiştir. Oysa, gerçekte söz konusu bu fetihleri, Akdeniz'in küçük bir bölgesi ya da İran Gol ülkelerine sokulmak gibi küçük şeylerden ibaretti. Doğrusu Keyhüsrev, İskender, Serohs, Sezar ve Ponpeylus iç bölgelere kadar dikkate değer seferler yapmışlardı. Ancak, tarafsız olarak düşünülecek olursa bu seferler, insanlık için Asya'nın öbür ucunda olagelen savaş ve fe- 
#ihlerden daha önemli olmadığı gibi daha büyük ölçekli de değildi. Edebiyat ve teknik alanlarda Batı uygarlığının ortaya koyduğu birçok şeye Çinliler kayıtsız kaldılar. Buna karşılık ise Çinliler, eleştirel bir tarih yazınına, ince davranış ve geleneklere, gösterişli giyim tarzına ve zamanın Avrupası'nın bile özendiği bir yönetim sistemine ulaşmış bulunmalarından dolayı haklı olarak övünebilirlerdi. Sonuç olarak uzak doğu tarihinin en azından batı tarihi kadar ilgi çekici olduğuna kuşku yoktur. Fakat bu tarihi, yorumlamayı bilmek gerekir. Biz, Tataristan ovalarında olan olayları aşağılayıcı bir biçimde tarihimizin dışına itmişizdir. Çinlilerin de Akdeniz ve Hazar Denizi çevresine dizilmiş ve dönemin bütün Avrupa'sını oluşturan ve kendilerine göre hiçbir önemi ve anlamı olmayan devletlerin tarihine ilgi göstermemelerini de ayıplamamalıyız. 


Şı-Huang Di adında birinin güçlü bir imparatorluk kurduğunu ve doğrusu bu imparatorluğun, şimdiki Çin'den daha küçük olmakla birlikte, toprak ve nüfus açısından büyük bir devlet olduğunu ve bu devletin Huang-Hu ve Yang Ça vadilerinden başladığını on altıncı bölümde görmüştük. İmparator Şı-Huang Di, milâttan önce 246 yılında Çin imparatoru oldu ve milâttan önce 210 yılına kadar da hüküm sürdü. Bu otuz altı yıl içinde Şı-Huang Di, ülkesinde, iki yüz yıl sonra Ogustus ve Sezar'ın Roma'da gerçekleştirecekleri düzeyde bir eser oluşturdu. 


Ölümünden sonraki dört yıl saltanat ve hanedan karışıklıklarıyla geçti. 206 yılında Hanlar denilen yeni bir sülâle kendini zorla hakanlığa kabul ettirerek 229 yıl hüküm sürdüler. Milâdın ilk yirmi beş yılı, Çin tahtını zorla ele geçirme çabalarıyla geçti. Etkileri on dört yıl süren ve bütün ülkeyi karıştıran Tao'nun ortaya çıkmasına kadar da devam etti. Bu hastalık Antonyuslar döneminde ortaya çıkıp, Batı dünyasını bir yüzyıl boyunca alt üst eden afetin aynısıdır. Fakat Çin bu âna kadar, yani dört yüz yıl boyunca barış, huzur, bilinçli ve tedbirli bir yönetim altında Batı dünyasında eşine rastlanılamayacak ölçüde zenginlik ve benzeri nimetlerden yararlandı. 


Han sülâlesinin ilk imparatoru, edebiyatçılara karşı olan Şi-Huang 

Di'nin siyasetini izledi. Onun ardılı ise klasik şairlere eski itibarlarını 

geri verdi. Han sülâlesinin bu ilk imparatoru, eskinin çeşitlilik gösteren gelenekleri ortadan kalktığı takdirde, Çin birliğinin temelleri- 

nin ancak eğitim-öğretim birliğiyle sağlanabileceğini anlıyordu. 

Romalılar geneli kapsayacak bir düşünsel örgütlenmenin gerekliliğini anlamazdan geldikleri sırada sürekli büyümekte olan bu ülkede, Han sülâlesinden gelen imparatorlar kurdukları bu tekdüze 

eğitim-öğretim ve edebi rütbe ile ünvanlar sistemine, düşün alanında hayret edilecek bir biçimde bağlılık gösteriyorlardı. Roma 

memur güruhu ve bürokrasisi oldukça değişik kökenlere ve geleneklere sahip kimselerden oluşmakta idi. Çin memurları ise şimdi 

olduğu gibi o zamanlar da aynı düşünce yapısında bulunuyorlar 

ve aynı gelenek ve göreneklere bağlılıklarını sürdürüyorlardı. Han 

” — sülâlesinden bu zamana kadar Çin, birçok siyasi tehlikelerden geçti. 

# Ancak, bu olaylar Çin'in temel karakter Isayfa 220) ve niteliğini değiştirememiştir. Ülke dönem dönem bölünmelere uğradıysa da her 

seferinde birliğini yeniden kurmayı başardı. Fakat dışarıdan gelen istilâcıları ve işgâlcileri de kendi bünyesinde eritip yok etti. 


Bizi ilgilendiren nokta açısından şu kadarını söyleyebiliriz ki Şı-Huang Di ve Hunlar zamanında Çin İmparatorluğu'nun bu ölçüde güçlü hale getirilmiş olmasının sonuçlarından en önemlisi, kuzey ve batı sınır komşuları olan göçebe kabileler üzerinde pek etkili olamamasıdır. Şı-Huang Di dönemine rastlayan zamanlarda Hı Yung Nu ya da Hunlar, Moğolistan'ın ve Kuzey Çin'in geniş topraklarını işgal etmişlerdi. Buralardan sürekli Çin ülkesinin içlerine kadar akınlar 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yapmakta ve devletin siyasetine bile müdahale etmekteydiler. Şu kadar ki Çin uygarlığının yeni esaslar çerçevesinde düzenlenmesi sayesinde bu gibi gelişmeler, kesin bir şekilde ortadan kalktı. 


Çin'in ilk dönemleri ve kökenleri söz konusu olduğunda Hunların varlığını belirtmiştik. Artık bu kavmin ne olduğunun kısaca tanıtmanın sırası gelmiştir. Hun sözcüğünü Hiung-Nu sözcüğünün genel olarak karşılığı yerine kullanmakla, tartışmalı ve çelişkili bir alana gireriz. Batılıların inkılâplarına dair olan tasvirler esnasında Sitlerden söz etmek durumu ortaya çıkmış ve bununla ilgili olarak da Kimmeriyenleri Sarmatlardan, Midyalıları Farslardan veya Partlardan (sayfa 221) ya da Gotlardan; sözün kısası Tuna ile Orta Asya arasına yayılmış olan büyük Kos boyunda sürekli olarak yer değiştiren yarı göçebe ve yarı Ari kabilelerden net bir biçimde ayırmanın ne kadar zor bir iş olduğunu da ayrıca belirtmiştik. Aryalıların bir kısmı güneye doğru giderek orada bir uygarlık kurdukları. sırada, aynı ırkın diğer bir kavmi göçebe yaşamı sürmek yeteneği kazanıyorlar; çadır, öküz arabası ve sürülerle yanyana olan yaşama uyum sağlıyorlardı. Temel besinleri sütten elde ederek, tarım uğraşılarından kaçınıyor, hatta ivedi olarak bir iki ürün devşirmeyi bile düşünmüyorlardı. 


iklimin ani bir biçimde değişmesi Arilerin yaşam biçimlerini bu yönde değiştirmelerini oldukça kolaylaştırmıştı. İklimdeki bu değişimin sonucu olarak Güney Rusya'daki bataklıklar ve ormanlıklar yerlerini steplere, yani geniş otlaklara bırakıyor ve bu göçebeler de yazlık ve kışlık otlak alanları arasında gezerek yerleşik olmamalarına karşın oldukça sağlıklı bir yaşam sürebiliyorlardı. Bu kabileler, oldukça ilkel ve sıradan siyasi kurumlara sahiptiler. Çoğunlukla bölünmelere uğrar, sonra yeniden birbirleriyle karışırlardı. Çeşitli ırklar aynı geleneğe bağlıydılar. Bu yüzdendir ki bunlar arasında kesin bir ayırım yapılması oldukça zordur. Çin'in kuzey ve kuzeybatısındaki Moğol ırklarının durumu da hemen hemen böyle idi. Hiung-Nu, Hunlar ve ardından Moğol adıyla anılacak olan kavimlerin hemen hemen hepsinin tek bir ulus oldukları, Türkler ile Tatarların da bu Moğollardan ayrılma bir kol olduğuna kuşku yoktur. 
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Sa yfa : 223 
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Sayfa 223 

Milâdın 1. yüzyılından sonra Avrupa'nın doğu sınırlarında Moğol ulusunun varlığı ayırt edilmekteydi. Bunlar, (Hazar-Pamir) bölgesinden sökülüp Ari (Nordik) göçebeler ve benzeri unsurlarla da iyice karışmış idiler. Hazar ile Ural arasında Hun halkı yerleşmişti. Bunların batısında Moğollar bulunmakla birlikte damarlarında bir iki damla kuzey kanı bulunan Alanlar bulunuyordu. Alanlar, büyük Ponpeyus ile Ermenistan'da savaşmışlardı. Bunlar, yeni Moğol ileri hareketinin batıya doğru en çok sokulmuş olan unsurlarından olanlardı. Milâdın dördüncü yüzyılına kadar da daha ileri gitmeye kalkışmadılar. Kuzeybatı Moğollu bir kavim olan Finler, öteden beri Baltık kıyılarında yerleşmişlerdi. Bunların batısında ve Duna ırmağı ilerisin- de asıl Arilerden olan Gotlar vardı. 
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Sayfa : 223 
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Sayfa : 224 
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7 yfa : 224 
Saye $ süne EMİŞ ae İS 6 GE yyl a selpak dbeal » “e 
Olga dar, Kiya, Soyal! EKE 
İzgi İs SELİ EN sü İLe) OY yal S3 YE “kb | 
BAZ 0S Seal İl ayal de ELE 


gayi iii or lde! yle 


Sayfa 223 

Burada şunu belirtmek yararlıdır: Milâdın |. yüzyılında Çin imparatorluğu bu yoğun Moğol göçebelerini kuzeye doğru sürecek kadar güçlü idi. Bu Moğol göçebeleri, Hindistan'ın kuzeyini ele geçirirken orada Ari göçebelerle karışmışlar ve daha çok güçlenerek en sonunda bir çığ gibi Roma İmparatorluğu'nun zayıf olan sırtına yuvarlanmışlardı. Roma'ya inen bu yıkım darbelerinden ve Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasını geciktirmeye çaba gösteren bir iki emek vermiş kişiden söz etmeden önce o, sırada Çin sınırlarından Karadeniz ve Baltık denizine kadar yayılan barbar Moğolların karakter ve ahlâk değerlerine ilişkin de bir iki sözcük söylemeyi gerekli görüyoruz. Bunları ve bağlaşıklarını, yakıp yıkmaktan başka bir özellikleri olmayan hunriz (kan dökücül insanlar gibi göstermek, Romalı yazarları tanık gösteren Avrupalılara özgü bir alışkanlıktır. 


Şurası unutulmamalıdır ki Romalıların bütün öyküleri, korku içinde ve zavallı oldukları anlarında yazılmıştır. Bunun dışında ayrıca bir Romalı, düşmandan söz edilince günümüzün propagandacılarını (saya 224) imrendirecek bir dirilik ve cesaretle yalan söylemeyi bilirdi. "Pönik imanı" deyimini ihanetle bağlantılı olarak kullanır. Oysa ki o kişi, bir taraftan Kartaca'ya karşı çirkin bir biçimde 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vicdansızca hareket ederdi. Romalıların şu bu kavmi zalimlik yapmakla suçlamaları ise ileride bu kavme karşı düşündükleri kırımları ve yağmaları haklı göstermeye yönelikti. Günümüzdekiler gibi aynı biçimde, her durum ve işlerinde kendilerini haklı göstermeye özen gösterirlerdi. Bu kavimlere malettikleri vahşice eylemlere karşı 


duydukları nefretleri, en büyük gladyatör dövüşü eğlencelerinde gösteren ve isyan çıktığı Zaman suçladıkları kimseleri çarmıha geren bir kavim olduğu da unutulmamalıdır. 


Sayfa : 224 
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Sayfa 224 

Gerçekte ise Hunlar, ilkel Arienlerin doğulu bir örneği idiler ve derin tür ve dil aynlıklarına karşın Tuna'nın kuzeyinde ve doğusundaki Ari diliyle konuşan göçebe halkın tümüyle kolayca kaynaşmışlardı. Yendikleri kavimleri katletmezler, bunları kendi aralarına alırlar ya da evlilik yaparlardı. Dünyada siyasi egemenlik makamını almaları mukader bulunanlara lâzım olan meziyete, yani hoşgörülü temsil hislerine sahiptiler. Nisbeten daha geç bir zamanda ortaya çıktılar. Göçebe yaşamları, ilkel Ari yaşamdan daha gelişmişti. 
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Sayfa : 224 
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Sayfa 224 

Savaş arabasının ve atlı insanın, sonuç olarak düzenli atlı alaylarının aşamalı ortaya çıkışlarını yeri geldikçe belirtmiştik. Bu ilerleme eserlerinin bütünü, bize Asya'nın Moğollarla yerleşik bölgelerinden geçmiştir. 


gi yfa : 224 : 
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A YL O 
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Sayfa : 224 
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Sayfa : 225 


sh geliyi NS Ül ye Eda Şase y33 

.24-) <9 &lilği 3 İm Lei » yakl üz 

NE Ep Eg ME ali kö mii 

83 yaz hü El lab gil 

07» İh ai BİŞİ 4 e e iş X 
. hal ye İh vyiyel İ 
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Sayfa 224 

Hunlar ve Alanlarla bugün bile steplerde yerleşmiş olan halk arasında büyük farklılıklar bulunduğunu sanmak olanaksızdır. 
Oysaki şimdiye kadar bu son kavimleri inceleyenler, bunların oldukça doğru özlü ve içten insanlar olduğunu ortak bir biçimde itiraf ederler. Oldukça namuslu, özgürlük ve bağımsızlık aşığı ve gururlu bir beden duruşuna sahip oldukları gibi, arı bir dile de sahiptiler. Diğer yandan da çabuk öfkelenirler, tembelliği severler ve intikam almayı da birakmazlardı. Kendilerinde hiçbir türden tutuculuk bulunmadığı gibi son derece konukseverdirler. Şurası da eklenmelidir ki göçebe yaşamı büyük ölçüde eşitsizliği benimsemediğinden esirlikle çok zor uyuşur. 


Asya'dan gelen bu kavimlerin okuma yazma bilmedikleri ve estetik yönlerinin ve duygularının olmadığı kesindir. Ancak, bu yargı- dan bu kavimlerin eski barbarlara benzedikleri ve uygarlık düzeylerinin toprak tarımından (sayfa 225) önce gelen dönemdeki uygarlık düzeyinden yüksek olmadığı sonucu çıkarılmamalıdır. Onlar da birçok gelişmiş eserler ortaya koymuşlardır. Ancak, bütünüyle başka tür ve içerikte bir ilerlemedir. Düşün yaşamları daha basitti. 
Fakat, kişisel gurur ve duyarlılıkları çok daha fazla olduğundan rüzgarların bütün sırlarına ermiş bulunmakta idiler. 


Sayfa 2-233 


Pi by sin AYET İzel gely esl gel Şe si iş. hal Şhlesi İs) 
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Sayfa 232 
Bu andan başlayarak Atilla'nın Hunları, Avrupa tarihinde rol oynamaz oldular. Çevrelerindeki halk içinde kayboldular. Bunların kan ve ırk olarak oldukça karışık olmaları da Moğollardan daha çok, Ari olmaları da olasıdır. Macaristan'da birçok kuşaklar birakmalarına karşın birçok kişinin varsaydığı gibi bu ülkeye yerleşmediler. Yüz yıl sonra diğer bir Hun kavmi olan Avarlar, doğudan gelerek Macaristan'a yayıldılarsa da 791-795 yıllarında Şarlman bunları geri püskürttü. 
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H.G. Welis 


CİHAN TARİHİNİN UMÜMİ HATLARI 


Maarif Vekaletinin emir ve tensibi ile müderris ve muallimlerden müteşekkil bir heyet tarafından Türkçe'ye nakledilmiştir. 


İkinci Cilt 
Birinci Baskı 
Eğitim Bakanlığı 
İstanbul Devlet Matbaası 
1928 

Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri 
Envanter No : 1758 
Yazar : H.G. Welis 
Cild : Siyah 
Ebadı 

En :20 cm. 

Boy :28 cm 
Sayfa Adedi :252 

—İ 
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Sayfa : 14 
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Sayfa 14 

Milâttan önce 600'de ortaya çıkmaya başlayan cihan şümül dinler, ruh ve beşeriyete şâmil birer cennet dinleri idi. Bu dinler, ilk cemaatlerin korku ve ümitlerinin birleşmiş olduğu zamanlarda, fikri ve ruhi ihtiyaçlarına uygun olarak ortaya çıkarmış oldukları çeşitli mabutları sürüp defetmişlerdi. Çok geçmeden -o bahse gelince göreceğiz ki- İslâmiyetin ortaya çıkışıyla bütün insanların yalnız bir ilâhi iradeye boyun eymelerini zorunlu kılan inanışların üçüncü defa olarak ortaya çıktığını görürüz. 
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Sayfa : 4 
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Sayfa 45 

Hüsrev münasebetiyledir ki ilk kez yeni bir Hun kavminden söz edildiğini duyuyoruz. Bu yeni kavim, önce Hüsrev, daha sonra da Konstantin ile ittifak eden Orta Asya'daki Türklerdi. 


Sayfa : 51 
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Sayfa 51 

Ülkeden ülkeye yolculukla ilgili kolaylıklar o zaman oldukça artmıştı. Öte yandan Türkistan'ın eskisi gibi tehlikeli göçebeler ülkesi değil, belki de bayındır kentlerle dolu bir kıta olduğu sonucuna varırız. Bu kentlerde oturanlar ciddi bir eğitim ve öğretimden geçerler ve ilâhiyat söyleşileriyle uğraşacak zaman bulurlardı. 


Sa'yfa : 51 
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Sayfa 51 
Orta Asya'da ve Hindistan'da Hun Kavimleri 


Gittikçe daha açık olarak görülüyor ki milâttan sonra beşinci ve altıncı yüzyıllarda, İran değilse de bugünkü Türkistan ve Afganistan'ı oluşturan bölgeler, o zamanki Fransa ve İngiltere'nin uygarlığından daha ileri bir uygarlığa sahiptiler. Bu ülkelerin tarihini örten perde, son yirmi yıl içinde kaldırılmış ve Türk topluluğunun diliyle değil de Sogdiyan ve Aryan diliyle yazılmış önemli bir edebiyatın varlığından haberdar olunmuştur. Bulunan ilk el yazmaları yedinci yüzyıla denk gelmekte olup, alfabesi Maniheizm misyonerleri tarafından getirilen Süryani alfabesinden alınmıştır. 


Sai 251 
A Ni) ŞEN 5 par il 
GELİNLE öp de A delil ğa dl ele şğ Uulil öy ey kB 
A, . güzle e EYİ ei Yy € »l5 
OYA! >lal joy Ü> DA Joya vb du 
Şal sal gaz $ igin iye Hilal Şak 5 


İri 043, esl Geli iy DAĞ İzy 
LE a ŞE e Ye 
SAN vk Se esile Hye ANMİZİ Şekyiz 
OMÜ 4 0k AMİE AM ZI d Sap el 
SİS laa özes BNN sağlaya 
SPS ŞA İŞİ Çi AYY üz 
İlay Ül ei par  Fsyys) izl Sİ 


378 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Cihan Tarihinin Umümi Hatları 3 


Sayfa : 51 
Vü3E Ek lü kayi laz Ie 
N 5033) me <2 3 E35 > — yl 
DYE Daily «82 BİZİN Jaa $ eliz 
BİJES 3315 SAS 1 ös en 
KASE Ye gzl en b ŞA ANN SAS aç ez lvact kJ lerle iy > 
Sayfa : 52 
Mi EA yö 33 imes paz Sİ 
Gi IOYN ME ASİL. ha şak sila SES İŞ esli Kasa LT Vi e aa ie 
AMİ ge azl yil ys AMİN pas gal SİGİ al Alize TEVeİ Ne çar a) düş öy vin EE Ar GE vi 
Akal z 


Sayfa 51 

Öyle ki altıncı yüzyılda, bugün Tatar ve Türk dediğimiz Hun topluluklarının Hazar Denizi kuzeyine doğru göçtükleri görülür. Ancak bu durum tüm toplulukların göçünden çok, nüfus fazlasının oralara gitmesinden başka bir şey değildi. Dünya'nın Tuna sınırlarından Çin sınırlarına kadar olan kısmındaki halkın çoğu, henüz göçebe yaşamı sürmekteydi. Büyük ticaret yolları üzerinde öteye beri- ye serpiştirilmiş kentler ve siteler bulunmaktaydı. Batı Türkistan Türkleri güneydeki İranlılarla sürekli olarak savaş halindeydi. Diğer 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bir deyişle Turanlılar, İranlılara karşı saldırı ve işgalden geri durmazlardı. İranlıların kuzeye doğru büyük hareketleri yoktur. Buna karşılık Hazar Denizi doğusundaki Turanlıların ve batıdaki Alanların -üçüncü ve dördüncü asırlarda Alan ve Hunların büyük bir atılımla Avrupa'nın kalbine kadar ilerledikleri zamana kadar- güneye doğru saldırı ve yayılmalarına tanık oluyoruz. Aynı zamanda, göçebelerin İran'ın doğusuna ve Afganistan'dan geçerek Hindistan'a doğru yöneldikleri görülüyor. Göçebelerin bu eylemleri, ii İran'ın her iki tarafında birden genişliyor. Yüeçilerden yukarıda söz etmiştik. Yüeçiler en son olarak (sayfa 52) ikinci yüzyıla doğru Hindistan'a indiler. Hind-İskid adını aldılar. Yüeçilerin arkada kalmış olan bir kısmı ise Orta Asya yaylasında kaldı. Orada, Türkistan ovalarında çoğaldılar. Bunlara Eftalit ya da Beyaz Hun adı verilir. Eftalitler yüzyıl boyunca İranlıları rahatsız ettiler ve Atilla'nın ölümünden dört yüz yıl sonra soydaşlarının daha önce izledikleri yollardan geçerek Hindistan'a doğru ilerlediler. 
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Sayfa : 52 
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Sayfa 52 

incelediğimiz yedi yüzyıl süresince, Hindistan tarihinde en çok dikkat çeken olay, bu iki Yueçi yayılmasıdır: Yunan egemenliğinin son eserlerini ortadan kaldıran Hindu-İskitlerin yayılması ve Eftalitlarin yayılmasıdır. Fakat Hindu-İskitler bu ülkeye yerleşmezden önce, Sakaların yurtlarından ayrılmış unsurları Hindistan'a geçmişlerdi. Bu biçimiyle Hindistan, üç barbar yayılması gördü: 100 yılında, 120 yılında ve 470 yılında. Ancak, yalnızca ikinci yayılma tam bir fetih niteliğindeydi. Hindu-İskitler genel karargâhlarını kuzeybatı sınırına kurdular, Benaras'a kadar Kuzey Hindistan'da egemen olan Kuşan ailesi hükümdarlığını kurdular. 


Kuşan hükümdarlarının en ünlüsü, Kaşgar'ı, Yarkent'i ve Hotan'ı Kuzey Hindistan'a katmış olan ve hangi tarihte hükümdarlığa başladığı bilinmeyen Kanişka'dır. 
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Sayfa : 57 
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Sayfa : 58 
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Sayfa 57 
Çin'in Düşünsel Zorlukları 


İlk Tang hükümdarlarının zamanında Çin'in uygarlığı, kültürü ve gücü, batı dünyasının bozulma ve parçalanma dönemi ile o kadar büyük tezatlık gösterir ki bütün uygarlık tarihinin en dikkate değer bir konusuna değinirken bir soru sormaktan insan kendini alıkoyamaz: Çin İmparatorluğu kısa zamanda düzen ve birliğe ulaştıktan sonra yürütmeye başladığı uygarlık önderliğini, neden sürdürememiştir? Neden günümüzde gerek kültür, gerekse siyasal alanda dünyada birinciliğe ulaşamamıştır? 


Çin'in çoğu zaman ilerlemenin başında bulunduğu yadsınamaz. Batı dünyası, ancak bin yıl sonra; XVI. ve XVİl. yüzyıllarda Amerika'nın keşfi, matbaa kitaplarının yaygınlaşması, eğitim ve bilimsel araştırma düşüncesinin ortaya çıkışıyla Çinli rakiplerini geçecektir. Çin, gerçekten en yüksek tarihsel dönemi olan Tang döneminde oldukça sanatkâr, Sung ailesi döneminde (960-2276) biraz daha uygar ve son olarak (sayfa 58) Ming ailesinin yönetimi zamanında ise (1358-1644) hiçbir çağdaşı devletin ulaşamadığı yüksek bir düzeye ulaşmıştır. 
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Sayfa 59 


İtalya'nın psikolojisi Roma döneminde de bir ölçüde egemendi. Buna karşılık Rönesans döneminde şaşkınlık verici bir verimlilik gösterdi. İngiliz aklı ve zekâsı Vil.ve Vili.yüzyıllarda oldukça güçlü bir ışık gibi parlar, daha sonra XV. yüzyıla gelinceye kadar söner. Arap dehasının yıldızı, İslâmiyetin ortaya çıkışını izleyen iki yüzyıl süresince parladı, sonra o da sonsuza değin karardı. 
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Sayfa 60 

Çin dili ile yazısının özelliklerinden yukarıda ayrıntılı olarak söz etmiştik. Japon yazısı, Çin yazısından alınmış olup daha hızlı çizilen şekillerin toplamından oluşur. Bu şekillerin bir çoğu Çinlilerden alınmış olan düşünceyi ifade eden kelimeler, yani sözcüğü gösteren işaretlerdir ve tıpkı onların kullandığı gibi kullanılır. Ancak, heceleri okumaya yarayan daha birçok işaret vardır. Japonların hecelemeyi öğreten bir kitabı, bu kitabın on sekizinci bölümünde anlattı- 


ğımız Sümerlerin hece kitabı türündedir. 


Sayfa : 60 , 
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Sayfa 60 

Çin'de öğretim ve eğitim görmüş sınıfların, klasikleri (sayfa 61) elde edebilmek için çektikleri güçlükler ve zorluklar, bu klasikleri onlara daha çok sevdirir. Büyük güçlüklerle kazanılan şey, yenilikleri benimsemek adına kolayca bırakılamaz. Bu durum, Doğu için de Batı için de geçerlidir. Gerek İngiliz ve Amerikan üniversiteleri için, gerek Çin'in yüksek görevlileri için aynıdır. Biz İngilizlerin, barbar imlâmızı bırakarak, sesli harflerden oluşan bir alfabe ve yazımı kabul etmek konusundaki direncimizin nedeni budur. 
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Sayfa 61 

Ancak, Çin'i insanlığın rehberi olmaktan alıkoyan başka nedenler de olmalıdır. Çin'in ilk zamanlarda ulaştığı zenginlik, ilerleme ve durumdan hoşnut olma da kuşkusuz Çinlileri, insanlığın doğal karakteri olan tutuculuğa daha çok bağlamıştı. Hiçbir hayvan yoktur ki yaşamsal durum ve koşullar gerektiği kadar iyi olunca, eski durumdan bir başka duruma geçsin. Bu konuda ise insan henüz hayvan düzeyindedir. 
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Sayfa : 75 
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Sayfa : 76 
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Sayfa 75 


Mekke bir ziyaret ve tapınma yeriydi ve surları içinde kan dökmek yasaktı. Bununla birlikte yeni peygamberin taraftarları için durum bütünüyle kötüleşti. Onlarla ilişki içinde olmak yasaklandı. Mal ve mülklerine el konuldu. Bazıları sığınacak bir yer aramak amacıyla ta Hristiyan Habeşistan'a kadar gittiler. Ancak, Muhammet kişisel ilişkilerinin yardımıyla ve ayrıca hasımlarının kanlı bir kavgaya girmek istememelerinden dolayı zarar görmedi. Burada bu kavgaların değişik aşamalarını izleme girişiminde bulunmayacağız. Ancak, Peygamberin hayat macerasının karışık bir olayını, Sir Mark Sayks'ın dediği gibi "Muhammet'in bütün Araplar gibi bir Arap olduğunu 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kanıtlayan" (sayfa 76) bir olayı belirtmek zorunludur. Muhammet, Tanrı'nın birliği düşüncesine çok büyük önem verdikten sonra kendisi kararsızlık gösterdi. Kâbe avlusuna girdi. Mekke'nin mabut ve mabudelerinin, Tanrı'nın gözünde şefaat gücü olan kutsal bir aile oluşturabileceklerini söyledi. 


Sayfa : 76 
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Sayfa 76 


Muhammet'in geri dönüşü büyük bir sevinçle karşılandı. Ancak Muhammet, bu sözü söyler söylemez pişman oldu. Bu pişmanlık Allah korkusunun yüreğinde yer ettiğini kanıtlar. Bir an için gösterdiği zayıflık, dürüstlüğünün en güzel kanıtıdır. Yapmış olduğu yanlışı düzeltmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Şeytanın diline karıştığını söyleyerek putperestliğe daha büyük bir güçle saldırdı. Kısa bir barış döneminden sonra, zaman içinde geçerlilikleri kalmamış tanrılara karşı yapılan kavgalara, şimdiye kadar görülmemiş bir sertlikle atıldı. Bu kez anlaşma umudu kalmadı. 


Bir ara eski gelenek taraftarları üstün geldiler. Muhammet on sene peygamberlik yaptıktan sonra elli yaşına girmiş, ancak Mekke'de başarısızlıktan başka bir şey görmemişti. İlk karısı Hatice ölmüştü. Başlıca taraftarları da ölmüşlerdi. Mekke'ye komşu bir kent olan Taif'e sığınmak istedi. Ancak, buradan kendisini taşlayarak kovdular ve her türlü aşağılamada bulundular, Sonra, birdenbire her şeyin kendisi için karanlıkta bulunduğu bir sırada, şans Muhammet'ten yana oldu. Muhammet kendisine dost kimselerin bulunmadığını sandığı yerlerde, öğretisinin ve buyruklarının incelenip benimseneceğini anladı. Medine kenti iç kavgalarla karışıklık içindeydi. Bu kentin halkından birçok kimse Mekke'yi ziyaretleri sı- 

« o rasında Muhammet'in sözlerini dinleyip beğenmişlerdi. Medine'de oldukça kalabalık olan Yahudilerin, eski bayağı putperestlikten kendilerini kurtarmış olmaları olasıdır. Muhammet, Medine'ye çağrılı gitti. Orada Allah adına hükümet etmesi kendisinden rica ediliyordu. 


Muhammet o anda Medine'ye gitmedi. İki yıl görüşmelerde bulundu. İslâmiyeti anlatmak ve putları kırmak için yandaşların- dan birini Medine'ye gönderdi. Sonra bulabildiği taraftarlarının hepsini kendisini orada beklemeleri için Mekke'den Medine'ye göndermeye başladı. Yabancı bir kente, tanımadığı taraftarlarına birden bire güvenmek istemiyordu. Müslümanların bu göçü, Muhammet ile Ebubekir, Mekke'de yalnız kalıncaya kadar sürdü. 
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Sayfa : 77 
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Sayfa : 77 
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Sayfa 77 
Muhammet Savaşçı bir Peygamber Oluyor 


Hicrete kadar, yani Muhamet'in elli bir yaşına girdiği zamana kadar, İslâmiyet kurumunun niteliği konusunda öğrendiklerimiz bir sanı ve bir öngörüden öteye gitmemişti. Ancak, bundan sonra Muhammet'in kişiliği parlak bir ışık ile aydınlatılmış bulundu. 
Kendisini; büyük bir hayal gücüne sahip, ancak Arap anlayışıyla şöyle ya da böyle hareket eden, Bedevilere özgü erdem ve kusurlara sahip bir kişi olarak görüyoruz. 


Yönetim döneminin başlangıcı bütünüyle Bedevi yönteminde idi. 
Peygamberi Muhammet olan bütün dünyanın yegane ilâhının hükümeti, ilk önce Mekke kervanlarına bir dizi saldırıyla işe başladı. 
Bir buçuk yıldan uzun bir süre bu saldırıların tümü sonuçsuz kaldı. Sonra korkunç bir skandal oldu. Yani, Arap toplumunun benimsediği “eşher-i haram” ünlü yasak ayda uyulan eski anlaşma geleneği bozuldu. Müslümanların bir kısmı, bu barış döneminde küçük bir kervana haince saldırdılar ve bir adamı öldürdüler. Tek başarıları buydu ve Peygamberin emriyle böyle davranmışlardı. 


Biraz sonra bir savaş gerçekleşti. Başka bir kervanı korumak için Mekke'den yedi yüz kişilik bir güç gönderilmişti. Bu güç yolda üç yüz yağmacıdan oluşan bir kola rastladılar ve Bedir Savaşı gerçekleşti. Mekkeliler yenildiler, Elli altmış ölü ve bir o kadar da yaralı vardı. Muhammet zafer kazanmış olarak Medine'ye girdi. Orada Allah'ın ilhamı ve kendi başarılarının sevkiyle, kentin Yahudilerinden kendisine karşı olanlardan bir kısmı öldürüldü. Bunlar Muhammet'in peygamberliği ile eğlenmişlerdi. 


Ancak Mekke, Bedir'de almış olduğu yenilginin intikamını almaya karar verdi. Medine civarındaki Uhud Savaşı'nda, Peygamberin taraftarlarını kesin olmayan bir yenilgiye uğrattı. 
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Sayfa 82 

Mutluluk sürdüğü sürece her gün iyilik yapılması üzerindeki gizem, İslâmiyetin başlıca erdemlerinden biridir. Ancak İslâmın erdemleri salt bundan oluşmuyor. Kur'an'ın öğrettiği katı bir Tanrı birliği ilkesi, Yahudilerin diğer kavimleri içermeyen Tanrı birliği ilkesi gibi olmamakla birlikte, oldukça önemlidir. İslâmiyet daha başlangıçta, Hristiyanlığı huzursuz eden, onu aslından saptıran ve Yesu'nun düşüncesini boğmuş olan her türlü ince Tanrısal konularından ve tartışmalarından kendini korumayı başarmıştır. İslâmiyetin gücünü aldığı üçüncü kaynak, tören ve duaların uygulama biçiminin en küçük ayrıntıya kadar belirlenmesi ve Mekke kentine verilen önemin büyük bir özenle açıklanmış olmasıdır. Tanrı adına özel bir törenle bir şey sunulması, Müslüman için yasaktır. Eski dinlerde kurbanları kesen rahibin yeni dinde yer edebilmesine yönelik hiçbir açıklık bırakılmamıştır. İslâmiyet yalnız yeni bir imandır. Yesu dini ya da Gotama'nın hayatındaki Gotama dini gibi salt peygamberlik dini değildir. 
Daha sonra bünyesinde taşıyacağı biçimi aldı. İslâmiyette bilgili hocalar, üstadlar ve din bilginleri vardır, fakat rahipler yoktur. 


Muhammet'in dini gerçek bir iyilikseverlik, cömertlik ve kardeşlik, dostluk düşünceleriyle doluydu. Basit ve kolayca anlaşılabilir bir dindi. Çölde yaşayan kavimlere özgü temiz duygularla dolu idi. Doğrudan doğruya sıradan insanların psikolojisini oluşturan duygulara yönelikti. (sayfa 83) İslâmiyet'e karşı şu dinler birbirlerine bağlaşık oldular: Tanrıyı yalnızca bir ırkın zenginliği haline getiren Yahudilik, sıradan hiçbir insanın bir kelimesini bile anlayamadığı 

p teslis (Hristiyanlıkta Allah'ın üç olduğuna inanma), kural ve uygula- 

- malar üzerine bitmez tükenmez iddialaşmalarla uğraşan Hristiyanlık, Mani'nin çarmıha gerilmesine neden olan Mazdeizm, yani Zerdüşt Paganlarının ayini. 


ie Zr ap 


rr dese? sil azn — 721 Derste 


Rİ E-» e el JE e v 


Sayfa 83 
Halife Ebu Bekir ve Ömer 


İslâmiyetin ruhunu kişiliğinde toplayan gerçekte Muhammet değil, belki de onun en samimi dostu ve taraftarı olan Ebubekir'dir. 
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Sayfa : 8 
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Sayfa 89 


İslâm ordularının dünyayı fethederek ilerlediği bir sırada, birden bire iç savaş ortaya çıkarak belleğini alt üst etti. Tanrı'nın bütün dünyada hüküm yürütmesinin Ayşe'nin gözünde hiçbir önemi yoktu. O, nefret ettiği Fatma'dan kurtulsun da ne olursa olsun! Emeviler ve Ali taraftarları ödülü halifelik olan bir savaşa sıcağı sıcağına girsinler de isterse dünyanın din birliği gerçekleşmesin. İslâm dün- 

> yası bir avuç Medineli erkek ve kadının çekemem ezlikleri, tutkuları 

a ve dar düşüncelilikleri yüzünden iki kısma ayrılmıştı. Bu kavga hâlâ durmamıştır. İslâm dünyasının önemli bir bölümünü oluşturan Şiiler, günümüzde de Ali'nin halifelikteki hukuksal uygulamalarına, imanın temeli gözüyle bakarlar. Şiilik bugün bile İran ve Hintte geçerlidir. 
Fakat Müslümanların diğer bir kolu olan Sünniler, Muhammet'in oldukça sade olan öğretisine Şilliği de eklemekten kaçınırlar ki tarafsız araştırmacıların onları haklı görmemesi mümkün değildir. Bu kadar uzak olaylar konusunda edinebildiğimiz bir doğru düşünce olarak Ali'nin oldukça sade bir kişilik olduğunu söyleyebiliriz. 
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“Sayfa : 92 
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Sayfa 91 

Büyük dinsel kurumların hemen hepsinin hatası, öğrettikleri ahlâki ve tanrısal düşüncelere evrensel bir karakter vermeleri olmuştur. Örneğin Muhammet'in çağrısı, zamanın zeki Araplarının soylu geleneklerine ve bir Tanrı'ya tapma konusundaki eğilimlerine uygun gelmişti. Bu duygular, Mekke ve Medine halkının düşünce ve vicdanlarında gizli bulunmaktaydı. Muhammet bunları desteklemek için ortaya çıkarmaktan başka bir şey yapmamıştı. 
Ancak yeni din tamamlandığı ve kesin biçimini aldığı zaman kolayca kökleşebileceği bir düzleme oturdu. Tek kitabı Kur'an'dı. (sayfa 
921 Arabistan lahiflerinin müziğinden başka hiçbir şey duyumsamayan düşünceler için bu kitap, oldukça yüksek bir sözdizimi ile çirkin ve anlaşılmaz güzelliklerin bir karışımı gibi görünüyordu. 
Nitekim, bugünkü Avrupalıların çoğuna da böyle görünür. Sayısız yeni Müslümanlar Kur'an'da aslı olan şeyleri tefrik edemediler. 
İran ve Hindistan Şillerinin sebep ve hikmetini anladıkları ve hisseftikleri Şii mezhebine kolayca taraftar olmalarının nedeni budur. Bir süre sonra, Kur'an'ın ezelden beri Tanrı'yla yekvucud olup olmadığını söz konusu eden garip bir bilimsel kurallar ortaya çıkmasını, yeni bir aracı eski fikirlere uygulama eğiliminin yerleşmesine borçluyuz. Kur'an'ın Allah ile bir olup olmadığı konusunda, İslâmiyet'i yeni benimsemiş bir Hristiyanın kendi dilinde "önce söz vardı, söz Allah ile birlikteydi. Söz Allah'tı" sözlerini, İslâm diline çevirmeye girişmiş olduğunu benimser ve onaylamazsak, Kur'an'ın Allah ile tek vücut olduğu ilkesi bize son derece garip görünür. 


Evrensel dinlerin büyük konularının hiç birinde, oldukça geniş bir yer tutan eğitim işiyle kendi mezheplerini ve dünyayı örgütlenme düşüncesini kolay bir biçimde açıklama gereği olduğunu anlamış görünmüyorlar. Sürekli hızlı bir yaygınlık gösteren din tarihi karşısında bulunuyoruz. Bu durum, küçük bir miktarda suyun geniş bir alan üzerine yayılarak orada taaffün (çoğalması| durumunu akla getiriyor. 
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Sayfa s5 
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Harun Reşit 809'da öldü. Ölümünden sonra geniş imparatorluk, iç savaşlarla parçalandı, Bu durum, iki yüz yıl sonra büyük bir olayın ortaya çıkışına kadar sürdü. Selçuklu ailesi tarafından yönetilen Türkler, Türkistan'dan gelerek güneye doğru yayıldılar. Yalnız Bağdat İmparatorluğu'nu değil, onunla birlikte Küçük Asya'yı da ele geçirdiler. Kuzeydoğu yönünde hareket ederek o zamana kadar Müslümanların saldırılarına uğramış olan Toros Dağları duvarını yandan çevirmeyi başardılar. Selçuklu Türkleri, dört yüz yıl önce Yuan Şuangf'ın bize birkaç sözcük ile çizdiği kavmin aynısıydı. Ancak, Müslüman olmuşlardı. İmamları Ebu Bekir'i sevindirecek ve hayranlık bırakacak oranda ilk saflığını hâlâ korumaktaydı. Türkler, İslâmiyete büyük bir yenilenmeye ve uyanmaya neden oldular. Müslümanları, Hristiyanlık karşısında yeni savaşlar için yüreklendirdiler. Emevilerin ortadan kalkışından sonra iki din arasında bir tür ateşkes kurulmuştu ve bütün savaş eylemleri sınır çatışmalarından ibaret kalıyordu. Onbirinci yüzyıl ile birlikte tutuculuk kavgası içeriğini yeniden kazanacaktır. 


Sayfa : 107 
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Sayfa 107 


Nevysterya ile Avustrazya arasındaki bu eski ayrılığını acı sonuçları hâlâ sürmektedir. 1914te eski Nevysterya ve Avustrazya çekişmesi bir kez daha savaşa gerekçe oldu. 
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Sayfa : 114 


ii risk ÇANe — Asx) (Krum) Sesi Geni, 


e iğ Si İrrail Burasi EZ özblaei il yi İZE EEE) gezel AA) 
MİMİ ez zy el kisa! 
e VPN ip Gyz Yasa YA 


ye Cİ yel el Dama 2 eler #8 aş elliye BAĞA yle gr 
Şo ŞAN ANE yea 7 gi yle yg vE İİİ ş öze AN zl 


# sapıçik 


Sayfa 114 

Prensleri Krum'un (802-815) yönetimi altında, imparator Nikiforos'un orduları bozulup yok olmuşlardı. İmparatorun kafatası Krum'un şarap kadehi olmuştu. Balkan yarımadasının büyük bir kısmı, Bulgarların eline geçmişti (Böylece Bulgar ve İngiliz ulusları hemen hemen aynı zamanda birer siyasi birlik olarak kuruldular). 
Bu bahtsızlıktan sonra Bizans, batıda yeniden doğan imparatorluğa karşı yeni bir girişimde bulunmadı ve 812'de gönderdiği elçilerle Şarlman'ın imparator ve Ogustüs sanını resmen tanıdı. 
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Sayfa 


b. 
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Sayfa 123 
Bu ve az sonra sözünü edeceğimiz diğer karışıklıklar yüzünden güneye “atılan Bulgarlar, önceden de belirttiğimiz gibi Kom'un yönetimi altında Tuna ile Konstantiniye lİstanbull arasında yerleştiler. Köken olarak Türk kavminden olan bu Bulgarlar, Rusya'nın doğusunda ilk ortaya çıkmalarından başlayarak sürekli gerçekleşen karışmalar yüzünden ırk ve dil bakımından hemen hemen bütünüyle Slavlaştılar. Bulgarya'ya yerleşmelerinden sonra bir süre daha inkârcı kaldılar. Kralları Boris (852-884) Müslüman elçilerini iyi karşılıyor ve İslâm dinine girecek gibi görünüyordu. Ancak en so-Runda Bizans Prensesi ile evlendi. Böylece hem kendisi, hem de milleti Hristiyanlığa girdi. 
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Sayfa 124 


Güney Rusya'dan geçerek batıya akın eden Türk kavimleri, yalnız Bulgarlar ve Macarlardan oluşmuyordu. Macarların ve Bulgarların arkasından Hazarlar geldi. Türk kavminden olan Hazarlar arasına, önemli oranda Konstantiniye'den çıkartılmış Yahudiler de karışmıştı ve bunlar Hazarlardan bazılarını Yahudi dinine geçirmişlerdi. ğ 
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Sayfa : 124 
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Sayfa 124 


z Ancak Türk kavimlerinin Karadeniz kuzeyinde gerçekleştirdikleri Hristiyanlık karşıtı doğrudan akınlar, Karadeniz güneyinde ve Halife imparatorluğu içinde gerçekleştirdikleri karmaşık akınlar ölçüsünde önemli değildi. Burada, Türkistan'daki Türk kavimlerinin her birinden ayrı ayrı söz etmeyeceğimiz gibi, Selçuk "Kalan"ın egemenliği altındaki Türkleri, diğer Türklerin başına geçiren özel nedenleri de anmayacağız. XI. yüzyılda bu Selçuk Türkleri tek bir ordu değil, farklı farklı ordulardan oluşan bir grup olarak, iki kardeşin yönetimi altında karşı konulamaz bir güç şeklinde Müslüman İmparatorluğu'nun dağılma durumundaki bölgelerinde yayıldılar. 

Çünkü İslâm dünyası çoktan beri bir imparatorluk olmaktan çıkmıştı. Abbasiler yönetimi, darala darala eskiden Babilistan denilen alanla sınırlı kalmıştı. Hatta Bağdat'ta bile halife sarayı, koruyucuları olan Türklerin elinde bir araç durumundaydı. Gerçek hükümdar bir tür saray nâzırı olan bir Türk'tü. Halifenin ülkesinin doğusundaki İran'da, Filistin'in batısında, Suriye ve Mısır'da Şiiler yönetimdeydi. 
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Sayfa 125 
Bütün Selçuklu güçlerini yönetimi altında toplamış olan Alp Arslan, Malazgirt Savaşı'nda Bizans ordusunu bütünüyle bozguna uğrattı (1071). Bu savaşın Selçuklular üzerindeki etkisi oldukça büyük oldu. 
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Sayfa 129 

Haçlı seferlerine katılmak isteyenler yalnızca şövalyeler ve prensler değildi. Urban'ın resminin yanına Piyer (Piyer Larhit/'in resmini de koymak zorundayız. Gerçi bu yüz, Avrupa için yeni bir örnek değildi. Ancak biraz eski İbrani peygamberlerini anımsatıyordu. Bu adam ortaya çıkarak halifenin haçlı seferini anlattı. Halka kutsal topraklardaki yolculuğunu aktardı. Sözleri doğru muydu, yalan mıydı? Bunun burada bizce önemi yoktur. -1075 yıllarında 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bu dönemin tarihi bilgileri hâlâ önemlidir.- Selçuk Türklerinin eline geçen bütün kutsal yerlerde yaptıkları kötü yıkımı, Kudüs'ü ziyaret eden Hristiyanların onlardan gördükleri saldırıları, zulümü ve yolsuzlukları uzun uzun anlattı. Yalın ayak, sırtında kaba bir cübbe ve elinde bir asayla gezen ve kocaman bir haç taşıyan bu adam, Fransa'yı ve Almanya'yı dolaştı. Her gittiği yerde, kilisede, ya da dolaştığı pazar yerlerinde büyük halk kitlelerine bu serüvenini anlattı. 


İşte burada, ilk kez bir düşüncesi, bir ruhu olan bir Avrupa buluyoruz. Oldukça uzak bir yerde yapılan bir haksızlığın hikayesi karşısında, genel bir öfke ve ortak bir dua için zengin ile yoksul arasında hoş bir anlaşma hareketi görüyoruz. Böyle bir durumun Agustus ile Sezar zamanında ya da dünya tarihinin daha önceki dönemlerinde diğer başka bir devlette gerçekleşmiş olduğunu düşünemezsiniz. 


Nisbeten oldukça küçük bir bölge olan Neillas'da ya da İslâm öncesi Arabistan'da buna benzer bir durumun olması belki olanaklıdır. Ancak Hristiyan dünyasındaki bu hareketin uluslar, krallıklar, insanlar ve halklar üzerinde etkisi oldu. Burada dünyada ortaya çıkan yeni bir durum karşısında sıradan halktan bir kişinin, kendisi ile toplumun çıkarları arasındaki ilişkiyi ayrımsaması karşısında bulunduğumuz açıktır. 
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Sayfa : 131 
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Sayfa 130 


- Haçlı Seferlerinin öncüleri olan iki insan yığını, Macaristan'ın dillerini anlamadıkları insanlarını görünce, onlara karşı öylesine bir şiddet gösterdiler ki Macarlar karşılık vermeye ve öncülere karşı katliam yapmaya mecbur kaldılar. Üçüncü bir insan kalabalığı -Hristiyanların coşması sonucu olarak- Rainlan'daki Yahudileri (sayfa 131) katletmeye giriştiler. Ancak, Macaristan'da bunlar da darmadağın oldular. 
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Sayfa 142 
Papalığın Hataları ve Ateşli Kızgınlıkları 


ıl. İnosan'ın, kendi koruması altındaki Il. Frederik'in büyüyüp yetiştiğini anlamamazlıktan geldiğini söylemiştik. Aynı şekilde Papalık makamı da Avrupa'nın büyüyüp yetiştiğini hiçbir zaman anlamış görünmedi. Bu günün zeki bir tarih araştırıcısı için, papazlık makamının temelinde varolan düşünceyi, dünya üzerinde adalet ve doğruluğa dayalı bir barışı ve bu barış düşüncesini sempati ile karşılamak laçısındani, Laneran'ın siyaseti içinde yer alan birçok seçkin unsurları tanımamak olanaksızdır. İnsanlık, kendi yıkıcı buluşlarının giderek artan gücü altında yok olacak değilse, iğrenç bir genel barış ve rahatlığa yöneleceklerdir. Bu genel barış rahatlığı ise kaçınılmaz bir yönetim biçimini, yani yasalara dayanan ve kelimenin tam anlamıyla dinsel bir biçim alacaktır. Öyle bir yönetim ki insanları genel bir insanlık kaderi düşüncesiyle eğiterek ve onun uğraşlarını bu ruh ile düzene koyarak yönetecektir. 


anı 
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Sayfa : 157 
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Sayfa 157 
Cengiz Han ve Ardıllarının Büyük İmparatorluğu 


Artık bize, göçebelerin Batı ve Doğu uygarlık dünyasına yaptıklaren son ve en önemli saldırıları anlatmak kalıyor. Tarihin kapsadığı bu dönem, iki tür yaşam biçiminin birbirine paralel olarak nasıl geliştiğini göstermiş ve toplumsal yapılar ilerledikçe göçebelerin daha çok zekâya ve hareket yeteneğine sahip olduklarını ve silâhlarını da yenilediklerini eklemeyi atlamamıştır. Göçebe asla barbar değil, belki durumun özellikleri gereği diğerlerinden ayrılmış bir kişilikti. 
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Sayfa : 157 
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Sayfa 157 


Uygarlık tarlasını zararlı otlar kapladığı, dünya uygarlığının imanı namussuzluğa dönüştüğü zaman göçebelik, sapanı ile gelir, yeni hasatlar için toprağı altüst eder. On üçüncü yüzyıl ile başlayan Moğol saldırıları bu verimli kültürlerin sonuncusu ve en genişi oldu. 


Sayfa : 160 


| l bae lüle 0999 BA İİ Gağan yeliz >» 

| ll z) ÖLSE ağ sari Ss 
|) Üe fil. Ji yale elğeiy Sap DEE 
YEOŞ İİ 53 gez yad iğ Ap sanli ğdi e Gü ŞAP EZ CE gk e PP 
gile oi > Bİ ge e) 6 İS "gzl 0357 
e GU ez sağgeil 37 GE İe b. Şi 
Şa) İN im İİİ Haye özü Gl ze 
<2 )029833l 6 OAK İ çak 5453 deal 

# 


413 


ATATÜRK” 


Sayfa : 160 
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Sayfa 160 

Şurası bilinmektedir ki bütün ırklar ve bütün sınıflar kendi halkları arasında ve kendi ülkelerinde kaldıkça iyi kabul ve değer görür, saygı ve sevgi bulurlar. Ancak yabancı ülkelere gidecek olurlarsa yoksulluğa düşer ve aşağılanır ve düşkünleşirler. Türkler ise tersine kendi kavimleri arasında kaldıkça kabileler arasında bir kabileden başka bir şey değildirler. Özel bir güç ve kudrete sahip olamazlar. Fakat ülkelerinden ayrılır da bir Müslüman ülkesine giderlerse emir ya da komutan olurlar ve soydaşlarından, kendi ocaklarından, kendi yakınları ve akrabalarından ne kadar uzaklaşırlarsa o oranda değerleri artar. Hazret-i Adem'den bugüne kadar gelmiş geçmiş hiçbir kavimde, her ne sonuca ulaşır- sa ulaşsın, bir esirin tac ve tahta kadar yükseldiği görülmemiştir. 
Oysa Türklerde buna pek çok örnek vardır. Türk kralı olan ve bilimi, erdemi, kavrayışı ve bilgisi ile tanınmış olan Efrasiyap: "Türk, denizin dibinde bir istiridyenin kabukları içinde saklı bir inciye benzer. Bu inci denizden çıkarılıp bir hükümdarın tacını ya da bir gelinin kulaklarını süslediği zaman bir değer kazanır" dermiş. 
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Sayfa : 161 
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Sayfa : 162 
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Sayfa 161 


Bunun üzerine, Cengiz Han tarafından oluşturulan ve yönlendirilen büyük bir atlı ordusu Pamir yaylasına yayıldı ve Türkistan'a kadar indi. Bu ordu oldukça iyi donanmıştı. Belki de kentlerin kuşatılması için top ve baruta sahiptiler. Kaldı ki o dönemde barut, Çin'de de kullanılıyordu ve Çin bunun kullanma biçimini Moğollara öğretmişti. Kaşgar, Hokant, Buhara ve en son olarak da Harzem İmparatorluğu'nun başkenti olan Semerkant düştü. Ancak Moğollar bununla yetinmediler. Hazar Denizi'nin batısına doğru yayıldılar. 
Ardından güneye doğru yönelerek Lahor'a kadar indiler. Hazar Denizi'nin kuzeyinde Moğol ordusu Kiyef'ten gelen bir Rus kolunun direnciyle karşılaştı. Bir dizi savaş gerçekleşti. En sonunda Rus orduları yenildiler ve Kiyef Grandükası esir düştü. Moğollar böylece Karadeniz'in kuzey kıyılarında görüldüler. Konstantiniye, korku ve şaşkınlık içinde kaldı ve kalelerin onarılması işini hızlandırıldı. Bu sırada başka ordular Hive ülkesini ele geçirmekle uğraşıyorlardı. Bu devlet ele geçirildi. Yalnız Çin İmparatorluğu'nun güney kısmı bırakıldı. 1227'de Cengiz Han birbiri ardına gelen zaferleri arasında öldü. Kurmuş olduğu imparatorluk, Büyük Okyanus'tan Dinyeper ırmağına kadar uzanıyor ve büyümeye devam ediyordu. 


Göçebeler tarafından kurulmuş bütün imparatorluklar gibi Cengiz İmparatorluğu da başlangıçta salt askeri ve yönetsel örgütlenmeden oluşan bir kadrodan meydana gelirdi. Tek gerçek yönetici hükümdardı. Hükümdar ile tebası arasındaki ilişki, ordunun yönetimine hizmet etmekle ve vergilerin toplanmasıyla sınırlıydı. Fakat Cengiz Han, hükümet yönetiminde kendisine yardım etmek üzere Çin İmparatorluğu'nun en usta yöneticilerinden birini, Çin'in gelenek ve göreneklerini her yönüyle bilen bir kişiyi yanına almıştı. Bu devlet adamı, Ye-Lyu-Şu Tse'ydi. Cengiz'in Isayfa 162) ölümünden sonra da Moğolların siyasetini yürütmüştür. 
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sayfa : 162 
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Sayfa 162 


Bundan sonra Moğol orduları Asya'dan çıkarak doğruca Rusya üzerine yürüdüler (1235). Kiyef 1240'ta yıkıldı ve hemen hemen bütün Rusya, Moğollara haraç vermek durumunda kaldı. Polonya yakılıp yıkıldı ve Polonyalılar, Almanlardan oluşan bir karma ordu tarafından Aşağı Silezya'da, Layginiç'te kılıçtan geçirildi (1241). Anaşılan imparator Il. Frederik, Avrupa'nın içerilerine doğru ilerleyen bu istilâ selini durdurmak için bütün çabasını harcamamıştı. 


Bury, Gibbon'un "Roma İmparatorluğu'nun Dağılması ve Yıkılışı" adlı eserinin bir tür değerlendirme ve yorumu olan notların- da şöyle yazıyor: "Avrupa'lı yazarlar 1241 ilkbaharında Polonya'ya saldıran ve Macaristan'ı ele geçiren Moğol ordusunun başarılarına neden olan şey, sayısal üstünlük değil, belki de olağanüstü bir strateji olduğunu ancak son zamanlarda anlamaya başlamışlardır. Ancak, bugün yürürlükte olan anlayış, henüz bu bakış açısını kabul etmiyor. Tatarları, daima karşılarına çıkan her şeyi sürükleyip götüren, hiçbir stratejik plana bağlı olmaksızın doğu Avrupa'da atlarını dört nala koşturarak bütün engelleri yalnızca sayısal üstünlükleriyle ezen vahşi bir kalabalık olarak betimliyor.” 


Vistül Irmağı'nın aşağı kısmından Transilvanya'ya kadar uzanan yerlerde olan hareketler sırasında başbuğun planlarının ne kadar büyük bir bağlılıkla uygulanıp gerçekleştirilmiş olunduğuna hayret edilir. O zamanın Avrupa ordularından hiç biri böyle bir sefere girişemezdi ve hiçbir Avrupalı komutan bu kadar büyük bir öngörüye sahip değildi. Il. Frederik'ten başlayarak bütün askerlerimiz Subutay ile karşılaştırılacak olursa, hepsi de deneyimsiz ve toy delikanlılar düzeyinde kalırlar. Zaten Moğollar sefere çıktıkları zaman Macaristan ile Polonya'nın siyasal durumunun oldukça iyi bir biçimde biliyorlardı. Bir çok kimselerden bilgi almışlar, birçok önerilerden yararlanmışlardı. Macarlar ile diğer Hristiyan devletler ise tersine, tıpkı çocuklar gibi düşmanlarıyla ilgili olarak hiçbir şey bilmiyorlardı. 
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Sayfa 163 

Mengü'nün diğer kardeşi Hülagu, bu son savaş sırasında komutanlık görevini yerine getirdi. Hülagu, İran ve Suriye'nin ele geçirilmesinden sonra silâhını halifeye karşı çevirdi. 
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Sayfa 163 

1295 yılında Mengü öldü. Hakan seçimi için bu geniş imparatorluğun her köşesinden Moğol reislerinin toplanmaları gereğinin zamanı gelince, 1260 tarihinde Kubilây Hakan seçildi. Çin işleri Kubilay'ı çok ilgilendirmekteydi. Başkenti Karakurum'dan Pekin'e taşıdı. 
İran , Suriye ve Küçük Asya'ya göreceli olarak bağımsızlık verdi. 
Kardeşi Hülagu'yu bu kıtaların yönetimine atadı. Rusya ve Türkistan'da birleşmiş olan Moğol orduları da bu şekilde doğrudan doğruya özerk bir yönetime kavuştular. Kubilay 1394'te öldü ve onun ölümüyle birlikte hakan ünvanı ortadan kalktı. 
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Sayfa 163 
Marko Polo'nun Gezileri 


Bu Moğol fetihleri hiç kuşkusuz bütün tarihin en dikkati çeken olaylarından biridir. İskender'in fetihleri (sayfa 164) bile genişliği bakımından Moğol fetihleriyle kıyaslanamaz. Bu fetihler, insanların düşünceleri üzerinde bıraktığı etkisi bakımından İskender serüveni- nin bir sonucu olan Yunan uygarlığının yayılma ve yaygınlaşmasını akla getirir. Bir aralık, bütün Asya kıtasıyla bütün batı Avrupa serbest ve sürekli ilişkide bulundular. Bütün yollar geçici olarak açıldı. Bütün bu ulusların temsilcileri, Kara Kurum sarayında boy gösterdiler. Hristiyanlık ve İslâmiyet arasındaki dini çatışmaların Avrupa ile Asya arasında oluşturduğu engeller azaldı. Papa, Moğolların Hristiyanlığı benimseyebilme ümidini okşamaya başladı. O zamana kadar Moğolların tek dinleri Şamanizm, yani ilkel bir puta taparlıktı. 
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Papanın elçileri, Hindistan'dan gelmiş Budizm rahipleri, (Parslı), İtalyan, Çinli sanatkârlar, Bizanslı ve Ermeni tüccarlar, Moğol sarayında Arap memurlar, İranlı ve Hintli astronomlar ve matematikçiler ile birlikte karışık bir biçimde bulunuyorlardı. Tarihte Moğolların seferlerinden ve katliamlarından çok söz edilmesine karşın, yadsınamaz bir merak ve öğrenme isteklerinden yeteri oranda söz edilmez. Olasıdır ki Moğolların etkisi, buluşçu kimlikleriyle değil, ancak var olan bilimsel bilgi ve yöntemleri başka yerlere iletmede bir araç olmaları bakımından çok büyüktü. Cengiz ve Kubilay'ın kişisel yaşamlarına ilişkin bildiğimiz şeyler, bu adamların parlak, ancak kendini beğenmiş, Büyük İskender ve Yakutlu cahil bir teoloji uzmanının siyasi gölgelerini çağrıştıran Şariman derecesinde açık bir zekâya sahip oldukları konusundaki izlenimimizi doğrular. 


Sayfa : 165 
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Sayfa : 165 
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Sayfa 165 
Moğolların, düşüncesi ve ruhu, aslından böyle saptırılmış bir Hristiyanlığı benimseyemezdi. Kendi imparatorluklarının, saltanatın bir vilâyeti olmasını belki benimserlerdi. Ancak bu imparatorluğun güçleri ve amaçlarının zayıflığı oranında, savları büyük olan ve kendi özel kinleri ve gururları ile hareket etmeseler bile, kimisi Almanya İmparatoru'nun kulları, kimisi Fransa Kralı'nın memurları olan Fransız ve İtalyan rahiplerinden oluşan bir sınıfın malikanesi olmasına hoşgörüyle bakamazlardı. 1296 yılında Kubilay Han, batı Hristiyanlığı ile bir anlaşma ortamı bulmak amacıyla Papa'ya bir özel kurul gönderdi. Bu anlaşmazlığın çözümü için yüz kişilik aydın ve bilginden oluşan bir kurulun sarayına gönderilmesini talep etmekteydi. Ancak kurul Batıya ulaştığı zaman Papa yoktu. Papalık mirasının kime geçeceği sorunu doğrusu çözülememişti. 


Sayfa : 165 
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Sayfa 165 


1298 yılında Cenevizliler ile Venedikliler yenildiler. Cenevizliler tarafından alınan 7000 esir arasında büyük bir gezgin olan, ancak öyküleri arkadaşlarınca çok abartılı bulunan Marko Polo adında bir Venedik soylusu bulunmaktaydı. Marko Polo Kubilay Han'a gönderilen ilk kurul arasında bulunmuş ve iki Dominikyen yoldan geri döndükleri halde, o yolculuğunu sürdürmüştü. 
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Sayfa 166 
Marko'nun hikayesine önceleri Avrupalı okuyucuların çoğunluğu inanmadılar. Ancak bir süre sonra bütün hayalleri tutuşturdu. Polo bize, yolcuların her an yararlanabilecekleri kusursuz hanlara rastladığından, zengin bağlar, tarlalar ve bahçelerle dolu, güzel ve verimli bir memleket betimliyor, Budistlerin birçok manastırından, keşişlerinden, "ipek ve altın yaldızlı kumaşlardan", "güzel kumaşlardan", “güzel tahtlardan", aralıksız birbirini izleyen kentlerden ve kasabalardan söz ediyor. Bu kişi bize Roma'yı, hükümdarın yüz filden oluşan büyük bir ordusunun, Moğol okçuları karşısındaki bozgununu ve Moğolların (Pagul) fetihlerini anlatıyor. p 


Sayfa : 168 
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Sayfa : 168 
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Sayfa 168 

Osmanlı Türkleri, batı Türkistan'ın Cengiz Han tarafından ele geçirilmesi sırasında güneydoğuya doğru kaçan küçük bir sığınmacı kolundan oluşuyordu. Orta Asya'dan gelen bu Türkler, yerleşebilecek yeni bir toprak bulmak amacıyla çöller, dağlar ve yabancı halk arasından geçerek oldukça uzun bir yol izlediler. 


Sir Mark Sayks diyor ki; "Osmanlı Türkleri, sağlam orduları ve düşmanları olan derebeylikler, imparatorluklar ve çeşitli hükümetler arasında hiçbir biçimde denetim altına alınamadan serserice dolaşan yabancı çobanlardan oluşan küçük bir takımdı. Nerelerde kollanmışlar, nasıl ilerlemişler, koçlarını, koyunlarını nasıl koruyabilmişler, nerelerde otlak bulmuşlar, ülkelerini yarıp geçtikleri beylerle nasıl anlaşıp uyuşmuşlar, bunlar hep merak ve ilgiyle sorulacak sorulardır. 


Osmanlı Türkleri en sonunda Küçük Asya yaylaları üzerinde durdular. Selçuk Türkleri de kendileriyle aynı ırktan olan yardımsever komşular buldular. Şimdiki Anadolu demek olan bu ülkenin, en büyük kısmı -kentlerde oldukça büyük oranda Yunanlılar, Yahudiler ve Ermeniler bulunmakla birlikte- dil olarak Türk ve din olarak da Müslümandı. Hiç kuşkusuz halkın damarlarında Hitit, Frigyalı, Truvalı, İyonyalı, Yunanlı, Kimmeri, Galat ve Bergama döneminden beri İtalyan kanının izleri vardı. Fakat halk atalarından kalan bu etkileri, çoktan unutmuştu. Balkan yarımadasının yerleşikleri gibi eski Akdeniz esmer beyaz ırkının, Nordik Aryaların, Isayfa 169) Samilerin ve Moğolların karışık bir modeli olmakla birlikte, onlar kendilerini öz be öz Turan ırkından sayıyor, kendilerini Karadeniz Boğazı'nın öte yakasındaki Hristiyanlar karşısında çok üstün bir düzeyde görüyordu. 
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Sayfa 169 


Türkler, Sırplar (Yugoslavlar) ile Bulgarlarda, kültür ve ırk yapıları bakımından —yalnız biraz daha fazla Akdenizli Moğol ve kuzey kanı ile- kendi kültür ve ırklarına yaklaşan kavimler buldular. 


Sayfa : 169 "e 
6543 ila 5 5 ye eki ssl Shy 
Sİ OS alel Gal, SAL e sil SS 0lü eda kalan a gi 
. — Sayfa169 


O zamanlar Avrupa'nın başlıca savunma hattı Konstantiniye değil, Macaristan'dı. İşte Avrupa'yı Müslüman Türklere karşı savunanlar bu Hristiyan Türkler oldu. 


Sayfa : 171 
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Sayfa 171 
İstanbul'u ele geçirmekle bir hazineyi ellerinden kaçırdılar ve bir belâ aldılar... 


Sayfa Cd ki 
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Sayfa : 177 
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Sayfa 176 


Babür, Delhi sultanına Panipat'ta, yani kentin yirmi kilometre kuzeyinde rastladı (1525). Yanında ancak yirmi beş bin kişi bulunmakla birlikte topları sayesinde, bin fil ve dört katı askerden oluşan bir orduya karşı tam bir zafere ulaştı. Bundan sonra Kabil Kralı ünvanını bıraktı. Hindistan İmparatoru ünvanını aldı. Bengaldeş'e kadar ilerledi. Ancak 1530 yılında zamansız olarak öldü. Moğol fatihlerinin fetih hareketleri çeyrek yüzyıl ertelendi. Bu fetih hareketleri, ancak torunu Ekber'in tahta çıkmasından sonra yeniden Hindistan'da yayılmaya başladı. Ekber bir ara bütün Hindistan'ı yönetimi altına aldı ve torununun oğlu (1658-1707) yarımadanın tek egemeni 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oldu. Altı kuşak boyunca oğulun babayı izlediği bu büyük Moğol hanedanı ile Hindistan, örneği görülmemiş bir parlaklığa ulaştı. 
Ekber, belki Asuka'dan sonra Hindistan'ın en büyük hükümdarı, büyük adam niteliğine yaklaşan yüzlerinden biri oldu. 

Ekber'e Şarlman ya da İskender derecesinde bir önemle Isayfa 177) bakmak gerekir. Ekber, tarihin eksenlerinden biri oldu. Ortaya koyduğu eserin büyük bir kısmı hâlâ yaşıyor. İngilizler, Moğol imparatorunun yerini aldığı zaman Ekber'in mesleğini izlediler. 
Zamanımızın Britanya hükümdarı gerçekten Hind Kayzeri ünvanını taşıyor. 


Sayfa : 178 
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Sayfa 178 
Fakat kuşkusuz herkes gibi Ekber de zamanından daha öteye gidemez, kimi düşüncelerin zincirini kıramazdı. 


Sayfa : 179 
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Sayfa 179 


Ekber'in en çok başarılı olduğu girişim, "Ancak bir Allah vardır ve Muhammet onun peygamberidir." ilkesi yerine, "Ancak bir Allah vardır ve imparator onun vekilidir" ilkesini yerleştirerek İslâmiyet alanını genişletmek istemesidir. 


Sayfa : 180 
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Sayfa 180 


Ekber, yaşamaya gücü olan bir devletin örgütlenmesinde en temel unsurun eğitim olduğunu asla anlayamadı. Çevresinde bulunanlardan hiç kimse, kendisine böyle bir düşünceyi aktaramazdı. 
Hindistan'da Müslüman üstadlar eğitimden geçmemişler, katı bir tutuculuğun, kuru bir sufiliğin savunucularıydılar. 
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Sayfa : 181 
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Sayfa 181 

Timurlenk Moğallarının neden oldukları karışıklıkların oldukça dikkate değer ikinci bir sonucu, doğudan gelen garip bir sığınmacı grubun, Çingenelerin, ortaya çıkmış olmalarıdır. Bunlar XIV. yüzyılın sonu ile XV. yüzyılın başlarında Yunanistan'da görüldüler. Orada bunların Mısırlı oldukları sanıldı. Kendileri de bu düşünceyi kabul ettiler. Ne yazık ki reisleri "Küçük Asya Kontları" ünvanını taşıyorlardı. 
Belki de birkaç yüzyıl batı Asya'da dolaşmışlar ve Timurlenk'in katliamları sırasında Akdeniz boğazından geçmeye zorunlu olmuşlardır. 
Onlar belki de -Osmanlı Türkleri gibi- büyük Cengiz yayılmasından ya da daha önce yurtlarından sürülmüşlerdi. Onlar, Osmanlı Türkleri gibi ülke ülke dolaşmışlar. Ancak daha şanssızlardı. Yavaş yavaş Avrupa'ya girmişler ve batıya doğru yönelmişlerdi. 
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Sayfa : 182 
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Sayfa 182 


Osmanlı Türkleri denize bile çıktılar. Venediklilerin kendi suları olan Akdeniz'de onlarla savaştılar. 1529'da Türkler, Viyana'yı kuşattılar ve savunmacıların çabalarından daha çok, havanın etkisiyle yenildiler. V. Şarln Habsburg İmparatorluğu sultana cizye verdi. 
1571'de İnebahtı savaşına gelinceye kadar, -ki Donkişot'un yazarı Servantes burada kolunu kaybetmişti- Hristiyanlık dünyası kendi deyimiyle Osmanlıların büyüklüğünü kıramamış ve Türk donanmasının yenilemeyeceği hakkındaki genel düşünceyi yalanlayamamıştı. 
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Sayfa 187 

Bu kitapta gerileme (düşme) ve yıkılış (sona erme| belirtilerine öncelik verdik. Çünkü insanlık tarihinde birinci derecede öneme sahiptirler. 
Bu belirtilerden en açık olanı, sıradan yurttaşların ruhlarında cumhuriyete karşı hizmet ve zorunluluk düşüncesini oluşturacak, yani onları bu iradeyle donatacak geniş ölçekli bir eğitim kuruluşunun yokluğudur. Diğer biri de yurttaşların etkinliklerini belli bir uyumda tutacak, onları tek bir beden gibi tek bir iradeye sahip kılacak herhangi bir genel tanımın yokluğudur. İrade toplumu, bir bilgi toplumunun oluşturacağı olanaklara karşı konulan sınırlamalar yüzünden hacim bakımından sınırlı bir durumda kalır. (Yönetimin) küçük bir azınlığın elinde merkezileşme ve işçilerin yerini esirlerin almasına olanak veren bir durum, bu sınırlamanın bir sonucu olarak genel ruhun parlaklığının gitmesine ve genel zekânın karışıklığa uğramasına neden olur. 

Bunun dışında, ayrıca Roma Devleti'nin arkasında belli bir din düşüncesi de yoktu. Roma'nın Etrüsklerden gelen "Karaciğere bakma" ayini, Moğolların buna oldukça benzeyen Şamanizmleri, bu gibi büyük bir toplumun gereksinimlerine pek uygun bir şey değildi. Gerçekten Hristiyanlık ile İslâmiyet, her biri kendi husüsi tarzlarıyla, gerek Roma Cumhuriyeti sisteminde ve gerek göçebelik sisteminde görülen bu açıklığı, bir halk kitlesine terbiye vermek, umümi bir ahlâkı, onların müşterek bir mazi tarihi, beşeri maksat ve kader için müşterek bir fikir temin eylemek suretiyle kapamayı vadetti. 


: 
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Sayfa : 190 
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Sayfa 190 

"Modem devleti kendisinden önceki devletlerden ayıran esaslı fark, bu düşüncenin ameli sahada tahkiki, terbiyenin bireysel bir iş olmayıp, geneli ilgilendiren keyfiyetinde saklıdır. İnsanların yaratmaya çalıştıkları modem yurttaşın, ilk önce bilgili, sonra da oy sahibi olması gerekir. 


Modern yurttaş, oyunu vermeden önce tanıkları dinlemelidir. Kararını vermeden önce konu hakkında bilgi ve düşünce sahibi olmalıdır. Bu da, seçim kulübeleri (Pnollig-booths) kurmakla değil, okullar kurmakla, edebiyatı, bilgiyi ve haberi kolay edinilebilir bir 

»  halegetirmekle olur. Böylece esaret ve karışıklık içindeki modem 

© düşünüş, var olan iradeye dayanan katılımla çalışan bir devlete yol açılmış olur. Oylar kendi başlarına değersiz şeylerdir. Greekoslar zamanında İtalya'da insanlar oy sahibiydiler. Oylar kendilerine bir yarar getirmedi. Eğitim ve öğretim görmemiş bir insanın oy sahibi olması, kendisi için yararsız ve tehlikelidir. Kendisine doğru yöneldiğimiz düşünme yeteneğine sahip toplum, yalnızca bir irade topluluğu değildir. O, “iman ve boyun eğme toplumu"nun yerini alacak olan "bilgi ve irade camiası"dır. Göçebelikten gelen özgürlük ve nefise güven ruhuyla uygarlığa katılımında, zenginlik ve güven unsurlarını barıştıracak uzlaştırma aracı eğitimdir. 
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Sayfa : 191 
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Sayfa 191 


Daha Xl. yüzyılda Papa 9. Gregor ile İmparator Il. Frederik'in genel ve sert bir tartışmaya giriştiklerini görmüştük. Daha o zamanda bile dünyada monarşiden daha üstün bir yönetimin ortaya çıktığı, yani büyük çoğunluğun genel düşüncesinin somutlaştığı konusunda ortak bir duygu vardı. 


Sayfa : 209 
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Sayfa : 209 
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Sayfa 209 

Artık bundan böyle kayıta geçilecek açık rezillikler ve atılmışlıklar yoktur. Ancak, olan bir şey varsa bu da anlaşma taraftarlığının şiddet içermesi, Büyük Gregor'un ve Vil. Geregor ile Il. Urban'ın da içinde yer aldığı papalar sınıfının, Ili. İbnosan ile başlayan papalar dizisinin temsil ettiği ağır basan hayali güçlerinin dönemidir ki bunların aktarılacak ve anlatılmaya değer bir yönleri yoktur. Kilise bugünkü haline geldi. Devletten ayrı bir dini örgüt, dini kurullar arasında bir dini kurul oldu. İktidar asası Roma'nın elinden gitti. 


Sayfa : 211 
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Sayfa 21 


Örneğin, ırk ve ulus sahasında bir "Avrupalı" çoğunlukla bir “Asyalı"yı sanki kendisinden başka cinsten bir hayvan olarak, diğer "Avrupalı"yı ise zorunlu olarak kendisi gibi erdemli ve iyi insan sayma eğilimi gösterir. Doğal olarak Avrupalılarla birleşip Asyalılara karşı durur. 
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Sayfa 21 


Çünkü doğru bilimsel yöntem şudur: Gereksiz teoriler yapmamak, incelemeden hiçbir söze inanmamak. Her şeyi olabildiğince sıkı bir biçimde denemek, hiçbir şeyi saklamamak, hiçbir şeyi tekeline almaya kalkışmamak ve alçak gönüllü, açık yüreklilikle bilimin amacını düşünerek hizmet etmek. 


Sayfa : 222 
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Sayfa : 222 
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Sayfa 222 
Edebi Rönesans 


Batı Avrupa zekâsında, bu genel uyanışla birlikte büyük bir yaratıcı edebiyat ortaya çıkmıştır. İmparator ll, Frederik'in girişimi ile ortaya bir İtalyan edebiyatının çıkmış olduğunu daha önce belirtmiştik. 
Bununla eş zamanlı olarak gerek Kuzey Fransa'da, gerekse Provans'da "Tropadorlar" halkı kuzey ve güney ağızlarıyla aşk şarkıları biçimini oluşturuyordu. Bunlar halkın ruhundan, yani geniş bir ruhtan doğuyordu, bilginlerden ve okumuşlardan değil. 
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Sayfa 229 

Amerika Tarihe Giriyor 

1453'de daha önce de söylediğimiz gibi İstanbul düştü. Bundan sonraki yüzyılda Avrupa üzerindeki Türk baskısı ağır ve sürekli oldu. 
Moğollar ile Aryanlar arasındaki sınır, daha önce Periklesin zamanında Pamirlerin doğusunda bulunurken, şimdi Macaristan'a doğru genişliyor. : 
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Sayfa 229 

Örneğin Portekizliler Atlas denizi kıyılarında bir ticaret etkinliğine girişmişlerdi. Roma'nın, Kartaca'yı yıktığı zamandan beri bir süre savsaklanmış olan Atlas denizi ticareti yeniden doğuyordu. Batı Avrupa kendiliğinden mi Atlas denizi tarafına doğru atıldı ve ileriye yürüdü, yoksa İnebahtı savaşına (1571) kadar Akdeniz'de ona egemen olan Türkler mi kendisini Atlas taraflarına itiyordu. Bu konuda kesin bir yargıda bulunmak oldukça hassas bir durumdur. 


« 
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Sayfa 231 

En sonunda 1492'de Gırnata düştü -bu Hristiyanlığın elli yıl önce İstanbul'un düşmesi üzerine uğradığı kayıpları bir ölçüde de olsa giderdi.- Bunun üzerine Kolomb, Palos limanındaki bazı tüccarların desteğiyle gemiler bulabildi. Bulduğu üç gemiden yalnızca bir tanesi, Santa Maria adında olanı, yüz ton büyüklüğünde ve güverteli idi. Diğer ikisi ise güvertesiz ve bunun yarısı büyüklüğünde bir kayıktı. 
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Sayfa 237 


Avrupa'nın doğusu ile merkezi, hâlâ Türk ve Moğolların egemenlik ve etki alanı içindeydi. Amerika'nın keşfi bile Türk fetihlerinin bir sonucuydu. Moğolların pusula ve kağıdı buluşları, Asya yolculukları ve bu yüzden doğu Asya zenginlikleri ve uygarlıklarıyla ilgili bilgilerin çoğalması, Amerika'nın Atlas Okyanusu kıyılarında şaşkınlık verici parlak, ruhsal, bedensel ve toplumsal güçlerin doğmasına oldukça büyük etkileri olmuştur. İspanya ve Portekiz yükselmesinin hemen ardından, nöbet önce Fransa ve İngiltere'ye, çok geçmeden de Hollanda'ya geldi. Denizlerin ötesinde genişlemek ve imparatorluklar kurmak rolünü sıra ile bunlar yerine getirdiler. 

Avrupa tarihinde bir zaman “Şark"(Levant)da ilgi çeken merkez şimdi Alpleri ve Akdeniz'i aşarak Atlas okyanusuna geçti. Türk İmparatorluğu, Rusya, Orta Asya ve Çin, birkaç yüzyıl boyunca neredeyse yazarların projektör alanlarının dışında, büyük oranda da savsaklanmış bir durumda kaldı. Bununla birlikte dünyanın bu merkezi bölgeleri, merke-Ziliklerini korudular. İnsanlığın sürekli barışı ve huzuru için bunların refah ve mutluluk ile bu barış ve esenliğe katılmaları zorunludur. 
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Sayfa 237 

Türk fetihleri, geziler ve keşiflerle dünya üzerinde yeni yeni birçok yerlere ilişkin olarak bilgi kazanılması, Roma İmparatorluğu'nu eski dünyayı aşan onur ve şanından ayırdı. Avrupa'nın eski anlayışı ve ahlâki çatısı artık çöküyordu. 
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Sayfa 238 

Hükümdarların pek azı bize içten kayıtlar bırakmıştır. Hükümdarlık ile içtenlik uzlaşmaz şeylerdir. Hükümdarlık bir tat ve Z0- runluluk olarak yapay bir görünüştür. Yazarlar, taç taşıyan başların içeriklerini olabildiğince iyi anlamak için teoriler kurmaya zorun- 


ludurlar. 
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Sayfa : 240 
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Sayfa 240 


Makyevelli'ye yurtseverlik erdemi yakıştırıldığı da vardır. Nedeni de kendisinin o zamanlar zayıf ve parçalanmış olan İtalya'nın -İtalya Türklerin saldırısına uğramış, ancak Sultan Mehmet'in ölümü yüzünden ele geçirilmekten kurtulabilmişti, Fransızlar ve İspanyollar, İtalya sanki cansız bir cesetmiş gibi onu ele geçirmek için birbirleriyle çekişmeye girişmişlerdi- birleşik ve güçlü bir ulus olabileceğini telkin etmiş olmasıdır. 


Sayfa : 250 


Sr 1İ33 ASAL örüp e > 
İJMA 3 777 İŞİ İİ el Soral sile iy JS Me e yalla dlslaiy 
Sar S3) EŞ ör eğil siz 3 
€ egri İŞİ go 0532 ML İŞ. 
FEK AS de (ne World City ot God ) 
esalkal el das b Ul eee SELİN 
Ni AY ass OS İLE ii 3 
ŞAİRİ ye o gl kal 
# > 


450 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Cihan Tarihinin Umümi Hatları 3 


Sayfa 250 

Dünya başka bir yönde ileriye doğru yürürken, siyasal düşünceler, devletlerin birbirleriyle ve hükümdarların yurttaşlarla ilişkilerine ait düşünceler yerinde sayıyordu. Yerinde saymak değil, hatta geriye gidiyordu. Çünkü Katolik kilisesinin “bütün dünyayı Allah'ın kenti haline getirmek düşüncesi insanların aklında bizzat kilise tarafından üretilmişti ve V. Şarlın bütün Avrupa'da dolaştırdığı savaşçı saltanat düşleri de suya düşmüştü.” 


ARA 
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ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU MIYAPL AN Obiman << —- 


H.G. Welis 


CİHAN TARİHİNİN UMÜMİ HATLARI 


Maarif Vekaletinin emir ve tensibi ile müderris ve muallimlerden müteşekkil bir heyet tarafından Türkçe'ye nakledilmiştir. 


Dördüncü Cilt 
Birinci Baskı 


Eğitim Bakanlığı 


İstanbul Devlet Matbaası 
1928 


Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri 


Envanter No : 1760 


Yazar : H.G. Welis 
Cild : Siyah 
Ebadı p 

En :27 cm. 


Boy :28 cm 
Sayfa Adedi :216 
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Sayfa 14 
Bundan dolayı Kromvel, "aziz"lerden oluşan bir tabur kurulması girişiminde bulundu. 


Bu tabur, elindekiyle yetinen, ağırbaşlı ve özellikle içten dinsel inançları olan kişilerden oluşturulacaktı. Kromvel, toplumsal sınıflara 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yönelik her türlü dogmayı yadsıyor, "Kaba bir elbise giyen, fakat uğruna mücadele ettiği amacı bilen ve seven bir subayı, taşıdıkları ünvanlarla yetinen soylulara yeğlerim" diyordu. 


Fakat, o zaman kralın sonu belli olmuştu. Lordlar Meclisi, kralın yargılanmasına ilişkin emri imzalamaktan kaçındı. Bunun üzerine parlamento, her türlü güç ve kuvvetin Allah'tan sonra ulusa git olduğunu ve Avam Meclisi'nin, ulusun gücünü en üst düzeyde temsil ettiğini ve kendisinin yasal kurucu olduğunu kabul ederek kralın hemen yargılanmasını sağladı. Kral, ülkesine düşman, câni, kâtil, hain ve despot olarak suçlanarak mahküm edildi. 


Sayfa : 15 
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Sayfa 15 

Bununla birlikte, bir süre için Oliver Kromvel'in üstün yetenekleri ve kurucusu olduğu ordunun gücü ve örgütlenmesi, İngiltere'de cumhuriyetin devamını sağladı. İrlanda Katolikleri, İrlanda'da yaşayan İngiliz Protestanlarını öldürmüşlerdi. 
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Sayfa 15 

Black, düşmanının kara bataryaları üzerine ateş açmıştı. "Kumandası altındaki gemilere kıyıya yanaşma eğitimi yaptıran" ilk gemici budur. Böylece, cumhuriyet yönetiminin devam ettiği yıllarda İngiltere, bütün dünyaya karşı şeref ve gururunu korumayı başardı. 


3 Eylül 1658 tarihinde, Kromvel fırtınalı bir günde ölmüş ve bu 
olay batıl inançları olanların dikkatini çekmişti. Kromvel'in ölümünden sonra İngiltere, Babmosim olarak kabul edilen ve bütün yurttaşları kapsayan bir cumhuriyet yönetiminin kurulması düşüncesinden vazgeçti. 1660 tarihinde haksızlığa uğramış kral Şarl'ın oğlu ll. Şari, İngiltere'ye döndü ve İngilizlerin iç dünyasının derinliğini bilenler için, hiç de hürriyet düşüncesiyle bağdaşmayacak bir biçimde gösteriler arasında tahta oturdu. Bütün bu karışıklıklardan sonra, yorgun düşen ingiltere uyandı ve korkunç bir kâbustan kurtulan bir adam gibi gerinmeye başladı. 


Sayfa : 26 
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Sayfa 26 
Fransa'nın çekici ile Türklerin örsü arasında kalan Avusturya, Mari Teresa'nın iktidarından önce (1740-1780), büyük bir krala sahip olmayı düşünmek için zaman bulamamıştı. 
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Sayfa : 33 
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ni Sayfa 33 

Bir toplumu veya bir devleti bir kişi gibi düşünmek, insan düşüncesinin eski bir eğilimidir. Kutsal kitap, bize "bu tür hayali kişilerin birçok örneklerini göstermektedir." Kutsal kitaplar, Yu- da'dan, Edom'dan, Asuri'den birer kişiymiş gibi söz ediyor. İsrailoğullarına mensup bir yazarın, bir ulustan mı veya bir kişiden mi söz ettiğini anlayabilmek, kimi zaman olanaksızdır. Bu da açık bir şekilde gösteriyor ki bu durum doğal bir alışkanlık ve ilkel bir eğilimdir. Fakat, Avrupa'da bir takım büyük tezatların varlığı ile karşılaşıyoruz. Avrupa, Hristiyanlık düşüncesiyle yönetildiği zamanlarda, birliğini sağlama doğrultusunda büyük bir adım atmıştı. 
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Sayfa : 33 
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Sayfa 33 

Aristotales, "insan bir siyasi hayvandır" demişti. Fakat, zamanımızda bu sözcüğün içerdiği anlamda, insanın böyle bir sıfatı kalmamıştır. Bununla birlikte, aile toplulukları doğal hareketlerini korumuşlardır. Bunun dışında şehir ise, ulus veya devlet gibi, daha geniş bir topluluğa bağlılık gösteriyor. Şimdi, bu son eğilim uyandırlmamış ve kışkırtılmamış olur ise karışık ve akıl dışı bir durum alır. İnsanın nefret duyduğu tek şey, aynı zamanda varlığını saran ve uğruna hayatını verdiği bu geniş yapının eleştirildiğini görmektir. 
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Sayfa 34 

Gruplara bağlılığın siyaset alanındaki seçimi, Allah vergisi bir takım hislerin dışındaki terbiyenin ürünüdür. İnsanların büyük çoğunluğu için bu tür işlere yönelik olan terbiye, bizi de kapsayan şeylerin ve çevrenin sessizce ve derinden verdiği terbiyedir. İnsanlar böylece mukaddes) Rusya'nın ve (neşeli) İngiltere'nin bir parçası olduklarını anladılar. İnsanlar, bu dinsel terbiye içinde büyür ve grupları kendilerine bağlı olanların bir parçası gibi düşünürler. 


Dünya, çevre tarafından verilen terbiyenin, pozitif bilim, edebiyat, serbest tartışma ve eleştiriye açık tecrübelerle düzeltilebileceğini, henüz yeni yeni anlamaya başlıyor. Sıradan bir vatandaş için gerçek hayat, onun gündelik hayatıdır. Bu, sohbet, korku, arzu ve hayalci coşkularının birleşimi olan küçük bir çevredir. 


Ancak, dikkatini siyasete yöneltipte siyasetin kendi üzerinde olumlu bir etki yaptığını anlayınca, -istemeyerek de olsa- zamanının bir kısmını ona ayırmayı kabul ediyor. Düşünsel gücünün 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yarısını siyasete ayıran halktan bir kimsenin fırsat bulur bulmaz siyasetten vaz geçtiğini söylemek abartı olmaz. Ancak, çok meraklı ve bütünüyle farklı yaradılışta olan insanlar, iyi bir örnekle veya yüksek bir eğitimle eşyanın içeriğinin araştırılması gereğini gördükleri zaman, gündelik uğraşlarında kendilerini hiçbir biçimde sıkıntıya sokmayan kurum ve yönetimlere karşı hoşnutluklarını göstermekten kaçınırlar. Oysaki, halktan bir kişi, içinde yaşadığı çevrede ortaya çıkışına şahit olduğu ortak uğraşların, her türlü şekline ve ruhunun önemli bir ihtiyacına karşılık gelen ve çevresinde bütün bu küçük kişisel çıkarlarının kendine yer bulabileceği geniş bir limanı hatırlatan çeşitli kurallara ve rumuza izin verir. 
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Sayfa 34 

Bu son dönemde, Fransa, İngiltere veya Almanya demiryolları üzerinde bir kompartımanda, Fransa, İngiltere veya Almanya gibi, garip kişiliklerle alay edecek olanların, Allah'a karşı aynı davranışlarda bulunanlardan daha fazla bir takım uygunsuz davranışlarla karşılaşacağı kesindir. İnsan düşüncesi bu örneklerin peşinden ayrılmıyordu ve bu örnekler Avrupa'nın ilâhları olmuştu. 
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Sayfa : 35 
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Sayfa 35 

Bu, küçük bir kökenden insanlığı, düşünsel ve ahlâki yardımlaşma üzerine kurulmuş bir geleceğe doğru götüren büyük bir nehrin hafif bir çırpıntısından başka bir şey değildir. Bir süre daha insanlar, imparatorluk ve ulusal ilâhlarına bağlı kalacaklarsa da bu dönem de son bulacaktır. Yaşayan her canlıyı kendisine bağlayacak olan, evrensel bir âdil yönetim ve bir dünya devleti fikri bundan iki bin sene önce ortaya çıktığından bu yana, bir daha da zihinlerimizden çıkmamıştır. İnsanlar, onaylamaktan kaçındıkları zamanlarda bile onun varlığını biliyorlardı. Zamanımızda, siyasi konulara ilişkin yazı yazanlar ve tartışanlar, ister gazeteci, isterse tarihçi olsunlar, aşama aşama soğukkanlılıklarını yeniden elde etmek isteyen fakat ayılmaktan da korkan sarhoşlardan oluşmuş meclisleri hatırlatıyorlar. Başlarının dönmesine rağmen, hâlâ içki şarkıları söyleyen gece sarhoşları gibi, yüksek sesle Fransa'ya karşı sempatilerinden, Almanya'ya düşmanlıklarından ve İngiltere'nin denizler üzerindeki geleneksel üstünlüğünden söz ediyorlar. Fakat, hizmet ettikleri ilâhlar, ölmüş bir takım mabutlar(heykeller)'dır. Karalar ve denizler üzerinde kanunlar ve düşünsel yardımlaşmalar dışında, hiç bir gücün hükümran olduğunu görmek istemiyoruz. Ruhlarımızdan yükselen karşı koyulamaz ve sessiz bir çığlık, yiyip içmeler arasında, karışık bir odanın panjurlarının arasından geçen şafak gibi benliğimizde beliriyor. 
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Sayfa 50 

Ezilen bir sınıfın sayısı ve şikayetleri ne olursa olsun, sesini duyurabilmesi için genel bir düşünce etrafında birliğini gerçekleştirmesi gereklidir. Bir halk hareketi, diğer hareketlerin hepsinden daha çok entelektüel ve aydın kimseler tarafından yönetilmeye gereksinim duyar. Kişisel saltanat yönetimi yürütürken, soylu sınıfın da yetenek kazanarak yönetsel işlerle uğraşmasıyla tam bir üretim sağlayabilir. Fakat, halktan bir kişi gerek işçi olsun, gerek köylü olsun, yaşamsal önemi olan konularda, deneyimden yoksun olduğundan dolayı ancak yüksek bir bilgi ve eğitime sahip olan insanların uyarılarını dikkate alarak siyasi bir varlık gösterebilir. 
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Sayfa : 57 
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Sayfa 57 

XV. yüzyıldaki İngilizler gibi, XVIll. yüzyıldaki Amerikalılar da dış işleri yönetimini hükümdar ve bakanlarına bırakmayı yeğliyorlardı. 
Fakat, buna karşılık halk tabakasından olanlar, yasal olmayan yollarla kendilerinden vergi aldırmamaya ve yönetimin kendi işlerine karışmasına engel olmaya karar vermişlerdi. Bu iki eğilimin birbirinin yerini almasının imkânsızlığı şüphesizdir. Dünya siyasetine ilgi göstermeksizin dünya hâkimi olmak ve tam bir hürriyetten faydalanmak imkânsızdır. Fakat bu gerçek, ancak birçok kuşaklardan sonra anlaşılacaktır. Bu durumda, Amerikalıları, İngiltere'ye karşı ayaklanmaya yönlendiren sebep, her şeyden önce bu son ülkenin ekonomi politikaları ve sürekli müdahalelerine karşı hissettikleri hoşnutsuzluk olmuştur. Amerikalılar, ancak ayaklanmayla hedefledikleri amaçlarını elde ettikleri zaman, beraberinde sahip oldukları büyük devlet sistemini de terk etmiş olduklarının farkına vardılar. Bu yeni durum, ülkeye "kendi ellerini bağlayacak herhangi bir anlaşmadan kaçınılmasını" öneren Washington'un bir cümlesinde ifade edilmiştir. 
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Sayfa 61 

Fakat bu kurul, İngilizlere karşı Fransızları kışkırtarak, egemenliği elde etmeyi bir türlü başaramamış ve Amerika yerlileri arasında hiç bir zaman bir Cengiz Han ortaya çıkmamıştır. 
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Sayfa : 64 
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Sayfa 64 

Fakat, insanlar hareketlerini teorilere dayandırmazlar. Tam tersine, bir tehlike veya her hangi bir ani zorunluluk bu hareketi ortaya çıkarır. Ancak devamında eski yöntem ortadan kaldırıldıktan sonra teori kendisini gösterir. Çeşitli sömürge devletleri arasındaki çıkar ve fikir ayrılığı, ancak 1763 barışından sonra Büyük Britanya Parlamentosu'nun, Amerika sömürgelerine vergi koyma istemin- de ısrar ettiği zaman azaldı. Büyük Biritanya, bu barış ortamı ve başarılarından dolayı kendinden geçmiş bir durumda bulunuyordu. 
Kendisine kafa tutan Amerika'daki göçmenlerle hesaplarını görmek için bundan daha iyi fırsat olamayacağını düşündü. İngiliz mal sahipleri, eski gücünü kısmen de olsa yeniden elde eden saltanatın koruyuculuğunu ve işbirliğini elde etmeyi başardı. 1760 tarihinde hükümdar olan kral lll. George yetkilerini, öncülü olan iki Alman'dan daha kararlı bir biçimde kullanmaya karar vermişti. İngilizce konuşmasını öğrenmişti. "İngiliz olmakla gurur duyuyordu." Damarlarında bir damla bile İngiliz kanı bulunmayan bir adamın böyle bir iddiada bulunması çok garipti. 
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Sayfa 67 
İkinci kez olarak 1775 tarihinde toplanan kongre, yeni İngiltere halkının izlediği yolu onaylayarak George Washington'u Amerika vaskerine baş kumandan atadı. 1777 tarihinde Kanada'dan Newyork üzerine ilerlemek isteyen General Burgoyne, Yukarı Hudson bölgesinde Freemen's Farm'da kuşatılarak yenilgiye uğratıldı ve Saratoga'da bütün ordusuyla teslim oldu. Bu yenilgi, Amerika göçmenleriyle birlikte savaşa katılmak için Fransa ve İspanya'ya cesaret verdi. 
Fransızlar, isyancılara danışman olarak General Lafayet'i gönderdiler ve donanmaları sayesinde İngilizlerin denizler üzerinde sahip oldukları üstünlüğü kısmen ortadan kaldırdılar. General Kornelyus 
1761 tarihinde Virjinya sınırları içinde, York Town'da bütün ordusuyla 
teslim oldu. İspanya ve Fransa'ya karşı, Avrupa'da zahmetli bir savaşa girişmiş olan İngiltere'nin gücü tükenmişti. 
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Savaşın başlangıcında göçmenler genellikle, Il. Filipin uyguladığı baskının birinci aşamasında bulunan Hollandalılar gibi, saltanatı reddetmeye ve tam bir bağımsızlık istemeye pek niyetli değildi. Ayrılmak isteyenler radikal ismini almışlardı. 
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SEMİYİN ea deri ağaya dl 
<ö33 sike yl, SOJgL Al öy iğ lay gl Dem ASLA es EŞ eliz 
Jam BİŞİ oyma Lil iye deal sl 
SAMİ yanl lal şi PA Pe Lr va senii dal) 2 573 sal Neye 43337 $ ÜlEy ğ e ZE LE Ey si AK ğlaki 4 5 00 a deal 
ŞE GİRNE 
Mig İz z ŞEŞİ Avan GİT. giysiyi ey Usul Bana yale ride) ŞzlöL yal çi İsli dUş le, > gl Ayri lar Ül lele ŞE. 6 aa 
33 Arl AT eşli Şi Ye Aliş 
İ N SAR 1 AŞ çi, OMÜ çalan İS gl in 
Uz al eza li ERİ si 


ii 
/ İl Mh yili hş 5359 3 öp e aksl> gu İİ gü yek S3 değiş yü ğyin esimin 2 İyy e Meyii dl vx Olde 

*. . . NN mr mere — 
JİN iyi iye i Gİ 3 par SİS kaka ele eti EYİCE ENİ e 


472 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Cihan Tarihinin Umümi Hatları 4 


Sayfa : 68 
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Sayfa 67 

1782 senesi sonlarına doğru, Birleşik Amerika Devleti'nin tam 
bağımsızlığının İngiltere tarafından onaylanmasını içeren banş antlaşmasının ilk maddeleri Paris'te imzalandı. Savaş resmi olarak, 
19 Nisan da Pol Rower'in askeri macerasından ve Gajin askerlerinin 
geri çekilmesinden tam sekiz sene sonra son buldu. Barış antlaşması da Eylül ayında Paris'te imzalandı. 


Tarihsel açıdan onüç devletin hürriyetlerini elde etme yöntemi, bağımsızlıklarını kazanmalarına oranla daha az önemlidir. Yeni yöntemde bir topluluk, dünyaya karşı varlığını ortaya koyuyordu. Avrupa uygarlığı, imparatorluğun ve Hristiyanlığın bıraktığı izlerle (Sayfa 68) her türlü ilişkiyi kesmekle, krallığın bütün kalıntılarını ve devletin dinini reddediyordu. Onun çevresinde ne dükler, prensler, kontlar, ne de 


— 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herkesin kendilerine saygı göstermesi gereğini savunan ünvanlı insanlar vardı. Onun birliği bile kendi savunmasına ve güvenliğine hizmet ediyordu. Bu, bütünüyle yeni bir dönemin başlangıcı idi. 
Zorunlu bir din bağlılığının olmaması özellikle dikkati çekicidir. 
Sömürgelerde Hristiyanlığın sonsuz şekillerinin geçerli olduğu ve halkın da genellikle Hristiyanlık zihniyetinde bulunduğu şüphesizdir. 
Ancak 1796 tarihli bir devlet belgesinde açıklandığı gibi “Amerika Birleşik Devletleri yönetimi hiçbir yönüyle Hristiyan dinine dayanarak 

p” kurulmuş değildir.” Yeni topluluk yalnız insanlığın esası ve prensipp lerini fiilen dikkate almış ve bu esaslar üzerine henüz o zamana kadar bilinmeyen bir örneğe göre bir topluluk kurmaya karar vermişti. Gayet geniş bir alana dağılmış, çok kötü ve bozuk taşıma araçlarına sahip olan, fakat tükenmek bilmeyen servet kaynaklarına hâkim bulunan bu dört milyonluk nüfusun, büyük bir oranda yirmi iki asır önce Atina filozoflarının hayal ettikler bir rüyayı gerçekleştirmeye çalıştıklarını göreceğiz. 


İnsan, ilk kez gelenek ve göreneklerin etkisinden insanın özünü temizleyerek, kendi ihtiyaçlarını ve amaçlarını göz önünde tutan çevresini oluşturuyordu. Avrupa devletlerinin sahip oldukları kurumların tamamı, ayrı ayrı ve birbirinin devamı şeklinde oluşmuş ve başlangıçta var olan şeylerden yararlanarak yavaş yavaş ortaya (Sayfa 69) çıkmıştı. Oysa, Amerika Birleşik Devletleri akıllı insanların kendi iradeleriyle kurdukları bir eserdir. 
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Sayfa 69 
Bu temel ilkelerin büyük bir kısmının hâlâ epeyce tartışma götürdüğü açıktır. İnsanlar ne hür, ne de eşit olarak doğarlar. 


ii 
Sayfa : 69 
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Sayfa 69 

Uygarlık, daha önce de belirttiğimiz gibi, öncelikle bağlılık üzerine kurulmuş bir topluluk şeklini almıştı. Fakat papazlar ve yönetimde bulunanlar, yetkilerini kötüye kullandılar. Ormanlardan, çayırlardan ve çöllerden sürekli bağımsız insan grupları geliyordu. 
İnsan zihni artık ortak hayatın kanunlarına bilinçsiz bir bağlılığı ISayfa 70) kabul etmiyordu. Aynı zamanda irade katılımını ifade eden, daha iyi bir uygarlık yaratmak istiyordu. Bu amacın gerçekleştirilmesi için, her bireyin kendisine hâkimmiş gibi davranış görmesi gerekiyordu. Birey, diğer insanların esiri değil ancak arkadaşı olmalıydı. Bundan dolayı gerçek makamı ve önemi, kişisel değerine bağlı idi. Bu irade katılımını gerçekleştirmek için Amerika siyaseti kurucularının başvurduğu yöntem çok basitti, 
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Sayfa : 73 
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Sayfa 73 
Amerika anayasasının hazırlandığı zamandan bu yana, tarihle ilgili düşüncelerimiz ve topluluk ruhuna it bilgimiz daha çok ilerlemiştir. Yönetim, bize XVlll. yüzyıldaki insanlara göre çok daha karışık görünmektedir. 
Onlar bu vadide ne kadar cesaret göstermiş olursa olsun, yeryüzünde yalnız iradeleri ile birbirlerine bağlı uygar insanlardan oluşan büyük bir topluluğun kuruluşunu istiyorsak, onlardan daha ileri gitmenin gerekli olduğunu hissediyoruz. Bizim, bugün ciddi bir biçimde bilimsel eleştiri yapılmasi gereğini duyduğumuz gerçeği, onlar kanıtlanmış kabul ediyorlardı. Onlar, okullar ve üniversiteler kurduktan ve bu kuruluşlara gelir kaynakları sağlayacak topraklar verdikten sonra, bu kuruluşların kendi hallerine bırakılmalarını yeterli görüyorlardı. Fakat, irfan herhangi bir topraktan beslenen bir bitki değildir. O, kolaylıkla bozulan ve içerik değiştiren nazik bir bitkidir. 
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Sayfa 73 
Yayın yoluyla yaşamını sürdüren serbest basının, satılabilecek bir duruma düşeceğini, büyük gazete sahiplerinin süratle kamuoyunu kışkırtarak, soylu girişimleri sonuçsuzluğa sevkedip dönüştüreceğini anlamıyorlardı. 
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Sayfa MZ 
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Sayfa 74 


Tarihin bu dönemine damgasını vuran kişilerle, başka bir dönemin önemli kişilerini kıyaslamak güçtür. Bazı yazarlar, hatta Amerikalılar, Avrupa devletlerinin çabucak sönen gösterişlerini, Il. 
Frederik veya Büyük Katerina'nın abartılı hikayelerinin etkisi altında kalarak, Amerika'yı kuran kişilerin burjuva karakterini kötü görme eğilimi göstermişlerdi: Uzun şaçları, sıradan elbiseleri ve doğal tavryla Benjamin Franklin, XVI. Lui'nin sarayında hâkim bulunan kibarlıktan yoksun bulunuyordu. Fakat muhteşem elbisesinden sıyrıldığı zaman XVi. Lui, ancak Franklin'in uşağı görevini görebilirdi. Büyüklük, sınıf ve değerli takılar ile ölçülen bir şey ise; Büyük Aleksandr'ın büyüklüğünün, insanlığın üç basamak aşağısında bulunduğu şüphesizdir. Fakat acaba gerçek büyüklük bu mu? Büyük adam, yüksek bir makamda iken veya endişeli zamanlarda, hemcinsine tam bir alçak gönüllülük ile yardım eden kimse değil midir? ihtilâl dönemindeki Amerikalılardan büyük bir kısmı, kişisel çıkarları peşinde koşmadıkları ve genel amaca fazlasıyla bağlı bulundukları için bu düzeye ulaşmışlardır. Yeteneklerinin sınırlı olduğu ve hata yapabilecekleri şüphesizdir. Meselâ Washington kayıtsız bir adamdı. 
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Sayfa 77 
Fransa'da İhtilal Fikirleri 


Amerika bağımsızlık savaşı ile insanlık ilk defa olarak, Avrupa'da geçerli bulunan saltanat ve bakanlık tarzından uzaklaşıyor ve Makyavel'in ortaya koyduğu esasları kendi siyasetine uygulamaktan kaçınan bir topluluk oluşturuyordu. Bu tarihin üzerinden on yıl geçmeden, bu garip büyük devlet ile Avrupa'yı baskısı altında inle- 

< ten saray nüfuzu şebekesine karşı, ikinci ve çok daha müthiş bir - ayaklanmaya şahit oluyoruz. 
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Sayfa 95 

İsyancılardan oluşan çeteler, ansızın hapishaneleri bastılar. Dişanıda, kılıç, mızrak ve balta ile silâhlanmış ve birbirine bağlı bir halk kitlesinin beklediği bir zamanda her hapishanede, sözde mahkemeye benzeyen birer kurul oluşturuldu. Birer birer-bütün tutuklular, kadınlar ve erkekler hücrelerden çıkarılıyor, kısa bir sorgudan geçiriliyor, “yaşasın millet" bağrışmalarıyla ya serbest bırakılıyor veya kapının önünde birikmiş olan halka teslim ediliyorlardı. Bekleyenler birbirleriyle itişiyor, kavga ediyor ve tutukluları bir an önce öldürmek için birbirleri ile çarpışıyorlardı. Tutuklular hançerleniyor, parçalanıyor veya ölünceye kadar dövülüyordu. Bu ölülerin başları kesiliyor ve mızraklara geçirildikten sonra şehrin sokaklarında gezdirilerek halka gösteriliyordu. 
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Sayfa 96 


Artık, içeride olduğu kadar dışarıda da her türlü ayrılığa son verildi. Bundan sonra, içeride krallık taraftarları ile hainlere acımaksızın hadleri bildirilecek, dışarıda ise Fransa bütün ihtilâlcilerin rehberi olacaktı. Avrupa, hatta bütün dünya, cumhuriyet yönetim biçimini kabul etmeye zorlanacaktır. Fransa gençliği, Cumhuriyet ordularına koşarak katılıyorlar; memleketin her tarafında bugün bile kanımız üzerinde kutsal bir şarap etkisi yapan, büyüleyici bir melodi olan Marseyez şarkısını söylüyorlardı. Bu melodinin, Fransa Cumhuriyeti'nin neşeli piyadeleri ile Perşok ve Hican topçuları karşısında düşman orduları kaçmaya başladı. 1793 yılının sonunda, önce Fransa Cumhuriyeti'nin orduları kahramanlıkta XIV. Lui'nin askerlerine göre daha üstün olduklarını kanıtlamışlardı. 
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Sayfa 97 

1793 yılı modern savaşlar döneminin başlangıcını oluşturur.. Bu 
savaş yönteminin temel özellikleri şunlardır: Hızlı hareket, ulusal kuvvetlerin kurulması, açık ordugâh, ihtiyaç zamanlarında bütün halka ve mallara yönetim tarafından el konulması ve kuvvet yani, eski dönemdeki tedbirli manevralar... Mesleği askerlik olan kişilerden oluşturulacak küçük ordular, çadırlar, erzak ve birbiriyle çelişen yeni bir takım başlangıçlar... 
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Sayfa :.99 
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Sayfa 99 
Herkesin bir eve, bir geçim kaynağına, bir kadına ve çocuklara sahip olma hakkı onaylandı. Çalışan kimse, çalışmasının karşılığını alacak ve bundan fazla bir yarar elde edemeyecekti. 
Topulukların ilk oluşumundan beri insanların çabalarının sonucu olan kazancın, tamamen ortadan kaldırılmasına kalkışıldı. Kâr, 
bizim için ekonomik karmaşaların en baş döndürücüsüdür. 1793 
< (tarihinde, Fransa'da karaborsacılara karşı çok sert kanunlar çıkarılmıştı. Bu jakoben yönetimi, yalnız ekonomik düzenlemenin değil, aynı zamanda bütün toplumsal düzenin de yeni bir biçimde oluşturulması amacını güdüyordu. Boşanmalar da evlenmeler kadar kolaylaştırıldı, yasal ve yasal olmayan çocuklar arasındaki farklar bütünüyle kaldırıldı... Yeni bir takvim yapıldı. Eski Fransa'da geçerli bulunan para, ölçü birimleri ile ilgili karışık yöntemler yerine, çok basit ve anlaşılır olan ondalık sistemi geçerli kılındı. inkârcı olmayan aşırıcılardan bir grup, dinin ve dinle ilgili kurumların kaldırılmasını, bunların yerine akıl dininin konulmasını önerdi. 


Sayfa : 99 
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Sayfa : 100 
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Sayfa 99 

İnkârcılık ve kötülüğü temsil eden ve yanıcı maddelerden (Sayfa 
100) yapılmış bulunan heykeller, gürültü ve patırtı ile yakıldı. Bunun devamında hafif gürültüler yapan şaşırtıcı bir takım düzenlemeler sayesinde, yakılan heykellerin yerini erdem, ilim ve adalet aldı. Bir çok konuşmalar yapıldı. Bunların en önemlisini Robespiyer yaptı. Fakat hiçbir tören yapılmadı. 

Bundan sonra, Robespiyer bir süre kamuoyunu ilgilendiren işlere karışmak istemiyor gibi göründü. Bir ay Konvansiyon Medlisi'ne gitmedi. Temmuz'da bir gün meclise gelerek yeni baskılara işaret eden garip bir bildiri okudu. Konvansiyon Meclisi'ndeki son büyük söylevinde şu sözleri söyledi: "İhtilal selinin sürükleyip bize kadar getirdiği hesapsız rezaletleri, ahlâksızlıkları dikkate alarak kötülerin yaptıkları kötülükler yanlarına mı kalacak diye düşündükçe, bazen büyük bir endişe hissettim. Bu dünyanın işbirliği yapan zalimleri için, yalnız başına kalmış bir adamı mahvetmenin kolay olduğunu biliyorum. 
Fakat, aynı zamanda insanlığı savunmak için ölmeye hazır bulunan bir kimsenin görevinin de ne olduğunun bilincindeyim". 


Sayfa : 100 
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Sayfa 100 


O gece, bir takım gizli görüşmeler ve ertesi gün için bir takım hazırlıklar ile geçti. Ertesi sabah Konvansiyon, Robespiyer'e karşı bir tavir aldı. Tallien isminde bir adam onu, hançerle tehdit etti. Söz söylemek istediği zaman şiddetli gürültüler koptu ve meclis başkanı, çıngırağı ile onun söylediklerinin işitilmesine engel oldu: Robespiyer: "Katillerin reisi senden söz istiyorum" diyerek kızgınlığını dile getirdi ama sesi kısıldı, öksürmeye başladı ve sözleri birbirine karıştı, Orada bulunanlardan birisi Danton'un kanı boğuyor diye haykırıyordu. 
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Sayfa : 100 
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Sayfa : 101 
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Pencereden atlayan iki üç kişi parmaklarının uçları üzerine düşerek ciddi şekilde yaralandılar. Diğer bir kısmı ise kendilerini öldürmek istediler. Bir jandarma tarafından atılan kurşun, Robespiyer'in alt çenesini parçaladı. Yerden kaldırıldığı zaman yüzü paramparça olmuş, gözleri de dışarı çıkmıştı. Can çekişmesi on yedi saat kadar sürdü. Bu müddet zarfında hiçbir şey söylemedi. Kirli bezlerle çenesini bağlamışlardı. Diktatör ile arkadaşları, Isayfa 101) belediye dairesinin 

« pencerelerinden atlamış olanların parçalanmış cesetleri, -toplam « — Yirmiiiki kişi- o gün için idamları kararlaştırılan mazlumların yerine giotin sehpasına götürüldü. Robespiyerin gözleri daima kapalı kaldı. Fakat Karlayl'ın bize söylediğine göre, başının üstünde sallanan büyük bıçağı görmek için gözlerini açmış ve debelenmiştir. 


2102 
sibel b Eğ 

3 SLA İZNE dalma güel lal 
ŞANS ŞE ezan iye üs çi Ki İS yesaclşi 

..Jya- gra gl dn. wi 
Mela b Ni) MİT 

Dha! çlazl salya Rİ 


GAİN dk & göz öl Tesa 
Sym yp ese Şiy3 e EE EE | 
İlel $ yaly 45 şel iye lT eyle Yl, 


» yy el gi j 


488 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Cihan Tarihinin Umümi Hatları 4 


Sayfa 102 


Kraliyet taraftarlarının, bu aşırıya kaçanlara eziyet eden ve ılımlı cumhuriyetçileri herhangi bir girişimde bulunmaktan alıkoyan sürekli hainlik ve alçaklıkları olmasaydı, bu girişim belki de sonuçsuz kalırdı. En donanımlı güçler, sınırlarda Avusturyalılar ve kraliyet taraftarlarıyla savaşmakla uğraşıyorlardı. idam edilenlerin sayısının ancak birkaç bine ulaştığı ve bunların birçoğunun cumhuriyetin en kötü ve amansız düşmanlarından oluştuğu unutulmamalıdır. Durum ve koşullar dikkate alınacak olursa; cumhuriyetin bunları idam etmekte haklı olduğunu kabul etmek gerekir. 


Sayfa : 105 
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Sayfa 105 


Toplum, bir birey ile diğer bir bireyin hakları arasında kurulan bir uzlaşıdan doğmuştur. Bir kabile, kendisinin saydığı alandan diğer bir kabileyi kovma girişiminde bulunduğu zaman, rakipler arasında bir çatışma, hatta bir anlaşma zorunlu olmuştur. Tepeler, ormanlar, akarsular artık sizin veya benim malım olmaktan çıkmış, bizim malımız olmuştur. İçimizden her hangi bir kimsenin, toprağın kendi toprağı olarak kalmasını yeğleyeceği kuşku götürmez. Ancak sorunu bu bi- 

« o Gimde çözmeye olanak yoktur. Çünkü, bu durumda başka topluluk- 

— — lardaninsanlar, bizi öldürme girişiminde bulunacaklardır. Dolayısıyla, topluluk olarak yaşamak durumu, başlangıçtan bu yana mülkiyet hakkının tehdit altında bulunmasını da beraberinde getirmiştir. 


Sayfa : 106 
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Sayfa 106 

Bir şahsın bir toprak parçası elde ettikten sonra, bu toprak için istediği kadar kira talep etmesi de ve bunu işlemek isteyenlerden herhangi bir oranda vergi istemesi de elbette doğaldı. Ancak, iyi bir şekilde düzenlenmemiş bir yaşam olanağı ve olasılığı, karışık bir biçimde zihinleri karıştırmaya başlamasıyla birlikte, her türlü taşınmazlar üzerindeki sınırsız mülkiyet hakkının zararlı ve tehlikeli bir şey olabileceği kabul edildi. 
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